
 

 

 

45 cafés vanaf de Withoef tot op het Noordeind! 
Enkele weken geleden kwamen we in het bezit van een lijst met drankgelegenheden die er waren 

in 1914 op de “steenweg” in Kalmthout. Hiermee worden de Kapellensteenweg, Dorpstraat en het 

Noordeind bedoeld. Het viel ons op hoeveel drankgelegenheden er in die periode waren, 

vermoedelijk was Kalmthout hierbij geen uitzondering. En dan spreken we nog maar alleen over de 

gelegenheden op de “steenweg”, ook in de straten rondom deze hoofdas waren er nog heel wat 

cafés, zeker ook in de Heidestatiestraat. De samensteller van deze lijst, Alois Ribbens (gepubliceerd 

in Campthoutania, 1973, nummer 2), schrijft in 1973 dat er zovele jaren later nog maar weinig 

drankgelegenheid overschoten!  Als we nu een lijst maken van de nu nog bestaande gelegenheden 

dan moeten we er maar drie vermelden, we hebben ze in het rood aangeduid! 

In de Witte Hoef: uitgebaat door Jan 

Vinck-Van Loey, in 1973 overgenomen 

door hun zoon Constant Vinck. Anno 

2023 noemt deze gelegenheid “De Oude 

Withoef”, uitgebaat door Steve 

Huysmans. 

Café Diesterweg: bevond zich op de 

hoek van de Rode weg en de 

Kapellensteenweg, uitbater was Louis 

Lamotte-De Boey, als beroep wordt 

vermeld: “facteur in bier” 

Café Levenslust: was er op de hoek van 

de Kapellensteenweg en de Augustijnsdreef, het werd uitgebaat door Jos Hermans-Vroman. Het 

café is al lang gesloten maar het pand staat er nog en draagt nog altijd de naam “levenslust”. 

Café In de Congo: was er op de Kapellensteenweg op de plaats waar nu de appartementsblok 

“bakery” is gebouwd. Het werd uitgebaat door Alfons De Bondt-Meeuwis, later door zijn zoon en 

schoondochter Mon De Bondt-Kerstens. Mon De Bondt was ook kolenhandelaar. Het café verdween 

in de jaren ’60. 

Café In de kolonie Diesterweg: Dit café was er naast café De Congo en werd uitgebaat door Alois 

Van Herck-Meeuwis, hij was een metser van beroep. Later was het zijn zoon Hendrik die het café 

overnam. 

Café In de Drij Boompjes:  Uitbater was hier Frans Van Eeckelen, het was er naast het pand waar nu 

bakkerij Prenen is gevestigd. Frans Van Eeckelen was ook timmerman en grafmaker. 

Café In de Duif: dit café was er op de hoek van de Kapellensteenweg en de Wipstraat, het werd 

uitgebaat door August Loopmans-De Bondt, hij was een brouwersgast. Later veranderde dit café 

van naam, het werd de Boerenschuur, uitbater werd toen P. De Coster. 

Café in de klok: was het café waar de gekende biljarter Clement Van Hasselt werd geboren. Het was 

gevestigd ongeveer ter hoogte van de Wipstraat. De uitbater, vader van Clement, was “facteur” bij 

de brouwerij Beyers. Later zette zoon Jozef Van Hassel het café verder. 
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Café in de Korenbloem: was een uitbating van de familie Fr. Van de Pas-Van Riet en was te vinden 

tussen de Bareelstraat en de Eikelstraat, later bewoond door de familie Schepers-Van Oosterbos. 

Café In het Moleken:  werd uitgebaat door de familie Fr. De Coster-Michielsen, het was gevestigd 

op  de hoek van de Kapellensteenweg en de Eikelstraat. 

Café in de Gaz: was bij Fr. Weyten-Van Oosterbos, het café was er schuin over de Ganzendries. 

Café In de Rozenboom: was op de hoek van de Kapellensteenweg en de Ganzendries en werd 

uitgebaat door P. De Bondt-Paelinckx, een landbouwer-jachtwachter. Later noemde dit vele jaren 

café Ganzendries, momenteel is er een Sushi-bar. 

Café In de Vos: was aan de overzijde van de Ganzendries in de bocht en werd uitgebaat door Wed. 

Jansen-Nys 

Café  ’t Schoentje: was er tegenover kledingzaak Rommens, uitbaters waren de echtelingen Jos 

Stoffels-Ruys, hij was ook schoenmaker. Later vestigde Nelles Van Sprundel zich in dat pand en hield 

er een groenten- en fruitwinkel open. Op zondag toerde Nelles ook met crème-glacé! 

Café In de Gouden  Leeuw: was er op de hoek van de Kapellensteenweg en de Kijkuitstraat. Het 

werd uitgebaat door de familie Jos Van Herck-Kerstens. Jos was ook aannemer bouwwerken. Nadien 

vestigde drogist Emiel Verhelle zich in dat pand, nog later elektricien Rudol f Fraeyman, heden is er 

een verzekeringskantoor gevestigd. 

Café ’t aambeeld: werd in 1914 uitgebaat door Flor Monu-Van Campen, hij was naast cafébaas ook 

velomaker, hoefsmid en huurhouder (taxivoerder). Nadien vestigde zaadhandel Jos Cassimon zich 

in dit pand, het is gelegen tegenover de Kijkuitstraat. 

Café In den Arend: was een “estaminet-Biljart” uitgebaat door Fr. Vissers-Vogels, dit was gevestigd 

tegenover het huidige gebouw van de post, later uitgebaat door zoon Gerard die later ook de 

brandweercommandant van Kalmthout werd. 

Café ’t Kraantje: uitgebaat door de weduwe Vissers, op de hoek van de Kapellensteenweg en de 

Driehoekstraat. Dit pand is er nog altijd. Nadat het café verdween rond 1970 werd dit de winkel van 

Jef Jacqmain (kachels) 

Café In den vrachtwagen: dit was er tegenover café ’t kraantje waar nu het H. Hart instituut is. Het 

werd uitgebaat door de weduwe Vanthillo-Van Eeckelen, de moeder van “kolenboer” Christiaan en 

houthandelaar Sooi Vanthillo. 

Café in den Handel: Iets voorbij de Driehoekstraat tegenover de huidige Colruyt was dit café 

gevestigd, het werd uitgebaat door de kinderen Van Ginneken, het was naast herberg ook een 

bakkerswinkel. Het pand werd in 1945 volledig verwoest door een V1. 

Café In den Zoeten Inval: is er op de hoek van de Kapellensteenweg en het Kerkeneind. In 1914 was 

de familie Jos Van Thillo-Michielsen uitbater, later zoon Marcel Vanthillo en Bertha Oerlemans. Het 

is één van de oudste 

drankgelegenheden in onze 

gemeente. Een eerdere naam van 

het café was Café Nachtegaal. In het 

café waren destijds heel wat 

verenigingen thuis. Voetbalclub 

Eendracht was er ook jaren 

gevestigd net als de 

imkersvereniging Sint Ambrosius. 

Later werden er de “Straatfeesten” 

geboren. Het café is er nu nog altijd 

en wordt uitgebaat door Koen Van 

Saet. 



Café In den Engel:  uitgebaat door Adriaan Greefs-Vissers. Naast cafébaas was hij ook bakker-

winkelier. Later vestigde Alfons Van Thillo er zich als coiffeur. Nog later was het zijn zoon Marcel 

Van Thillo die het café overnam, het was nog vele jaren het duivenlokaal. 

Café In de Nachtegaal: het werd uitgebaat door P. Van den Broeck-Beysens en was gevestigd in het 

pand waar nu het ACV is. 

Café ’t Brouwershuis: was er op de hoek van de Kerkendijk en de Kapellensteenweg. Uitbaters 

waren Frans Heestermans-Veraert. Later vestigde de familie Den Hertog zich in datzelfde pand en 

opende er een winkel onder de naam “in Amerika”. 

Café In de Vogelenzang: uitbater van Hypoliet 

De Clercq-Oerlemans, hij was ook beenhouwer. 

Het café heeft er nog vele jaren geweest 

(ergens tot de jaren ’90) en was onder andere 

gekend als de Rimaya-bar (café-frituur) 

Café in het bierhuis: dit pand werd volledig 

verwoest door een V1 tijdens WOII. Het was er 

tegenover het rust- en verzorgingstehuis Sint-

Vincentius. In 1914 werd het uitgebaat door 

hovenier J.B. Loos-Hendrickx. 

Café in de Gulden ster: het was destijds een herberg met feestzaal uitgebaat door de familie Frans 

Van den Berg-De Swert, hij was ook aannemer schrijnwerkerij. In 1920 namen Flor Voeten en zijn 

vrouw Anna Van Opstal de zaak over. Hij begon er ook met een cinemazaal, de eerste in Kalmthout. 

Later vestigde Bloemen Jan Gommmeren zich in dit pand.  

Café In ’t Bloedpaard: een uitbating van de familie J.Monu-Van Looveren. Het pand situeerde zich 

ongeveer waar nu beenhouwerij Patrick is.  

Café in den gekroonden anker: uitgebaat 

door J. Oerlemans-Willemsen. Hij was ook 

horlogemaker. Nadien werd dit pand 

bewoond door de familie Lambrechts-

Antonissen (Michellio) 

Café in Bruin paard: situeerde zich op de 

hoek van de Kapellensteenweg en de 

Groene weg. Het werd uitgebaat door L. 

Van Thillo-Guns, hij was daarenboven nog 

voerman en “bode op Antwerpen”. Dit 

pand heeft nog lang café geweest met allerlei namen, laatst café De Markt. 

Café in het Vliegend Paard: Jan Voeten-Wyters was de uitbater, hij was bovendien ook nog 

zadelmaker-garnierder. Later is in hetzelfde pand de meubelzaak Van Aert-Van Looveren gekomen. 

Café in het Slachthuis: hier huisde in 1914 een slachter die ook herbergier was, Edward De Clercq-

Tax. Het pand situeerde zich op de Kapellensteenweg nummer 5 waar recent nog een reisbureau 

was. 

Café In den Gouden appel: uitgebaat door L. Van Aert-De Bondt. Later werd dit café Michellio en 

nog later café “bij Jo en Piet”. Het café zelf is er nog maar staat al vele jaren te verkommeren!   

Café in het Zwart Paard: bevond zich op het kruispunt in Kalmthout op de hoek met de 

Achterbroeksteenweg. Uitbater was Al. Weyters-Raats. Nadien veranderde het café van naam, “t 

Vlaams huis”, en werd het uitgebaat door Jos Wyters-Van den Bergh. Op 12 november 1968 

gebeurde er op vermeld kruispunt een zwaar ongeval waardoor een tankwagen vuur vatte en ook 

het café in de vlammen opging. Het was op dat ogenblik ook het lokaal van de Sint-Jorisgilde. 



Café in de Veehandel: dit café werd 

uitgebaat door J. De Bondt-Monu, het 

was een “estaminet-biljart”. De Bondt 

was een veekoopman. Het café bevond 

zich op het kruispunt op de hoek van de 

Dorpsstraat met de Statiestraat. 

Momenteel is daar het jeugdhuis Govio. 

Café Den Bonten os: dit café was 

gevestigd in het pand waar nadien 

Marcel Raets nog een meubelwinkel 

had. Het café werd in 1914 uitgebaat 

door Ed. Sanders-Francken. Hij was 

naast herbergier ook nog bakker. 

Café in den Houten emmer: kuiper J. Cassimon-Lenaerts was de uitbater van dit café in de 

Dorpsstraat. Later vestigde kleermaker Louis Sterckx zich daar. 

Café in den Voerman:  was gevestigd iets verder dan “den houten emmer” richting Essen aan 

dezelfde zijde van de weg. L. Mous-Carpentier baatte het uit, daarnaast was hij ook voerman en 

“bode op Antwerpen”. 

Estaminet Cle. Thyssen-Lenaerts: was nog iets verder richting Essen, het pand is er niet meer. 

Café in het Dorp: werd gerund door bakker-winkelier J.B. Willemen-Van Hees, het bevond zich aan 

de overzijde in de Dorpstraat dicht bij de Sint-Jacobskapel. 

Café in de Zwaan: was er op de plaats waar later de garage Clissen werd gebouwd.  Het werd 

uitgebaat door de familie H. Van Mol-Van Geldorp, het was ook een afspanning-logement. 

Café in de Kroon: was iets voorbij garage Clissen richting Essen. Het werd in 1914 uitgebaat door H. 

Van Aert-Duurloo. Hij was ook rietdekker. Later nam Nelleke Van Aert -Van Beeck het café over. Het 

was in die periode ook het lokaal van de Sint-Sebastiaansgilde en de fanfare Vlijt- en Eendracht. 

Café ’ t Handelshuis: werd uitgebaat door J. Cassimon-Van den Bogaert, het bevond zich op de hoek 

van de Dorpsstraat en de Zwanenberg. Cassimon was ook een handelaar in veevoeders en 

meststoffen. Later vestigde zich daar Traiteur-feestzalen Van Loon. Momenteel is er een 

appartemensblok gebouwd. 

Café in den Boterberg: was het laatste café op weg van 

Kalmthout naar Essen. Het was gevestigd op de hoek 

van de Frans Raatsstraat en het Noordeind. In 1914 

werd het uitgebaat door de familie Fr. Van Pelt-Braat. 

Het is eigenlijk altijd café gebleven. Thans is het café “de 

gewone coureur”.   

Zo eindigt onze vijf kilometer lange tocht over de 

Kapellensteenweg, Dorpsstraat en Noordeind en 

komen we tot de vaststelling dat er nog drie cafés zijn 

overgebleven van de 45! Over cafés en wat er zich 

afspeelde kan heel wat vertelt worden. Laat de verhalen maar komen! 

Bistro H’eerlijk vanaf 17 april! 
Bij het lezen van het artikel hiervoor zal het je misschien opgevallen zijn dat het Volkshuis niet 

vermeld staat. Het café was er nog niet in 1914, in 1926 werd de eerste steen gelegd. Enige tijd later 

kwam er café ’t Volkshuis (Germinal)!  In al die jaren kende deze horecagelegenheid verschillende 

uitbaters en diende het vooral de socialistische verenigingen die er thuis waren. Enkele jaren geleden 

werd er voor het eerst een andere richting bewandeld met de oprichting van het OKA, hierdoor deed 

het café nog alleen dienst bij activiteiten die er plaatsvonden. Anno april 2023 komt daar nog eens 



verandering in. Op 17 april start Tess Bosmans er met “Bistro H’eerlijk”. Tess is een Kalmthoutse, zij 

werd geboren op 20 november 1995. Wij stelden haar een paar vragen: 

Tess wat bracht je ertoe iets op te starten in het Volkshuis? 

Vooral mijn opleiding als ergotherapeute was één van de 

aanleidingen, hierdoor werd ik werkzaam in Berkenbeek 

(Wuustwezel). Gelijktijdig deed ik ook vakantiejobs in de 

horeca, onder andere in Bistro Rozantiek in Kalmthout. Zo 

maakte ik kennis met de horeca. Anderzijds vind ik het 

belangrijk dat iedereen een rol kan spelen in onze maatschappij, 

ik droomde al langer om iets in die zin te doen. Het wordt dus 

een sociale brasserie waar mensen met beperkingen actief 

kunnen meewerken. 

Je ideeën nu omzetten in de praktijk? 

Daar was ik inderdaad naar op zoek. Ik was al langer in contact 

met schepen Silke Lathouwers. Eerst had ik er een beetje mijn 

zinnen op gezet om een sociale brasserie te starten op 

Diesterweg. Dit bleek echter op korte termijn niet te lukken. 

Ondertussen nam de gemeente Kalmthout het beheer van het 

“Volkshuis” over van O’KA en kwam er een nieuwe mogelijkheid. Zo kwam mijn project in een 

stroomversnelling. Ik kon vrij vlug een huurdeal afsluiten met gemeente Kalmthout en kon van start 

gaan! 

Ondertussen had je een partner gezocht om dit project mee te ondersteunen? 

Gezien het al vanaf het begin mijn idee was om een sociale invulling te geven aan het project, waren 

er al contacten. Uit ervaring wist ik ook dat er bij deze doelgroep nood was om aan dergelijke 

projecten deel te nemen. Ik vond Monnikenheide-Spectrum bereid mee in het project te stappen, 

zij zijn dan ook mede-initiatiefnemer. Deze instelling heeft vestigingen in Gooreind en Essen, de 

vereniging zelf heeft haar zetel in Zoersel. Bedoeling is dat er dagelijks een zestal mensen met een 

beperking en een drietal begeleiders aan het werk gaan. 

Wanneer start jou project? 

Maandag 17 april gaat de zaak open, we zijn momenteel de 

laatste hand aan het leggen nadat we nu al een beetje 

proefdraaien. We zijn vanaf dan open van maandag tot vrijdag 

van 10u tot 16u (op dinsdag zijn we pas open om 12u). Gezien 

de gemeente Kalmthout in deze gelegenheid, vooral in de 

aanpalende zaal, ook activiteiten organiseert blijven zij 

beschikken over het café tijdens de avond en in het weekend 

wanneer er activiteiten plaats vinden, op dat ogenblik zal het 

met een andere invulling zijn! 

Wat kunnen bezoekers verwachten bij een bezoek? 

Je kan bij ons gezellig vertoeven bij een warm of koud drankje, 

maar wij voorzien ook simpele gerechten. Zo kan je bij ons 

terecht voor een lunch, verschillende soorten croque’s, 

broodjes, soep en dessert. Voor de aankoop  van de 

ingrediënten werken wij samen met lokale handelaars zoals Kavus koffie, Bio-boerderij Zwanenberg 

en ijs ‘t Voske uit Achterbroek. Voor ons meubilair hebben wij een samenwerking opgezet met  de 

kringloopwinkel. Wij willen van Bistro H’eerlijk een locatie maken waar iedereen zich thuis voelt! 

Tess en haar medewerkers heten jou dan ook van harte welkom! 

 



De namen van het Chiro-muziekkorps! 
We publiceerden vorige week een foto van het muziekkorps van Chiro SiJo uit Heide genomen in 

1962. Johan Theeuws zorgde ervoor dat alle muzikanten met naam konden genoemd worden! Paul 

Lion had ook al een paar leden herkend en wist ons ook te vertellen dat de foto genomen was voor 

het ouderlijk huis van Jan Franken. Jan woont nog steeds in de Heidestatiestraat maar nu aan de 

overzijde! 

 
Ook Jan Franken reageerde deze week nog waardoor sommige namen nog wat duidelijker worden: 
van links naar rechts: Eddy Marstboom (1), Alex Claessens (2), Raymond Heirwegh (3), Hugo Boden 
(8), Stephan Theeuws (9), Jaak Colson (4), Jan Franken (11), Francis Van Remoortere (10), Hubert 
Meersmans (5), Marc Vanheybeeck (verscholen) (12), Jef Van den Heuvel (6), Herman Vanheybeeck 
(7). De foto in 1962 werd genomen bij een optreden ter gelegenheid van diamanten bruiloft van 
Peerke en Keeke die aan de overzijde woonden. Vandaaruit ging het te voet naar het gemeentehuis 
voor het officiële gedeelte met burgemeester Pairon, daarna terug naar de kerk van 
Heide. Ondertussen zijn 4 leden overleden en zijn er nog steeds 4 lid van de huidige muziekkapel.  

Het jeugdwielrennen heeft het moeilijk! 
Vele wielerliefhebbers hebben de laatste weken ongetwijfeld genoten van de spannende 

wedstrijden op TV, we worden echt verwend! Het is zeker nog niet gedaan, er wachten ons nog 

mooie momenten. Recent konden wij in onze gemeente al even genieten van de doortocht van de 

Scheldeprijs, zowel de heren als de dames passeerden onze gemeente!  

Volgende zondag, 23 april, komt de eerste wielerwedstrijd eraan in onze gemeente!. Het is een 

wedstrijd die georganiseerd wordt voor de jeugd: nieuwelingen en junioren. Er zijn de laatste jaren 

minder en minder wedstrijden voor onze jeugd, vandaar dat het zeer belangrijk is dat daar aan 

wordt gewerkt. De reden dat er zo weinig organisaties zijn voor onze jongeren moet vooral op 

financieel vlak gezocht worden. Om een wedstrijd, zoals deze nu zondag in Nieuwmoer, te 



organiseren moet er ongeveer 5000 

euro uitgegeven worden. De enige bron 

van inkomsten voor een dergelijke 

wedstrijd is reclame die gemaakt wordt 

door de plaatselijke handelaars, maar 

deze staan al lang niet meer in een rijtje 

aan te schuiven. Vorig jaar ging de 

wedstrijd in Nieuwmoer een eerste maal door, we konden spreken van een succesvolle organisatie. 

Dit deed wielerclubs Wieka en het WAC samen met het gemeentebestuur besluiten om er terug 

voor te gaan, weliswaar met financiële ondersteuning. Deze financiële injectie is er meer dan nodig 

om in de toekomst wedstrijden voor de jeugd te kunnen inrichten. De wielersport is nu éénmaal 

aangewezen op de openbare weg en dat brengt heel wat kosten mee. Men moet de openbare weg 

op dat ogenblik dan ook beschouwen als de “accommodatie” voor deze sport. Het is natuurlijk een 

“accommodatie” die tijdelijk is en steeds op een andere plaats moet worden ingericht, anders dan 

voetbalverenigingen of zaalsportverenigingen die over een vaste accommodatie beschikken. Voor 

het voetbal, zaalsporten en dergelijke, doet de overheid grote investeringen om het sporten 

mogelijk te maken en de verenigingen de gelegenheid te geven een degelijke jeugdwerking uit te 

bouwen. De wielersport mag niet achterblijven!  Ook zij verdient de nodige ondersteuning om onze 

jeugd de gelegenheid te geven hun sport te beoefenen.  

Het Kalmthoutse gemeentebestuur speelt hierop in en daar kunnen wielerorganisatoren alleen 

maar dankbaar om zijn. Het geeft mogelijkheden aan de jeugd en het is een mooi voorbeeld voor 

andere besturen. Op deze manier kunnen organisatoren in de toekomst ook wielersport blijven 

organiseren voor de jeugdcategorieën! 

Praktisch: 

De Turfkoers in Nieuwmoer gaat door op 

zondag 23 april 2023: 

Programma: 

13u: wedstrijd voor Nieuwelingen 

15u30: wedstrijd voor junioren 

Vertrek en aankomst: 

Nieuwmoer-dorp ter hoogte van café De 

Kroon waar alle koersformaliteiten 

plaatsvinden. 

In het café is er mogelijkheid om 

gelijktijdig de wedstrijd Luik-Bastenaken-

Luik te bekijken! 

Eigen aard is goud waard (17/52) door Paul Witters 
Spotnamen 
Het is nu eenmaal een menselijke gewoonte de fouten van anderen door een vergrootglas te 

bekijken en die van zichzelf niet op te merken. Wat waar is voor de enkeling geldt ook voor de 

gemeenschap. Na-ijver en afgunst die de bewoners der naburige dorpen bezielden, 

onrechtvaardigheden en plagerijen, niet het minst echter de zucht om te spotten, gaven aanleiding 

tot het ontstaan van collectieve spotnamen. De welstand verhoogde de trots en de glorie van de 

bewoners van welvarende gemeenten en deed hen misprijzend neerkijken op de bevolking van 

minder begunstigde plaatsen, doch daardoor werd dan tevens de afgunst opgewekt van 

minderbedeelden. Schimp en spot deden verder het nodige en het kwam tot onvergetelijke veten 

waarvan spotnamen de uitdrukking waren en die nu, soms na eeuwen, er nog de weerspiegeling 

van zijn. De spotnamen van steden en dorpen berusten grotendeels op een bekrompen gevoel van 



plaatselijke genoegzaamheid en laatdunkendheid, dat ruime wederzijdse waardering, ja zelfs 

erkenning van volks- en stamgenootschap belet. Natuurlijk draagt een te nauw besloten zijn binnen 

de wallen en een te eng vasthouden aan de plek waar men geboren en getogen is, hiervan de 

meeste schuld. Om op zijn naburen te schimpen en te smalen, nam men alles te baat. De minste 

gebeurtenis, de geringste zaak die aanleiding tot spot konden geven, werden vergroot, verdraaid en 

rondgebazuind en legden doorgaans de grondslag tot een spotnaam. Eens in zwang, werd deze 

trouw van geslacht tot geslacht overgeleverd; ofschoon en niet zelden, in de loop der tijden, de 

oorzaak die de spotnaam had doen ontstaan, vergat of verkeerd uitlegde. 

- Antwerpen: sinjoren 
- Achterbroek: kwarten 
- Brasschaat: kapittelhouthakkers 
- Essen: blazen 
- Hoevenen: gansrijders 
- Kalmthout: heikneuters 
- Merksem: stroboeren 
- Stabroek: ajuinen 
- Wuustwezel: hörten 

 

Uit de oude doos! 
We blijven nog 
even stilstaan bij 
de cafés en 
drukken een foto af 
van café ’t 
Kapelleke. Dit was 
er op de hoek van 
de Heidestatie-
straat en de 
Kapellensteenweg. 
In 1914 was dit café 
er nog niet. Nadat 
het café door 
uitbaatster Lydie 
Loopmans in de 
jaren ’70 werd 
gesloten kwam er  

Dzin-boetiek. Later realiseerde men op deze hoek een groot bouwproject, zowel het café als de 
daarnaast gelegen handelspanden werden opgekocht en afgebroken. In de plaats kwam er een 
groot bouwproject met daarin opgenomen de BNP Paribas Fortis bank en heel wat appartementen! 
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