
 

 

 

De Chiro van Heide startte in 1947 (vervolg). 
Het is lang geleden dat leider Staf en leider Rik een aantal jonge « KNAPEN » voor het eerst 
vergaderden in het leegstaand klaslokaaltje van de houten noodschool, de « BARRAK », we schreven 
toen 1947. Zo fier als een gieter op ons brandnieuwe uniform, zwart-veloeren korte broek, bruin 
hemd, knalgele das, en als je wilde maar dat « moest » niet, nog een zwarte kwartiermuts. We 
stonden daar allemaal per vendel  aangetreden voor de bultige vlaggenmast. Wij voelden ons 
nochtans geen pioniers toen ….Wij leerden er die machtige stapliederen, die wij op enig onbewaakt 

ogenblik, nog wel eens aarzelend en 
onbewust fluiten. Wij gingen op ons eerste 
bivak, toen in de tijd een evenement, al 
gingen we niet verder dan Westmalle. Er 
was een ware bewondering voor de eerste 
trompet en de eerste trommel, het begin 
van de huidige muziekkapel, een gezonde 
afgunst op de eerste gebruikers ervan. 
Maar de tijd bleef niet stilstaan. De 
groepsleiding kwam in andere handen. 
Leiders gingen … nieuwe leiders kwamen. 
Na lange tijd de kerktoren en de kelders als 
lokaal gebruikt te hebben, mochten we, na 
veel moeizame arbeid, eindelijk onze 
nieuwe lokalen inhuldigen. Wie weet er nog 

hoeveel uren hij meehielp afbreken in Kapellenbos ? Alles moest dan overgebracht worden naar de 
bouwplaats van de Vredelaan.  Wat hebben we allemaal niet moeten doen :stenen kuisen, 
uitgraven,  metsen…. Het zweet stroomde met liters maar uiteindelijk geraakte het lokaal toch af.  
Amaai ‘t was gelukt ! Waar is de tijd gebleven van onze jaarlijkse “Bonte-Avonden”? Wekenlang 
werd er dan door groot en klein regelmatig gerepeteerd. En al werd alles niet even kunstig gespeeld, 
het plezier was er zeker niet minder om. Wanneer de duivel op ‘t toneel verscheen, en de belichting 
het effekt anders dan verwacht deed uitkomen, werd er zo gelachen, en de « akteurs » wisten niet 
eens waarom ! Zelfs parelhoentjes werden per Amerikaans opbod verkocht. En zo  kregen we weer 
‘t geld in ‘t bakske. En de bijna volle St.-Jozefzaal deelde ons jeugdig enthousiasme. Als hoogtepunt 
van elk Chirojaar kwamen de verschillende bivakken. Wie was er bij te Westmalle (1946), Tilly 
(1954), Geel (1956), Dworp(57-58-61), Eizer(59-67), Montenau(60) Zonhoven(62-63), 
Opglabeek(64), Bouillon(65),Velzeke(66), St-Pieters RodeHorst(68), Glons-Vielsalm(69), Mol(70), 
Zottegem(71), Hechtel(72), St-Huibrechts-Lille(73), Kessenich(74). En al zijn we er al lang niet meer 
bij, toch stemt het ons blij te zien dat het er allemaal nog is. Niet alleen de stoere trom en de 
blinkende klaroen, maar dat ene ongrijpbare dat van een beweging maakt wat ze is : de inzet, de 
overtuiging, het idealisme, de ware geest. Al is de naam naar de trend van de tijd gemoderniseerd, 
evenals de liejes en het uniform, al hebben de andere afdelingen andere namen, en al worden de 
leden op een andere wijze geboeid als vroeger, toch blijft chiro nog altijd « Chiro » 
In 1947 startte ook de meisjes Chiro van heide met Godelieve van Olmen als hoofdleidster. Ook de 

Zusters van Vorselaar, die toen in Heide de meisjesschool bestuurden, hadden veel te zeggen. De 
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Chiro moest zich bij dit zeggenschap neerleggen, want als enig lokaal hadden we de St.-Jozefzaal die 

tot het klooster behoorde. De Sterrekens, Zonnekinderen, Zonnemeisjes en Kristiemeisjes 

begonnen de zondag om 14h. met een flinke mars op de meisjeskoer onder leiding van Staf 

Vandereydt (hoofdleider van de jongens) en van leidster Godelieve. Het was een militaire oefening 

met vlag en pennoenen. De mars eindigde aan de kerk, want als brave Chiromeisjes gingen we 

samen met de Chirojongens naar het lof van 3 uur, ieder aan zijn kant natuurlijk. Er werden wel 

oogjes geknipt, als brave parochianen hoorde 

dat erbij. Zelfs één van de leidsters had een 

boontje voor een leider en wij hadden de 

Chiroplicht te supporteren. Ook toen gingen 

we op kamp. Niet voor 10 dagen zoals nu, 

maar enkel voor 4 dagen. Ons eerste kamp 

was het verre Westmalle. Alleman op de 

fiets, ook de kleinsten ! Niet alleen 

Westmalle was een vakantieoord, ook 

Bocholt in Limburg kwam aan de beurt. De 

Chiro bleef niet in haar kinderschoenen 

staan. Buiten het kamp trokken we ook op 

andere zondagen langs de wegen van Heide 

en Kapellenbos, luid zingend in mars, en 

steeds met de Chirovlag en de Vlaamse Leeuw op kop gevolgd door de pennoenen van elke afdeling, 

op zoek naar een of ander speelterrein. We kenden maar één tenue, dat dienst deed  als parade 

tenue en als speel uniform : het blauwe kleed, de gele das, knoop, riem en witte sportkousen. Bij 

het vertrek waren we allemaal even proper maar ‘s avonds op de terugweg ha dalles een stofferig 

en slijkerig laagje van het ravotten. Maar we zongen nog vuriger onze Chiroliederen, en bij het 

inslaan van een andere straat, had de gevormde hoek nog altijd 90 graden. De tijd bleef niet 

stilstaan, Lief Van Olmen nam ontslag, andere leidsters kwamen aan de beurt. Na een lange tijd 

zonder lokalen te hebben gewerkt kregen we in 1961 de kelders onder de kerk. Chiromeisjes 

kwamen, anderen gingen. Kampplaatsen volgden elkaar op en vergeten we niet de Kristimeisjes 

weekenden in Wouw. 
(bijdrage van Paul Theeuws, destijds nog Chiroleider nu wonende in Wallonië) 

Een oproep! 
Johan Theeuws is al even bezig met het in kaart brengen van de geschiedenis van Chiro SiJo in Heide. 

Hij heeft al heel wat bijeen, getuige daarvan is het verhaal dat wij vandaag publiceren. Vijf jaar 

geleden, toen de Chiro 70 jaar oud werd, legde Johan al een mooi archief aan en kreeg hij 

documentatie van oud leden. Toch blijft hij op zoek naar info, zo zou hij graag in het bezit komen 

van het destijds uitgegeven verenigingsblad KELDERGALM, specifiek zoekt hij achter de nummer 3 

uitgegeven tijdens de derde jaargang (1965/1966) en alle nummer van de vierde jaargang 

(1966/1967). Wie kan er Johan helpen? 

Eigen aard is goud waard (14/52) door Paul Witters 
Namen en taal 

Het volk tracht aan alles wat het hoort, zin en betekenis te geven. 
Wetenschappelijke namen voor planten en dieren zijn veel te kleurloos. Men 
wil levende namen, die spreken tot de verbeelding of die tenminste 
overeenstemmen met uiterlijke kenmerken. Enkele voorbeelden: 
Boerentenen, Onze-lieve-vrouwbedstro, passiebloem, keizerskroon, 
vingerhoedskruid, judaspenning, monnikskap, paasbloemen, zonnedauw, 
molsla (wilde chicorei in “molshopen”). 



Een meulepeerd (groot vrouwmens) pillendraaier (apotheker) paardenmeester (veearts) 
kaartjesknipper (treincontroleur) enz. Het Antwerpse Torengebouw heet in de volksmond 
Boerentoren (wegens het destijds daarin belegde kapitaal van de Belgische Boerenbond). Planten- 
en dierennamen zijn weinig bekend onder de bevolking: alle onkruid heet vuiligheid en de meeste 
insecten noemt men een beestje. Vreemde woorden aangepast: bloemeké (bouquet), vogelière 
(volière) enz. 
(op bovenstaande foto een “keizerskroon” behorende tot de lelieachtigen en afkomstig van Perzië) 

Aprilse grillen! 
We spreken van “aprilse grillen”. Maar waar komt dit eigenlijk vandaan? In de maand maart is het 
zeewater het koudst, dit verandert in april, dan begint het zeewater geleidelijk weer warmer te 
worden. Ondertussen warmt ook het land op, sneller dan de zee. Hierdoor ontstaat er een groot  

temperatuurverschil tussen land en zee. Deze 
situatie zorgt voor een onstabiele 
luchtcirculatie. Hierdoor ontstaat er op het 
land een groot lagedrukgebied door het 
toedoen van thermische stijgbewegingen 
terwijl er boven de koude zee een 
hogedrukgebied ontstaat omwille van 
thermische daalbewegingen. Hierdoor kan de 
lucht maar vanuit één kant waaien, het 
noorden. Met deze overheersende noordelijke 
wind stroomt polaire lucht binnen waardoor er 
winterse buien kunnen ontstaan. Deze buien 

brengen ook mee dat er op korte tijd enorme temperatuurswisselingen kunnen ontstaan. Dit komt 
mede om reden dat er tussen de buien helderblauwe lucht kan ontstaan die de aarde opwarmt. De 
maand april is meestal het tijdstip dat deze weersomstandigheden zich voordoen, vandaar de naam 
“aprilse grillen”. Er zijn ook verschillende weerspreuken die naar deze bijzondere maand verwijzen, 
lees even mee:  

April veel regen, brengt grote zegen. 
Aprilvlokjes brengen meiklokjes 
De heren en aprillen, bedriegen wie ze willen. 
De vrouwen en aprillen, ze hebben beide hun grillen. 
Het groen des velds, het oog bekoort, doch zelden houdt april haar woord. 
Op een april geen zon, vaak water in de ton. 
De huwelijkse staat is als april: nu zon, dan storm, en dan weer alles stil. 
Hebben wolken rode randen, altijd is er wind en nats voorhanden. 
Als het in april regenen wil, blijven de boeren niet stil. 
Gras dat in april wast, staat in mei vast. 

De Kalmthoutse brandweer in 1901! 
Vorige week publiceerden we een foto van ons 

brandweerkorps rond 1970. Deze week gaan 

we nog verder terug in de geschiedenis van ons 

vrijwilligerskorps. In 1901 was er in het 

gemeentehuis al een “brandspuit” voor 

handen, deze bevond zich in een zijvleugel die 

aan het gemeentehuis werd aangebouwd. In 

alle gehuchten van de gemeente waren er ook 

brandhaken en -ladders beschikbaar. In 1901 

was Aloisius Fraeyman de bevelhebber van het 

“niet gewapend” pompierskorps, hij was ook 



veldwachter. Het korps zelf was samengesteld uit tien manschappen, deze mensen hoorden erbij: 

Felix Van Herck (metser), Guillaume Rubens (schoenmaker) Emiel Vanwesenbeeck (bakker), Adriaan 

Van Oevelen (smid), Victor Michielsen (bezembinder), Guillaume Paardekam (schrijnwerker), Alfons 

Van der Avert (likorist*). Allen woonde ze in de nabijheid van het gemeentehuis. Bij brand werd de 

nood- of stormklok geluid, deze hing in de kerktoren van de kerk nabij het gemeentehuis. Om naar 

het gemeentehuis te rijden waren de pompiers ook in het bezit van een gratis dienstplaat voor hun 

fiets! 

(bron C ampthoutania nummer 1, 1969, een “*likorist” was een verkoper van gedistilleerde dranken) 

Aanvulling aan ons vorig nummer: 
Bij de foto van ons brandweerkorps in de jaren 

’70 ontbraken de namen van twee 

brandweermannen. Fons Bylemans reageerde 

en benoemde de 8ste man in de middelste rij, het 

gaat om Leo Labens, de nummer 4 op de 

bovenste rij konden wij tot op heden nog niet 

benoemen!  

Tevens feliciteerde Fons Bylemans, die ook 

verantwoordelijke is voor de gemachtigde 

opzichters in onze gemeente, ons met het 

interview met Marc Huybrechts vorige week en de oproep om gemachtigde opzichter te worden, 

wel is het zo dat Fons een nieuw mailadres heeft: fons.bylemans@gmail.com is zijn nieuw adres! 

Uitgeweken Kalmthoutenaren zongen hun lied! 
In Antwerpen ontstond begin de jaren 1900 een groep onder de naam “Verenigde 

Calmpthoutenaars”. Tijdens kermisdagen brachten zij jaarlijks, in groep, een bezoek een hun 

geboortedorp. Het waren veelal uitgeweken handelaars, zij hadden hun lokaal op de Paardenmarkt 

in de grootstad. Zij hadden ook een clublied wat noemde “een reisje naar Calmpthout”. Het klonk 

zo: 

 Wat vreugde hebben wij vernomen, 

 als dat in ‘ schoon zomerseizoen,  

 en dien tijd is reeds gekomen, 

 van gelijk een toerken te doen. 

 Al naar de plaats van ons voorvaderen, 

 Dat draagt den waren naam van Calmpthout 

 

 

 

refrein 

Calmpthout, Vive van ons  

dat is gekend van ouds,  

daar leven wij als ware vrienden, 

en zingen in een schaar, 

verenigd met elkaar, 

en zingen in een schaar, 

lang leve de Calmpthoutenaren 
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 strofe 2 

Wanneer den tijd nu is gekomen, 

en wij allen gezond en fris, 

gelijk als burgerszonen, 

gaan naar de plaats die ons zo duurbaar is. 

Daar zijn ons makkers ook vergaderd, 

en vormen met ons enen schonen stoet, 

en dan roepen zij victoria, 

en zingen blij gemoet 

 

 strofe 3 

Komt met ons allen beste vrienden,  

vergaderd hier in dees lokaal,  

toont aan dat wij zijn de eensgezinden, 

en willen rijden allemaal. 

Daar zal ook niemand aan mankeren, 

daarom zijn wij allen verheugd van  geest, 

en zullen ons niet generen,  

en zingen om ter meest. 

 Strofe 4 

Kom, laat ons roemen al te gaar,  

den vriend en baas van dees lokaal,  

die zorgt voor ons als enen vader, 

en zoekt ons op ook allemaal. 

Hij wilt zijn vrienden zien vergadert, 

en wakkert ons aan ten allen kant, 

en geeft gene moed verloren, 

en brengt een maatschappij tot stand, 

van de mannen van Calmpthout! 
 

(bron Calmpthoutania, nummer 1 van 1969 met foto’s van Heide rond 1900 en vroeger, met dank aan Stan 

Wagemans en Marc Lambrechts) 
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