
 
 

 

 

 

Over “De Vrolijke Noot” in Kalmthout 
Het moet kort na de eeuwwisseling geweest zijn dat een groep KWB-ers op weekend ging naar de 

Ardennen.  Zij overnachtten er in een hotelletje waar ook een piano 

stond te wachten op wie er maar wou op spelen.  Het een bracht het 

ander voort en spoedig waren de hotelgasten broer- en zusterlijk aan 

‘t zingen onder begeleiding van de pianist. Het was een heel fijne en 

aangename avond. ‘t Was ook daar dat er geopperd werd om die 

‘zangstonde’ te herhalen na de thuiskomst … en zo is ‘t allemaal 

geschied. Enkelen van die zangers zochten een locatie en startten een 

zangkoortje.  In het begin waren dat zo’n vijftien personen, maar al 

snel groeide het groepje uit tot een twintigtal. Nu zijn het er al zo’n 

vijfendertig. De zangers waren niet echt geschoold en de samenzang was eerder een kakofonie van 

ongeregelde zangstemmen terwijl de pianist probeerde het geheel te laten samenklinken.  De 

zangers besloten een ‘dirigent’ te zoeken om het gekrakeel een beetje te stroomlijnen. En die 

‘stroomlijner’ vonden zij in onze huidige dirigent.  Ondertussen repeteren wij om de veertien dagen 

en geregeld treden wij op in woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, bij verenigingen zoals 

Okra en zelfs op verjaardagsfeesten. Soms kleden wij ons aangepast al naargelang het seizoen zoals 

met Kerstmis of tijdens de carnavalsperiode. Maar ook liedjes kunnen in aanmerking komen om 

“verkleed” op ‘t podium te verschijnen zoals bij Catootje (van Wim Sonneveld) “Ik ben met Catootje 

naar de botermarkt gegaan en ze kon maken wat ze wou … een dominee, een wafelvrouw, een 

toverheks, een kastelein en een ouwe heer ….”  
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Wij zingen overwegend traditionele Nederlandstalige liedjes en enkele Zuid-Afrikaanse.  Eén 

Engelstalig liedje zingen wij ook maar dat kent iedereen: “My bonnie over the ocean”. Het duurt 

meestal niet lang voor de aanwezigen de liedjes meezingen. Dat kan ook moeilijk anders.  ‘t Zijn 

vooral liedjes van hun jeugdige periode bij de Chiro of de Scouts. Onze favorietjes zijn: ‘t Is weer 

voorbij die mooie zomer (Gerard Cox); De boerkens smelten van vreugd en plezier; De lichtjes van 

de Schelde ( o.a. door Bobbejaan Schoepen); Heb je ‘t al gelezen van de regen (van Toon Hermans); 

Een beetje vrede (Ein bißchen Frieden van Nicole); Ik heb een huis met een tuintje gehuurd (August 

De Laat, Bob Scholte, Jo Vally). Het samen  zingen 

is steeds bijzonder, telkens opnieuw genieten wij 

van het gezellige samenzijn. En het inoefenen 

van de liedjes gaat niet echt volgens een streng 

patroon, neen, er wordt naast het serieuze werk 

ook flink wat afgelachen. Na de repetitie vieren 

wij wie er die week verjaart met een snoepje en 

de nodige koffie. Naast het zingen organiseren 

wij ook uitstapjes; een fietstochtje, een bezoek 

aan een windmolen; een te bezichtigen 

stoomtreintje, waar de uitleg dan gegeven wordt 

door één van onze zangers/machinist; een 

petanque-wedstrijd en niet te vergeten ons 

jaarlijkse teerfeest. Hou je van plezante 

bijeenkomsten, hou je van aangenaam 

gezelschap, hou je van plezierige liedjes, kom 

dan eens proef zingen in ons koor.  Je zal er wel bij varen. Vooral mannen zijn welgekomen.  

Contact opnemen kan via e-mail “de.vrolijke.noot@telenet.be”, “blankwillem@gmail.com" of 

telefonisch op het nummer 0487 453 158. 
(artikel ingezonden door Luk Van der Veken, Statielei) 

Eigen aard is goud waard (18/52) door Paul Witters 
Gezegden: 
Elke gewestelijke groep houdt er een speciale woordenschat op na. De spreektrant verschilt van 

persoon tot persoon met zijn dialecten. Het ligt dan ook voor de hand dat elke volksgroep, ook een 

kleinere zoals de familie, er speciale uitdrukkingen op nahoudt. Dergelijke uitdrukkingen worden 

dan door anderen overgenomen en komen zo in het dialect terecht. 

- Laat ze maar totteren, zie de Knots, en ze stalen z’n 
kiekens 

- De liefde is blind, zei den boer, en hij kuste zijn verken 
- ’t is lelijk, zei de uil, en hij bezag zijn jongen 
- Wat nu gezongen? Zei de koster, en de kerk stond in 

brand 
- De deugd in ’t midden, zei de duivel, en hij ging tussen 

de begijntjes staan 
- Dat is één, zei Uilenspiegel, en hij sloeg zijn wijf van de 

trappen 
- Werken is zalig, zei het begijntje, en ze droegen n’n bonenstaak met tweeën  

Meestal zijn deze gezegden gebruikt om de argumenten kracht bij te zetten, om de gewone taal te 

kruiden met sierlijkheid of om blijk te geven van levenservaring.  



 
 

Kalmthoutse Sint Jorisgilde kreeg hoog bezoek! 
We publiceerden vorige week een 

artikel over de 45 cafés die er waren  op 

de “steenweg”. Daarbij kwam café “in  

het Zwart paard”, later ’t Vlaams Huis, 

in beeld. Dit café brandde volledig uit in 

1968 bij een ongeval met een  

tankwagen. Op dat ogenblik was dit ook 

het lokaal van de Kalmthoutse Sint 

Jorisgilde. Het volledige gildebezit, wat 

in dat lokaal aanwezig was, ging in de 

vlammen op. Twee jaar later, op 20 juni 

1970, werd in de parochiekerk Onze 

Lieve Vrouw in het centrum een nieuwe 

vlag gewijd. Na de gildemis volgde een 

receptie op het gemeentehuis. Na deze receptie trok het grote gezelschap in vol ornaat, 

voorafgegaan door de Harmonie Bos en Hei uit Heide, in stoet naar het nieuwe lokaal. Daar wachtte 

de gilde een bijzondere verrassing. De Belgische Princes Paola (onze latere koningin) bracht een 

bezoek in het bijzijn van haar kinderen, Prins Laurent en Princes Astrid. 
(foto: eedaflegging van nieuwe leden waarbij de vlag van de gilde wordt gebruikt) 

“De ouden doel”, waar was dat ?? 
Over geschiedenis 

kan je blijven praten. 

Ons krantje “Heide 

vertelt” brengt ook 

mee dat wij 

regelmatig op straat 

worden aangespro-

ken en dat er vragen 

worden gesteld 

waarop wij ook niet 

zo direct een 

antwoord weten. Eén 

van die vragen een 

poosje geleden ging 

over “den oude 

doel”, een verwijzing die in één van onze artikelen was aangehaald. We ontdekten een artikel 

geschreven door Jos Vorsselmans in het tijdschrift “Calmphoutania” , jaargang 1975, nummer 4”. 

Het is een artikel onder de naam “het kamp of klein schietveld”. In dit artikel wordt beschreven hoe 

het kamp steeds maar werd uitgebreid en dichter en dichter bij de woonzone kwam te liggen met 

alle gevolgen van dien. Nogal wat springtuigen dwaalde af en raakte woningen. Na nog enkele feiten 

waarbij projectielen woningen beschadigden in de Heikantstraat werd in 1893 besloten om een  

nieuwe schietbaan in gebruik te nemen, meer richting Wuustwezel en Brecht, en het “klein 

schietveld” min of meer op te geven. Men sprak in die periode dan ook van het “oud kamp”. Dit 

heidegebied werd van dan af meer gebruikt als wandelplaats, maar werd ook een geliefkoosd 



 
 

terrein voor stropers. De oude verbinding met Brasschaat (aanvankelijk Duynenweg genoemd) bleef 

er wel al die tijd, maar na het aanleggen van de kasseiweg (Brasschaatsteenweg nu) in 1848 over de 

eeuwenoude postbaan via Maria-ter-Heide, Achterbroek en zo  verder naar Essen gebruikte men 

deze oude verbindingsweg naar Brasschaat alleen nog als voetganger of fietser (het bleef immers 

een veel kortere afstand naar Brasschaat). Het wandelen in dit gebied werd alsmaar populairder 

met aantrekkelijke vennen 

zoals het “Sjaneven” en de 

“Hooimade”. Vele jaren 

waren dit vennen geweest 

dienstig voor zandwassers, 

nu werden dit uitgelezen 

plaatsen voor de jeugd om 

er zich, zowel in de zomer- 

als wintermaanden, te 

ontspannen. Ter hoogte 

van de Hooimade bevond 

zich “den ouden Doel”. Na 

het verdwijnen van de 

schietoefeningen in dit 

gebied werd dit ook een pleisterplaats voor ontspanning. De weg die aanvankelijk “Duynenweg” 

werd genoemd is er nog altijd, hij heeft nu als naam “Bondgenotenlaan”, het is nog steeds een 

openbare weg. Als je via de Rode weg het toeristisch fietspad volgt zie je halfweg op de rechterzijde 

een tamelijk brede zandweg lopen, hierover gaat het. Deze weg loopt nog altijd door naar 

Brasschaat, komt voorbij de “munitiedepot”, het vliegveld en loopt zo richting Mishagen doorheen 

het militair gebied. 

Chiro SiJo en de “Dag van Heide”! 
Op zaterdag 29 april moet je beslist 

eens afzakken naar de Vredelaan. Ter 

hoogte van het Chiro-lokaal zal er die 

dag vanaf 13u heel wat bedrijvigheid 

zijn voor jong en oud! Er worden 

allerlei spelletjes voorzien, er zullen 

springkastelen zijn en er wordt een 20 

meter lange death ride geïnstalleerd. 

Daarnaast wordt er van alles voorzien 

om het gezellig te maken voor 

kinderen en ouders. Er zullen lekkere 

hamburgers, hotdogs en pannenkoeken te verkrijgen zijn. Vanaf 17 uur kan je ook genieten van een  

vers gemaakte pasta! De namiddag wordt gratis aangeboden. Daarnaast zal er ook een cocktailbar 

worden ingericht, vanaf 6 euro zullen daar cocktails te verkrijgen zijn. Zo wordt het gezellig voor 

jong en oud die dag! 

Chiro maakte Heide weer wat properder! 
Vorige zondag maakten de jongens en meisjes van de Chiro SiJo zich verdienstelijk door het 

opruimen van heel wat afval in de straten en bosjes van Heide. Een lovenswaardige actie van onze 

jongeren. Waarvoor dank! 



 
 

 
 

Programma Memorial Jaro De Bruyne gekend! 
Zondag 21 mei moet een hoogdag worden voor de G-sporters en daar kunnen jullie allemaal aan 
meewerken door aanwezig te zijn die dag. Het hele gebeuren heeft plaats rondom en op het 
voetbalplein van Heibos. Er wordt gestart om 13u30. Op het terrein zelf is er G-voetbal, een tornooi 
met een aantal G-sportploegen. In de wijk zelf zijn er G-sport wielerwedstrijden om 13u30 en 15u, 
aankomst en vertrek in de Vredelaan ter hoogte van Heibos. Vanaf 14u is er ook G-sporttennis. 
Doorlopend vanaf 13u30 kan je kennis maken met G-sport Boccia. Er wordt ook een rolstoelparcours 
ingericht waaraan zowel valide als de mindervalide mensen kunnen deelnemen. Rond 16u is er ook 
een optreden van de G-sportgroep Silverstars uit Nieuwmoer begeleid door de harmonie Bos en 
Hei. De harmonie zal ook tijdens de pauze, tussen de twee wielerwedstrijden in, op de toon van hun 
muziek, marcheren in de aankomstzone in de Vredelaan. Rond 17u volgt dan het huldigen van de 
G-sporters. De ganse namiddag zal er dus heel wat te beleven zijn op en rond Heibos, een gezellig 
terras gaat het allemaal nog wat gezelliger maken. Meer info volgt later. Zorg er alvast voor dat je 
die dag aanwezig kan zijn! 
 

 
 
 



 
 

Bin-coördinator Willy Van Meel overleden. 
Op 19 april overleed Willy Van Meel. Willy werd geboren in Kalmthout 
op 3 februari 1946 en heeft zijn leven lang in onze gemeente gewoond 
en er actief geweest. Hij was gehuwd met Rita Arnouts, had één 
dochter Inge, en twee kleinkinderen. Wij hebben Willy altijd gekend 
als een actief persoon,  iemand waarop je kon rekenen. De 
Heidestoempers en destijds Wielerclub Bosduin mochten dat zeker 
ervaren. Daarnaast zette Willy zich ook in voor het 
buurtinformatienetwerk “Vredeburg”. Bij dit burgerinitiatief nam 
Willy de taak als coördinator voor zijn rekening. Enkele maanden 
geleden vernamen we dat Willy zwaar ziek was, stilaan maar zeker 
sijpelde ook berichten door dat hij ons zou moeten verlaten. Deze 
week woensdag overleed hij in Coda te Wuustwezel. In intieme kring 
wordt afscheid genomen. 

Nieuwe coördinator voor BIN Vredeburg 
Door de minder goede berichten die er waren en op aangeven van Willy zelf, had het bestuur van 
BIN Vredeburg al wijzigingen doorgevoerd.  Hugo Vanden Camp, die voorheen de taak van co-
coördinator voor zijn rekening had, wordt de nieuwe coördinator van BIN Vredeburg. Je kan Hugo 
als volgt bereiken: Hugo Vanden Camp, Berkendreef 18, GSM 0475/38.08.03, 
hvandencamp@telenet.be . Eric Duerloo is de nieuwe co-coördinator, eric.duerloo@outlook.com 

Uit de oude doos! 
We publiceren deze week een 
foto gemaakt in 1997 naar 
aanleiding van een voetbalwed-
strijd ter gelegenheid van 50 
jaar Chiro.  Zoals altijd zou het 
ook nu weer interessant zijn dat 
we er namen bij kunnen 
plaatsen zodat ook deze foto 
weer geschiedenis schrijft! Wie 
doet er een poging om de 
gelegenheidsvoetballers te be-
noemen. 
 
 
(foto ons ter beschikking 
gesteld door Johan Theeuws) 
 

 

“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 
58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via 
de website wwwu.binkalmthout.be  
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