
 
 

 

 

 

1 mei: het feest van de arbeid! 
In het boek “100 jaar socialisme in Kalmthout”, 

uitgegeven in 1920 door sp.a Kalmthout, haalt men aan 

dat in 1926 voor het eerst “1 mei” werd gevierd met een 

optocht en een verbroederingsmaaltijd. Het aanduiden 

van “1 mei” als feestdag en internationale strijd-dag 

begon al veel vroeger. Op het tweede Internationale 

congres in 1889 in Parijs werd besloten om vanaf 1890, 

1 mei uit te roepen als strijd-dag voor het invoeren van 

de achturige werkdag. In heel wat landen werd deze 

oproep gevolgd, zo ook in ons land. Tijdens het daaropvolgend congres in 1891 werd besloten om 

1 mei jaarlijks als “dag van de arbeid” uit te roepen. Er werden drie hoofddoelen vooropgesteld: -

strijd voor de achturige werkweek; -pleiten voor andere arbeidsrechten; -het behoud van de vrede. 

Sinds 1933 is 1 mei een betaalde feestdag, het was Hitler die in 1933, 1 mei uitriep als betaalde 

feestdag. Hitler had echter een ander doel. Voor deze feestdag wist Hitler veel vakbondsleiders naar 

Berlijn te lokken. Hij liet ze vervolgens gevangen nemen en naar concentratiekampen afvoeren. 

Ondanks deze zwarte bladzijde uit de “1 mei geschiedenis” is het in België altijd een betaalde 

feestdag gebleven. In Nederland daarentegen is dit geen betaalde feestdag. 
(foto: steen ingemetst in de voorgevel van het Kalmthoutse volkshuis, vermelding “  voor ’t volk, door ’t volk 

1926”) 

Een stap verder voor de realisatie van het snoezel/ vertelhuisje! 
De Kade/Heder is het 

door “Heide vertelt” 

opgestarte project 

zeker niet vergeten! 

Na wat overleg zaten 

wij vorige week een 

eerste maal samen 

met een werkgroep 

om het project uit te 

werken. Er werd een 

definitieve plaats 

gekozen voor het 

plaatsen en de aanleg 

naar het huisje. In de 

maand mei worden 

de eerste afspraken 

gemaakt met de mogelijke uitvoerders, wordt er een plan getekend en kan de werkgroep het licht 
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op groen zetten. Vervolgens zullen de nodige vergunningen worden aangevraagd en kunnen de 

werkzaamheden aangevat worden. Als alles vlot verloopt kan dat dit jaar nog. Rondom het vertel - 

en snoezelhuisje willen de mensen van Heder ook nog een speelbos creëren maar dat zal dan weer 

in een volgend plan  gekaderd worden. 
(op de foto de leden van onze werkgroep: Luc Van Gils, Clarisse De Reydt, Paul Lion en Louis van den Buijs 

samen met medewerkers van Heder/ De Kade.  Luc Wuyts, eveneens horende tot onze werkgroep, was die 

dag belet voor een ander project waar hij mee bezig is. De plaats waar de foto is genomen wordt ook de 

plaats waar het huisje gaat geplaatst worden) 

Voor de 49ste maal parkcross! 
Nog z’n traditioneel gebeuren op 1 mei 

in onze gemeente is de “1 mei-

parkcross”, dit jaar aan haar 49ste 

editie toe. Vanaf 13u stromen de 

deelnemers en de toeschouwers naar 

de sportvelden Heikant om er deel te 

nemen aan loopwedstrijden. Dit 

volgens leeftijd en meestal ook voor 

het scholenklassement. Het moet 

gezegd dat de Kalmthoutse lagere 

scholen zich flink inzetten om dit 

evenement te doen slagen. Meestal is 

dit familiaal gebeuren dan ook een 

groot succes, we twijfelen er niet aan dat dit ook bij de 49ste editie zo zal worden. Naast het sportief 

gebeuren zorgt de organisatie ook voor wat te eten of te drinken!  Het evenement is meteen de 

aanloop naar de “Koninklijke 1-mei parkcross Kalmthout” in 2024.  Het evenement had een eerste 

maal plaats in 1972 maar door corona moesten er twee edities geschrapt worden! 

Boffen 60-plussers echt?? 
Frank Couscheir uit de Koningin 

Astridlaan stuurde ons een foto toe 

waaruit moet blijken dat wij heel 

waardevol zijn wanneer we de 

leeftijd van 60 jaar hebben bereikt! 

Maar…… er zijn ook mensen die 

minder geluk hebben en het heel 

anders moeten bekijken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Artikel uit “Heide vertelt” overgenomen! 
Met het artikel “Op het spoor van Sidonia” haalt onze medewerker Paul Witters 

het internationale tijdschrift “Versus” van de fameuze fanclub Suske en Wiske. Het 

is een tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt in Nederland en België en waar 

vooral stripliefhebbers op geabonneerd zijn. Paul bracht een tijdje geleden voor 

“Heide vertelt” het verhaal over de familie Biemans en het station van Kapellenbos. 

Hierin werd aangegeven dat de inspiratie voor de figuur “tante Sidonia” bij Willy 

Vandersteen, met grote waarschijnlijkheid, kwam door Carolin Biemans te 

ontmoeten. Het tijdschrift heeft dit verhaal nu, met de medewerking van Paul, 

opgepikt! Proficiat Paul! 

De voetballers van de Chiro! 
Altijd interessant dat je bij foto’s namen kan 

plaatsen. Dank zij Paul Lion, Eddy Marstboom 

en nog enkele andere correspondenten kunnen 

we nu de volledige “voetbalploeg” van de Chiro 

benoemen. We drukken ze hiernaast dan ook 

nog eens even af maar dan met de namen erbij: 

vlnr. boven: Hugo Dockx, Alex Claessens, Stan 

Lion, Armand Buydens, Raf Lion, Guido Dockx, 

vlnr. Onder: Walter Pyl, Raymond Heirwegh, 

Eddy Marstboom, Herman Van Heybeeck, Jan 

Franken.  

De Leuvense stoof, wie kent ze nog? 
Waar is de tijd gebleven? 

ONZE….’buzzestove’, er hing een koteraar aan de zijkant, de  

moor met kokend water stond te dampen! 

Moeder wreef glycerine op onze billen,  we warmden ze op, op 

een stoel gezeten, dicht tegen de stralingswarmte van de 

gloeiende pot. 's Anderendaags was de pijn en miserie gedaan en 

genezen. 

De ringen boven de vuurgloed werden weggenomen, het 

wafelijzer of de pannenkoekenpan op het vuur gezet en moeder 

maar bakken. Het brooddeeg werd in de oven met de vuurvaste 

ronde steen gelegd dicht bij de gloeiende stoofpot om het lekker 

brood te bakken. 

De koolbak en koolschop zorgden dat het vuur bleef branden. De 

tegels, de gezelligheid, de email (niet e-mail!), de glazen steunen 

onder de poten.. 

Het enige wat je nodig had was een hoop antraciet in de kelder een hoop stoofhout kappen, wat 

oude gazetten en sulfers.  

Je kon de kamer verwarmen, je kon koken, je kon iets warm houden, je kleren op een rek ernaast 

drogen.. strijkijzers 's avonds in een handdoek aan het voeteinde van je bed leggen, terwijl de 

ijsbloemen kraakten op je raam... 

We misten niets, alleen de zorgen die we zelf gezocht hebben door onze drang naar luxe en comfort! 

Waar is de tijd van toen?!?!  
(ingezonden door Frank Couscheir, Kon. Astridlaan) 



 
 

Eigen aard is goud waard (19/52) door Paul Witters 
Spreekwoorden 
Elke vogel zingt zoals hij gebekt is, luidt een spreekwoord. Zo zal ook elkeen zulke spreekwoorden 

gebruiken, welke best bij zijn aard en zijn graad van ontwikkeling passen. Bovendien zijn de 

spreekwoorden zelf beïnvloed door de doening van de mensen en de streek waarin ze zijn ontstaan: 

de mensen uit de hei hebben andere spreekwoorden dan die van de zeekust. Het dorpsleven, de 

gildefeesten, de ambachten, de hele “handel en wandel” van de mensen weerspiegelt zich in de 

spreekwoordenschat. Daar is bv. de lange reeks spreekwoorden ontleed aan de scheepvaart: 

“Onder zeil gaan” (inslapen), “Het zeil inbinden” (bedaren), “Een oog in ’t zeil houden”, “Alle zeilen 

bijzetten”, “Iemand aanklampen”, “Iemand afschepen”, “Iemand op sleeptouw nemen”, “In 

iemands vaarwater zitten”, “Een steek onder water geven”, “Het anker lichten”, “Roeien met de 

riemen die men heeft”, “Tegen de stroom opvaren”, “In  het riet sturen”, “Aan het roer zitten”, “De 

vlag strijken”, “Voor de haaien zijn”, “Kant noch wal raken”, “Aan lager wal zijn”, “De beste stuurlui 

staan aan wal”, “Oude schepen blijven aan land”, “Iemand aan de dijk zetten”, “Op ’t droge zitten”, 

enz. 

Er zijn spreekwoorden en zegswijzen ontleed aan de bijbel en het evangelie: “Iemand van Pontius 

naar Pilatus sturen”, “Weten waar Abram zijn mosterd heeft gehaald”, “Het is een aards paradijs”, 

enz. Ook de spreekwoorden uit de middeleeuwse dierenverhalen aan Reinaert de Vos: “Allemaal ’n 

goeie dag” zei de vos en hij stak zijn kop in ’t kiekenkot, “We zullen maar beginnen, zei de vos tegen 

de hinnen en hij had de haan al binnen”. 

Andere bevatten gezegden op de niet-eigen volksgroepen: “Les carott’ sont bon” zei de Wale, en hij 

at al ’t vlees op”, “Quatre is viere” zei de Wale, en è stak ze wuuf bij drie oude hennen”; “Aardig  

Vlaams”, zei de Waal en hij las Latijn, “Vive la vink” zie de Waal, en hij had een uil in zijn slagnet.  

We kennen ook nog deze die gebruikt worden om aan 

te kondigen dat iemand overleden is of gaat sterven en 

die aantonen hoe schilderachtig de volkstaal is. “Hij is 

om zeep”, “Hij is naar het Pierenland”, “Hij heeft er het 

bijltje bij neergelegd”, Hij heeft er zijn kèès bij 

ingeschoten”, “Hij is naar de hemel”, “Hij is naar de 

knoppen”, “Zijn klok is stilgevallen”, “Zijn pijp is uit”, 

“Hij is naar de maan”, “Zijn bobijntje is afgelopen”, “Hij 

is naar de vaantjes”, “Hij is de laan uit”, “Hij is de berg 

af”, “Zijn liedeken is uit”, “Hij heeft gedaan met 

zingen”, “Hij moet niet meer eten”, “Hij is voor de 

haaien”, “Hij steekt in zijn laatste kleed”, “Hij ligt tussen 

zes planken”, enz… 

Nog over mevrouw Carlier en haar auto! 
In “Heide vertelt” nummer 166 (12 maart) 

verscheen uit “de oude doos” een foto van een 

stoomtrein met op de achtergrond mevrouw 

Carlier en haar auto. De foto is genomen op 13 

juli 1957. De stoomlocomotief is een type 31.178 

rijdende in de richting Essen. Om een duidelijker 

beeld te krijgen hebben we een fragment uit de 



 
 

foto gehaald. Wij zien er Amalia Goossens 

(mevrouw Hector Carlier) naast haar auto. Het 

was een Amerikaanse slee, versie cabriolet met 

rood leder binnenin. Over de familie Carlier is er 

ook wel een heel verhaal maar daar gaan we nu 

niet verder op in. Dank zij een goede kennis en 

autospecialist Ludo Broeckhoven, kregen wij de 

volgende informatie over de befaamde witte 

auto van Amalia Carlier-Goossens. “Deze wagen 

is een Ford Crestline Sunliner convertible uit 

1954. De typerende versiering op de motorkap 

(zeer slecht zichtbaar op detail foto, maar 

toch…) de ononderbroken chromé sierlijst op de 

zijkant boven de wielen, de bijzondere (en weinig 

voorkomende) ronde achterlichten, geen twijfel 

mogelijk. De prachtige cabriolet was verkrijgbaar in L6 en V8 versie. Een droomauto!”  
(bijdrage van Paul Witters) 

Het 46ste café!! 
Herinner je de 45 cafés uit 1914 in het nummer 171 

van 16 april 2023. Een lijst met een overzicht van 

alle drankgelegenheden die er waren in 1914 op de 

“steenweg” in Kalmthout. Deze lijst, samensteller 

Alois Ribbens, werd gepubliceerd in 

Calmpthoutania van 1973, nummer 2. 

In Heide vertelt nummer 149 van 13 november 

2022 verscheen reeds een artikel over café “In de 

Bijl”. Naast café  “Het Vlaams Huis” was er 

wagenmakerij en café “In de Bijl”. Café uitgebaat 

door Joannes Baptiste Ansoms – Greefs. De 

wagenmakerij en café werden geopend in 1862. 

Het café werd gesloten in 1918, overlijden van 

Joannes Baptiste Ansoms, maar de activiteiten in 

de wagenmakerij werden verder gezet door de 

oudste zoon Fons Ansoms. Het originele 

uithangbord is te bewonderen in ’t kotje der 

herinnering bij Frans Jochems. 

(bijdrage van Pau Witters, foto boven het café van zijn grootouders rechts op de foto (Hoelen n°124), foto 

hierboven, het originele uithangbord nog altijd te bewonderen in ’t Kotje der Herinnering 

G-sporters in Kalmthout! 
Op zondag 21 mei komt er een volwaardige G-sportdag in onze gemeente. Op en rond het 

voetbalterrein van Heibos zal er vanaf 13u sport te beleven zijn. Zowel het voetbal, wielrennen als 



 
 

minder bekende sporten zullen er te beleven 

en te bekijken zijn. Om deze sportdag tot een 

goed eind te brengen werd er een 

samenwerkingsverband gesmeed tussen 

verschillende sportverenigingen, de 

sportdienst van de gemeente, G-sport 

Vlaanderen en de harmonie Bos en Hei. 

Frans Brocatus, de meeste mensen kennen 

hem als het gezicht op de bevolkingsdienst in 

ons gemeentehuis, was zowat de eerste G-

sporter die prominent in beeld kwam. Frans 

bekwaamde zich in het zwemmen. Deze 

Kalmthoutenaar werd geboren op 9 maart 

1960. Geplaagd gaande met een handicap 

vanaf de geboorte, begon hij al op jonge 

leeftijd met wekelijkse zwembeurten. Dat dit 

hem goed lukte resulteerde in een selectie 

voor deelname aan de Olympic Games in 

1977. In 1980 behaalde Frans een bronzen 

medaille tijdens de   Paralympics in het 

Nederlandse Arnhem. In 1982 werd Frans 

geselecteerd voor de Olympische wereld-

spelen in Stoke-Mandeville (Engeland) waar 

hij goud won bij de 25 meter schoolslag en 

brons bij de 75 meter wisselslag. Na deze 

mooie prestaties is Frans steeds blijven zwemmen maar het competitiezwemmen verdween wat op 

de achtergrond. Frans werd in 1982 als eerste Kalmthoutse G-sporter op een prachtige manier  

gevierd door Heikant-sport, de vereniging waarbij hij was aangesloten. Nadien volgden er nog heel 

wat G-sporters die tijdens de jaarlijkse huldigingen van de gemeentelijke sportraad  werden 

gehuldigd voor mooie prestaties. 
(foto genomen in 1982 tijdens de huldiging van Frans Brocatus. We zien vlnr. Fons Van Loon, een beetje 

verborgen, toenmalig voorzitter van de gehandicaptenvereniging in Kalmthout, Schepen Gaston Stevens die 

Frans interviewt, Frans zelf, Louis van den Buijs, toenmalig secretaris van Heikant-sport, Pierre Heuten, de 

voorzitter van de Kalmthoutse afdeling van “sport voor gehandicapten” en nog steeds erg begaan met deze 

vereniging (opgericht in 1971 door wijlen Louis Pyl) 
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