
 

 

 

Wij wensen al onze lezers een Zalig Paasfeest! 
Waar komt de naam “Pasen” eigenlijk vandaan? Er zijn twee mogelijke verklaringen. Een eerste 

aanwijzing komt uit het Latijn, het woord “”passio” wat op lijden wijst. In dit woord hoor je “passie” 

terug. Deze woorden vinden we zeker in de Paastijd: denk aan “passiemuziek” en in het Engels “The 

Passion”. 

Een tweede verklaring vinden we via het Hebreeuwse woord “pesach”, wat passeren betekent. De 

Joodse gemeenschap noemt hun belangrijkste feest ook Pesach. Die dag herdenken de Joden dat zij 

uit Egypte wisten te ontsnappen, de dood passeerde hen toen, daar komt de naam vandaan! 

Beide kunnen verwijzen naar de betekenis van het woord Pasen: Jezus leed  “passief” en stierf, maar 

hij overwon ook de dood  

Paasgewoonten: 
Naar aanleiding van Pasen zijn er symbolen ontstaan welke ons aan 
dit feest doen denken: paaseieren, de paashaas, de klokken van 
Rome, paashout, paasbloemen. Van oorsprong heeft dit niets of 
weinig te maken met Pasen. De overlevering wil dat de heidense 
Godin Eastra (waarin je het Engelse ”easter” terug hoort) de 
aanleiding kan zijn voor de paashaas. Zij 
zou zich vertoont hebben als een 
springende haas. Het gebruik van 
paaseieren moet dan weer meer 
gezocht worden als symbool van de 

lente, eieren zijn het symbool voor een nieuw leven! Het verhaal rond de 
“klokken van Rome” hebben onze voorvaderen bedacht. Als kind werden 
wij wijsgemaakt dat de klokken op Witte Donderdag uit de toren vlogen 
op weg naar Rome. Tijdens de paasnacht kwamen zij terug gevuld met 
paaseieren die ze dan uitstrooiden en rapen maar! Geel is ook het 
symbool geworden van Pasen, vandaar ook dat we forsythia als paashout 
en gele narcissen als paasbloemen benoemen!  

 

Eigen aard is goud waard (15/52) door Paul Witters 
Namen 

De meeste mensen worden, op de dorpen en in de volksbuurten, met een toenaam bestempeld. 

Van sommigen kent men de echte naam pas bij hun dood: als men hem leest op het kruis, dat op 

het graf wordt geplant. Inwijkelingen uit het Walenland worden zelden met hun naam genoemd. Zij 

heten “de Waal” of “de Walin”. Vreemde familienamen worden door het gebruik tot Vlaams 

vervormd. Toen een schoenmaker uit het Brusselse op een Kempisch dorp een schoenwinkel 

opende onder de pompeuze naam “Alan petite Ville”, heette hij na enige dagen ”Petittevil” en hij is 

zijn naam nooit meer kwijtgeraakt. Draagt iemand een vreemde naam, die moeilijk uit te spreken 

is, dan heet het spottend: “D’r is geen ene duivel in d’hel die zo heet!”. Van den duivel gesproken: 

ik wil even aanstippen dat er in het Nederlands tweehonderd negentig (!) verschillende duivel 
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namen bekend zijn: Bokspoot, Drommel, Heintjepiek, Moene, Satan, Lucifer, Zwarte Nikker, Zwart 

pietje, enz. Over het ontstaan van familienamen ga ik hier nier verder uitweiden, maar het loont 

hier wel de moeite om enkele cijfers toe te voegen betreffende de verspreiding (in 1974) van de 

Vlaamse meest voorkomende familienamen in België: 50.350 Janssens (Jansen enz.), 36.900 Peeters 

(Peters, enz.), 36.700 De Smedt (Smets enz.), 27.450 Maes (Maesen enz.), 26.900 Declercq (Clercq 

enz.), 24.650 Wouters (Wauters enz.), 22.250 De Vos, 21.800 Van den Bergh, 18.900 Mertens, 

18.850 Willms, 17.100 Goosens, 12.925 De Backer, 12.450 Van den Broeck.  
(cijfers dankzij het ter beschikking stellen door de diensten van de vroegere Algemene Spaar- en Lijfrentenkas) 

Het muziekkorps van Chiro-SiJo uit Heide! 

 
(De foto hierboven is een foto van het “muziekkorps” van de Chiro. Deze is genomen in de Heidestatiestraat, 

we zien op de foto het pand nummer 71 (villa Martha) wat  er nog steeds is en het pand nummer 69 waar het 

kapsalon “The Look” is gevestigd, een pand dat door verbouwingen een heel ander uitzicht heeft gekregen 

maar nog wel herkenbaar is. Het pand daarnaast is er niet meer, dit werd vervangen door de villa van de 

familie Leon Mariën-Dujardin. Weldra zal bouwonderneming Jos Dejongh op deze plaats een 

appartementsblok bouwen. Tip: misschien kan iemand de muzikanten eens met naam noemen? Dank aan 

Johan Theeuws voor de foto) 

Activiteiten in het Arboretum! 
Op zondag 16 april heeft de jaarlijkse plantendag plaats in het Arboretum van Kalmthout. Wie er bij 

wil zijn is welkom tussen 10u en 17u. De inkomprijs bedraagt 14 euro (vooraf reserveren via online 

tickets kan aan de prijs van 12 euro, zie www.arboretumkalmthout.be ), kinderen -12 jaar gratis. 

Mensen met een jaarkaart of een museumpas krijgen ook gratis toegang. In de prijs is toegang tot 

de tuin zelf begrepen, je kan een wandeling maken in het 13,5 ha grote park welke volop de 

lentebloesems toont!  Een rondleiding van een uur met gids kan ook tussen 11 en 16u. De tuin sluit 

om 17u. 

http://www.arboretumkalmthout.be/


Ook aan de kinderen wordt gedacht: 

Nog tot 16 april kan je dagelijks tijdens de openingsuren 

terecht (behalve op zondag 16 april) in het arboretum voor 

een paaszoektocht. Je betaalt 9 euro voor een 

toegangsticket. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis 

binnen. Aan de balie koop je vervolgens een speurkaart (2,50 

euro). De kinderen kunnen hun hartje ophalen in de grote 

tuin  waar paaseieren vrolijk hangen te wapperen in de 

bijzondere bomen en struiken. Onderweg komt men 

paashazen tegen, opdrachtborden  zeggen je iets te doen, te bedenken, te raden of te tellen. Bij het 

einde van de tocht wacht dan een smakelijke verrassing. De doelgroep zijn de kinderen van 4 tot 10 

jaar. Je kan de tocht op eigen tempo doen in zo’n anderhalf uur. 

Opening van het nieuw toeristisch seizoen op zondag 16 april! 
Zondag 16 april stelt Visit Kalmthout haar nieuw toeristisch programma voor. Het moet een waar 

feest worden in de heidegemeente, iedereen is tussen 10 en 17u welkom. Wat kan er zoal beleefd 

worden? 

Je kan op bezoek bij Frans Jochems in de 

Cuylitshofstraat, Frans stelt er zijn “kotje der 

herinnering” voor. Natuurgids Peter Van 

Looveren neemt je mee in de geschiedenis 

van de landgoederen op de Kalmthoutse 

Heide. Gidsen Jan Ingelbrecht en Marieke de 

Haan nemen je mee naar De Maatjes in 

Nieuwmoer, zij naken een link tussen cultuur 

en natuur in de rietvelden (start rondleiding 

om 10u op de hoek van de Kerkstraat en de  

Wuustwezelsteenweg, geen reservatie 

nodig). 

In de voormalige villa van Willy Vandersteen kan je ontdekken wat je allemaal nodig hebt om een 

goed stripverhaal te maken. Niemand minder dan de tekenaar zelf neemt je mee door 9 kamers en 

geeft tips en uitleg. (hiervoor moet je vooraf tickets bestellen). Gaan wandelen kan je ook in het 

“klein schietveld”. Dit gebied, zo genoemd omwille van de nabijheid van grotere broer “groot 

schietveld”, heeft ook heel wat te verbergen. Het militair domein is deels toegankelijk, je kan er 

prachtig wandelen!  Er wordt een fietsroute van 27 

kilometer voorzien, zo ontdek je het klein schietveld nog 

beter en kan je nog even binnen gaan in het WHI Gunfire 

museum in Brasschaat. 

Op 16 april zal de “maatjestrein” ook weer present zijn 

om de bezoekers te vervoeren tussen de verschillende 

locaties. 

Verdere info vindt je op de website www.kalmthout.be 

’t Is maar van “keskeschiet”! 
Meer dan waarschijnlijk hebben jullie deze uitdrukking al wel eens gehoord. Het is een uitdrukking 

die in onze streek wordt gebruikt voor iets wat minderwaardig is, iets dat niet deugd, slecht 

gemaakt, enz…. Maar waar komt dit woord nu eigenlijk vandaan?  Men moet de oorsprong zoeken 

bij het kermisgebeuren rond 1900. Voor de jeugd was “keskeschiet” één van de aantrekkelijkste 

attracties tijdens de jaarlijkse kermissen.  Het kwam er op neer dat je met een luchtbuks drie schoten 
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mocht lossen op een brandend kaarsje (of smoutpitje) wat geplaatst was in een 

houten bakje. Lukte het om het kaarsje of smoutpitje te doven dan riep de 

foorkramer “Noten of sigaren”. Men had dus de keuze tussen twee prijzen. Het 

ging over een kleine portie hazelnoten of om een sigaar. Zowel de hazennoten 

als de sigaar waren niet van de beste kwaliteit wat de mensen deed zeggen “da’s 

maar van keskeschiet”. Zo geraakte dit woord in onze streken in gebruik voor iets 

dat als minderwaardig moet doorgaan! 
(bron: Calmpthoutania nummer 3/1970, de afbeelding is eveneens uit vermeld tijdschrift 

overgenomen) 

Buurtkoffie Dennendael. 
De volgende bijeenkomst van “buurtkoffie Dennendael” gaat door op dinsdag 11 april om 14u in 

het Ernest Albert kunsthuis in de Hortentiadreef. Deze maal wordt er informatie gegeven over de 

actie die gevoerd wordt met “Kalmthoutse Kerstkaarten”. Het is misschien nog wat vroeg in het jaar 

maar anderzijds streeft dit doel een zelfde invulling na als de buurtkoffie, het contact tussen de 

burgers bevorderen. Iedereen van harte welkom! 

Nog even te koop bij de sportdienst! 
Het boek “de Kalmthoutse GOUDEN sportgeschiedenis” raakt weldra 

uitverkocht. De sportraad is gestopt met het aanbieden van de 

boeken in de dagbladhandels. Wie één van de laatste exemplaren van 

het boek nog wil aankopen kan terecht, zolang de voorraad strekt, op 

de sportdienst van de gemeente in het Zwembad, Kapellensteenweg 

90. Het boek wordt nog altijd aangeboden aan de prijs van 20 euro. 

Wil je nog een exemplaar wacht dan niet te lang meer, op is op ! 

 

 

Geniet van deze paasdag! 
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