
 
 

 

 

 

“Willy Vandersteen dag” op 21 mei in Kalmthout. 
We maakten deze week een afspraak met Jan Francken in 

verband met een nieuwe activiteit welke hij organiseert op 

zondag 21 mei in het Arboretum.  

Jan Francken is in Kalmthout geen onbekende. Hij werd geboren 

op 5 november 1962 en is vooral in Heide en omgeving gekend 

als “de stationschef” en de inspirator van “Suske en Wiske” in 

Kalmthout. 

 “Willy Vandersteen dag” in Kalmthout, wat wordt dit? 

Op zondag 21 mei organiseren wij in Kalmthout een Willy 

Vandersteen dag. Dit is de eerste keer, dit evenement komt 

eigenlijk een beetje in de plaats van de “stripdag” die wij al een 

goeie 20 jaar organiseren. Wij hebben de bedoeling  deze maal 

iets te organiseren waar de standen met strips niet zo belangrijk 

zijn. Het is die dag meer de bedoeling Kalmthout, en het leven 

van Willy Vandersteen in Kalmthout, in beeld te brengen. 

Die dag wordt ook een nieuw beeldje voorgesteld? 

Klopt, eigenlijk zijn wij daar al een tweetal jaar mee bezig. Tijdens 

de corona-periode speelde ik met het idee om een beeldje te laten maken waarbij zowel Kalmthout 

als de stripfiguren Suske en Wiske belangrijk zijn. Vorig jaar in mei viel dan de definitieve beslissing 

om hiervoor te gaan. Ondertussen zijn er 400 beeldjes gemaakt. Zij zijn bijna allemaal besteld, een 

40-tal hebben wij gehouden om te verkopen aan de liefhebbers, op de dag zelf. 

Wat stelt het beeldje voor? 

Het zijn genummerde exemplaren begeleid met een certificaat. Bovenaan op een sokkel is er het 

borstbeeld van Willy Vandersteen. Naast de sokkel staan Suske en Wiske omringd door het 

wapenschild van Kalmthout, de “Heikneuter” en strips waarin Kalmthout aan bod komt. Het beeldje 

wordt verkocht aan 119,95 euro. 

Wat gebeurt er op 21 mei nog allemaal? 

Ook het Arboretum werkt mee, de tuin is open  en er kan die dag gezocht 

worden naar de “Lambikelaar”. De bezoekers krijgen die dag ook korting 

(6 euro ipv 9 euro).  Ook het Suske en Wiske museum in de Beauvoislaan 

is die dag geopend, men kan er het museumparcours doen en de 

tekenkamer van Willy Vandersteen kan bezocht worden. 

Er komt ook nog een portfolio rond de tekenaar? 

Onder de noemer “de meest unieke plekjes van Willy Vandersteen in 

Kalmthout” brengen we een portfolio uit. Tien striptekenaars hebben een 

tekening gemaakt waarbij plaatsen aan bod komen waar Willy graag 

vertoefde. Er is onder andere een tekening bij van manége De Stal welke 

er destijds was in de Canadezenlaan. Ook de villa in de Beauvoislaan en de 

Heide vertelt                       nummer: 175                             14 mei 2023 



 
 

kerk van  Heide komen aan bod en natuurlijk kan ook de Kalmthoutse Heide niet ontbreken. Er zijn 

125 exemplaren ter beschikking in een  mooie exclusieve map welke wordt aangeboden aan de prijs 

van 119,95 euro. 

Jan, je hebt al zoveel gedaan rond de stripfiguren en haar tekenaar? 

Ik ben er inderdaad al even mee bezig. Ik heb ondertussen een twaalftal strips en vier boeken  op 

de markt gebracht. Het is eigenlijk allemaal begonnen in het station van Heide. Ik werd daar de 

stationschef en wilde iets meer dan alleen maar tickets verkopen. Ik kwam op het idee om met de 

figuren van Willy Vandersteen alles wat meer luister te geven. Het begon eigenlijk allemaal in 1997 

toen “100 jaar halte in Heide” werd gevierd. Daarna ging het steeds in stijgende lijn!  

En nu na 21 mei nog plannen? 

Ik droom ervan om nog eens een mooi beeldje te laten maken van de “Heikneuter”, iets wat volgens 

mij sterk verbonden is met Kalmthout. Nog een strip of 

een boek schrijven gaat er niet meer inzitten vermoed 

ik, de kostprijs om dergelijke zaken te doen stijgt steeds. 

Maar, wat mij betreft blijft “Suske en Wiske” en hun 

tekenaar zeker op de voorgrond staan, zij zullen 

verbonden blijven met onze gemeente. Ik ervaar zeer 

regelmatig dat de naam Kalmthout en Willy 

Vandersteen één zijn, ook bij striplezers. Wanneer ik aan 

beurzen deelneem, en zeker in Nederland, krijg ik altijd 

een warme welkom en wordt ik met Kalmthout, de 

bakermat van Willy Vandersteen, geassocieerd! 

G-sporters hopen op veel bezoekers! 
Zondag 21 mei is er voor de eerste maal een 

G-sportdag in onze gemeente. Een aantal 

verenigingen hebben in samenwerking met 

de gemeentelijke sportraad een 

samenwerkingsverband gesmeed om er iets 

moois en waardevol van te maken. Alle 

activiteiten vinden plaats op en rond het 

voetbalveld van Heibos in de Vredelaan. Er 

wordt gestart om 13u30. Op het voetbalveld 

van Heibos vindt een G-sport voetbaltornooi 

plaats met een viertal G-sportploegen. In de 

Vredelaan wordt om 13u30 de start gegeven van de eerste wielerwedstrijd, een wedstrijd met 

handbikes, om 15u volgt de tweede wedstrijd voor tweewielers. Op het kleine veld van Heibos is er 

een G-sport tennisdemonstratie. Mensen die verblijven in de Kade (Missiehuislei) komen boccia 

spelen. De G-sport twirling-groep De Heidebloem uit Nieuwmoer brengt dans. Er wordt ook een 

rolstoelparcours gemaakt, hieraan kunnen zowel minder-valide als valide mensen deelnemen. Het 

geheel wordt die dag opgeluisterd door de harmonie Bos en Hei. 

Supporters gevraagd! 

Om deze dag echt te doen slagen is het belangrijk dat er heel wat mensen die dag afzakken naar de 

omgeving Heibos om voor al deze mensen te komen supporteren.  Net als bij mensen die als valide 

sport beoefenen is het ook voor deze sporters belangrijk dat ze worden aangemoedigd. Om het 

geheel aantrekkelijk te maken wordt er op Heibos een terras gemaakt waar drank en eten wordt 

aangeboden. De opbrengst van het evenement zal besteed worden om de aankoop van 



 
 

sportmateriaal voor G-sporters te financieren. Doe onze sporters een 

plezier en kom ze aanmoedigen! 

Verkeersmaatregelen: 

Eén van de activiteiten, de wielerwedstrijden, gaat door op de openbare 

weg. De omloop is als volgt: Vredelaan, Kon. Astridlaan, Heibloemlaan, 

Kalmthoutlaan, Culturalaan, Guido Gezellelaan, Vredelaan. Dat wil 

zeggen dat er in de ganse “nieuwe wijk” geen verkeer toegestaan is 

tussen 12u30 en 17u. Mensen die tijdens deze tijdspanne hun woning 

moeten verlaten parkeren hun wagen al voor 12u30 buiten het parcours 

(bv. op de Stationsparking) zodoende kunnen ze vanuit hun woning naar 

hun wagen stappen. Mensen die in die tijdspanne thuis komen parkeren 

hun wagen ook buiten het parcours en halen deze nadien op.  Verkeer 

vanuit de Nieuwstraat naar de Heibloemlaan en zo naar de Putsesteenweg, en omgekeerd, blijft 

mogelijk. Het gedeelte van de Kon. Astridlaan tussen Vredelaan en Max Temmermanlaan wordt ook 

afgesloten, hier krijgen de G-sporters de gelegenheid te parkeren. 

Ode aan Herman Vanspringel in de Hollekelderstraat! 
In aanwezigheid van heel wat mensen die de wielersport een warm hart toedragen, en bewoners 

van de Hollekelderstraat, onthulde burgemeester Lukas Jacobs samen met “Vanspringel supporter” 

Mark Uytterhoeven deze week 

een mooi werk voor de woning van 

Luc Wuyts.  Het idee om een 

dergelijk werk voor zijn woning te 

plaatsen rijpte al langer bij Luc. 

Eerder schreef hij ook een boek 

over zijn wieleridool. Na de dood 

van Herman vorig jaar wilde Luc 

zeker een blijvende herinnering. 

Het werk dat nu tot stand kwam, 

kwam er mede door zijn neef en 

petekind, de 15-jarige Lou Wuyts. 

Deze jongeling zorgde er mee voor 

dat dit herdenkingsmonument iets 

blijvend kan worden. Luc zelf vond 

zijn buurman bereid om het geheel 

in een mooi kader te plaatsen. Het onthullen van dit monument is een eerste stap van de plannen 

die Luc dit jaar nog heeft om de Kalmthoutse ereburger blijvend te doen herinneren. Herman 

overleed vorig jaar op 79-jarige leeftijd na een slepende ziekte. Een eerste vervolg komt er nu 

zondag in Vorselaar waar de 35ste editie van de “Herman Vanspringels Diamond” plaats heeft. Deze 

wedstrijd kende 35 jaar geleden in Kalmthout zijn start, eerst in het centrum, later in Nieuwmoer. 

Tien jaar geleden verhuisde de wedstrijd naar Vorselaar. Er zijn  nog meer plannen om zijn idool te 

blijven eren, maar daarover later meer in “Heide vertelt”. Wie de Hollekelderstraat één dezer dagen 

doorrijdt merkt ongetwijfeld dit aandenken! 
(op de foto bij het herdenkingsmonument: burgemeester Lukas Jacobs, Mark Uytterhoeven en Luc Wuyts) 

 

 



 
 

Eigen aard is goud waard (21/52) door Paul Witters 
Raadsels 
Vaak gebeurde het dat de koning vroeger raadsels stelt en de vrijheid schenkt als het antwoord  

gevonden wordt, zoals in het lied/raadsel van “Het soldaatje van Wenen”, een van de zeldzame 

raadselliederen dat we hierbij afdrukken: 

 

Al in de stad van Wenen                               Daar woonde een soldaatje 

Al in die schone stad                                     Soldaat is niet fijn 

Waar duizenden soldaten                             En dat ging deserteren 

Plezier in hebben g’had                                Om bij zijn lief te zijn  

 

’t Soldaatje ging deserteren                          Soldaatje gij moet sterven 

Deserteren van zijn post                               Ja, sterven de dood 

De wacht heeft hem gevangen                     Voor u is geen genade 

En naar ’t prison gebracht                             Voor u is geen pardon  

 

’t Mooi meisje ging naar de koning:              “Ik zal u geven vier raadsels  

“Laat mijn soldaatje vrij                                 Vier raadsels in het fijn  

’t Is mijn kameraadje.                                    En als ge die kunt raden  

De beste vriend van mij”                               Soldaatje vrij zal zijn”  

 

    1. Zeg mij wat is een Koning,                           2. Zeg mij wat is een spiegel,  

        Een koning zonder land.                                  Een spiegel zonder glas.  

 

    3. Zeg mij wat is een water,                             4. Zeg mij wat is een sleutel,  

        Een water zonder zand.                                   Die op alle sloten past.  

De antwoorden op deze raadsels? (lees volgende week in nr. 176). 

Reactie: Een communiepak van “Jan Klak”! 
Dit artikel werd met veel interesse gelezen en 

deed velen terug herinneren aan hun communie 

periode. Het beschrijft perfect hoe vroeger zo’n 

dag verliep. Louis haalt ook de term “paren” aan 

in zijn artikel. 

Hierover meer: 

Dit is inderdaad een zeer oud gebruik uit 

vroegere tijden. “Paren” was één van de 

tradities bij de plechtige communie. De groep 

communicanten werd in twee groepen 

verdeeld. Diegenen die dicht bij de kerk 

woonden en diegenen die veraf woonden. Met de plechtige communie vierde men bij de plechtige 

communicant die het dichts bij de kerk woonde. Met tweede paasdag vierden men dan opnieuw, 

maar dan bij de communicant die veraf woonde. 

Aan het “gepaard” zijn werd er nog een andere betekenis gegeven. Er waren communicanten uit de 

gegoede burgerij en ook zij die het in hun familie niet zo breed hadden. Daarom werden deze uit 



 
 

het armer milieu gekoppeld aan iemand uit het rijker milieu en kon alzo deze communicant ook 

deelnemen aan het feestmaaltijd. 

 (reactie van Paul Witters) 

Open-deur bij kunstenaar Erik Legrand in Dennendael. 
Deze week brachten we opnieuw een bezoek bij kunstenaar Erik Legrand in de Bakkersdreef. In ons 

blad “Heide vertelt” brachten wij al eerder een reportage rond dit kunsterf in Dennendael. Samen 

met zijn echtgenote Esther leidde Erik ons rond in zijn mooie tuin en zijn atelier en vertelde hij ons 

over de open-deur die er weer aankomt. 

Wat staat er dit jaar te gebeuren? 

Op zaterdag 20 en zondag 21 mei en op zaterdag 27 en zondag 28 

mei telkens van 13 tot 18u houden wij hier bij ons een open deur. 

Dit jaar hebben we als thema “Gargouilles” en “Grotesques” 

gekozen. Misschien vergt dit toch een woordje uitleg. Gargouilles 

zijn eigenlijk de water(vuur)spuwers. Het zijn figuren die uit de 

oudheid komen en vooral terug te vinden zijn op gotische 

gebouwen. Deze sculpturen hebben vaak een sinistere voorstelling 

als dat van een duivel, een monster of een roofvogel. Grotesques 

zijn van oorsprong decoratiemotieven uit de antieke oudheid die 

fantastische figuren voorstellen, samengesteld uit menselijke, 

dierlijke of plantaardige elementen. 

Van waar deze thema’s? 

Bij mij leefde deze vorm van kunst al van bij mijn 

opleiding, toen al kwam ik er mee in contact. Van 

oudsher is dit een techniek welke vooral gebruikt 

werd bij gotische gebouwen, onder andere vindt 

men dergelijke ornamenten terug aan de 

O.L.Vrouwe kathedraal in Antwerpen en zeker ook 

bij de Notre-Dame in Parijs. Tijdens mijn opleiding 

moesten wij dergelijke ornamenten namaken. 

Eigenlijk heeft mij dit steeds geboeid en ben ik er al 

heel lang mee bezig. Ik maak deze beelden in 

keramiek.  Het is wel een speciale vorm van 

boetseren gezien ze van binnenuit vorm gegeven worden.  

Er je hebt ze zo al heel wat gemaakt? 

Door de jaren heen heb ik inderdaad een 

hele collectie bijeen  en dat zette mij er toe 

aan om de open-deur dit jaar in dat teken te 

plaatsen. De beelden die ik heb gemaakt zijn 

ondertussen allen getaxeerd en te koop. Je 

zal deze kunnen bezichtigen tijdens de open-

deur en bij interesse ook aankopen. 

Maar je bent toch ook nog actief op andere 

vlakken? 

Zeker, in de tuin zelf kan je ook nog heel wat 

kunstwerken terugvinden gemaakt van oude 

gereedschappen of metalen, maar ook andere kunstwerken in keramiek en terracotta blijven te 

koop.  



 
 

Liefde voor de kunst? 

Inderdaad, op kunst moet je verliefd worden, het alleen mooi vinden is 

niet genoeg. Wij maken meermaals mee dat mensen door een werk te 

zien verliefd worden op dat werk, ze keren dan later terug om het te 

komen kopen. Het blijft ook altijd een uniek stuk, er zijn nooit twee 

dezelfde! 

Iedereen welkom! 

Uiteraard is iedereen welkom. De woning, tuin en atelier van Erik zijn 

dan ook prachtig gelegen in de wijk Dennendael op de site van de 

voormalige steenbakkerij. Door de kleiafgraving van destijds is er een 

groot niveauverschil tussen woning en atelier wat prachtig wordt 

opgevangen door een mooi aangelegd geheel. De inkom is gratis. 

Uit de oude doos: Inhuldiging klokken van de Sint Jozefskerk 
Ter gelegenheid van de inhuldiging van twee nieuwe kerkklokken in Heide op 17 juni 1951 zien we 

op de foto: 

Op de eerste rij van links naar rechts: Oud onderpastoor Jozef Brughmans, Vicaris Generaal Mgr. F. 

Everaert, Pastoor De Preter. Op de tweede rij van links naar rechts: Kapelmeester Paul Renier, 

Kapelmeester Paul Boost – voorzitter van de kerkraad, Kerkmeester A. Vercraeye, Kerkmeester 

Karel Van Roy, Kapelmeester E. Verellen. Op de achtergrond zien we Aloïs Overlaet (tussen Paul 

Renier en Paul Boost) 

 

Stan Wagemans overleden. 
Op 9 mei 2023 overleed Stan Wagemans, een gekend man in Heide en omgeving. Stan werd in 
Kalmthout geboren op 20 mei 1941 en was tijdens zijn beroepsloopbaan ingenieur bij de NMBS. Hij 
was één van de personeelsleden die zeer actief meewerkte aan de vernieuwing van Antwerpen-
centraal. Ook na zijn actieve loopbaan verzorgde hij nog heel wat rondleidingen, met deskundige 
uitleg, in de spoorwegkathedraal. Stan schreef er samen met Herman Welter ook een boek over : 



 
 

“Centraal Station, spoorwegkathedraal”. Binnen de NMBS werd Stan wel 
eens de ambassadeur van Antwerpen-centraal genoemd. Maar Stan was 
nog meer dan dat, ook sport en zeker voetbal, lagen hem nauw aan het 
hart. Zo was hij jarenlang actief bij Heibos. Naast dat had hij ook veel 
aandacht voor de oudheid. Hij bezat een enorme collectie oude foto’s van 
onze gemeente. Maar ook oude en recente foto’s van treinstations 
hoorde tot zijn collectie. De redactie van “Heide vertelt” mocht 
meermaals beroep doen op Stan om een foto ter beschikking te stellen 
om een artikel te stofferen. 
Stan wordt nu maandag 15 mei om 11u uitgeleide gedaan tijdens een 
dienst bij Uitvaarthuis Hofmans op de Kapellensteenweg. Hij rust in vrede! 

Welkom vandaag op het kampioenschap van Kalmthout! 
De sportdienst en de 

wielerclub Wieka VZW 

nodigen iedereen uit om 

deze namiddag een 

bezoekje te brengen aan 

het Wielerkampioenschap 

van Kalmthout en de 

eerste Kalmthoutse stra-

tenloop. Voor de straten-

loop zijn er al een 150 

personen ingeschreven 

(ter plaatse kan  je ook nog 

inschrijven) en ook het 

wielrennen beloofd span-

nend te worden!  De 

omloop is klaar en wordt 

vanaf 12u volledig 

verkeersvrij gemaakt. Op de parking van Zonnedauw zal je een aangenaam terras vinden om de 

wedstrijd te volgen en er van 

te genieten. De deelnemers 

kunnen onderweg genieten 

van het mooie Kalmthoutse 

landschap!  Het is een gratis 

evenement, iedereen is 

vanaf 13u van harte welkom!   
 

“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 
58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via 
de website www.binkalmthout.be  
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