
 
 

 

 

 

Luc Wuyts en familieleden fietsten 14 uur voor Lia! 
Ik zat deze week aan tafel met Luc Wuyts. Geen onbekende in onze gemeente. Luc werd geboren 

op 16 maart 1955 en woont in de Hollekelderstraat. Verschillende jaren was Luc actief in het 

wielermilieu, onder andere als voorzitter van de toenmalige wielervereniging “Sportcomité 

Kalmthout VZW”, destijds organisator van de jaarlijkse beroepsrennerswedstrijd in Kalmthout en 

nadien van de Wisselbeker Herman Vanspringel voor nieuwelingen.  

Luc, vorige week werd in jou voortuin een blijvende herinnering aan Herman Vanspringel geplaatst, 

welke betekenis had dit voor jou? 

Deze gebeurtenis deed mij veel deugd. Ik waardeerde zeker de aanwezigheid van heel wat mensen 

begaan met de wielersport, mijn  buren, familie en vrienden. Ook de aanwezigheid van Marc 

Uytterhoeven deed mij wel iets. Anderzijds was ik ook fier dat uitgerekend mijn petekind Lou Wuyts 

het werk mee realiseerde. Ook Frans Snoeys, mijn buurman, die het werk construeerde, veelal met 

gerecycleerd materiaal, moet ik in de hulde betrekken. Kortom ik ben zeer fier dat dit werk nu te 

bekijken is in mijn voortuin! 

Ik hoorde daar dat Herman  al sinds je kinderjaren jouw wielerheld is! 

Het begon allemaal toen ik nog zeer jong was en kauwgom mocht kopen waar “prentjes” van  

renners bij hoorde. Toen al was de foto van Herman voor mij iets moois, zodat ik voor hem begon 

te supporteren. Nog meer kreeg ik in 1968 bewondering van Herman toen  hij tijdens de laatste rit 

in de Ronde van Frankrijk de tijdrit nipt verloor van Jan Jansen. Dit gebeurde op dezelfde dag als de 

beroepsrennerskoers Odiel Lambrechts in  Kalmthout. Via de geluidsinstallatie konden we toen dit 

hele gebeuren volgen. De verrassing, en eigenlijk ook de verslagenheid, was zeer groot toen we 

vernamen dat niet Herman maar Jan Janssen de tour had gewonnen. Het werd naar mijn gevoel 

toen akelig stil in Kalmthout. Vanaf die dag ben in nog meer “Herman Vanspringel-fan” geworden, 

vooral ook uit respect voor de underdog! 

Vanaf wanneer ben je persoonlijk 

in contact gekomen met 

Herman? 

Dat was in 1987 toen wij op zoek 

waren naar een ex renner om zijn 

naam te verbinden aan onze 

interclubwedstrijd voor nieuwe-

lingen. Toen de eerste optie, 

Eddy Merckx, wegviel (Eddy had 

zijn naam al verbonden aan een 

andere wedstrijd) viel ons oog op 

Herman Vanspringel. Op onze 

vraag zegde Herman onmiddellijk 

ja. Hij voelde zich zelfs vereerd 
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om dit te mogen doen. Zo groeide de relatie met mijn wieleridool meer en meer! 

En nu “Memorial Monsieur Bordeaux-Paris”! 

In tegenstelling tot wat zijn andere grote fan Marc Uytterhoeven vooropstelt, de tour van 1968, blijf 

ik meer gefocust op wat Herman in zijn carrière heeft gewonnen. Ik denk dan aan de lange 

afstandswedstrijden waarin hij schitterde. Zo groeide bij mij het idee om hierrond iets te doen en 

vooral dit in de actualiteit te houden. Herman heeft niet alleen zeven maal Bordeaux-Paris 

gewonnen maar ook de Landenprijs (tijdrit over 100 kilometer) en de Trofee Baracchi (koppeltijdrit 

voor beroepsrenners). Deze wedstrijden zijn ondertussen van de kalender verdwenen en daarom 

wil ik ze graag in herinnering houden. Herman vertelde mij meermaals dat hij het spijtig vond dat 

deze wedstrijden niet meer doorgingen. Ik heb nu gekozen voor “Memorial Monsieur Bordeaux-

Paris”. 

Wat gaat jij hierrond doen?  (interview is 

afgenomen op 15 mei) 

Ik vertrek op donderdag 18 mei om 2u ’s 

nachts en ga 14 uur aan één stuk fietsen. Als 

jullie dit lezen is mijn prestatie al voorbij en 

hopelijk heb ik het dan tot een goed recht 

gebracht. Ik vertrek aan het monument voor 

mijn woning in de Hollekelderstraat in het 

gezelschap van mijn broer Gui, mijn dochter 

met haar man en zoon, en mijn petekind Lou. 

We fietsen eerst enkele malen over en weer 

tussen Kalmthout en Grobbendonk en gaan naar het einde toe toertjes maken in Grobbendonk en 

in Vorselaar. Zo hopen wij 14uur aan een stuk te kunnen fietsen. Het is die tijd die Herman gebruikte 

om tussen Bordeaux en Parijs de 600 kilometer af te leggen. 

En dit alles voor een goed doel? 

Mijn buurmeisje Lia Willemse (6 jaar oud) dochter van Koen en Annelies Schrooyen heeft het 

syndroom van Kabuki. Het is een zeldzame multisystemische aandoening waarbij het kind 

afwijkingen heeft aan het gezicht, de hersenen en het skelet. Naar deze ziekte is al wel wat 

wetenschappelijk onderzoek gebeurd maar er kan en moet nog veel meer onderzocht worden. 

Ondertussen is er een stichting opgericht om dit alles mee te ondersteunen.  Om het onderzoek te 

kunnen verder zetten is er heel wat geld nodig. De opbrengst van de “Memorial Monsieur Bordeaux-

Paris” gaat dan ook volledig naar deze stichting zodat het onderzoek kan verder gezet worden. 

Hoe kunnen de mensen jou actie ondersteunen? 

Ik zoek sponsors/ sympathisanten die 14 euro (of 1 euro per uur fietsen) willen bijdragen. Ik durf 

zelfs te hopen op 10.000 mensen die dit gaan doen zodat er 140.000 euro gaat naar deze stichting. 

Mensen kunnen een bijdrage storten op rekening BE48 7310 0958 8827 van “fietsen voor Lia”  . 

Er dit is niet alles in het teken van de herdenking Herman Vanspringel? 

Neen, er is nog meer. Tijdens de komende Ronde van Frankrijk (van 1 tot 23 juli) is er de “Memorial 

Herman Vanspringels groene trui 1973”. Dit is 50 jaar geleden. Herman droeg toen 19 dagen de 

groene trui tijdens deze grote rittenwedstrijd. Dagelijks zal er, 19 dagen na elkaar, een herdenking 

zijn aan het standbeeld van Herman in Grobbendonk. Die dagen gaat er telkens een wielergrootheid 

een groene trui ophangen bij het standbeeld. Op de trui zal telkens de start en aankomstplaats van 

de rit van toen vermeld staan en de trui zal die dag ook gesigneerd worden door de ex-wielrenner  

die de trui ophangt. Ondertussen heb ik al de belofte van enkele grootheden om dit te komen doen: 



 
 

Jan Janssen, Roger De Vlaminck, Frans 

Verbeeck, Rik Van Linden, Roger Rogiers, 

Suske Verhaegen, Tom Boonen, Jean-

Baptist Claes en Kalmthoutenaar Ludo 

Delcroix.  De truien worden trouwens 

gemaakt door de firma Vermarc van Frans 

Verbeeck. Nadat de dag voorbij is worden 

de truien geschonken aan een aangezochte 

sponsor. Zo zal de trui die Ludo Delcroix 

gaat ophangen later te bezichtigen zijn in 

het lokaal van “De gewone koureur” aan het 

Noordeind. 

Ondertussen is het eerste project van Luc 

voorbij, we konden dit artikel dan ook verrijken met twee foto’s, ééntje bij het vertrek om 2u ’s 

nachts in de Hollekeldertraat en ééntje genomen van de groep in Grobbendonk aan het 

standbeeld van Herman Vanspringel. Schoonzoon Joris Luyckx plaatste op facebook  het volgend 

bericht: 

Gisteren om 2h(!) s nachts mee vertrokken ter ondersteuning van Luc Wuyts, met Ine Wuyts en 
zoon Joren voor een tocht van 14h ten voordele van Lia. Afgezien in het eerste stuk - op de fiets pak 
je toch iets meer (koude) wind dan al lopend -, maar opwarmen in Grobbendonk en dan terug 
richting Kalmthout (en zonsopgang) om Gui Wuyts op te pikken. Tempo terug omhoog en dan nog 
1x over en weer om Lou Wuyts op te pikken en na 3 plaatselijke rondes zat het avontuur erop: Luc 
had zijn 14h succesvol kunnen volmaken en dat leverde mooie finishfoto’s op aan het standbeeld 
van Herman in het gezelschap van familie en vrienden. Wij zijn alvast uitermate trots dat we zijn 
sportieve vanop de eerste rij mochten aanschouwen.  

Buurtkoffie in Dennendael 
Op dinsdag 23 mei om 14u is er opnieuw buurtkoffie in het Ernest Alberthuis in de Hortentiadreef. 

Deze maal komt een buurtbewoonster vertellen over de “maakbare mens”, een thema om over te 

filosoferen. Bij het genot van een koffie of een ander drankje is iedereen uitgenodigd om hieraan 

deel te nemen.  

Kalmthout kent zijn kampioenen! 
Bij een stralend zonnetje had de 

voorbije zondag het Kampioenschap 

van Kalmthout wielrennen plaats. 

Het werd voorafgegaan door de 

eerste Kalmthoutse stratenloop met 

maar liefst 207 deelnemers aan de 

start. Na het lopen werden de eerste 

Kalmthoutenaren in de bloempjes 

gezet.  

10 kilometer dames, Kalmthouts 

podium: 1) Micha Prinsen, 2) Christel 

Colson, 3) Annelies De Ridder 

10 kilometer heren, Kalmthouts 

podium: 1) Emmanuel Loverie, 2) Ben De Wolf, 3) Brook Cassiers 

Vervolgens was het de beurt aan de wielrenners en ook daar konden na afloop heel wat mensen 

gehuldigd worden. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010934118360&__cft__%5b0%5d=AZW5nSZkVmeB4e3WpXEXdTV8Fr94krfFjadIiGBwvbyqgXI2tfZJBxeUhr-MW9ErtZxZ8waSQWSkvyDFsFPp_UO3pIS01fHG-iXXakzPFSlEIF1Ibyy3dwScslQQiiRYpkoJQY7DPOEtEndyBXtYgMVxtj93717KukRQimc6N1MNjw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ine.wuyts.10?__cft__%5b0%5d=AZW5nSZkVmeB4e3WpXEXdTV8Fr94krfFjadIiGBwvbyqgXI2tfZJBxeUhr-MW9ErtZxZ8waSQWSkvyDFsFPp_UO3pIS01fHG-iXXakzPFSlEIF1Ibyy3dwScslQQiiRYpkoJQY7DPOEtEndyBXtYgMVxtj93717KukRQimc6N1MNjw&__tn__=-%5dK-R


 
 

Dames: 1) Ann Devalckeneer, 2) Ilse Konings, 3) Caren Commissaris 

Heren +55 jaar: 1) Luc Pannekoek, 2) Joris Dirven, 3) Geert Wouters 

Heren 45 tot 55 jaar: 1) Nick Deckers, 2) Roel Stassen, 3) Olivier Jacqmain 

Heren 35 tot 45 jaar: 1) Peter Goossenaerts, 2)Bram Kockx, 3) Jan Van Gool  

(Foto hierboven: Heren -35 jaar: 1) Ioan Van Langenhove, 2) Kevin Ysenbaardt, 3) Michael Peeters) 

Reactie: 

 
In het krantje van 19 februari verscheen deze foto met tekst. De baby die op deze foto staat is Guy 
Van Eeckelen, oudste zoon van Jef en Maria, geboren in 1957. Op de bovenste rij zie we inderdaad 
Lucienne Jacobs (zus van Maria), naast haar Maria zelf met baby Guy, Jef Van Eeckelen, Pastoor De 
Preter, grootmoeder Maria "Mieke" Vinck (de moeder van Jef Van Eeckelen), en Louis Jacobs. 

Eigen aard is goud waard (22/52) door Paul Witters 
Raadsels (*) 

Op de vier vragen van de koning kreeg hij volgende antwoorden: 

Raadsel 1: 

Een Koning uit een kaartspel 

Is een Koning zonder land. 

Raadsel 2: 

De tranen uit mijn ogen 

Is een water zonder zand 

 

 

 

 

Raadsel 3: 

Mijn hartje vol van liefde 

Is een spiegel zonder glas 



 
 

Raadsel 4: 

Het geld dat is de sleutel 

Die op alle sloten past 

 

’t Soldaatje kreeg genade 

’t Soldaatje kreeg pardon, 

Omdat dit aardig mooi meisje, 

Die raadsels raden kon. 

 

Nu zullen ze samen trouwen 

Ja, trouwen voor de wet, 

En dat met een aardig mooi meisje 

’t Soldaat ook zo net. 

(*) uit opgetekend te Wuustwezel in 1945 

Danny Mathysen hield tweede lezing over zijn boek! 
Afgelopen woensdag gaf Danny Mathysen een 

tweede lezing over zijn boek “1922, Mysterie en 

moord in Calmpthout”. Omdat de eerste lezing op 9 

maart volzet was werd er beslist een tweede te 

organiseren. Deze had plaats op woensdag 17 mei om 

15u00 in de zaal Kruisbos te Kalmthout. Weer zat de 

zal bomvol, gevuld met 

diegene die de eerste lezing 

niet meer konden bijwonen en 

heel veel andere geïnteres-

seerden. Het verhaal van 

Danny werd ondersteund door slides die de indruk gaven dat iedere 

toeschouwer mee in het verhaal zat. Tijdens de pauze en na de presentatie 

viel het mij enorm op dat vele bewoners van Kalmthout hun verhalen over 

“vroeger” komen vertellen. Dat Kalmthout en zijn geschiedenis leeft bewijst 

nog maar eens de grote opkomst van zijn bewoners. Intussen is de tweede druk van het boek terug 

beschikbaar, voor meer info: danny.mathysen@gmail.com 

De 1000 kilometer voor “kom op tegen kanker” passeerde! 
Deze week vrijdag passeerde een grote groep fietsers onze gemeente richting Stabroek. Al deze 

fietsers namen deel aan het jaarlijks event de “1000 kilometer voor kom op tegen kanker”. Het 

gemeentebestuur had opgeroepen om de fietsers (waaronder ook een aantal Kalmthoutenaren) 

een warm welkom te heten in onze gemeente. Als locatie werd het kruispunt in  Kalmthout 

aangeduid en jeugdclub Govio zorgde ervoor dat er een aangename sfeer werd geschapen en dat 

de dorstige konden gelaafd worden. Jongeren en ouderen kwamen rond het middaguur samen om 

de fietsers, verdeeld in vijf groepen, aan te moedigen. Zij waren op dat ogenblik op weg naar hun 

middagpauze welke in Hoevenen-Stabroek was voorzien. Na hun pauze keerden de fietsers nog eens 

terug naar Kalmthout waar ze aan het kruispunt opnieuw werden toegejuicht!  
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Foto’s:  Armand Konings die de 1000 kilometer alleen aflegde, hij fietste vier dagen mee, Chris Van den Abeele 

tijdens zijn middagpauze in Hoevenen (Chris werd zelf slachtoffer van deze vreselijke ziekte), passage van de 

deelnemers aan het Arboretum in Kalmthout met uiterst links Ann Keuleers en Theo Van Zele (foto van Myriam 

Luyckx). 

Het jaarlijks Kalmthouts feestje! 
Wie jong is en houdt van feestvieren zal Kalmthout zeker kennen  van de Straatfeesten. Niet alleen 

Kalmthoutenaren kennen deze feesten, het gaat veel verder dan de gemeentegrenzen. Welke 

streekgenoot kan zeggen dat hij daar nooit aan de toog heeft gehangen of de nodige danspasjes 

heeft gedaan, weinigen! Het evenement gaat dan ook al heel lang mee, het is al de 44ste editie!  De 

organisatoren hebben dit jaar weer een rijkgevuld programma met voor “elk wat wils”. Naast 

terrassen met optredens en straatanimatie kan je ook de rommel-, kinder- en handelaarsmarkt 

(enkel op zondag) bezoeken. Pinksteren staat in de geschiedenisboeken vermeld als “Kerkeneind-

kermis” en ook dat houden de organisatoren in ere. Wat ik uit mijn jeugdjaren herinner is een vis - 

en schietkraam aan weerszijden van de kerk, dit is nu doorheen de jaren uitgegroeid tot een prachtig 

evenement, ver en zijt gekend! Ook het Kalmthoutse accent wordt niet vergeten met een optreden 

van Casserole Fermer en Evert! En met Margriet: “lekker blijven hangen” natuurlijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uit de oude doos! 

 
Eén van de oudste, nog bestaande café’s  in Heide, is ongetwijfeld De Kar op de hoek van de 

Putsesteenweg en de Canadezenlaan. Het draagt een hele geschiedenis mee. Aanvankelijk noemde 

het café “In de Groene Wandeling” en was dit een klein caféetje met woning. Toen Luc Van Koolen 

in 1975 het café overnam, en een nieuw leven gaf, noemde hij het café “De Kar”. Vanaf die periode 

kon men er ook eten, vooral tijdens de “mosselperiode” trok Luc veel volk naar daar. Na Luc kende 

het café Marc en Lotje Calle-Ooye als uitbaters. Na een tamelijk lange periode van uitbating volgde 

een mindere periode met verschillende uitbaters. Momenteel zijn twee broers de uitbaters van deze 

brasserie op de grensscheiding van Kapellen en Kalmthout. 

Tot slot nodigen wij vandaag iedereen uit voor de G-sportdag! 

 
Kom deze namiddag supporteren voor onze G-sporters! 
 
“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 
58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via 
de website www.binkalmthout.be  
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