
 
 

 

 

 

Fietsen voor De Kade op zondag 11 juni! 
Je mag het al aanduiden in je 

agenda! Zondag 11 juni kunnen we 

opnieuw georganiseerd gaan 

fietsen. Het is een initiatief van de 

“VZW Heide leeft” met Danny 

Schelpe en zijn medewerkers als 

gangmakers. De opbrengst van  dit 

evenement gaat volledig naar de VZW Heder, meer specifiek naar haar twee afdelingen De Kade en 

Kon-Tiki. Deze afdelingen zijn gevestigd in de Missiehuislei en bieden oplossingen aan voor mensen 

met een motorische en/of verstandelijke beperking. 

Wie wil meefietsen is welkom op zondag 11 juni tussen 10u en 11u30 in café ’t Centrum. Daar vinden 

de inschrijvingen plaats en wordt een vragenlijst voorzien om deel te nemen aan de zoektocht  die 

aan de tocht is gekoppeld. De deelname kost 5 euro. De tocht zelf loopt langs heel wat mooie 

plaatsjes in onze gemeente en de vragen zijn zo 

opgesteld dat iedereen, jong en oud, kan 

deelnemen. Nadat iedereen is toegekomen en 

de lijsten zijn nagezien volgt in de late namiddag 

de prijsuitreiking.  

Misschien zijn er mensen die op die dag niet 

kunnen meefietsen maar deze actie toch willen 

steunen, dat kan door een storting uit te voeren 

op rekening BE67 9733 5802 2687 van de VZW 

Heide Leeft! Meer info kan je bekomen door te 

mailen naar heideleeftvzw@telenet.be 

 

G-sporters genoten van hun dag! 
Een stralend zonnetje, eindelijk hoorde ik veel mensen zeggen, begeleidde vorige zondag de eerste 

Memorial Jaro De Bruyne. Deze G-sportdag was een initiatief van voetbalclub Heibos, de 

Kalmthoutse tennisclub, harmonie Bos en Hei, de gemeentelijke sportraad, wielerclub Wieka en De 

Kade. Naast twee wielerwedstrijden was er ook G-voetbal, G-tennis, een rolstoelparcours, boccia 

en konden de aanwezigen genieten van muziek gebracht door de Harmonie Bos en Hei en  

drumband De Doorzetters uit Deurne. Ook de G-sportgroep twirling verbonden aan de harmonie 

De Heidebloem uit Nieuwmoer zorgde voor sfeer! Aan het einde van de dag werden alle G-sporters 

gehuldigd door burgemeester Lukas Jacobs, bijgestaan door schepen van sport Maarten De Bock, 

sportraadvoorzitter Sam Bosmans en Maria De Schrijver, de moeder van de Jaro. Er waren ook wel 

wat toeschouwers afgezakt naar de omgeving van het voetbalveld om al deze sporters aan te 

moedigen. Geniet op de volgende bladzijde mee  van enkele sfeerfoto’s!   
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foto’s: met dank aan Myriam Luyckx van de  

Kalmthoutse fotoclub! 



 
 

Een aloude molensteen als symbool in het heidelandschap! 
Op 11 april 1970 werd op de plaats waar de “Duitse weg” zich splitst, ongeveer 1 kilometer vanaf 

de parking De Vroente, een molensteen als blijvend monument ingehuldigd. Het symboliseert de 

betrokkenheid van een molen met het heidelandschap. Deze gelegenheid werd aangegrepen als 

teken van dankbaarheid aan de “oude garde”, die voor het voortbestaan van het unieke landschap 

“de Kalmthoutse Heide” hadden geijverd. Zo schreef wijlen Louis Verpraet destijds in het tijdschrift 

Campthoutania (nummer 1/1982). 1970 was uitgeroepen als natuurbeschermingsjaar. Dat jaar 

kwamen voor het eerst ook verantwoordelijke gezagsdragers van West-Europese landen samen om 

over milieubehoud en de milieuproblematiek te 

praten. Binnen de studiegroep “Kalmthoutse 

Heide” groeide dat jaar het idee om een blijvende 

herinnering in het leven te roepen. Uiteindelijk 

werd een voorstel van kunstschilder James 

Kiemeney en Mevrouw Jaeken aanvaard. Zij 

stelde voor om een molensteen meer te leggen in 

de heide. Als motivatie gaven ze mee: “de heide 

was een belangrijk gras en maailand, en de 

molen, gedreven door wind en water, was de 

enige energiebron waarover men beschikte om de 

mechanismen aan te drijven die men nodig had 

voor het verzagen van  bomen, het malen van graan en het slaan van olie”. De molensteen, die werd 

neergelegd, hoorde toe aan de molen die voorheen in de Molenbaan stond, hij lag nog op deze 

eigendom. Het pand werd later aangekocht door boomkweker De Jong. De molen werd gesloopt 

maar de molensteen was daar in de buurt blijven liggen. De molen zelf was tijdens de tweede 

wereldoorlog (1944) al 

vernield. Men moest de steen 

natuurlijk ook naar de heide 

krijgen. Hij weegt ongeveer 

2.500 kgr, heeft een 

doormeter van 1m60 en is 38 

cm dik.  Bij de onthulling 

werden er rond deze steen 

ook vijf jeneverbesstruiken 

geplant door mensen die 

nauw betrokken waren. De 

betrokken mensen waren 

Mevrouw Delaunois-Bonefski 

(stichteres van de vereniging Natuur- en stedenschoon), James Kiemeney (lid van de vereniging, 

kunstschilder en wonende in Kalmthout). De heer Rijssens (voorzitter van de biegilde Sint 

Ambrosius), Linus De Backer (als laatst levende bezembinder van Kalmthout) en de Heer Leonard 

(voorzitter van de provinciale commissie voor landschappen en monumenten). Van de 

jeneverbesstruiken is momenteel geen spoor meer terug te vinden! In de steen werd ook een tekst 

gebeiteld: “Met de natuur als gids onmogelijk te verdwalen”. Het is een tweeduizend jaar oude tekst, 

oorspronkelijk door Cicero in het Latijn geschreven. Aan de achterzijde in het loopvlak lezen we ook 

de datum van de inhuldiging ( 11 april 1970). Ook professor Jozef Muls wordt vermeld, hij was al 

sinds zijn jeugdjaren lid van de vereniging Natuur- en Stedenschoon en zeer nauw betrokken bij het 

klasseringsbesluit van de Kalmthoutse Heide.  



 
 

 

Een herinnering aan Louis Verpraet op die plaats zou mooi zijn! 
Als we in Calmpthoutania het artikel van 

Louis Verpraet lezen dan schrijft hij met 

heel veel enthousiasme over het 

plaatsen van deze molensteen en de 

hulde die de vernoemde personen te 

beurt viel. Ons valt nu op dat Louis 

vergeten is om zichzelf hierbij in die 

hulde te betrekken. Hij mag ook zeker 

vernoemd worden als één van de 

pioniers in het beschermingsdossier, zijn 

inzet al die jaren voor het 

natuurreservaat is niet min geweest. 

Vandaar een oproep naar de bevoegde 

instanties om naast de molensteen ook iets te plaatsen waardoor Louis Verpraet blijvend onder 

onze aandacht wordt gebracht. Dit heeft hij tijdens de zovele jaren als pionier, beschermheer, gids, 

ambassadeur van de heide, zeker verdient! 
(foto’s: 1) de molensteen in de heide, 2)een foto van de molen in de Molenbaan genomen met schoolkinderen 

die op Diesterweg verbleven en daar op wandel waren; 3) foto van het onthullen van de molensteen door 

burgemeester Adriaan Van Hooydonck (uiterst links) en Edmond Kenis, de vertegenwoordiger van VVV 

Kalmthoutse Heide (juist naast Edmond Kenis herkennen we ook Nand Kalhöfer) 

Eigen aard is goud waard (23/52) door Paul Witters 
Vertelschat 
Zoals alle volkeren, bezit ook het onze een schat aan vertellingen die, wortelend in een ver verleden 

– misschien wel in de natuurmythen – en mondeling overgeleverd van geslacht op geslacht, nog 

voortdurend worden voortverteld. Het geheel van vertellingen, of de vertelschat van de 

verschillende volkeren, vertoont zulke opvallende trekken van gelijkenis, dat sommigen geneigd zijn 

aan te nemen, dat ze uit dezelfde bron ontsproten zijn. 

Hier willen we even het onderscheid aanduiden tussen sprookje, sage en legende:  

Het sprookje is het meest dichterlijke van de drie. Het is een volstrekt fantastisch volksverhaal, 

zonder beperking van plaats, persoon of tijd. Vandaar de haast onveranderlijke beginformules van 

de Vlaamse sprookjes: “Er was eens…” Het sprookje wordt geboren uit de naïeve, spontane drang 

zicht te verlustigen in het spel der verbeelding. 

Met de sagen is het geheel anders gesteld. De echte volkssagen zijn nog bekend. En in elk dorp, zelfs 

in de steden, vond men goede vertellers, die steeds bereid waren 

zijn sagen te vertellen en waarvan sommigen er nog geloof aan 

hechten. 

De sage is gebonden aan een plaats, persoon of tijd. Zij is een 

uiting van het vorsende verstand. Meestal openbaart zij de 

oorsprong van bepaalde feiten of gebruiken. 

Wat de legenden betreft, deze hebben als “vertelsel” nooit 

zoveel bijval gekend als sprookjes en sagen. Zij werden meestal 

gelezen en, als ze verteld werden, was het om de volksdevotie, 

de heiligenverering en het geloof aan mirakelen meer kracht bij 

te zetten. 

 



 
 

Opnieuw gezelligheid in café Zwarte Hond! 
 

 
Deze maand opende café “De zwarte Hond” opnieuw haar deuren. De nieuwe uitbaters van de 

cafetaria bij de “sportvelden Zwarte Hond” willen er opnieuw een pleisterplaats van maken waar 

menigeen sportliefhebber zich thuis voelt. Ondertussen heeft het cafetaria een grondige opfrisbeurt 

gekregen en wordt er nog gewerkt aan het vernieuwen van de wc’s en het inrichten van het terras 

en de omgeving rond de sportvelden. De foto hierboven hebben wij in het verleden al wel eens 

geplaatst in Heide vertelt, ze blijft een mooi beeld geven van hoe het er vroeger uit zag! Ze is 

genomen ter gelegenheid van de eerste opening ergens half de jaren ‘60. Op de plaats waar nu 

getennist wordt lag het eerste voetbalveld, het was een initiatief van Herman Mariën, de uitbater 

van café Zwarte Hond (nu restaurant Bosduin). De sportvelden dragen nog altijd deze naam. Bij de 

opening was ook de “Harmonie Bos en Hei“ van Heide-Kapellenbos present! 

 

 
 
“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
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Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via 
de website www.binkalmthout.be  
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