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MeL, de Mariamaand!

Een communiepak van “Jan
klak”!

In veel parochies is er deze en de volgende
weken tijd voor de eerste- en plechtige
communicanten.  Deze  plechtigheden
verlopen heel anders dan vroeger. In heel
wat gemeenten werken parochies samen
om één gemeenschappelijke dienst te
organiseren. Bij het schrijven van deze regels komen er bij mij herinneringen boven uit de periode
dat ik werd gevormd en mijn plechtige communie deed!

Bijna twee jaar gingen er aan vooraf vooraleer het zo ver was, de catechese op woensdagnamiddag.
Voor mij was dit in het “gildenhuis” (nu Zonnedauw). Ik herinner mij nog wel dat we er steeds tijdig
waren zodat we vooraf nog wat voetbal konden spelen op de koer. Soms tot ergernis van de
conciérge, Maria Stevens. Deze woonde in het huisje dat vooraan de Zonnedauw was gebouwd waar
nu de parking is voorzien. Maria woonde er met haar man Nelles Hense. Het was ook een kinderrijk
gezin en ook de moeder van Maria, Sjouwke was er inwonende. Wat toen in grotere gezinnen nog
gebruikelijk was, dat was dat twee broers of zussen die één jaar in leeftijd verschilden hun
communie samen deden. Zo was het ook bij mij, ik deed mijn plechtige communie samen met mijn
broer Jan.

De echte voorbereiding hiertoe begon een paar weken
vooraf, we moesten een kostuum gaan passen. Met ons
moeder trokken we op zekere dag naar Jan (Klak) Francken.
Jan was kleermaker en had een winkel tegenover de
Zonnedauw, het gebouw wat nuin verval is geraakt maar er
nog altijd staat (Van Hauwaert). In Kalmthout sprak men
altijd over “Jan Klak”, dit had te maken met de feit dat Jan
ook een ruime keuze had aan petten (klakken). Het kostuum
werd netjes op maat gemaakt? Er moest ook een kerkboek
en een paternoster worden aangekocht, dit deden we bij de
koster, Werner Uitdenhouwen. Hij woonde toen nog op de
. Kapellensteenweg naast de garage Van Trier (nu Colruyt).
~ Voor schoenen gingen we naar Jos Quirijnen op de
Kapellensteenweg (nu Adel). Als aanloop naar de communie
en het vormsel speelde ook de school een zeer voorname
rol. Al verschillende dagen voordien waren er repetities,
alles moest vooraf worden geoefend. In onze tijd (1966)
gebeurde de plechtige communie en het vormsel niet op




dezelfde dag. Ik deed mijn communie in de Onze Lieve Vrouwekerk in het centrum op zondag en
werd enkele dagen later gevormd in de kerk van Heide door Bisschop Monseigneur Daem. Gezien
het een werkdag was namen Meester Jozef Smets en S
Martha Fraeyman het peter- en meterschap waar, mijn
ouders konden er, gezien hun (weekdag) werk, niet bij
zijn. Op de dag van de communie moesten we op zijn
“paasbest” zijn. Vooraf waren we ook al eens gepasseerd
bij Gaston Vanthillo, de kapper. Gaston nam het niet zo
nauw! Het was er binnen en buiten, smalend werd er wel
eens gezegd: “bij de Gaston moet ge niet van uwe fiets
komen, ne pot op uwe kop, er wat rond knippen, klaar is
kees”. Je kan dat ook wel merken op de foto’s die
traditioneel ter gelegenheid van de communie werden
genomen. Een plechtige communie doen, als 12-jarige,
betekende in die tijd wel wat. Wat mij betreft kan ik nog
herinneren dat we met moeder ook naar Pietje
Vanwesenbeeck trokken om er een horloge te kopen.
Stiekem durfden we ook al eens aan een pintje te nippen
of aan een sigaret te trekken. Aangemoedigd werd dit
door onze ouders niet, maar aanwezige familieleden durfden deze aanmoedigingen wel eens uiten!
En dan was er natuurlijk nog het feest zelf die dag. Na de mis moesten we eerst een paar buren
bezoeken, “ons gaan laten zien” noemde dat. We deelden een herinneringsprentje uit en kregen
dan een cadeautje, meestal wat geld! In de namiddag kwamen er familieleden om mee te vieren.
De twee grootmoeders (mijn twee grootvaders waren al heel vroeg overleden) waren de
voornaamste genodigden, zij waren ook de meter. Tussendoor moesten wij als communicant het
feest nog wel even onderbreken, om 15u moesten we verplicht “het lof” bijwonen. De menu was
meestal hetzelfde: soep, peekes en erwtjes met gebraad en kroketten. Als afsluiter was er de
feesttaart! Dat het nu allemaal anders verloopt zal iedereen wel gekend zijn maar ongetwijfeld
zullen een aantal gebruiken, bij onze wat oudere lezers, herinneringen ophalen. Mijn moeder
hoorde ik vroeger nog vertellen over het “paren”, dat was een gebruik ter gelegenheid van de
plechtige communie wat nog ouder is en wat mijn generatie niet meer heeft beleefd!

(foto1: genomen op de dag van de plechtige communie van mijn broer Jan en mij, met kapsel van Gaston
Vanthillo, een maatpak van Jan Klak (blijkbaar ook wat te kort gemeten), en de daarbij horende kerkboek;

foto 2: mijn vormsel in de kerk in Heide door Monseigneur Daem, meester Jozef Smets nam het peterschap
waar)

Komende zondag “kampioenschap van Kalmthout” en de eerste
Kalmthoutse stratenloop!

Het wordt beslist een spannend gebeuren komende zondag in het centrum van Kalmthout. Ter
hoogte van Zonnedauw wordt om 13u de start gegeven van de “eerste Kalmthoutse stratenloop”.
Het is een omloop van 2,5 km die via de Kapellensteenweg naar het Kruisbos en zo naar de
Kerkendijk, Rozeneind en het Kerkeneind gaat om dan ter hoogte van de Zonnedauw aan te komen.
De deelnemers kunnen een keuze maken tussen 5 of 10 kilometer lopen. Ondertussen zijn hiervoor
al meer dan 100 sportievelingen ingeschreven maar dat kan de dag zelf nog verdubbelen gezien je
ook ter plaatse nog kan inschrijven. Ook brandweer Kalmthout heeft aangekondigd in groep mee
te lopen in interventiekledij! Om 14u00 start de eerste wedstrijd van het Kampioenschap van
Kalmthout wielrennen, de tweede wedstrijd voor de jongste categorie start om 16u00. Na afloop




worden de kampioenen gehuldigd! De
organisatieisin handen van de sportdienst van
de gemeente Kalmthout in samenwerking met
Wieka VZW en de sportraadsleden Wim van
Looveren en Erik Verpoort. Wie wil inschrijven
kan dit door naar de website te surfen
www.kalmthout.be/kampioenschap. Meer
Info kan je ook krijgen via sport@kalmthout.be

(foto: doe zoals Dirk De Valckeneer (de witte) al

= <54 T jaren doet.... meedoen!)
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Het verenigingsleven in 1930!

In 1930 werd in heel het land het eerste eeuwfeest van ons land gevierd, ook in Kalmthout gebeurde
dit. Om de feestelijkheden op touw te zetten werd een organisatiecomité in het leven geroepen.
Onder leiding van schepen Constant De Ridder en secretaris F. Gommeren werd een comité
samengesteld. Er zou op zondag 28 september 1930 een grote praalstoet gehouden worden. Deze
werd gevormd op het Noordeind en de Achterbroeksteenweg en zou na schouwing aan het
gemeentehuis doorgaan tot in Heide en dan terug naar het gemeentehuis om daar ontbonden te
worden, gevolgd door een publiek bal. Alle verenigingen werden opgeroepen om gevolg te geven
aan een uitnodiging om deel te nemen aan de stoet en aan de burgers werd gevraagd een bijdrage
te doen om dit alles te financieren. In het tijdschrift Calmphoutania (nummer 2 van 1980) vinden
we een lijst terug van de verenigingen die deelnamen. Dit geeft ons meteen een overzicht van het
verenigingsleven in onze gemeente anno 1930, tenminste van de verenigingen die toen deelnamen.
We sommen ze even op en duiden in het vet de verenigingen aan die er nu nog zijn:
-schoolkinderen Diesterweg, -fanfare Vlijt en Eendracht, -de Leopoldisten, -Oud Strijders van
Kalmthout, -Boerengilde Kalmthout centrum (nu landelijke gilde), -De kolveniersgilde, -Sint
Jorisgilde Kalmthout, Sint-Sebastiaansgilde Kalmthout, -De Noorderbond (duivenmaatschappij), -
Kristene werkliedenbond (nu KWB), -fanfare Heidebloem Nieuwmoer, -de oud Cecilianen,
zangmaatschappij Nieuwmoer,- De vriendenschaar, spaarmaatschappij Nieuwmoer, -Sint-Jorisgilde
Nieuwmoer, -Handboog Nooit volleerd Nieuwmoer, -Sint Ambrosius biegilde, -Boerengilde
Nieuwmoer (nu landelijke gilde), -de scherpschutters Nieuwmoer, -Altijd in Roere, Kalmthoutse
Hoek, -eendracht maakt macht (handboog Nieuwmoer), -Fanfare Recht door Zee, -De Heidebloem,
-de Liberale kring, -Hulp in Nood (Liberale ziekenkas), -De moedige tonners, -de Liberale
] 3 pensioenkas, -Exelsior, -vogelpik
de Lustige vrienden, -De
Voorzorg, Liberale ziekenbeurs, -
De snelle gooiers, -Heideleut, -de
Barrevoe-ters, -de Hanenrijders, -
De moedige kegelaars, -fanfare
Ons Genoegen Achterbroek, -
Boerengilde Achterbroek (nu
Landelijke gilde), -handboog De
leergasten Achterbroek, -spaar-
maatschappij de Heidevrienden, -
De oude Eendracht, -de moedige
Carambolleerders, -Biljart de
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moedige bil, -Toneelmaatschappij Willen is Kunnen,- De Ware Vrienden, -Verbroedering handboog,
-voetbalploeg Internos, -de Dahliavrienden, -Kinderwelzijn.

Mogelijk zijn er nog wel enkele verenigingen die in 1930 al bestonden maar die verenigingen namen
niet deel aan de stoet. Het volledige programma naar aanleiding van het eeuwfeest was
uitgebreider dan de stoet. Het begon al daags voordien (zaterdag 27 september) met een
ballonwedstrijd voor de kinderen, wandelconcerten in de namiddag in Achterbroek en Nieuwmoer.
Om 18u luidde alle kerkklokken in onze gemeente gelijktijdig. Nadien was er een wandelconcert van
de muziekmaatschappij “Vlijt- en Eendracht” vanaf Kalmthout Statie en van fanfare “Recht door
Zee” vanaf Heide-statie, zij kwamen dan samen aan het gemeentehuis. Voorafgaand aan de stoet
op zondag gingen de schoolkinderen in stoet naar de kerk in het centrum waar om 9u30 een
plechtige mis plaatshad gevolgd door een “Te Deum laudamus”. Voor de stoet werd er gevraagd
dat alle huizen werden bevlagd, versiert en verlicht. Er waren ook prijzen verbonden aan de stoet.
Een jury met enkele vooraanstaanden uit de buurgemeenten besliste hierover. Zij hadden de stoet
geschouwd aan het gemeentehuis in het bijzijn van de “geestelijke en wereldlijke” overheden.
Toneelvereniging “de Ware Vrienden” won de eerste prijs met hun wagen rond de “Belgische
omwenteling”. Na de optocht hield burgemeester Jan Erreygers een toespraak, nadien werd in het
gemeentehuis een “eerewijn” geschonken. Vervolgens kon het bal starten in alle locaties van de
gemeente.

Als er geen “kink in de kabel” komt wordt in 2030 het tweede eeuwfeest van Belgié gevierd! De
stad Brussel heeft al een eerste voorzet gegeven door zich kandidaat te stellen om de
Wereldkampioenschappen wielrennen te mogen organiseren dat jaar!

(op de eretribune: vinr. Meester A. Nijs, secretaris M.Loos, Constant De Ridder, L. Van Oevelen, een
afgevaardigde van de provincie, Meester Loos (Essen), Jan Erreygers (burgemeester) J. Jacobs (Kapellen), ?,
M. Vanwesenbeeck, E.H. De Preter (pastoor Heide), E.H. Lambrechts (pastoor Kalmthoutse Hoek), E.H.
Raeymaekers (Pastoor Kalmthout-centrum); Foto op vorig blad: de winnende wagen van De Ware Vrienden
rond de Belgische omwenteling. Foto’s uit het tijdschrift Camphoutania overgenomen)



Huldiging en lezing “Joodse kinderen tijdens Tweede Wereld-
oorlog in Heide”

Tussen begin jaren 1900 en vilak véér het begin van de Tweede Wereldoorlog wonen honderden
Joden in Heide. In straten die we nu kennen als de Berkendreef, Bevrijdingslei, Canadezenlaan,
Heidestatiestraat, Hollekelderstraat,
Kapellensteenweg, Kinderwelzijnstraat,
Leopoldstraat, Molenbaan, Thillostraat...
Vanuit groepen als Verdinaso en bladen als De
Nieuwe Orde wordt geageerd tegen de Joodse
bevolking in Heide, maar er is ook verzet tegen
het antisemitisme. Met de oorlogsdreiging
vanuit het Duitsland van Adolf Hitler
vertrekken velen naar elders waar men denkt
veiliger te zijn. In 1940 wonen nog maar een
140-tal Joden in Kalmthout; in 1942-1943 nog
maar een 50-tal. De Duitse bezetter verplicht
AmesL de gemeenten om een Jodenregister te
openen en de onroerende goederen toebehorend aan Joden te inventariseren, maar het
gemeentebestuur van Kalmthout haast zich niet om dit uit te voeren.
Tussen begin augustus 1942 en begin september 1943 worden meer dan veertig in Kalmthout nog
wonende Joden opgepakt en via de Dossinkazerne in Mechelen naar het concentratie- en
vernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau gebracht. Niemand van hen keert levend terug. Met 86%
aangehouden en gedeporteerde Joden heeft Kalmthout het hoogste deportatiepercentage in heel
Belgié, en dat kan niet verklaard worden door het relatief klein aantal Joden wonend in enkele
bekende straten. In gemeenten met eveneens maar een 50-tal Joodse inwoners is het
deportatiepercentage veel lager. Naast de in het bevolkingsregister van Kalmthout ingeschreven
Joodse volwassenen en kinderen, zijn ook nog eens negen Joodse kinderen opgepakt komend van
Antwerpen en ondergedoken bij drie gezinnen in Heide.
Het waren de gezinnen Willem Merks - Dine Huisman, Petrus Van Tilburg - Antonia Loopmans en
Flor De Bondt - Martha Vingerhoets. Ze wonen alle drie aan de Kapellensteenweg. Op drie
verschillende tijdstippen in september 1942 komt bij hen de Vlaamse Jodenjager Hubert Van
Meldert aankloppen, op zoek naar de Joodse kinderen. Petrus Van Tilburgh, Antonia Loopmans,
Willem Merks en Martha Vingerhoets worden twee maanden lang opgesloten in de gevangenis in
de Begijnenstraat in Antwerpen. Van twee kinderen weet men niet hoe het verder loopt nadat ze
naar Antwerpen worden gebracht. Voor Charlotte, Iréne, Charles, Herman, Marcel, nog een
Charlotte, en Miriam, kinderen tussen 3 en 14 jaar oud, is de eindbestemming Auschwitz-Birkenau
waar ze bij aankomst onmiddellijk worden vergast.
Jodenjager Hubert Van Meldert wordt in 1948 veroordeeld tot de doodstraf maar niet omdat door
zijn verklikken Martha Vingerhoets en anderen zonder enige rechtszaak in de gevangenis belanden,
en ook niet omdat hij Charlotte en de andere kinderen aan het gevaar van deportatie blootstelde.
Van Meldert heeft nog andere zaken op zijn kerfstok. De
doodstraf waartoe hij veroordeeld werd, wordt niet
uitgevoerd.
Maandag 8 mei is er op de begraafplaats in Kalmthout-
Centrum aan het graf van Flor De Bondt en Martha
Vingerhoets een huldiging door een vertegenwoordiger
van de 8 meicoalitie en burgemeester Lukas Jacobs. Om
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WOII IN KALMTHOUT

19 uur. Toespraken aan het ‘Afscheidspaviljoen’, GetungemsRegma Slusny Lezing Ruud Martens

bloemenneerlegging en groet even later. ledereen is <% 234, 2920 aleniiioit{nkon gratis
welkom. vaw o'k



Donderdag 11 mei vertelt Ruud Martens over het Joodse oorlogsverleden van Heide en de opvang
van Joodse kinderen in Heide, waarna Regina Sluszny getuigt over het leven als Joods meisje
ondergedoken bij een Vlaams gezin. Om 20 uur in Club K (voorheen O*KA-centrum) aan de
Kapellensteenweg 234. Inkom is gratis.

Buurtkoffie in Dennendaelf!

\ fl

Op dinsdag 9 mei om 14u is er opnieuw
“buurtkoffie” in de wijk Dennendael.
Deze maal staat er een bijzonder thema
op de agenda. Een pilote komt de
aanwezigen informeren over een
particuliere “Vlucht rond de wereld”.
Het gaat over een vlucht met een één-
motorig vliegtuig met als doel het
bewustzijn voor Polio te vergroten. In
het Westen worden wij tegen deze
vreselijke ziekte ingeént, maar in het
g Zuiden gebeurt dat nog niet, met veel
leed tot gevolg. De trip zelf eindigt op Breda International Airport op 23 mei. Diezelfde avond om
19u30 is er ook een gelegenheid om dit initiatief van heel dicht te gaan bekijken en een lezing bij te
wonen. Alle info hierover kan je vernemen op 9 mei in het Ernest Alberthuis in de Hortentiadreef
tijdens de buurtkoffie. ledereen van harte welkom!

Eigen aard {8 goud waard (20/52) door Paul Witters

Raadsels
Naast de gezegden en spreekwoorden: raadsels. Deze tonen aan dat zij opklimmen tot de hoogste
oudheid. In raadsels komt de volkspoézie tot uiting. Aan het aantal raadsels kan men de
belangrijkheid meten die het volk aan iets toekent en de plaats die het in het volksleven inneemt.
Enkele voorbeelden:
Vier o wijven

Ze grollen en ze kijven =

Ze lopen dat ze hijgen ! ol 5 ‘

En ze kunnen elkaar niet krijgen -

Eerst wit als was

Dan groen als gras

Dan rood als bloed

Dan zwart als roet = de kleuren van de groeiende braambes

Toen ik was jong en schoon

Droeg ik een blauwe kroon

Toen ik was oud en stijf

Kreeg ik veel slagen op mijn lijf

Toen ik was afgeslagen

Werd ik door koningen en prinsen gedragen

En toen ik dan gans versleten was

Bracht men mij op schole te pas = het levensverhaal van het vilas




Akkerdentakker
Liep over den akker
Hoe harder Akkerdentakker liep
Hoe harder Akkerdentakker

Zijn gat stiet = donder en bliksem op het veld
Keizer Karel had een hond
Hoe heet Keizer Karels hond? = de hond heette “Hoe”

Wat zeggen ze tegen een lantaarnpaal
Niets, men gaat hem voorbij zonder iets te zeggen

Uit de oude doos!

Deze week publiceren we
een foto van “Pension
Brunner”, in onze gemeente
beter gekend als de
“Vredeburg”. Het pand is er
. o e ' nog steeds, de contouren
Sl s ENSION BRUNNER %, S ' zijn nog zeer herkenbaar,
?’ - 'Elllﬁ_]‘ i g maar het is door de jaren
, .E. - : | ‘ B heen wel wat gewijzigd. Het
: . = pand is vooral gekend
geraakt toen de familie Van
Beeck-Stoop er in de jaren
'70 startte met een dancing.
Heel wat jongeren uit de
buurt zette daar in die
periode hun eerste
danspasjes. Het pand is gelegen langsheen de Kapellensteenweg tegenover de Prins Boudewijnlaan,
het was van oorsprong een hotel waar regelmatig Joodse mensen verbleven. De naam “Brunner”
kreeg het hotel van Weduwe Rifka Brunner-Hollander. Deze dame had eerst het hotel Acaciahof.
Nadien startte ze in hotel “Diesterweg” een nieuw hotel. Door gebrek aan plaats breidde ze het uit
naar pension “Brunner”, wat er bleef tot ongeveer 1960. De wijk waar “Vredeburg” zich bevind
noemde men destijds de “tuinwijk Vredeburg”.
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“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen.
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat
58/busi, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81).
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com
FEerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via
de website www.binkalmthout.be
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