
 
 

 

 

 

Open-deur bij brandweerpost Kalmthout 
Op zondag 25 juni van 10u tot 17u nodigt de 

brandweer Zone Rand, post Kalmthout, jullie uit 

naar de brandweerkazerne. Daar kan je de 

Kalmthoutse brandweerlieden ontmoeten en 

kennis maken met het werk dat zij uitvoeren. De 

brandweer zorgt voor activiteiten waaraan het 

ganse gezin kan deelnemen. Daarnaast zijn er 

verschillende demonstraties en is er wat te eten 

en te drinken. Uiteraard kan je ook kennismaken 

met het materiaal dat de brandweer ter 

beschikking heeft om interventies uit te voeren. 

Antwerpse radio zet Heide vertelt in de kijker! 
Deze week was ik te gast in het radioprogramma van de Antwerpse 

stadsradio Express.  Journalist Michel Van der Auwera plaatste er ons 

wekelijks krantje in het daglicht. Vooral het wekelijks uitgeven van dit 

digitaal krantje met nieuws over Heide en omgeving, nieuws van 

vroeger en nu, kwam aan bod. Radio Express is in het Antwerpse een 

toonaangevend radiostation, opgericht in de jaren ’80. In de beginjaren 

zonden zij uit vanuit de Boerentoren. De zender heeft een tamelijk 

groot zendbereik en kan dus ook op de “parking” beluisterd worden. Je 

kan radio Express beluisteren via DAB, op 105,4 FM of via streaming. 

De smalspoorbaan* naar “Mont Noir”  
(* of was het smalspoor dat Bernsohn liet aanleggen het eerste?) 

In september 1842 kocht Jan Baptist Vorsselmans, landbouwer te Kalmthout, een stuk grond van 

zes hectare op de Kalmthoutse Heide. Vanouds stond dit deel bekend als ‘Zwarte Heuvel’.  In 1858 

werd hiervan de helft verkocht aan Frans van Heijbeeck, landbouwer uit Kapellen, die het op zijn 

beurt in 1883 verkocht aan ene Mignot, industrieel te Brussel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heide vertelt                       nummer: 179                             11 juni 2023 



 
 

Hij kocht na de Wereldtentoonstelling van Brussel in 1884 een voormalig paviljoen van Roemenië 

en liet dat zorgvuldig demonteren en naar Kalmthout overbrengen om het daar weer op te bouwen 

in het gebied Zwarte Heuvel. Hij doopte het “Mont Noir”. In 1895 ging het landgoed over aan Louis 

Meurisse, chocoladefabrikant te Antwerpen. In 1902 kwam het in handen van Désiré du Bois de 

Saint Moulin uit Braine le Comte om in 1906 nog maar eens van eigenaar te wisselen, de heren 

Dumont en Simons. In 1908 kwam het dan in handen van Bernsohn-Stern, diamant koopman uit 

Antwerpen. Tegelijk liet hij heide ontginnen, lanen aanleggen, vijvers graven, alsmede beplantingen, 

zuilen en beelden aanbrengen. Vanaf dat moment stond het complex bekend als ‘Mont Noir’. Tot 

zover het verhaal Mont Noir. Dat het landgoed nogal eens verwisselde van eigenaar lag vooral aan 

de slechte bereikbaarheid ervan, meer dan een uur gaan vanuit de dorpskernen van Kalmthout of 

Heide. In 1888 kreeg baron L. De Terwagne de toestemming van het Kalmthoutse gemeentebestuur 

om gedurende 20 jaar zand uit de Kalmthoutse duinen weg te halen tegen 0,04fr per m2. De 

gemeente zag enkel voordelen: werkgelegenheid en het geëffende terrein voor latere ontginning 

gebruiken. Om het vervoer van zand zo efficiënt mogelijk te laten verlopen werd in de winter van 

1891-1892 een spooraftakking aangelegd ter hoogte van het huidige station Heide. Het spoor liep 

met een ruime boog (Guido Gezellelaan) verder door de Withoefse Heide naar de duinen. Vanaf het 

huidige station werden de lege wagons achterwaarts de duinen ingeduwd. Het laden van zand werd 

in het vroege voorjaar van 1892 aangevat. Dit werd gebruikt voor de uitbreiding van de Antwerpse 

haven. Tijdens de drukste periode moeten er meer dan tweehonderd arbeiders hebben gewerkt en 

vertrokken er dagelijks tien treinen uit de heide! Op het einde van 1893 werd de zandexploitatie 

gestaakt en werd de ontginning opgeheven. De barakken en spoorlijn werden afgebroken de 

spoorweg werd opgebroken. In totaal werd zo’n 450.000 m2 zand afgevoerd. De spoorlijn werd in 

1895 opnieuw heraangelegd en de barakken werden terug geplaatst. Het Kalmthoutse zand kreeg 

een nieuwe bestemming, namelijk Antwerpen Centraal en het verhoogde ringspoor rond de stad. 

Ongeveer 980.000 m2 werd per spoor naar Antwerpen vervoerd. Als gevolg verdween de hoogste 

duin van Kalmthout, de Vossenberg. Op 

18 juni 1898 vertrok in Antwerpen-

Centraal de eerste reizigerstrein over de 

verhoogde spoorlijn. Hier stopte eind 

1898 de zandontginning. De spoorlijn en 

de barakken werden opnieuw (tweede 

keer) afgebroken. 

Terug naar “Mont Noir”: 

Het was Bernsohn-Stern die de kat de 

bel aanbond. Kennelijk wilde hij graag 

vrienden en kennissen op zijn landgoed 

ontvangen. Op 21 april 1910 vroeg hij bij 

het gemeentebestuur van Kalmthout om 

een vergunning voor het aanleggen van 

een smalspoor langs de openbare weg 

voor het vervoer van reizigers en 

goederen tussen het spoorwegstation 

Heide en zijn landgoed, compleet met 

een zijtak langs de Korte Heuvelstraat 

naar het station Kalmthout. Om de 

bereidbaarheid van het domein Mont 

Noir te verbeteren, diende de heer 



 
 

Bernsohn in 1910 een aanvraag bij het gemeentebestuur in voor de aanleg van een smalspoorlijn 

van het station Heide tot de Mont Noir. (kopie brief van 21.04.1910) 

Het antwoord van de gemeente liet 

lang op zich wachten, zodat Bernsohn-

Stern een jaar later, op 30 april 1911, 

een nieuw verzoek in diende, waarin 

hij nogmaals wees op de grote 

toeristische en plaatselijke 

economische belangen en een 

indicatie van de kosten gaf. De 

uitgaven voor het egaliseren van het 

tracé, de rails en dwarsliggers, de 

gebouwen, de bruggen en het rollend 

materieel, alsmede het aanleggen van 

het baanlichaam, werden geschat op 

bijna 50.000 frank. De prijs voor een 

enkele reis op het hele traject werd 

vastgesteld op 0,25 frank. Het vervoer 

van een ton aarde, mest, kalk of 

steenkool kostte 2,25 frank over de 

hele afstand. Vijf dagen later, op 5 mei 

1911, kreeg Bernsohn-Stern zijn 

vergunning, weliswaar met een groot aantal beperkende voorwaarden, waarvan de gemeente 

bepaald niet slechter werd. De spoorbreedte was slechts 75 cm, terwijl de naastliggende zandweg 

overal een breedte van 4 meter moest krijgen, en dat op kosten van Bernsohn-Stern. Zelfs het loon 

voor het personeel werd van hogerhand vastgesteld. Ook moest de aanvrager van 1 april tot 1 

oktober tenminste zorgdragen voor twee ritten heen en terug per dag, maar buiten het seizoen 

hoefde hij dat niet te doen. (opgave van de kosten afgegeven aan gemeentebestuur Kalmthout). In 

1912 werd met de aanleg begonnen. De spoorlijn volgde het traject van de oude spoorlijn voor de 

zandontginning. In 1914 was de spoorlijn voltooid. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 

verhinderde de verdere ontwikkeling van het domein. Het domein werd ingenomen door Duitse 

militairen en later verwoest door smokkelaars. Alle grootse plannen ten spijt , het hele project viel 

in het water. De eigenaar vluchtte naar het buitenland en vestigde zich pas na de oorlog weer in 

Antwerpen, maar ondertussen was Mont Noir al bijna volledig gesloopt. Hij stierf later in Antwerpen 

en werd begraven op de Joodse begraafplaats in Putte (NL). Hoogstwaarschijnlijk werd het 

smalspoor al in het eerste jaar van de oorlog opgebroken en gebruikt voor het vele op gang 

komende militaire vervoer voor de Duitsers aan het front in de zuidwesthoek van Vlaanderen. Het 

smalspoorlijntje verdween in de jaren 1920. Buiten een lorrie met pompsysteem bolde er geen 

ander materieel. In 1930 was het paviljoen totaal verkrot en het smalspoor was onder het zand 

bedolven. De volgende eigenaar, Hector Carlier (1925), liet er in 1941 naast de houten ruïne een 

riante villa bouwen. Ook leefde Hector Carlier met het idee om de smalspoorbaan opnieuw aan te 

leggen. Maar ook hier maakte de oorlog een einde aan deze plannen. In het begin van de 

oorlogsjaren werd de villa bezet door de Duitsers die het “Löwenvilla” noemden. Na de Tweede 

Wereldoorlog werd het huis geplunderd en tot de laatste steen gesloopt. Alles wat niet te heet of 

te zwaar was, werd weggehaald, op de funderingen na. 

 



 
 

Een blik op het smalspoor vanuit het noorden in zuidelijke richting, iets ten zuiden van het landgoed 

'Mont Noir'. Het smalspoor eindigde na een boog naar links ter hoogte van de meest zuidelijk 

gelegen vennen.  De huidige foto vanuit de lucht via Google Earth (onder) laat goed zien waar de 

vroegere bassins en/of vijvers van 'Mont Noir' lagen, met de zwarte lijn die het verloop van het 

smalspoor aangeeft. Slechts twee foto’s zijn bekend van het smalspoor bij 'Mont Noir', al blijft de 

juiste plaats van opname geheel onduidelijk.  

 

 



 
 

De sloten in het terrein, zowel op de huidige foto (onder) als op de prentbriefkaart uit circa 1913 

verraden iets. Het bruggetje voor de wandelaars lijkt ongeveer op de plaats te liggen van het 

vroegere smalspoor. Het lijkt erop dat het smalspoor vanaf links kwam en ongeveer midden op de 

foto zijn eindpunt had, parallel lopend aan de sloot, tweede van rechts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het meest noordelijk gelegen ven (met rechts 

het eilandje), pal tegenover het landhuis “Mont 

Noir”, was alleen toegankelijk voor landgoed 

bewoners en hun gasten, vandaar ook het 

gebouwtje voor het omkleden. Slechts enkele 

zuilen herinneren nu nog één van de 

toegangspoorten. Overigens bleven de ‘stenen’ 

leeuwen tot op de dag van heden behouden. Zij 

liggen elders op of bij de Kalmthoutse Heide en 

zijn niet voor het publiek zichtbaar. Honderd jaar later is er in het terrein niet veel meer te 

onderscheiden van  het tracé van het smalspoor. Slechts wanneer de lijn, uit het zuiden komend, 

afbuigt naar het westen, gebeurde dat met een ruime boog, die heden ten dage vanuit de lucht nog 

goed te zien is (boven). Lopend langs de weg is dat echter niet het geval. Hoogstwaarschijnlijk lag 

het smalspoor vanaf heide tot dit punt aan de westzijde van de weg en voorbij dit punt aan de 

noordzijde van de weg (onder) 

 

Foto’s van F. Hoelen – M. Broos – H. Delanghe –  Calmpthoutania - Google Earth 

(een  artikel van Paul Witters) 

 

 



 
 

Reactie op het artikel over “De Cambuus” 
In de vorige uitgave van Heide Vertelt n° 178, “De Cambuus” moet ik een fout corrigeren waarop 

Jan Franken mij terecht opmerkzaam maakte: Het is eigenlijk Sus Van Tilburg en zijn echtgenote 

heet niet Mieke maar Philomena (afgekort tot Phille). 

De zomer van 1976! 
Begin juni begon in 1976 een “lange hete zomer”. Het was het jaar dat Lucien Van Impe de Ronde 

van Frankrijk won maar ook het jaar van de grote heidebrand in onze gemeente. De wat ouderen 

onder ons zullen deze zomer zeker herinneren. Vanaf begin juni tot een eind in augustus dagelijks 

mooie en warme dagen. Men sprak van een heuse hittegolf. In de maand juli steeg de temperatuur 

17 dagen na elkaar boven de 30° met een piek van 34,5°. De toenmalige legendarische weerman, 

Armand Pien, verraste de kijkers dagelijks met uitzonderlijke geteelde groenten, qua vorm en 

grootte, en deed dat met een kwikslag die we van hem gewoon waren. Airco was nog niet echt 

ingeburgerd, na zoveel dagen hitte werd het slapen alsmaar moeilijker! En ook het water werd 

schaars. De regering kwam met maatregelen om de watervoorraad te verzekeren. Zo stelde men 

voor om een bad niet meer volledig vol te laten lopen en het gebruikte water nadien voor andere 

doeleinden te gebruiken. Een plonsbadje vullen, de gazon besproeien, je auto wassen, het werd 

allemaal verboden en er werden zware boeten tegenover gesteld. De mensen hadden ook dorst! 

De brouwerijen zaten zonder leeggoed en deden een oproep om het leeggoed zo snel mogelijk terug 

naar de brouwer te brengen. Chocoladefabrieken moesten tijdelijk de deuren sluiten omdat 

chocoladerepen en pralines smolten vooraleer ze ingepakt waren. Paus Paulus VI deed een oproep 

om te bidden voor regen: “God wacht misschien op onze getuigenis van onze trouw aan Hem om de 

vruchtbaarheid van de aarde en het laven van de dorstigen te herstellen” sprak de Paus. De droogte 

zorgde immers voor veel schade aan gewassen, bomen en planten.  

Het Kalmthoutse verhaal van 1976! 

Een apart verhaal is de grote 

heidebrand die Kalmthout in 1976 

trof. 7 juli in de namiddag was er 

plots groot alarm. De heide stond in 

brand. Met de eerste aanvalswagens 

haasten de Kalmthoutse pompiers 

zich naar de heide. Er was die 

namiddag geen beginnen aan, er 

moest hulp komen. Omliggende 

brandweerkorpsen kwamen 

aangereden, zelfs het leger werd 

ingeschakeld. De huidige parking aan 

de Vroente, wat toen nog een grote 

vlakte was, werd gebruikt om er een commandopost te installeren. Vandaaruit werden de wagens 

de heide ingestuurd. Het was aanvankelijk dweilen met de kraan open, letterlijk en figuurlijk. Wat 

later werd ook een blushelikopter ingezet die water ging halen in de E10 plas naast de autostrade 

in Brasschaat. In snel tempo rukte de brand op richting Nederland waar op de grens Nederlandse 

pompiers hadden plaats gevat om de brand tegen te houden! Grensoverschrijdende samenwerking 

bestond nog niet. De brand was enkele dagen later onder controle maar veertien dagen lang waren 

er heropflakkeringen. In het totaal ging het over een oppervlakte van 125 ha die werd verwoest.  

 

 



 
 

Pompier en politieman! 

Wat is 1976 nog gebruikelijk was, dat was dat een politieman ook brandweerman was, zo was het 

ook bij mij. Ik was nog een groentje in beide korpsen. Ik was er bij als brandweerman toen het eerste 

alarm werd gegeven en rukte mee op naar de hei. Wat ik mij nog herinner van die eerste uren felle 

brand is dat wij op het nippertje konden wegkomen toen op een zeker moment de brand via de 

bomen van de ene kant van de smalle weg naar de andere kant oversloeg terwijl wij daar aan het 

blussen waren. Volk was er overal te kort op dat moment, het leger trok met bulldozers stroken om 

de brand tegen te houden maar ook dat bleek niet afdoend. Op de grens achter de villa van Meurisse 

stonden de Nederlandse pompiers werkloos toe te kijken, de grens was toen nog “heilig”. De eerste 

dagen werd er dag en nacht geblust, overal waren er heropflakkeringen, vooral door de extreme 

droogte en de warme 

temperaturen. Ik was ook 

politieagent en ook daar 

kwam men volk tekort, het 

was dus een verdeling 

maken tussen politieman en 

brandweerman. Meestal 

overdag politietaken en ’s 

nachts mee wacht houden. 

Deze werkwijze duurde 14 

dagen lang! Voor mij waren 

het eigenlijk mijn 

wittebroodsweken, ik was 

net gehuwd!  Tijdens de 

wacht konden we natuurlijk 

een dutje doen, dat was best aangenaam onder de blote hemel met daarbij ook nog het nodige 

vocht om de moed erin te houden. Ondanks alle miserie probeerden we het aangenaam te houden. 

Brandweerman Louis Tax had het zelfs klaargekregen midden in de hei een draagbaar 

televisietoestel te doen werken zodat we de legendarische Ronde van Frankrijk konden volgen. De 

kantine  van de “Heikneuters”, een jeugdclub ter hoogte van de Ster in Frans Raatsstraat, deed 

gouden zaken!  Voor het eten waren we aangewezen op het leger, met een gamel schoven we aan!  

Daags voor Kalmthout kermis (21 juli) konden we eindelijk de werkzaamheden stoppen en konden 

brandweerlieden van rust genieten. Voor de politieagenten wachtte echter nog een spannende 

avond. De para’s van Tielen, die bijstand hadden verleend, en bivak hadden op de parking aan de 

Vroente, hadden begrepen dat het in Kalmthout kermis was en gingen daar vertier opzoeken met 

een redelijk zware vechtpartij tot gevolg! 

Louis. 
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