
 
 

 

 

 

De “Hoevefeesten” komen er aan op 16, 17 en 18 juni! 
De 25ste editie van de Hoevefeesten komt eraan! Ondertussen is dit een jaarlijks gegeven geworden 

in onze gemeente en kennen de feesten nog altijd een groei. Ook in 2023 wordt het weer drie dagen 

genieten. Het vertrok allemaal in de Vogelenzangstraat bij Marcel en Hilda Pauwels. Zij stelden hun 

boerderij en weilanden, het “Vogelensanckhof” ter beschikking om er jaarlijks te feesten. Na 19 

edities gooide men het even over een andere boeg om een jaartje te verhuizen naar de Markgraaf. 

Na deze 20ste editie koos men opnieuw voor aan andere locatie, “’t Cruysackershof” in het Kruisbos, 

de eigendom van voorzitter Jos Arnouts. Sinds de verhuis zijn de feesten nog meer uitgebreid dank 

zij de inzet van de vele vrijwilligers. Jaarlijks staan er een 200-tal medewerkers paraat om de feesten 

te doen slagen. De “Hoevefeesten” kan je omschrijven als een volks, folkloristisch, nostalgisch, 

leerrijk, landelijk en gezellig 

gebeuren. Traditioneel wordt er 

vrijdagavond gestart met een 

tractorwijding waaraan de 

agrariërs uit verschillende 

gemeenten rond Kalmthout deel 

nemen. Dit wordt gevolgd door het 

traditionele boerenbal. De laatste 

jaren is er ook de combinatie met 

vluchten, met een heteluchtbal-

lon, waarvoor men vooraf kan 

inschrijven om een vaart te boeken 

(149 euro pp.). Zaterdagnamiddag 

is er de kindernamiddag, deze trekt jaarlijks een 1000-tal kleuters die zich amuseren met activiteiten 

zoals tractor-, koets- en ponyritjes, knutseloefeningen, djembe, volkspelen, stokpaard rijden, 

zwiermolen, enz. Zaterdag begint ook het 13de Vlaamse kettingzaagsculpturenfestival. De 

deelnemers zoeken de juiste boomstam uit en starten het eerste grove kettingzaagwerk om dan op 

zondag de afwerking te doen. De zondag is telkens het hoogtepunt met de aanwezigheid van 

boerenpaarden, olt-timer-tractoren, schapen drijven, countrymuziek en -dans, vendelzwaaien, 

vlegeldorsen, doedelzakspelen en oude ambachten. Ook de Kalmthoutse toneelgroep ”De Sparren” 

zal aanwezig zijn, zij brengen een landbouw gerelateerde impressie van het alledaagse boerenleven. 

De aloude Kalmthoutse “Onze Lieve Vrouwe Kolveniers gilde 1642” verbroederd al 25 jaar met de 

Duitse “Bürgersschützengilde Westerhold 1583”, samen houden zij tijdens de Hoevefeesten een 

feestschieting om deze jumelage te vieren. Om het geheel nog aantrekkelijker te maken komen 

Walter en Wiske  (W&W) Vlaamse en anderstalige klassieke songs ten beste brengen. 
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Tijdens de Hoevefeesten wordt ook de “Pruverkesroute” georganiseerd in samenwerking met 

Toerisme Kalmthout VZW. De Hoevefeesten worden start- en aankomstplaats. De tocht start met 

een boerenontbijt. Het is een route van ongeveer 35 kilometer die je in een eigen tempo al fietsend 

kan afleggen. Tijdens de tussenstops kan je dan 

genieten van lekkere en streekgebonden 

proevertjes. Inschrijven hiervoor moet vooraf 

gezien de plaatsen beperkt zijn. Je kan een keuze 

maken om te starten tussen 9 en 10u of tussen 10 

en 11u. Het inschrijven kan online gebeuren of bij 

fotohandel Joosen op de Kapellensteenweg. De 

deelnameprijs is 18 euro. Alle info voor deze 

“Pruverkesroute” en de ballonvaarten vindt je op de 

website www.hoevefeesten.be , je kan ook mailen 

naar info@hoevefeesten.be . 

Beeldhouwerssymposium in ’t Cruysackershof! 
Op 2 juni start in ’t Cruysackershof het zevende 

Internationaal beeldhouwerssymposium. Het is 

een initiatief van de Kalmthoutse beeldhouwer 

Jorg Van Daele. Hij brengt van 2 juni tot en met 18 

juni zeven beeldhouwers samen uit alle uithoeken 

van de wereld om er beeldhouwwerk te maken uit 

blauwe hardsteen. Het zijn allemaal 

beeldhouwers met een internationale carrière die 

het thema “grenzeloze vrede” onder de aandacht 

willen brengen. Dagelijks zijn er ook bezoekers 

welkom die het ganse proces, van een blok ruwe arduin, blauwe hardsteen, tot een mooi beeld, 

kunnen volgen. Men kan tijdens weekdagen van 13u tot 17u en in het weekend van 10u tot 17u het 

groeiproces volgen. Bezoekers kunnen ook verpozen op het terras van de Hoevefeesten. Eén van de 

beelden die ter plaatse wordt gemaakt zal later een plaats krijgen ergens in onze gemeente! 
(foto: Kalmthoutenaar Jorg Van Daele bij één van zijn kunstwerken) 

Verdient het Willy Vandersteenplein een opfrissing! 
Binnen enkele weken zal een vernieuwde Aldi een feit zijn. Men is 

ondertussen druk in de weer om de parking en de directe omgeving 

rond het warenhuis aan te passen. Deze week plaatste stripkenner 

en ambassadeur van “Suske en Wiske” Jan Francken, het volgende 

op facebook: 

Toen Willy Vandersteen nog onder ons was en aanzien werd als de 
Vlaamse Walt Disney, werd hij overal op handen gedragen. In de 
gemeente Kalmthout waar hij jarenlang en tot zijn overlijden heeft 
gewoond, kreeg hij o.a. een wandelpad, enkele standbeelden en na 
het millennium werd er het Willy Vandersteenplein ingehuldigd. Dat 
Willy Vandersteenplein ziet er anno 2023 niet meer zo fris uit. De 
figuren beginnen te vervagen en werden net zoals de sokkel van het 
standbeeld gevandaliseerd. Nu bekend is dat het Suske en Wiske 
kindermuseum wellicht zal verdwijnen, is nog maar de vraag of 
weldra niet gewoon de rest ook gaat volgen Ooit was iedereen zo 
fier dat Vandersteen in hun gemeente woonde, nu interesseert het 
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precies geen kat meer wat de man 
ooit voor zoveel generaties heeft 
betekent. "Uit het oog is uit het hart" 
zeggen ze..... wel het ziet ernaar uit 
dat dit klopt. Enorm triestig om de 
teloorgang zo snel te zien toenemen.  
Het zou inderdaad mooi zijn als ter 
gelegenheid van de heropening van 
Aldi ook de omgeving rondom het 
warenhuis weer een beetje wordt 
opgefrist. Kalmthout moet inderdaad 
de herinnering aan zijn ereburger, Willy Vandersteen, onder de aandacht blijven houden. Het is nog 
niet te laat, met heel weinig middelen kan wat Jan nu onder de aandacht brengt verholpen worden! 
Waar we de laatste maanden ook regelmatig klachten over horen is de begaanbaarheid van het 
voetpad vanaf de Heidestatiestraat naar het Willy Vandersteenplein. Hopelijk zijn de bouwwerken 
op deze hoek snel afgewerkt en kan er eens gedacht worden aan de verbetering van het voetpad 
daar, een voetpad dat dagelijks door veel mensen wordt gebruikt!  

Eerbetoon aan dirigent Jan Alen 
De Kalmthoutse componist/arrangeur/producer Peter Knockaert schreef een compositie welke hij 

wil opdragen aan zijn oud-dirigent Jan Alen: 

Zijn verhaal… 
Een jaar geleden werd ik gecontacteerd door dirigent Benjamin Haemhouts van het orkest Casco 
Phil met de vraag of het mogelijk is om de data (de ‘eentjes en nulletjes’, dus alle wetenschappelijke 
parameters die zo’n windmolen genereert) van een windmolen te verklanken naar een muzikaal 

gegeven. Hier heb ik - samen met burgerlijk ingenieur Dr. Bart 
Ribbens - een concept ontwikkeld waarbij het effectief 
mogelijk is - mits heel wat artistieke ingrepen en beslissingen - 
om die data te transformeren naar een muzikale compositie. 
De compositie werd een verklanking van de vier windstreken 
en groeide uit tot een eerste symfonie (met klassieke 
sonatevorm in het eerste deel), ondersteund door de 
beeldkracht van de Griekse mythologie; elk deel kreeg de naam 
(en bijhorend karakter) van de Griekse goden van de vier 

windstreken; Boreas (Noorden), Euros (Oosten), Notos (Zuiden), Zephyrus (Westen). Dit project 
werd geschreven in opdracht van Stad Antwerpen, Haven van Antwerpen en Vleemo (= bedrijf dat 
windmolens bouwt en beheert in Antwerpse haven) en is 
een cultureel event dat de promotie ondersteunt van het 
CO2-neutraal maken van de Stad Antwerpen en de Haven 
van Antwerpen. 
14 juni vindt dat evenement plaats in het Havenhuis en zal 
de compositie die opgebouwd is met het ‘DNA’ van die 
windmolendata uitgevoerd worden door Casco Phil 
(symfonisch orkest en sopraanstem) onder leiding van 
Benjamin Haemhouts. Het event zelf is helaas niet publiek 
toegankelijk MAAR zal wel opgenomen worden en 
integraal uitgezonden worden op 15 juni (niet toevallig de 
internationale Dag van de Wind) op ATV! 
Omdat ik jarenlang artistiek werd geïnspireerd door een 
persoon met een enorme muzikale passie, draag ik mijn 
eerste symfonie op aan Jan Alen. Het was hij die me op 



 
 

zoveel manieren deed kijken en luisteren naar muziek. Het was hij waar ik als jongetje van 8 jaar 
naar opkeek wanneer hij een heel koor en orkest dirigeerde. Het was hij die tijdens een repetitie of 
een misviering naar me knipoogde als hij ‘zag dat het goed was’. Het zijn dat soort mensen die je 
hart écht raken en je leven tot in de kleinste vezel beïnvloeden. Allemaal zaken waar ik o zo dankbaar 
voor ben. 

Buurtkoffie in Dennendael!  

Op dinsdag 6 juni  vanaf 14u is er opnieuw “buurtkoffie” in de 

wijk Dennendael. Zoals altijd probeert men een thema te 

koppelen aan deze bijeenkomst. Deze maal zal een 

buurtbewoner komen vertellen over het ontstaan van het ons 

allemaal gekend chemisch bedrijf BASF. Tijdens een dergelijke 

bijeenkomst is iedereen welkom, de samenkomst heeft plaats 

in het kunsthuis Ernest Albert in de Hortentiadreef 31. 

De Cambuus was er niet alleen voor zandwinning! 
Voor de aanleg van een ringspoorweg rond 

Antwerpen had men in 1895 heel veel zand 

nodig. Veel arbeiders werkten mee aan deze 

zandwinning. Er werden barakken 

opgericht, “Cambuus” door de Franstalige 

werknemers van de toenmalige 

zandwinning zo genoemd, afgeleid van het 

Nederlandse woord kombuis. Het werkvolk 

kreeg er ter plaatse tegen vergoeding kost 

en inwoon. Zij betaalden 0,75 fr. voor het 

nachtverblijf en de halve kost (het brood 

kochten zij zelf). Een zandlader verdiende 

toen 0,32 fr. per uur. Wanneer ploegbaas Sus Tilburghs, die met zijn vrouw Mieke Teijsen de 

Cambuus uitbaatte, op het einde van iedere week de lonen uitbetaalde, stond zijn vrouw hem 

daarbij trouw terzijde om de klanten de rekening van de voorbije week (pruimtabak, bier, jenever, 

enz.) voor te leggen. ’s Maandags 

verschenen de mannen weer heel vroeg 

op het werk. Sus Tilburghs bewoonde de 

Cambuus nog nadat de zandwinning een 

einde had genomen. Zijn enige zoon Jan 

werd er geboren. Sus Tilburghs was 

indertijd de “voorwerker” of ploegbaas: 

hij kon op een uur tijd meer zand 

uitgraven dan gelijk welk andere 

“zandspaaier”. Sus had een geweldig 

grote gestalte en was daardoor zeer 

sterk. Tot zijn negende jaar had hij 

school gelopen bij meester Verhoeven. 

Sus (°1869) bouwde na de 

zandwinningsperiode in Heide het bekende hotel De Kroon. Hij werd een zeer welstellend man. 

Toen weduwe Schmitz-Teijsen, de schoonzuster van Sus Tilburghs, beter gekend als Moeder Kee, in 

1902 met haar drie kinderen de Cambuus betrok, was deze bewoond door één van de vroegere 



 
 

werkleiders, Bastin, die de barakken aan de nieuwe bewoonster verkocht en verder bij haar bleef 

inwonen. Moeder Kee deed de keuken voor de “heispaaiers”. Van Moeder Kee werden in de 

Cambuus vier kleinkinderen geboren. (de geboorteakten vermelden telkens als geboorteplaats: 

“Vossenbergen). Op 4 januari 1906 overleed Bastin. Op de dag der begrafenis werd het stoffelijk 

overschot op een boerenkar door de duinen naar het kerkhof van Kalmthout gevoerd. Ver 

verwijderd van elke bewoonde omgeving, hadden de bewoners van de Cambuus een hard bestaan. 

Naar Kalmthout ging men te voet of met de fiets. Moeder Kee beheerde haar herberg met vaste 

hand en sterk als zij was, schrok zij er niet voor terug te paard het dorp te bezoeken om 

mondvoorraad in te kopen, opgeborgen in zakken die aan weerszijden van haar rijdier waren 

opgehangen. Alleen brouwers deden met hun wagen de Cambuus aan. De barakken alsmede het 

hofje waarin allerlei groenten werden geteeld, waren als bescherming tegen het opwaaiende zand 

met een aarden walletje omringd. Een lange spar, met een Belgische vlag in top naast de barakken 

geplant, diende de wandelaar tot baken waar hij zicht ook in de duinen bevond. Bij Moeder Kee was 

hij welkom en voelde hij zich thuis bij spijs en drank. De Cambuus werd druk bezocht door 

natuurminnaars en kunstenaars die er hun schildergerei kwijt konden. Vele zichtkaarten werden 

vanuit de Cambuus verzonden met de bijzondere afstempeling: “Cambuus in de duinen – 

Calmpthout”. Toen in 1908 de twintigjarige concessie, in 1888 aan baron Terwagne verleend, 

verviel, nam Moeder Kee op aanraden van burgermeester Bareel één hectare grond in huur vermits 

haar eigendom op gemeentegrond stond. De Cambuus werd in 1920 afgebroken toen Moeder Kee 

haar intrek nam bij haar dochter op de Heuvel te Kalmthout. De Cambuus was in het begin van 

vorige eeuw de stimulans voor velen om een bezoek te brengen aan de Kalmthoutse Heide. Nu nog 

is de plaats waar de Cambuus gestaan heeft gemakkelijk te herkennen, als een met een berk, eik en 

enkele door Moeder Kee destijds aangeplante kastanjebomen begroeide plek, te midden van de 

duinen. De aarden wal rond deze plek is nog duidelijk zichtbaar. 

 

(bijdrage van Paul Witters) 

Reactie op een eerder artikel 
Loting 
In een vorig nummer van Heide Vertelt (nr.165) werd er een artikel geschreven over “Oproeping 

door militieloting”. Enkele dagen geleden stuurde Suzan Craey mij de twee foto’s hier onder door: 



 
 

Dit is een lotje met nummer 3002 wat betekende dat de desbetreffende persoon werd vrijgeloot 

van legerdienst. Wie de gelukkige was weten we niet maar dit dateert van de periode 1870 – 1890. 

De gelukkige was zo blij dat het lotje werd ingekaderd met oud materiaal van een sigarenkistje. 

 

 

 

 

 

In memoriam François De Meulder 
Frans Overlaet schrijft een “in memoriam” voor oud-klasgenoot en inwoner van Heide François 

De Meulder die vorig jaar overleed. 

Francois De Meulder is een oud bekende medewerker van ‘De Brug’ die 

eertijds in de Bevrijdingslei woonde alvorens naar Kapellen te verhuizen. 

Hij heeft twee jaar geleden een boeiende beschrijving laten publiceren 

in “Heide vertelt” over zijn ervaringen als Kapitein in de zeevaart, in de 

Compagnie Maritime Zaïroise, en in Pakistan… Wij zaten op dezelfde 

bank in de retorica… en we kwamen  bij mekaar wel eens op bezoek in 

Zaïre… Toen hij op pensioen was in Heide bleef hij eveneens werkzaam 

om per C-130 voedselpakketten te droppen in landen van Oost-Afrika 

waar er hongersnood was wegens uitbreiding van de woestijn, soms ook 

verwekt door een burgeroorlog… Dat was een moeilijke taak want dat 

kon soms de rebellen ongewenst steunen… Helaas is hij verleden jaar op 

10 april 2022 onverwacht overleden in Klina.  Wij, zijn twee oud-

klasgenoten Frank Couscheir en Frans Overlaet, en ook vrienden in Heide, zijn zo niet op tijd kunnen 

verwittigd worden…  
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