
 
 

 

 

 

Moeder zijn….. dat vieren we dinsdag! 
Dinsdag 15 augustus vieren wij in de Antwerpse omgeving 

“moederdag”. Een dag die vele mensen gebruiken om een 

bezoekje te brengen aan hun moeder, en voor sommigen ook nog 

een bezoekje bij hun grootmoeder. Een feestdag voor ons ma, 

moeke, mamma, bomma, nona, moemoe …… en nog zoveel 

andere namen, welke aan moeders en grootmoeders worden 

gegeven. In deze huidige tijd is “moeder zijn” heel wat anders dan 

langere tijd geleden. In mijn jeugdjaren was ons “moe” actief in 

het huishouden: zij zorgde voor de kinderen, deed de was en de 

plas, zorgde dat er eten op tafel kwam, regelde de financiën, en 

nog zo veel meer. In ons gezin kon het moeilijk anders, met tien 

kinderen welke jaar na jaar ter wereld waren gekomen. Maar 

eigenlijk was het zo in heel veel gezinnen, “de vrouw aan de 

haard”, noemde men dat! Van de man werd vooral verwacht dat 

hij voor het inkomen zorgde, meestal door erg hard te werken. Anno 2023 ziet de verdeling tussen 

man en vrouw er heel anders uit. Veel jonge ouders zijn met twee aan het werk en verdelen de 

huishoudelijke taken, zij zorgen beide voor het inkomen, de kinderen en het beheer van hun gezin. 

Voor de kinderen moet dan wel opvang worden gezocht en daarvoor kunnen jonge gezinnen, in veel 

gevallen, beroep doen op hun ouders. Meestal zijn zij het die hen, vooral na pensionering, hierover 

bekommeren. Gelukkig zijn er ook voorzieningen voor jonge ouders die het anders moeten 

oplossen, zoals de kinderdagverblijven. Dat één dag per jaar het uitgelezen moment is voor jonge 

gezinnen om hun ouders, of zelfs grootouders, hiervoor dankbaar te zijn maakt dat 15 augustus, 

zeker in het Antwerpse, een feest van dankbaarheid is geworden. 
(eigen artikel, foto van mijn moeder °1923, met haar kleinkind An van den Buijs, °1984) 

In Beukenhof hebben we ook een BV. 
Het betreft een dame van 83 jaar jong die 

theezakjes verzamelt. Henny Jacobs, woont in 

Beukenhof. Op haar kamer heeft ze kasten 

gevuld met meer dan 55 boeken. In deze boeken 

zitten mooi geordend en geklasseerd meer dan 

13.000 theezakjes van over de hele wereld. Daar 

maken nog eens 4 boeken deel van uit gevuld 

met 500 groot formaat theezakjes. Meer dan de 

moeite waard. 

Haar verhaal: 

“Mijn overleden man Ivo Van Loon had een 
passie voor wielrennen, hij verzamelde alles wat 
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met wielrennen te maken had: posters, 
postkaarten, foto’s, kalenders, tijdschriften, 
boeken, speelkaarten, van wielrenners van het 
begin van de twintigste eeuw en hij ging heel vaak 
naar ruilbeurzen. Zo zei hij dat ik ook met iets moest 
beginnen, zodat ik mij ook kon bezighouden. En 
toen heb ik gekozen om theezakjes te verzamelen. 
Op speciale ruilbeurzen bracht ik vroeger soms 120 
theezakjes mee en dan waren er zo’n 80 bij die ik 
niet had. Op die 
manier is mijn 

verzameling 
uitgebreid naar 13.000 theezakjes. Ik steek ze in plastichoesjes 
van 9 zakjes op de voorzijde en 9 zakjes op de achterzijde, en 

bewaar deze per 
merknaam in ring-
kaften. Momenteel 
heb ik meer dan 55 
boeken met daarin 
theezakjes van over 
de hele wereld. De dubbele sorteer ik soort per soort en 
knip ze uit. Deze worden dan opgehaald door mensen die 
met de zakjes mooie dingen kunnen maken en knutselen, 
zoals mooie bloemen, dennenappels en hoedjes”. Heeft 
u ook nog theezakjes, u mag ze altijd binnenbrengen in 
Beukenhof t.a.v. Hennie 
 

(Foto 1: Hennie nog in haar woning thuis met voor haar de verzameling; foto 2: de theezakjes allemaal netjes 
in bakken gesorteerd; foto 3: een hoedje gemaakt met theezakjes; foto 4: alles netjes gesorteerd, een kast 
gevuld met 13.000 theezakjes in 50 kaften. Een bijdrage van Paul Witters, vrijwilliger in Beukenhof) 

BIN-medewerkster Denise Heirwegh overleden 
Op 18 juli 2023 overleed Denise Heirwegh in haar woning. Denise werd 

geboren  op 11 juni 1945 en had als wens in alle stilte afscheid te nemen. Dit 

gebeurde ook zo in aanwezigheid van haar kinderen. Voor ons was Denise co-

coördinator van het BIN Guido Gezelle, om die reden willen wij deze 

mededeling toch wel doen aan onze leden. Door haar ziekte was haar 

medewerking de laatste jaren wat minder, maar zeker bij de opstart van BIN 

Guido Gezelle in 2017 verrichte zij heel wat werk en was zij de promotor in de 

wijk voor het buurtinformatienetwerk! 

 

Nog over de routehuisjes en het vervolg na veel nieuw opzoe-

kingswerk en reacties: 
Onze reeks heeft heel wat gemoederen in beweging gebracht maar wij zijn oprecht heel blij met alle 

positieve reacties en steun om ons werk verder te “schrijven”. Daarom verheugd het mij om nog 

gedetailleerder aanvullingen te kunnen doen. 
 

 



 
 

 

 

 

 

Foto 1: Foto van Georges 

Reynsbergen(1): Routehuis aan 

de Grensstraat. Januari 1915 

met grensbewaking door 

soldaten. Links een 

Nederlandse soldaat en rechts 

een Duitse soldaat. Het 

routehuis aan de Grensstraat in 

Essen. Tussen W0I en WOII woonde hier het echtpaar Petrus (Peer) Van Ginneken en Josephina 

(Fien) Carpentier. 

Latere foto van het routehuis aan de 

Grensstraat in Essen waar de rijdende bareel 

al vervangen is door een omhoog gaande 

slagboom (foto 2).Hier woonde later de 

familie Van Tiechelen. Vader Clement van 

Tiechelen was bareelwachter (foto 3). Maar 

niet aan de overweg van Boterberg (zoals 

gemeld in nr. 182) Hij was bareelwachter in 

Wildert op de plaats waar nu het viaduct is. 

Dit hebben we vernomen van de zoon zelf. 

Daar stond ook een routehuis. Deze woning 

stond links van de spoorweg, richting Essen 

en aan de overkant van de spoorweg stond een kleine keet waar de 

bareelwachter post vatte. In dit routehuis woonde de 

familie De Prins. Vader De Prins werkte bij NMBS en was 

chef/ploegbaas van het baanpersoneel dat werkte tussen 

Essen en Kalmthout. Uit al mijn opzoekingen blijkt dat het 

routehuis niet perse bewoond werd door een 

bareelwachter. De huisjes werden meestal bewoond door 

gezinnen wiens vader een post bekleedde bij NMBS. Het 

vroegere 

routehuisje aan het station van Wildert (foto 4). Hier 

woonde voor 1955 het gezin Leo en Dientje 

Kuystermans – Brouwers met hun kinderen Bertha, 

Eddy, Maria en de tweeling Leo en José. Aan de 

achterdeur van het routehuis leerde men al frietjes 

eten. Door moeder Dientje gebakken, en met zelf 

gemaakte mayonaise hm lekker. Zoals op foto 5 te zien, 

echt om duimen en vingers af te likken. Honderden 

kilo’s zijn er daar door moeder gebakken, en ze 



 
 

smaakten nergens beter dan thuis. Op de foto 

in 1951 moeder, Dientje Brouwers met Eddy, 

José en Leo Kuystermans.              

Moeder, Dientje Brouwers (foto 6) op zoek 

naar verse groenten in de tuin waar het nu 

een parking is geworden aan het station van 

Wildert . Links van de musterdmijt (*) (waar 

zie je dat nog) in de achtergrond een café 

Rocky. Boven op de achtergevel van het 

routehuis de schildering Wildert, en rechts 

daarvan nog een paar houten telefoonpalen. 

Vanaf de jaren eind 1959 tot 1979 woonde in dit routehuis de familie Goetschalckx – 

Hoppenbrouwers. Frans en Joanna hadden drie kinderen, Sonja, Rony en Werner.(Sint-Jansstraat 

nr. 22). In de volksmond noemde men Frans: “Zotte Sus”. 

Rond heel deze foto is heel wat heisa ontstaan: 

Tijdens mijn opzoe-

kingswerk om het 

verhaal over de 

bareelwachters van de 

familie Biemans in 

Kapellenbos te schrij-

ven heb ik ook veel 

informatie en foto’s 

ontvangen. Ook ont-

ving ik een postkaart 

maar deze foto (7) kon 

ik niet direct linken aan 

Kapellenbos en legde 

ze daarom ter zijde. 

Wanneer ik over de 

routehuisjes heb ge-

schreven heb ik deze 

postkaart opnieuw opgevist omdat dit huisje ongetwijfeld een routehuisje was langsheen Lijn12 

tussen Kalmthout en Essen. Maar 

waar gelegen? Let ook op de dakgoot 

die in het midden wordt 

onderbroken door een schouw (**). 

Algemeen werd aangenomen dat dit 

het routehuis is aan de overweg 

Boterberg. Spijtig genoeg toont de 

foto (8), zoals deze is verschenen in 

Kalmthout te Kijk, geschreven door 

Ronny Neys, maar een klein gedeelte 

van de gevel. Deze gevel is strak 

zonder de aanwezigheid van een 

voorbouw. 

 



 
 

(**) Men kan hier ook zien dat de dakgoot niet 

is onderbroken maar in één lijn doorloopt. Ook 

hebben we intussen kunnen achterhalen wie 

op deze foto staan: moeder Geramine met 

dochter Madeleine. Hier getoond, een detail 

van de foto waarop duidelijk een voorbouw is 

te zien en die voorbouw zien we niet op de 

vorige foto (9), links. Met een paar mensen zijn 

we verder gaan onderzoeken waar dit routehuis heeft gestaan. Verschillende interviews met 

inwoners van Wildert vertellen ons dat dit het routehuis is gelegen aan de Middenstraat in Wildert. 

We hebben zelfs kunnen achterhalen dat hier de familie Ongenae heeft 

gewoond. Vader Ongenae werkte ook bij NMBS en was verantwoordelijk 

voor de spoorwegen in het depot Antwerpen Noord, de Koninklijke 

stapelhuizen, intussen allemaal afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor 

appartementen in wat men nu het Eilandje noemt. In dit routehuis heeft 

ook nog de familie Chiele Verdonck – Marthe Verheyen en hun twee 

kinderen Herman en Jeanne gewoond. Later verhuisd naar Horendonk. De 

foto hiernaast ook nog gekregen van een bewoner van Wildert. Het gaat 

hier niet om de kinderen die op het paard zitten (namen hiervan zijn aan mij 

doorgegeven maar vermelden is hier onnodig). Achteraan is de zijgevel te zien 

van het routehuis gelegen aan de Middenstraat. 

In Heide Vertelt nr. 182 toonde ik een kadasterplan met in rood omringd het routehuis.  

Een lezer maakte mij er 

attent op dat routehuisjes 

nooit op een kadasterplan  

werden aangeduid. Na veel 

vragen kreeg ik de 

bevestiging dat het 

afgebeelde plan een tweede 

woning was die schuin voor 

de voorgevel van het 

routehuis was gelegen 

(richting Essen). In dit huis woonde de familie Buyssche (bijnaam voor deze familie “de puit”) het is 

dit huis dat als decor heeft gediend voor de opnames van de film “Ik zag Cecilia komen”.  

In dit routehuis, hiernaast afgebeeld, aan de privé 

overweg bij Donnet woonde de familie Verdurmen. 

Moeder Verdurmen (Germaine De Ruysscher) 

bediende hier de overweg en werd bijgestaan door 

Paula en Madeleine, haar twee dochters (ze had ook 

zonen). Martha Joosen werkte hier ook als 

bareelwachtster. De foto moet genomen zijn jaren ’70, 

het routehuis zelf is al in verval en het bijgebouw aan 

de linkerzijde van het routehuis is al afgebroken (zie 

witte plek op de zijkant). 

 

 



 
 

Dan nog even terug naar de foto van station Kalmthout: 

Deze foto (12) met zicht naar de 

Statiestraat genomen vanaf het 

stationsplein toont ons achteraan in 

het midden het seinhuis. De 

schuifbarelen werden ook door een 

bareelwachter bediend die in het 

gelijkvloers van blok 14 kon schuilen. 

Wanneer einde jaren ’50 de 

schuifbarelen werden, vervangen 

door automatische barelen werden 

die bediend vanuit het seinhuis. 

Tevens moest dit seinhuis ook 

instaan voor een veilig treinverkeer tussen Kalmthout en Essen, ook werden de wissels van hieruit 

bediend. 

Door een gelukkig toeval stuurde Kristof 

Cappuyns de hieronder afgebeelde foto (13) 

met vraag naar meer details over het 

ongeval dat daar gebeurde. Maar tegelijk 

geeft deze foto een mooi gedetailleerd 

beeld van dit seinhuis, blok 14. Het is onder 

andere in dit seinhuis dat mijn vader in de 

jaren ’50 heeft gewerkt. Op Lijn 12 heeft hij 

in alle seinhuizen gewerkt. Van mijn vader 

heb ik ook nog twee foto’s gevonden die hij 

maakte binnenin dit seinhuis. Om wille van 

de afgelopen hetze over eigendom en gebruikte foto’s ga ik deze nog niet publiceren, zal ik later nog 

wel doen. 

Wat ik ook nog gevonden heb: 
o Als men van Wildert naar Essen rijdt, komende van het viaduct, heb je een bocht naar rechts 

met links een afslag richting Oude Baan. Net hiervoor liep er links ook nog een weg. Deze 

overweg werd afgesloten en hier ligt nu de fiets-o-strade. Aan de overweg stond er ook een 

routehuis. Hier woonde de familie Jan Dekkers, zijn bijnaam ik de volksmond was “Jan Oor”, de 

man had maar één oor. De naam van de straat was vroeger Wilderse Duintjes (?).  

o Tussen de Grensstraat in Essen en de Antwerpse steenweg in Kapellen waren er in totaal 16 
overwegen, waarvan er 14 een routehuisje hadden, één overweg werd bediend vanuit het 
seinhuis en één vanuit een baanwachtershuisje. 

o Martha Joosen, zij is bareelwachtster geweest aan overweg Viaduct Wildert dorp, Boterberg, 
Achtzaligheden en Donnet (20 jaar lang). Ook Maria Bol werkte aan de overweg Achtzaligheden 
en Kijkuit als bareelwachtster. 

o Jan Jaspers zijn vader was ook een bareelwachter, hij moest invallen waar nodig en maakte 
verder deel uit van de ploeg die het baanvak tussen Kalmthout en Essen moest onderhouden.  

o (Petrus) Jan Meeusen was ook bareelwachter en maakte samen met Jan en Clement deel uit van 
dezelfde ploeg. 

o Ook moest een bareelwachter de telefoon bedienen en melden dat een trein passeerde en men 
moest met een potlood in “een boekske” schrijven wat het treinnummer was. 

 



 
 

(*) Musterdmijt: bij foto 6, is een takkenhoop van hak- en snoeihout. Vroeger werden deze mijten 

gemaakt van hout dat in voorraad werd gehouden voor het aanmaken van kachels en ovens. De 

gesnoeide takken, in een variatie van dunne tot wat dikkere, worden in bundels gebonden en 

gestapeld tot een flinke hoop. Stapelen gebeurde om en om, in dwars- en lengterichting. Door de 

afwisseling van de lagen in lengte- en breedterichting en de variatie tussen dunnere en dikkere 

takken ontstaan er allerlei tocht- en vochtvrije holtes in zo’n takkenhoop, waardoor ze een geliefd 

nestel- en voedselplek vormen voor allerlei vogels. 
(Bijdrage van onze correspondent Paul Witters, met heel veel dank aan diegene die meewerkten aan de 

verschillende interviews die hij heeft heb afgenomen met nog “stille getuigen” van toen. 
Foto   1 Foto Reynsbergen 
Foto   2 Familie eigendom AVT 

Foto   3 Familie eigendom AVT 

Foto   4 Essen in Beeld www.esseninbeeld.be  
Foto   5 Essen in Beeld www.esseninbeeld.be  
Foto   6 Essen in Beeld www.esseninbeeld.be 
Foto   7 Familie eigendom VB 

Foto   8 Kalmthout Te Kijk Ronny Neys 

Foto   9 Van facebook  
Foto 10 Kadasterplan PW 

Foto 11 Essen in Beeld www.esseninbeeld.be 
Foto 12 Foto Hoelen – verzameling DBK 
Foto 13 Kristof Cappuyns 

OPROEP: moesten er nog lezers zijn die over fotomateriaal beschikken van de 

routehuizen, heel graag deze delen met louis Van den Buijs: 

vandenbuijslouis@gmail.com 

Wij zijn heel blij met bijkomende foto’s en informatie!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 
58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via 
de website www.binkalmthout.be  

Onze correspondent Paul Witters heeft de laatste dagen heel wat tijd gestoken in het  bovenstaande 

verhaal, vooral om meer duidelijkheid te brengen. Hij heeft daarvoor verschillende interviews 

gedaan om uiteindelijk tot dit verhaal te komen, een verhaal dat nog meer de juistheid en de 

geschiedenis van de routehuisjes langsheen Lijn 12, in beeld brengt. Gezien Paul daar zoveel tijd in 

heeft gestoken, en de eerdere moeilijkheden die hij heeft ondervonden van andere geschied-

schrijvers, wil hij dit verhaal exclusief voor “Heide vertelt”. Met andere woorden niets van dit 

verhaal mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toelating van de uitgever, en correspon- 

dent.  

Als verantwoordelijke uitgever is dit niet direct mijn stijl, geschiedenis is nu eenmaal iets dat zou 

moeten openstaan voor iedereen, dat vind ik als eindredacteur, maar voor dit artikel wens ik toch 

in te gaan op Paul zijn vraag om dit artikel uitzonderlijk te beschermen. 
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