
 
 

 

 

 

Heide feest op zondag 17 september! 
Naar jaarlijkse gewoonte viert Heide de derde zondag van september feest. Tijdens het weekend 

van 16 en 17 september is het niet alleen kermis in Heide, er zal heel wat meer te beleven zijn. De 

kermis zelf is geopend op zaterdag, zondag en maandag. Zondag is de topdag!  

Heidestatiestraat: 

De handelaars van de Heidestatiestraat organiseren een open-

deur aangevuld met talrijke standen van andere Kalmthoutse 

zaken en marktkramers. De organisatie hiervan is in handen van 

een aantal enthousiaste mensen verenigd onder de noemer 

“Kalmthout Loves Local”. De deelnemers openen hun zaak om 

10u. 

Rommelmarkt: 

Het organiseren van een rommelmarkt is ook een jaarlijkse traditie geworden ter gelegenheid van 

de september kermis. Koen Cassimon, die destijds de fakkel overnam van het parochiecomité, 

heeft op zijn beurt de organisatie doorgegeven aan Wieka VZW. Dat de rommelmarkt in Heide zo 

een succes kent is de verdienste van onder andere Louis Kockx en 

Eugeen Beyers van het parochiecomité, en van Koen Cassimon en 

zijn medewerkers. Het enthousiasme is zo groot dat de plaatsen op 

een minimum van tijd uitverkocht waren! Vanaf 10u tot 18u kan 

men deze markt bezoeken. 

De horeca: 

Ook de horeca verwelkomt alle bezoekers op een aangename 

manier. In het Stationneke en in ’t Centrum, en op hun terrassen,  

kan men de ganse dag terecht om er te genieten van  eten en 

drank. Ook de Bistro’s  Monida en De Raaf nemen deel aan de 

festiviteiten met hun lekkere ijskreem en gerechten! Nog meer 

ambiance zal er zijn ter hoogte van café Sandy waar in de loop van 

de dag en de avond verschillende optredens plaatsvinden. The 

Frontbrakes en Casserole Fermer zijn de groepen die optreden 

gevolgd door een party met de DJ’s Prego en Mathy. Voor de kinderen wordt er een springkasteel 

geplaatst op het Heidestatieplein. 

WC’s in de kerk geopend: 

Om de bezoekers de gelegenheid te geven om naast de horecazaken ook gebruik te maken van 

sanitair worden de toiletten, die er nu in de kerk zijn, tussen 10u en 18u opengesteld voor het 

publiek. 

Verkeersmaatregelen: 

Het spreekt voor zich dat dergelijke feestelijkheden ook verkeersproblemen en omleidingen 

meebrengen. In de straten waar de activiteiten plaatsvinden is er parkeerverbod. Deze 
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maatregelen zullen duidelijk worden gesignaleerd. Het Willy Vandersteenplein is die dag alleen te 

bereiken via de Withoeflei. 

Bins in de Kijker: 

Ergens tussen de standen van de 

rommelmarkt, ter hoogte van het 

Heidestatieplein, zal je ook een stand 

vinden van de Kalmthoutse BINs. De 

buurtinformatienetwerken willen hun nog 

eens extra in de kijker zetten door deel te 

nemen met een infostand. Kalmthoute-

naren die lid willen worden van eender 

welke Kalmthoutse BIN kunnen die dag 

intekenen. Daarnaast wordt er info 

aangereikt rond het BIN gebeuren en 

wordt het accent ook op cybercriminaliteit 

gelegd. 

Mariette van “t Bazarreke” overleden in Heide. 
Op 30 augustus overleed Mariette Bourgeois. Mariette werd geboren in 

Sourabaja (Indonesië) op 10 mei 1937 en was gehuwd met Hans Sibbes(† 

2009). Samen waren zij vele jaren de uitbaters van een handelszaak gekend 

als ’t Bazarreke in de Heidestatiestraat (nu hoek Heidestatiestraat/ Maguerite 

Corstiaenslaan). Mariette verbleef de laatste tijd in Beukenhof. Gisteren 9 

september werd van haar afscheid genomen op het kerkhof in Heide 

Kalmthout. 
Ook Maria Beuckeleers overleden. 

Nog maar een goeie twee maanden geleden overleed Léon Van Cortenberghe, op 30 augustus 

moest ook afscheid genomen worden van zijn echtgenote Maria Beuckeleers. Maria werd geboren 

op 22 september 1938 in Antwerpen. Zij woonde jarenlang in de Prins Boudewijnlaan. Een 

afscheidsdienst vond deze week plaats in het uitvaartcentrum Hofmans. 

Moge beide in vrede rusten! 

Bezoek aan het 

Cuylitshof te 

Kalmpthout 

In de krant van 1 december 

1933 lezen we dit artikel: 

Wij hebben iets 

buitengewoon ontroerends 

meegemaakt – en toch iets zoo eenvoudig dat wij aarzelden, aanvankelijk, er over te schrijven. – 

Maar nu, terug in de rumoerige stad, met het gedaver van haar beweging, komt die ontroering 

over ons hangen, als “een goedheid zonder naam”. Wij hebben heel eenvoudig een bezoek 

gebracht aan het Cuylitshof, te Kalmpthout hersteloord voor zwakke kinderen. 

 



 
 

Het rustuurtje is gedaan, de 

kinderen ruimen hun bed 

dekens op. Meer hebben 

we niet gedaan en toch 

heeft dat bezoek ons nogal 

te pakken gehad. Er is altijd 

een min of meer gevoelig 

kantje aan als een jong 

kind, omwille van zijn 

gezond-heid, een poosje 

naar buiten moet en dus 

van het ouderlijk huis 

wordt weggenomen. “Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens”, zegt het spreekwoord, dat heel 

dikwijls onjuist ofte verkeerd is. Maar enfin, een kind hoort bij vader en moeder, bij broertjes en 

zusjes… Het doet altijd een beetje pijn als het den huiselijken haard moet verlaten. Treurige 

momenten van afscheid – treurig en zoete momenten van het bezoek, blijde ogenblikken van ’t 

“weer-naar huis” – komen van den patiënt voor vader en moeder – minder blijde doorgaans voor 

den patiënt zelf! Want tusschen ’t wegbrengen en het afhalen is er bij “het zieke kind” een heele 

verandering ingetreden. Primo: het is hersteld, secundo: het heeft ’t gedurenden enkele maanden 

zéér prettig gehad en van dat prettige doet het niet gaarne afstand… En men kan dat toch 

begrijpen! De patiënten hebben maanden geleefd in een luchtje dat volkomen “gezond”, 

volkomen “zuiver” is. Geen verpestende fabriekswalmen, geen bedervende stadsstanken, niets 

dan de opene, pure lucht, de lucht van den “vollen buiten”. In een ideale omgeving van landen en 

bosschen, hebben zij naar hartenlust mogen spelen, zonder hinderend te moeten uitkijken naar 

auto’s en gespan, naar 

trams en wagens van 

allerlei slag. 

Liefhebbers voor de “touwters” 

De keuken was er… laat ons 

zeggen: minstens zoo goed 

als thuis, en gelukkig en 

tevens ongelukkig ook, 

soms béter dan thuis. De 

kinderen slapen op 

gezonde kamers, staan 

onder medisch toezicht, 

doen lichaams- en 

turnoefenin-gen in volle 

lucht, spelen er met bal, 

schup, schommel, - rusten 

overdag onder het verkwikkende groen van boomen of heesters… hebben vriendschap gesloten 

en zoo wordt het voor de gastjes een pijnlijk moment, als zij van deze heerlijkheden moeten 

afstand doen, als de dokter geordonneerd heeft: het kereltje ( of het keerlinneke) is aangekloekt – 

de plaats moet vrij komen voor hen, die het nodig hebben… 

 



 
 
 

Tanden poetsen voor het slapengaan 

Groepfoto, genomen bij gelegenheid van vertrek van ’n herstelde 

boy 

Dat is ons allemaal door ’t hoofd 

gegaan toen wij een bezoek brachten 

aan het eenige Cuylitshof, - hersteloord dat de Antwerpse commissie van openbaren onderstand 

te Kalmpthout bezit, gelegen in een buitengewoon schoone en gezonde omgeving. Zeggen wij dat 

dit hersteloord ons eenvoudig ideaal lijkt. Slechts een gering aantal kinderen – gewoonlijk een 

dertigtal – wordt er opgenomen en juist dit geringe getal laat toe, dat elk kind het maximum 

aantal zorgen ontvangt van een bewonderenswaardig personeel. De inrichting van het tehuis is 

een model, wat is het er overal gezellig en netjes! Wij kwamen er toen de kleuters hun luchtkuur 

deden. Wij dachten aan de “vakes en moekes” van deze kinderen en hoe gelukkig dezen zouden 

zijn als zij dat eens konden zien! Maar toen onze fotograaf op de proppen kwam, was het rusten 

uit. En dat is begrijpelijk! Meteen konden wij ons een gedacht vormen hoe, schoon, tuchtvol, de 

kinderen zich toch vrij en ongedwongen bewogen: geen alle levensvreugde doodende discipline 

heerschte er, een kind moet zich immers kunnen bewegen! De kinderen mochten zich hier vrijelijk 

bewegen, netjes en ordelijk. Wij konden zien hoezeer de kinderen van de bestuurster en haar 

helpsters hielden, zij gingen als kameraden om! Bravo, zoo hoort het… Toen de bestuurster met 

wat lekkers kwam, - hé, hoe kakelden zij er allen naar! Voor ’n paar van deze gastjes was het 

afscheid aangebroken. Zij konden zich moeilijk losrukken van de vrienden: groeten werden 

gewisseld, beloofd werd aan elkaar, te schrijven… Moeder werd vurig omhelsd, maar de vrienden 

werden niet vergeten. Wij zijn nu terug in de stad, maar zitten 

nog vol van wat wij gezien hebben: kinderen die ginds “gezond” 

worden, in alle opzichten. Wij hebben onverwacht het 

Cuylitshof aangedaan en wat wij er zagen heeft ons verrukt. 

Maar ja, elk vake en elk moeke heeft gaarne den kleinen 

lieveling bij zich, ofschoon, in het belang van den lieveling, 

Cuylitshof een ideaal oord is (*) 
Boven: Ieder krijgt zijn paart uit de grote snoepdoos. Oefeningen ter bevordering van 

een goede 

ademhalin

g 

    

(*)Spelling 

van de 

tekst is 

deze uit de 

periode 

jaren 

1930, 



 
 
Kamlphout werd toen wel met een ‘C” geschreven. 

 

 

Tijdens ’t rustuurtje 

 

 

 

 

Enkele foto’s uit 

de tijd van toen: 

Links: Eetzaal 

Traphal links 

Traphal rechts 

 

 

Binnenopnamen, 

gemaakt naar 

aanleiding van 

de verkoop: 

 

 

 

Foto’s 

van 

Immo 

Point 

Verkoo

padvert

entie 

voor 

Cuylitsh

of, uit 

At 

Home 

& 

Partner

s van 

23 

maart 

2018 

Met 

dank aan Cyriel Elst, Immo Point en At Home & Partners,  

Layout en artikel: Paul Witters. 

 



 
 

Burelen naast het gemeentehuis zijn verdwenen! 
 

Deze luchtfoto (deze maand 

genomen) zal later een mooie 

herinnering blijven. We zien hoe 

de burelen en de oude brand-

weerkazerne zijn verdwenen, 

weldra start men met een gans 

nieuw project. Een nieuw 

gemeentehuis en een heraan-

gelegde omgeving tussen de 

kerk, het gemeentehuis en de 

brandweerkazerne. Het uitzicht 

van het oude gemeentehuis 

gaat hetzelfde blijven, maar het 

oudere gebouw wordt wel 

gerenoveerd.  

Uit de oude doos: herinneringen! 
 

 

Vorige week publiceerden we een affiche van de 

eerste Kalmthoutse halve marathon in 1984. Jan 

Francken, wonende in de Driehoekstraat, stuurde 

ons een foto van dat evenement. Als deelnemer 

loopt hij in de Driehoekstraat voorbij zijn woning! 

 

 

 

 

 

Eind augustus verschenen deze borden weer in de 

omgeving van de Kalmthoutse scholen. Het is een 

waarschuwing voor weggebruikers om hen er op te 

wijzen dat de scholen terug aan gang zijn. De 

borden gaan al vele jaren mee, ze blijven tijdens de 

maand september de aandacht trekken! 

 

 

 

Een souvenirtje, destijds 

ontworpen ter gelegen-

heid van de parochie-

feesten in Heide. 

 

 

Buurtkoffie in 



 
 

Dennendael 
Op dinsdag 12 september om 14u is er opnieuw buurtkoffie in Dennendael. Deze maal komt een 
buurtbewoner vertellen over het verleden van Heide en Kapellenbos, en dan bijzonder over het 
Joodse verleden. De spreker neemt de aanwezigen mee met een gemaakte fietswandeling 
doorheen Dennendael en Kapellenbos en bespreek zo dit verleden. Iedereen is welkom, de koffie 
of andere dranken staan klaar! 

Startdag van onze Chiro-afdeling! 

Op zondag 25 september start onze Chiro-afdeling haar nieuw werkjaar. Drie grote plakkaten op 

de Heidestatieplein en in de Max. Temmermanlaan kondigen de start van een nieuw werkjaar aan. 

Dit initiatief illustreert dat onze Chiro-afdeling na ruim 75 jaar bestaan meer dan ooit leeft. 

Daarom verdient dat initiatief extra aandacht. Op de 1e foto ziet u niet alleen de slogan van Chiro 

Si-Jo maar ook een deel van hun lokaal, waarin en waarrond elke zondag de Chiro-activiteiten 

doorgaan. Dit lokaal wordt tijdens de zomervakanties ook gebruikt voor jeugdkampen.  Het is ooit 

anders geweest. In het begin, kort na de 2e wereldoorlog, maakte de Chiro gebruik van de houten 

barak waarin voorheen de Jongensschool 

was ondergebracht. Nadien moest de 

afdeling enkele jaren haar 

zondagactiviteiten laten doorgaan in de 

feestzaal van de meisjesschool of gewoon 

in open lucht. Vandaar ging het naar twee 

verdiepen in de kerktoren en nog later 

zaten de jongens en meisjes, netjes 

gescheiden door een kartonnen muur, in 

de kelder onder de kerk. Begin van de 

jaren zestig werd dan het gebouw 

opgericht waarvan de Chiro tot op 

vandaag gebruik maakt. Er is doorheen de 

jaren gelukkig wel een en ander aan 

veranderd om de accommodatie up to date te houden.  Jongeren, die de handen uit de mouwen 

steken en de ladders buitenhalen om op een eigentijdse wijze hun boodschap kenbaar te maken, 

verdienen ons aller respect. Laat ons hopen dat de weerklank op 25 september overweldigend is. 



 
 

Tegelijk geeft dit initiatief aan dat de permanente opvolging van een dynamisch ploeg leid(st)ers 

de enige garantie biedt voor een verzekerde toekomst van onze lokale Chiro afdeling. Als oud-

leider wil ik de huidige leidersploeg van harte proficiat wensen. Doe zo voort, zou ik zeggen, en 

meteen een hint naar de slogan van uw afdeling “Als je het mij vraagt, Chiro Si-Jo”.              
(bijdrage van Eddy Marstboom)  

Een oproep om klasgenoten te vinden! 
Twee dames, Elly Krynen en Gaby Henseler, 
zijn op zoek naar ex-klasgenoten van de 
meisjesschool Sint-Jozef Heide-Kalmthout, 
geboren in het jaar 1959, schooljaar 1970-
1971. Het gaat over het leerjaar bij zuster 
Paula en de onvergetelijke sneeuwklassen. 
Graag willen Elly en Gaby in het bezit komen 
van de email-adressen zodat klasgenoten van 
toen bereikbaar zijn om een klasreünie te 
organiseren ergens in de loop van de maand 
april 2024, het jaar waarin alle leerlingen van 

toen 65 worden. Dit lijkt ons het geschikte 
moment om eens gezellig bij te kletsen en 
elkaar eens te ontmoeten. Ben je betrokken 
stuur dan een mailtje naar: 
elly.krynen@telenet.be of 
gaby.henseler@canada-nv.be. Hierbij twee 
foto’s van de onvergetelijke sneeuwklassen. In 
die tijd was skiën  en op reis gaan nog geen 
evidentie, maar onze klas heeft deze ervaring 
toch mee gekregen. Bedankt aan onze ouders en de school. 

Heide vertelt wordt ook bij de VRT gelezen! 
Maandag werd ik opgebeld door de programmamakers 

van “Iedereen beroemd”. Of zij in Beukenhof langs 

mogen komen om Henny Jacobs te filmen met haar 

theezakjes verzameling? Na overleg werd dit akkoord 

direct gegeven en donderdag 7 september was een 

cameraman met de geluidsploeg aanwezig om in de 

kamer van Henny te filmen. Henny vertelde het hoe en 

waarom over haar verzameling. Nadat dit enkele keer 

werd overgedaan werd alles goed opgenomen. Dit 

interview komt in de rubriek “en dat met uw 

belastinggeld”. Op dit ogenblik weten wij nog niet 

wanneer dit wordt uitgezonden maar wij zullen u een 

week vooraf informeren om dit te bekijken! 

(bijdrage van Paul Witters) 
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Groeten uit Heide! 

Hierboven een oude postkaart met een aantal foto’s genomen in Heide. Het jaartal is niet gekend 

maar dergelijke foto’s waren destijds te koop om aan familie, vrienden en kennissen te zenden om 

hen te feliciteren, iets te melden, ze uit te nodigen of gewoon maar om even goeiedag te zeggen. 

Nu doen we dat via sms, WhatsApp, mail, enz……  

Geniet deze dagen ook van de Kalmthoutse Heide, nu ze volop in bloei staat en haar mooi paars 

tapijt uitrolt.  

Het mooie weer zorgt er in elk geval voor dat de Heide haar tapijt wat langer zal behouden! 

 

 

 

 

Laat ons mee genieten van jullie archieven ?? 
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