
 
 

 

 

 

Marie-Louise Wijnings overleden! 
Op 7 juli overleed in Coda te Wuustwezel Marie-Louise Wijnings 

uit de Statielei. Marie-Louise werd geboren in Putte op 7 februari 

1933. Zij was gehuwd met Robert Tanghe. Ze laat vier kinderen, 

vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen na. Marie-Louise 

was ook gekend als kunstenares, onder andere voor de mooie 

schilderijen en aquarellen die zij maakte. Meermaals deed ze mee 

aan een tentoonstelling waar haar werken te bewonderen waren. 

Familie en vrienden namen gisteren afscheid van haar in de 

parochiekerk van Heide. We nemen graag de woorden over die 

ǎǘŀŀƴ ŀŦƎŜŘǊǳƪǘ ƻǇ ƘŀŀǊ ƻǾŜǊƭƛƧŘŜƴǎōŜǊƛŎƘǘΥ άŜŜƴ ƳƻŜŘŜǊ ȊƻǊƎǘΧΦ 

altijd, maar vergeet soms zichzelf. Wij zullen Marie-Louise echter 

nooit vergeten. Haar liefde voor de wereld is voor altijd in haar 

ƪǳƴǎǘ ǾŜǊǾŀǘΦ wǳǎǘ ȊŀŎƘǘέΦ 

 

Ook Lea Verelst is niet meer onder ons.  
Op dinsdag 11 juli overleed vrij plotseling Lea Verelst, zij was de 

echtgenote van Guido Smits en woonde in de Victorine Van 

Mechelenlaan. Lea werd geboren in Merksem op 5 juli 1947. 

Komende week woensdag 19 juli om 11u wordt afscheid van 

haar genomen in de Sint-Jozefskerk in Heide. Zij rust in vrede! 

 

Kunstwerk in de kijker. 
Tijdens de hoevefeesten (van 3 tot 18 juni 2023) ǾƻƴŘ ƛƴ YŀƭƳǘƘƻǳǘ ŘŜ ōƛšƴƴŀƭŜ ΨDǊŜƴȊŜƭƻȊŜ 
ǾǊŜŘŜǎȅƳǇƻǎƛǳƳΩ ǇƭŀŀǘǎΦ ¢ƛƧŘŜƴǎ ŘƛŜ ǇŜǊƛƻŘŜ ŎǊŜšŜǊŘŜƴ ȊŜǾŜƴ ƛƴternationaal 
gerenommeerde artiesten een monumentaal beeldhouwwerk uit blauwe 
hardsteen. Vanaf het begin was het de bedoeling dat één van  de kunstwerken in 
onze gemeente zou blijven. Men koos nu voor het beeld van  kunstenaar Qian Sihua 
uit China met als ƴŀŀƳ Ψ5ŀƴŎƛƴƎ ¢ŜƳǇƭŜΩΦ vƛŀƴ {ƛƘǳŀ zegt hierover zelfΥ άIŜǘ ōŜŜƭŘ 
heeft een bepaald ritme dat vanonder uit naar boven groeit. De kracht van de 
constructie zit in zowel de harmonie van de vorm als net het verschil in die 
ƘŀǊƳƻƴƛŜΦέ  Wie het beeld wil bewonderen kan dit door zich te verplaatsen naar 
het infokantoor van Visit Kalmthout, op de parking van de Vroente aan de 
Kalmthoutse Heide. 
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Buurtkoffie in Dennendael! 
De werkgroep άōǳǳǊǘƪƻŦŦƛŜέ 
organiseert opnieuw een leuke 
namiddag in het kunsthuis Ernest Albert 
op dinsdag 18 juli vanaf 14u. Deze maal 
komt één van de trouwste bezoekers 
aan bod. Zij zal de aanwezigen heel wat 
vertellen over Kalligrafie. Zoals 
gebruikelijk zal de koffie of andere 
gekoelde dranken weer klaarstaan! 

Zakkenrollers nemen geen verlof! 
De solden, evenementen, feest- en andere markten, grote drukte: het zijn de gedroomde 
werkplekken voor gauwdieven/zakkenrollers. We geven jullie een aantal tips mee als hulp om te 
voorkomen dat je het slachtoffer wordt van deze vorm van criminaliteit: 
Dit kunt u doen: 6 tips tegen zakkenrollers 
1. Denk na over wat u meeneemt: 

Á Persoonlijke zaken en documenten die u niet nodig heeft, laat u beter thuis. 

Á Beperk de hoeveelheid cash geld die u bij zich heeft. Gebruik bij voorkeur uw bankkaart. Verdeel 

het cash geld over verschillende plaatsen. 

Á Verdeel uw documenten en waardevolle voorwerpen over meerdere zakken. 

Á Bewaar uw sleutels en uw documenten waarop uw adres vermeld wordt nooit samen. 

Á Leer de code van uw bankkaart uit het hoofd en stop deze zeker niet bij uw kaart. 

Á Kies voor een tas die u goed kunt sluiten en draag de sluiting naar je toe. 
2. Vermijd om uw kostbaarheden te tonen: 

Á Haal uw portefeuille of gsm discreet boven wanneer u deze nodig heeft en vermijd dat men 

kan zien waar u deze opbergt. 

Á Hou uw vervoersbewijs of geld voor 

het openbaar vervoer klaar, zodat u 

uw portefeuille niet moet uithalen 

wanneer iedereen het ziet. 

Á Loop niet te koop met uw sieraden. 
3. Neem uw voorzorgsmaatregelen: 

Á .ŜǾŜƛƭƛƎ ƧŜ ƎǎƳΣ ǎƳŀǊǘǇƘƻƴŜΣ Χ Ǿƛŀ 

de installatie van een beveiligings-

code en antidiefstalsoftware en 

zorg geregeld voor een back-up van 

de gegevens op het toestel. 

Á Maak een kopie van waardevolle 

documenten zoals uw identiteitskaart. Zo heeft u de nodige informatie om ze te vervangen. 

Bewaar deze kopieën niet enkel thuis, maar eventueel ook in uw mailbox of in de cloud. Let er 

wel op dat deze gegevens goed beveiligd zijn. 

Á wŜƎƛǎǘǊŜŜǊ ǳǿ ǿŀŀǊŘŜǾƻƭƭŜ ǾƻƻǊǿŜǊǇŜƴ ōǾΦ ǎŜǊƛŜƴǳƳƳŜǊ D{aΣ Χ 
4. Hou zakken en bagage in het oog: 

Á Sluit uw handtas steeds goed en draag deze tegen u tussen arm en lichaam met de sluiting 

naar binnen. 



 
 

Á Stop geen waardevolle 

voorwerpen zoals een 

portefeuille, gsm of mp3-

speler  in uw achterste 

broekzakken of zakken 

aan de buitenzijde. Kies 

bij voorkeur een 

binnenzak of indien dit 

niet mogelijk is, een 

broekzak vooraan. 

Á Draag uw rugzak of 

handtas op drukke 

plaatsen steeds vooraan 

tegen het lichaam (indien 

mogelijk met de sluiting naar de binnenzijde). 

Á Blijf bij uw bagage. 

Á Laat geen waardevolle voorwerpen achter in uw jas wanneer u deze aan een kapstok hangt. 

Á Hang uw handtas of rugzak niet achter u op een stoel, maar zet deze bij voorkeur tussen uw 

voeten op de grond. Hang deze eventueel vast via een lint of een handvat aan de stoelpoot. 

Á Let er in de paskamer op dat uw handtas of rugzak niet te dicht bij het gordijn of de deur staat. 
5. Wees waakzaam: 

Á Wees alert bij grote drukte of als er plots opschudding ontstaat in uw omgeving. 

Á [Ŝǘ ƻǇ ŀƭǎ ƻƴōŜƪŜƴŘŜƴ ǳ ŀŀƴǎǇǊŜƪŜƴ ƻŦ ΨǇŜǊ ƻƴƎŜƭǳƪΩ ǘŜƎŜƴ ǳ ōƻǘǎŜƴΦ 

Á Liep iemand tegen u aan? Probeer dan zo snel mogelijk na te gaan wie dit deed en kijk na of u 

alles nog bij zich heeft. 
6. Zakkenroller gespot. Wat nu? 

Á Kijk hem of haar aan en laat duidelijk merken dat ze gezien zijn. 

Povere Vlaamse feestdag in eigen gemeente! 
Dinsdag 11 juli 2023, een zomerse dag! De ochtendzon nodigt uit om te 

genieten. Even naar de brievenbus om de krant op te halen en me neer 

te zetten op het terras!  Als we de krant bekijken worden we er meteen 

op gewezen dat het vandaag de Vlaamse feestdag is. Een feestdag die 

eigenlijk alleen nog maar door Vlaamse ambtenaren en politici kan 

gevierd worden, de burgers moeten  vandaag, ondanks een feestdag, wel aan het werk! Gevleugelde 

uitspraken vandaag door Vlaamse politici, dat wel!  Voor άsterke Janέ is het een beetje dubbel, hij 

wordt bestookt door de oppositie op wat voor hem een feestdag moet zijn!  Zijn partijgenoot Bart 

moet van de Brusselse burgemeester horen dat een nakende staatshervorming vergeleken kan 

worden met het stadiondossier van Antwerp! En dan is er Liesbeth Homans, de voorzitster van het 

Vlaamse parlement, die er wel voor pleit om iedereen op deze Vlaamse feestdag een dag vrij te 

geven!  Zou mooi zijn, als het van de liberalen afhangt zal er natuurlijk eerst ergens een andere 

feestdag moeten sneuvelen en dat ligt dan weer moeilijk bij de vakbonden! 

Toch even kijken of onze Kalmthoutse gemeentevaderen iets hebben gepland op deze Vlaamse 

feestdag. Even zoeken levert niets op!  De Vlaamse feestdag zal dit jaar in Kalmthout voorbijgaan 

zonder dat er echt iets wordt gevierd!  Hier en daar een Vlaamse vlag aan de gevel daar moesten 

wij het mee doen! 



 
 

Routehuisjes langs lijn 12 (deel 4) 
Het routehuis en de 

stopplaats Heide op 10 

september 1909. Het 

routehuis in Heide zorgde 

voor de bediening van de 

rolsluitbomen van overweg 

35. De baanwachter zorgde 

voor de veiligheid van de 

reizigers en omwonenden. 

Naast de baanwachters-

woning bevond zich ook het 

seinhuisje blok 13. Blok 13 

werd in 1938 naar een 

bijgebouw van het 

stationsgebouw verhuisd. 

Door de verschuiving en 

verbreding van de overweg 

in 1955, verdwenen ook de 

rolsluitbomen. Het routehuis 

werd in de jaren ó60 

afgebroken. Sinds de midden 

jaren ó90 staat op de plaats 

van het routehuis een fietsenstalling. 

 

 

Voorkant station, rechts op de foto. Naar 

laadkade achteraan midden op foto. Over de 

ƭŀŀŘƪŀŘŜ ȊŜƭŦ ōƛƴƴŜƴƪƻǊǘ ƳŜŜǊ ƛƴ άIŜide 

ǾŜǊǘŜƭǘέΦ 

 

 

 

Nog een zicht op het station van 

Heide, richting Essen. Rechts kan u 

nog een klein stukje zien van het 

voormalige roethuis. De 

rolsluitbomen zijn hier reeds 

vervangen slagbomen. 

 

 

 



 
 

Deze foto toont het oude routehuis, het zijgebouwtje was toen al afgebroken (nog in zijgevel 

zichtbaar). 

 

Roethuis aan overweg station Heide, prachtig 

nagemaakt in schaalmodel. Schaal HO (1:87) 

 

 

 

 

En zo rijden we verder door naar Kapellenbos: 

Het station Kapellenbos is een 

vroegere halte tussen Heide en 

Kapellen. Deze halte werd geopend 

op 1 juli 1911. Aan de 

Kalmthoutsesteenweg stond een 

baanwachtershuisje. Aan de 

overkant het stationsgebouw met de 

woning van de baanwachter die 

overweg 32 bediende. Ten zuiden van het routehuis stonden enkele kleinere gebouwen, die als 

wachtplaats gebruikt werden.De gebouwen werden afgebroken nadat de spoorlijn werd 

geëlektrificeerd in 1958 

Het hele verhaal en de geschiedenis van 

ŘŜ ōŀŀƴǿŀŎƘǘŜǊǎŦŀƳƛƭƛŜ ά.ƛŜƳŀƴǎέ ƪŀƴ ǳ 

nog lezen in Heide Vertelt n° 150 van 20 

november 2022. 

 

 

 

(Volgende week: we komen aan in 

Kapellen, bijdrage van Paul Witters) 

 



 
 

Kalmthout in ά±ƛǾŜ ƭŜ ǾŞƭƻέΗ 
De aandachtige kijker van het TV-

ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ άǾƛǾŜ ƭŜ ±Şƭƻέ ƘŜŜŦǘ 

misschien gezien dat tijdens de 

uitzending van zaterdag 8 juli de 

vroegere veldrit, die op Bosduin werd 

verreden, in beeld kwam. Tijdens de 

uitzending was afscheidnemende 

journalist Chris Meertens te gast. Toen 

Karl Van Nieuwkerke er op wees dat 

Chris ook een aardig stukje over weg kon 

met de fiets kwamen er plots beelden 

tevoorschijn opgenomen tijdens de 

Internationale veldrit in Kalmthout. Het 

was in 1995, de Internationale veldrit 

Bosduin (gestart in 1991) stond nog in kinderschoenen. Het was nog de periode dat de 

Internationale veldritten ingedeeld waren in categorieën. Kalmthout was toen al een drietal jaren 

een categorie 2 wedstrijd en had dat jaar een aanvraag gedaan om naar de categorie 1 te stijgen. In 

die periode ging dit gepaard met een jurering door de UCI. Toeval wilde echter dat Kalmthout op de 

kalender werd geplaatst samen met een belangrijke wedstrijd in het buitenland. Dit bracht mee dat 

zij weinig Belgische toppers naar Kalmthout konden krijgen. Voorzitter Marcel Pauwels kwam echter 

met een voorstel om Johan Museeuw aan 

te trekken om te komen mee rijden. 

Johan had in zijn jonge jaren ook gecrost 

en was wat zo bevriend geraakt met zoon 

Dirk Pauwels. Johan hapte toe. In die 

periode was er nog geen rechtstreekse 

uitzending van de Kalmthoutse veldrit op 

TV (pas in 1999). De organisatoren 

werden wel enkele dagen van te voren 

gevraagd of de VRT opnames mocht 

komen maken Ǿŀƴ ŜŜƴ άǎǳǊǇƭŀŎŜ-ŘǳŜƭέ 

tussen journalist Chris Meertens en Johan 

Museeuw. Zo gebeurde het ook, het 

waren deze beelden dit nu anno 2023 

opdoken in Vive le vélo. Winnaar in 1995 werd Peter Willemsens, in 1996 werd de veldrit Bosduin 

een wedstrijd eerste categorie. Wij vonden in het archief van Wielerclub Bosduin nog een paar 

ƳƻƻƛŜ ŦƻǘƻΩǎ ǘŜǊǳƎΗ 
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