
 
 

 

 

 

Heuvelo komt eraan op vrijdagavond 23 juni! 
Het wordt stilaan een gegeven, eind juni is het 

koersen op “den Heuvel”. Al enkele jaren 

organiseert men daar een wielerwedstrijd voor 

gentlemen (fun-wedstrijd). Ook dit jaar! Op 

vrijdagavond 23 juni 2023 hopen de organisatoren 

weer een 100-tal renners aan de start te krijgen 

tijdens de Grote Prijs PC Yellow. De start voor de 70 

kilometer lange wedstrijd wordt om 19u gegeven op  

Heuvel ter hoogte van de school. Er moeten 17 

ronden van 4,1 km worden afgelegd. Gelijktijdig 

organiseren de organisatoren die avond vanaf 17u 

een “After work-terras” met live muziek op de 

speelplaats van de school. De inkom is gratis. 

 

Jos Vorsselmans schreef een gedicht over de Sint-Jacobskapel! 
Toen er nog geen sprake was van het slopen van de Kalmthoutse Sint-Jacobskapel (1957), maar de 

kapel wel oorlogsschade had opgelopen, schreef gemeentearchivaris Jos Vorsselmans in 1944 een 

gedicht als ode aan de kapel: 

Nu de avond vredig daalt, 

en zonnepurper maalt, 

hoor ‘k klinken, zilverhel, 

de bel der dorpskapel. 

 

Uw luister is getaand,  

verleden en verlept.. 

Geen pelgrim, hoegenaamd, 

Bij u nog zeegning schept. 

 

Vergrijsd, van ouderdom, 

vermolmd en verwend, 

verzijgt gij stoïs-stom, 

welk schrijnend leed u deert. 

 

Op ’t stille dorpsplein, 

prijkt ge als een oud kleinood, 

in ’t schamel huizenschrijn, 

dat u zijn deernis bood. 

Der vaderen godsdienstzin, 

spreekt uit uw moedige leeën, 

Geen bouwwerk, naar mijn zin, 

bindt mij zo aan ’t verleeën. 
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“Suske en Wiske” met een knipoog naar Kalmthout.        
Naar aanleiding van “60 jaar Suske en Wiske”  in 2005 was 
het mijn betrachting een “Suske en Wiske” verhaal geheel 
in onze heidegemeente te laten afspelen. Ik was met 
voorbedachte rade te werk gegaan want na “Het Rijmende 
Paard” in 2003 (Willy Vandersteen)  en “De 
Belhamelbende” van Paul Geerts in 2004 (beide verhalen 
hebben linken met Kalmthout) was het de bedoeling in 
2005 Marc Verhaegen een reguliere uitgave te laten 
uitwerken dat zich in Kalmthout afspeelde om zo het 
drieluik af te ronden. Hieraan werd dan ook gevolg 
gegeven. Ik ben ten rade gegaan bij Louis Verpraet en Jos 
Engelen om een scenario uit te werken (beiden zijn reeds 
overleden). Samen met de voormalig tekenaar Marc 

Verhaegen, Louis Verpraet en ikzelf gingen wij de “Mont- Noir” verkennen. Louis Verpraet 
kennende,  hij kon er uren over vertellen, 
kon Marc Verhaegen overtuigen hier iets 
rond te doen. Nadien zijn we dan nog eens 
op stap gegaan om te bekijken welke 
locaties we mee konden opnemen in het 
verhaal. Het gemeentehuis, het Suske en 
Wiske beeld, apotheek Franck, slager 
Devos en Ho’s Garden zijn herkenbaar in 
het verhaal. Het beginplaatje is dat van 
het Strijboshof waar we onze dag afsloten 
met het streekgerecht “Geturfd konijn en 
een Turfbiertje”. Dit was tevens het laatste Suske en Wiske verhaal van Marc Verhaegen. De vele 
linken naar deportatie en Jodenvervolging in “De Formidabele Fantast” maakte, ondanks dat Heide 
een voorgeschiedenis en sterke band had met de Joodse bevolking (lees ook de verhalen over de 
synagoge), een einde aan de samenwerking tussen Marc Verhaegen en Studio Vandersteen. Na zijn 

ontslag werkte Marc Verhaegen 
onder de reeks “Senne en Sanne” 
het hele deportatieverhaal uit met 
linken naar de Dossinkazerne te 
Mechelen, Antwerpen en ook een 
link naar Kalmthout. Toch heeft de 
Suske en Wiske hype in 2005 met het 
verschijnen van dit verhaal in 
Kalmthout een ware boost gekend. 
Ik ben ervan overtuigd dat met deze 
uitgave het toerisme te Kalmthout, 
en zeker vandaag de dag, hiervan 
nog kan genieten. Het album is nu 
nog beperkt beschikbaar in het 
Arboretum Kalmthout, Visit 

Kalmthout of bij stripkalmthout@vvvkalmthout.be. 
(bijdrage van stripkenner Jan Francken met foto’s van Louis Verpraet en Marc Verhaegen op verkenning in de 
Heide, een foto van de afsluiter waarover Jan spreekt met vlnr. Burgemeester Lukas Jacobs, Jos Engelen, Jan 
Francken en striptekenaar Marc Verhaegen en een tekening van de “Mont Noir”, welke in het stripverhaal 
voorkomt en waarover wij vorige week schreven) 

mailto:stripkalmthout@vvvkalmthout.be


 
 

Vakantie in zicht; is ook denken aan preventie! 
Voor heel wat mensen komt vakantie in het zicht. Iets om naar uit te kijken, maar ook om aandacht 
te hebben voor de periode dat je afwezig bent. Vooraleer je vertrekt is het belangrijk om aandacht 
te besteden aan de manier waarop je je woning achterlaat of welke sporen je nalaat! Ook inbrekers 
gebruiken sociale media zoals Facebook of Instagram. Daders zoeken naar de datum waarop men 
op vakantie vertrekt en zoeken dan het adres van de slachtoffers op. Het is belangrijk om nooit 
persoonlijke informatie op internet te plaatsen. Zonder iemand te verontrusten moet ik toch 
vertellen dat er vanuit Kapellen op dit vlak de laatste weken wel wat 
inbraken te melden waren, voornamelijk in Kapellenbos. Vanuit de BIN-
groepen in Kalmthout hebben we de vraag gericht om hiervan op de 
hoogte te blijven. Hierbij geven wij enkele preventietips in verband met 
het op vakantie gaan. 
Wees discreet 

-Laat geen bericht op Facebook of Instagram achter waarin je 
meldt dat je op vakantie vertrekt. 
-Laat geen afwezigheidsbericht achter op jouw deur. 
-Stop thuisleveringen van bv. brood, maaltijden ... 
-Werk met tijdschakelaars voor de verlichting. 
-Laat beplanting onderhouden en zichtbare grasperken maaien. 
-Licht vertrouwenspersonen (buren of familie) in over de periode dat je afwezig bent. 
-Vraag hen om de brievenbus leeg te maken en de rolluiken op en neer te laten. 
-Trek geen aandacht wanneer je vertrekt. 
-Breng jouw gegevens niet aan op je bagage, maar liever aan de binnenkant ervan. 
-Vraag vakantietoezicht aan bij de lokale politie: www.pzgrens.be 

Bescherm jouw goederen 
-Controleer de beveiliging van toegangen: deuren, ramen, keldergaten, koepels en 
dakvensters. 
-Laat ladders en tuingereedschap niet buiten liggen. 
-Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen goederen: gsm, videomateriaal, 
informatica .. 
-Berg waardevolle goederen (geld, juwelen) op in een kluis of bij een bank. 
-Noteer de serienummers en de bijzondere kenmerken van jouw waardevolle goederen. 
-Plaats een lamp met bewegingsdetector aan de ingang van het huis of op de oprit naar het 
huis. 

De sleutels en het alarm 
-Sluit ramen en deuren van jouw huis, garage en 
tuinhuis. 
-Sluit roosters en hekken met een kettingslot. 
-Laat geen sleutels op de sloten steken. 
-Bewaar sleutels buiten het zicht. 
-Geef de huissleutels en sleutels van niet-gebruikte voertuigen aan een 
vertrouwenspersoon of neem ze mee. 
-Vermeld jouw gegevens niet op sleutelhangers. 
-Doe niet-gebruikte voertuigen op slot. 
-Maak tweewielers (fiets, brommer ...) vast met een hangslot aan een vast voorwerp. 
-Activeer jouw alarmsysteem. 
-Informeer jouw contactpersonen over de procedure bij een alarmmelding. 
-Verwittig de alarmcentrale wanneer je vertrekt. 
-Controleer de geldigheid van jouw brand- en diefstalverzekering. 

 

http://www.pzgrens.be/


 
 

Gps: 
Steeds meer mensen gebruiken een navigatiesysteem om op de plaats van bestemming te komen. 
Zo ook inbrekers. Programmeer nooit jouw eigen adres in de functie 'thuis' van je gps. Dit adres ken 
je immers zelf het beste. Programmeer bv. het adres van het politiebureau van je thuisgemeente. 
Zo vermijd je dat wanneer jouw gps gestolen wordt, de inbreker zeer eenvoudig jouw thuisadres te 
weten komt. Hij weet dan dat je niet thuis bent en dat hij ongestoord zijn slag kan slaan om bij jou 
thuis in te breken. 
Vakantietoezicht PZ Grens: 

Als je voor korte of langere tijd  afwezig bent, kan je ons 
dit melden.  In de mate van het mogelijke zullen we 
toezicht houden op je woning.  Bij terugkomst ontvang je 
een brief met informatie over het uitgevoerde toezicht. 
Wie kan dit aanvragen? 
Iedere inwoner van Essen, Kalmthout of Wuustwezel. 
Hoe aanvragen? 

-Digitale aanvraag vakantietoezicht (via Pz Grens) www.pzgrens.be  
-Digitale aangifte (via police-on-web) 
-Papieren aanvraag.  Druk de papieren versie af, vul het in en bezorg dit op één van onze burelen. 

Estaminet “Het Vliegend Wiel” 
Wim Kuyps maakte een 

mooie tekening van de 

toenmalige herberg “Het 

Vliegend Wiel”, en bezorgde 

ons een tekst hierover. Het is 

een mooie aanvulling bij het 

verhaal dat we enkele weken 

geleden publiceerden rond de 

café’s (nummer 171: 45 café’s 

van de Withoef tot het 

Noordeind). 

Een van de vele Kalmthoutse 

herbergen was “Estaminet - 

In het vliegend wiel” met 

daarnaast “feestzaal De 

Vrede”. Deze zaak was 

gelegen in de omgeving van het huidig politiekantoor, schuin tegenover ijzerwaren ’t Pannenhuis. 

“In het vliegend wiel” was echter de tweede naam van de herberg. Voordien noemde ze “In den 

gekroonden Anker” en waren herbergier Jozef Oerlemans en zijn echtgenote Maria Willemsen de 

uitbaters. Nadien werd de herberg uitgebaat door 

hun zoon Constant (Stan) Oerlemans gehuwd met 

Anna Elisabeth Van Mol (1898-1966). Zij gaven de 

zaak een nieuwe naam: “In het vliegend Wiel”. In 

september 1937 is in deze herberg de Kalmthoutse 

V.T.B opgericht, nu de Cultuursmakers. In de 

tekengroep  Adel Art tekende ik met potlood en 

houtskool, en aan de hand van een oude postkaart, 

op groot formaat tekenpapier deze herberg  en 

feestzaal. De Chevrolet voor de deur van de herberg 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CGrg98JXnke_peY6bdg1GEiV5B15oN9MvCOe7KgkI7lUN1BRSU1VRVE2UkwxR0tNVVFMNjhFU1pDWCQlQCN0PWcu
http://www.pzgrens.be/
https://policeonweb.belgium.be/
https://www.pzgrens.be/downloads/formulier-afwezigheidstoezicht


 
 

was de auto van Stan Oerlemans, toen een van de weinige auto's in Kalmthout. Op de achterzijde 

van de postkaart staat: 

Beste dranken - Verzorgde bediening. 
Zaal voor maatschappijen  
Lokaal V.T.B.  
Velos - Herstellingen en Taxi: tel 481.55  

(tekening ons ter beschikking gesteld door Wim Kuyps, alsook een foto van het binnenzicht van het vroegere 

café “Het Vliegend Wiel”) 

Buurtkoffie in Dennendael. 
Op dinsdag 20 juni vanaf 14u is het weer “buurtkoffie” in de wijk Dennendael. Deze maal komt een 

verzamelaar vertellen over zijn “bonsai-verzameling”, een best aantrekkelijke hobby, maar zeker 

een hobby waarvoor veel tijd en kennis nodig is. Tevens zal hij ook een aantal planten meebrengen 

welke kunnen bekeken worden. Iedereen is welkom in het Ernest Alberthuis in de Hortentiadreef. 

De koffie, thee of de gekoelde drankjes zullen weer klaar staan. 

Het maaien van de bermen! 

We lezen en horen  hier en daar wel wat kritiek op het niet 

maaien van de bermen langs onze gemeentelijke wegen. 

Voor sommige mensen is dit een “doorn in het oog”, 

anderen genieten ervan. Meningen verschillen nu 

éénmaal!  Maar dat het hier en daar wel mooi oogt geeft 

de foto hiernaast aan. De foto is genomen op de hoek van  

de Foxemaatstraat en Heikantstraat. Daar werden vorig 

jaar aanpassingswerken gedaan om het veiliger te maken 

voor de fietsers. De klaprozen bloeien er weelderig en  

brengen kleur in  het landschap. De beslissing om de 

bermen pas later in het jaar te maaien moet een boost 

geven aan de natuur. De bloeiende planten, grassen en 

kruiden trekken heel wat insecten aan op zoek naar een 

beschutte leefplaats en voedsel. Zij trekken op hun beurt 

weer dieren aan zoals spinnen, vogels, zoogdieren, 

amfibieën en reptielen. 

 

Vervolg: De smalspoorbaan naar “Mont Noir”. 
(Heide Vertelt van 11 juni 2023 (nr. 179) 

Daarin schreef ik over het vroegere smalspoorbaantje naar Mont Noir. Ik ben nog verder gaan 

“sporen” in dit verleden en dit leverde nog meer ‘spoor’ op. De gemeente Kalmthout leverde op 12 

juni 1860 een vergunning af voor het oprichten van een 20-tal steenbakkerijen op het grondgebied 

van Kalmthout. Deze steenbakkerijen omvatten o.a. ovens en loodsen met smalsporen naar de 

kleiputten.  

Naast het enkel spoor van de lijn Antwerpen – Rotterdam werden ter hoogte van de Franselei een 

halte en spoorwissels aangelegd. Vanaf hier tot ongeveer 200 meter voor de overweg van Heide lag 

er een dubbelspoor. Dit spoor was verbonden met de bestaande spoorlijn en liep met drie 

vertakkingen naar de steenbakkerijen. Na de stopzetting van de exploitatie in 1865 werden de 

loodsen en het dubbel spoor opgeruimd. Toen was er van een stopplaats in Heide nog geen sprake. 

Dit was dus de allereerste spoorlijn met normale spoorbreedte (1435 mm). 



 
 

 

De aangelegde spoorlijn tussen 1890 en 1900 (zoals vorige week besproken) was geen 

smalspoorbaan maar een spoorlijn met normale spoorbreedte voor treinen. De oudere mensen 

noemden de spoorlijn het ‘Zavelbaantje’. Dit baantje gaf het ontstaan aan de huidige Guido 

Gezellelaan. Vooraan is een verbreed deel: hier wisselde de locomotief van treinstel. Hij liet de lege 

wagens in de verbreding staan en ging de volle halen. Hier lagen 2 sporen met wissels verbonden, 

zodoende kon de locomotief daarna de lege wagons de Kalmthoutse Heide induwen. De sporen 

volgden de Guido Gezellelaan en de Duitse weg en verder rechtdoor noordwaarts. Dit ‘baantje’ was 

verbonden met lijn 12 en was dus niet de eerste spoorweg naar de Kalmthoutse duinen. In 1912, 

het verhaal van de spoorlijn naar Mont Noir, aangelegd door de heer Bernsohn-Stern, 

smalspoorbaan met een breedte van 760 mm. 

Maar in 1943 werd er opnieuw een smalspoor aangelegd door de bezette macht, Duitsland. Deze 

liep vanuit het station in Heide door de Withoefse Heide. Het treintje met kiepwagens vervoerde 

het puin van gebombardeerde steden om de “Duitse weg” aan te leggen. Deze weg moest vanaf de 

Putsesteenweg leiden naar een open plek in de duinen waar de Duitsers militaire installaties wilden 

oprichten. Zij geraakten echter niet verder dan de Korte Heuvelstraat. In de Cambuusduinen was er 

een startbaan voor V1 en V2 gepland. In de bossen rechtover De Vroente stonden houten barakken 

van de Duitsers. In één ervan lagen 2 rompen met vleugels. Alleen de straalmotor moest er nog 

bovenop gemonteerd worden om een startklare V1 te hebben. Gelukkig konden de Duitsers deze 

plannen niet voltooien dankzij de snelle opmars van de geallieerden door België.  

De heer Pairon heeft, als gemeenteraadslid, getracht dit spoorlijntje over te nemen. Het militaire 

opperbevel heeft er echter beslag opgelegd en het laten afbreken en opruimen. 

De spoorlijnen nog even samengevat:  

- 1860 – 1866 voor steenbakkerijen (Withoef) 
- 1892 – 1893 zandwinning voor dempen Spaanse omwalling (nu de Leien) 
- 1895 – 1898 zandwinning voor Antwerpen Centraal en ringspoor 
- 1912 – 1914 smalspoor van Bernsohn, Mont Noir 
- 1943 – 1945 smalspoor van Duits leger 

Tot hier het verhaal over de (zij)spoorlijntjes in de Kalmthoutse Heide/Withoef 



 
 

 

lijn 12 

met 

afbuiging spoor – Mont Noir 

 

Laden 

van 

wagons aan de loskade van Heide station 

Bronnen: Calmpthoutania – 100 jaar station Heide 

Mijn dank gaat uit naar Louis Verpraet (+23.02.2023), uit zijn archief. Daarin schrijft hij: “In verband met de 

stations langsheen Lijn 12 schijnt niemand zich te herinneren dat er tussen 1918 en 1940 een stopplaats was 

tussen Mariaburg en Kapellen met de naam “Het Heike”. 

(bijdrage van Paul Witters) 

Aandacht voor de natuur! 
Het is  momenteel risicocode “Oranje” in de 

Kalmthoutse heide, dus hoog gevaar en voorzichtigheid 

meer dan aangewezen! Het is erg droog en 

brandgevaarlijk, rook zeker niet in natuur- en 

bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht in het 

terrein. Vuur maken is verboden. Natuurbeheerders en 

brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand 

uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt 

meer materieel en mankracht ingezet. Het bemannen 

van de brandtorens is afhankelijk van de risico-evaluatie 

door Natuur en Bos en de brandweerdiensten. 

 

 

 
“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 
58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via 
de website www.binkalmthout.be  
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