
 
 

 

 

 

Routehuisjes langs Lijn  12 (deel 2) 
Blok 17 was een belangrijk seinhuis op Belgische bodem. De seingevers zorgden dat het treinverkeer 

tussen de grens en Kalmthout in goede banen geleid werd. Het oorspronkelijke seinhuis uit 1912 

stond op de plaats waar nu de viaduct zich bevind. Daarom werd bij de aanleg in 1958 het seinhuis 

verplaatst naar de andere kant van het emplacement. In het weekend van 20 en 21 september 2008 

werd het seinhuis afgekoppeld en overgenomen door EBP (Elektronische Bediende Post) te 

Berchem. De apparatuur van Blok 17 gaat naar het spoorwegmuseum. Het gebouw werd op 14 

januari 2010 afgebroken. Hier werd de overweg vanuit het seinhuis bediend. 

Links op de 

foto het sein-

huis blok 17 

dat gebouwd 

werd in 1912 

aan de over-

weg met de 

Moerkantse-

baan. Rechts 

op de foto, het logement van stokers, 

machinisten en douaniers.  

Foto hierboven uit 2009, de reclame is nog 

steeds zichtbaar op het huis. 

Verder naar Wildert: 

Het routehuis staat op volgende foto 

weergegeven hier woonde de bareelwach-

ter die de overweg aan het station van 

Wildert bediende. 

Van station Wildert naar Kalmthout, daar 

passeren we nog enkele overwegen: 
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Stukje uit kadasterplan 

“verkaveling De Greef” 

Rechts op het plan: 

ligging kasteel Les 

Chênais. Vandaaruit ziet 

u de dreef (rode lijn) die 

vanuit het kasteel naar 

links loopt tot aan de 

spoorlijn L12. Bij nummer 

“314” links zie u nog de 

ligging van het routehuis. 

Hier lag een privé 

overweg. Deze privé 

overweg nr. 45 vanaf de 

Kalmthoutsesteenweg naar het kasteel Les Chênais. Martha Joosen 

(foto) werkte hier jaren als overwegwachtster samen met Paulien 

Roelands. Als privé overweg was deze officieel opgenomen bij NMBS 

met daarbij een baanwachterswoning (geen foto meer beschikbaar, 

enkel bewijs op kadasterplan). Ook nog een interessant weetje: deze 

vroegere baanwachterswoning heeft nog model gestaan als echt decor 

in een film: “Ik zag Cecilia komen” naar een novelle van Felix 

Timmermans, verfilmd in 1977 door Peter Simons. Daarin speelde Alex 

Wilequet een hoofdrol als schoolmeester. Deze film werd uitgegeven 

door de vroegere BRT, dienst drama. Na contacten met VRT en hun 

archief heb ik deze film digitaal ontvangen. Enkele meters verder was er 

weer een privé overweg maar deze was niet erkend door NMBS. De 

dreef die vanuit De Greef vertrok liep verder over deze overweg, het was 

een overweg met gesloten barelen die alleen met een hangslot werd geopend. Enkel de eigenaar 

had hiervan de sleutel. 

Verder richting Kalmthout: 

Waar nu de overbrugging is van de rijksweg Essen – Kalmthout was er voor 1958 ook een overweg. 

Links zien we de prachtige dreef, de weg naar Essen met vooraan op de foto het baan- 

wachtershuisje en rechts het vroegere routehuis met bareelwachters. 
 

 

 

 

 

 

 

 

De vader van Dré Van Tichelen was jarenlang de bareelwachter van overweg nr. 44 

(Volgende week: Van Achtzaligheden tot Kijkuit, bijdrage van Paul Witters) 



 
 

Routhuisjes langs Lijn 12 (aanvulling) 
François Meeusen bezorgde ons als 

aanvulling nog een viertal foto’s: 

 

Foto 1: Met de hand te bedienen 
spoorwegbareel bij het roethuis tussen 
Wildert en Kalmthout, als je naar De 
Greef en het kasteel van Donnet wilde 
rijden. Moeder Germaine De Ruysscher 
(Belsele) en zus Madeleine van Paula 
Verdurmen. Zij en Martha Joosen 
waren collega’s van mijn moeder Van 
Looveren Carolina aan die overweg. 
 
 

 

Foto 2: mijn vader Jan Meeusen aan de 
spoorwegovergang te Kapellenbos, hij had twee collega’s, 
Maria Dictus en Liza Risbourg. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: het roethuis tussen Kalmthout en Wildert. 

  
 

 
                            Foto 4: Verdurmen Paula. 

  
 
 
Al deze foto’s zijn genomen, vermoed ik, 
anno +/- 1950 of iets later. 
  
 

 



 
 

Een Kalmthoutse “vinker” die de Duitsers niet verstonden!! 
In Kalmthout werd ook voor de eerste wereldoorlog het “vinken” of vogelvangen gedurende het 

najaar intens beoefend. Ere-vrederechter Witteveen van Antwerpen kwam dagelijks naar 

Kalmthout in alle vroegte en spande bij Peerjan Vanthillo, een boerderij achter de kerk in Kalmthout-

centrum, vier netten in een kruis. Hij werd daarbij 

geholpen door de zonen van Peerjan. Elk net was 

ongeveer 100 meter lang.  Zo werden vogels soms met 

honderden tegelijk gevangen, hoofdzakelijk 

spreeuwen. Midden de netten was een “kotje” 

gebouwd waarin de ere-vrederechter de wacht hield. 

Hij lokte de vogels  met lokkers en fluitjes. Hij bleef er 

uren aanwezig en de dochters van Peerjan zorgden voor 

boterhammen en koffie. Het was een bezigheid die in 

die periode wel meerdere Kalmthoutse liefhebbers 

beoefenden. Zo was er ook “Vikske”, een verwoed vogelvanger. Hij klaagde steen en been dat hij 

zijn hobby niet meer kon uitoefenen. Bij het begin van de wereldoorlog in 1914 hadden de Duitsers 

de vogelvangst ten strengste verboden.  Uit vrees dat de Duitsers zijn netten zouden aanslagen had 

Vikske zijn netten ook goed verborgen gehouden. Op een zekere dag vertelde hij aan zijn makkers 

dat hij zich zo verveelde omdat hij geen vogels meer kon vangen. De mannen namen hem in het 

ootje, door hem naar het Withof (voormalige woning van Dokter Van Peel) te sturen, daar was de 

commandatuur gevestigd. Zo maakte Vikske wijs dat hij daar een vergunning kon krijgen. Vikske er 

op af!  Na twee minuten zagen zijn makkers hem holderdebolder terug de straat op vliegen achterna 

gezeten door Duitsers met een *stiefel. De maten bleven echter zwansen er zegde tegen  Vikske 

“hebt ge het wel goed uitgelegd”. Zeker zegde Vikske: “ik heb mijn armen omhoog gestoken, met 

mijn handen gewriemeld en geroepen; twiet, twiet. Op slag vloog ik buiten, die mannen verstaan 

geen Vlaams”. 
(bron Calmpthoutania nummer 1, 1984. *Stiefels zijn de laarzen die de Duitsers droegen) 

Buurtkoffie ook tijdens de vakantie! 
Ook tijdens de vakantie gaat het buurtkoffie team verder met de bijeenkomsten. Een volgende 

samenkomst gaat door op dinsdag 4 juli vanaf 14u. Deze maal zullen de aanwezigen geïnformeerd 

worden over de opstart en bedrijfsvoering van de nieuwe sociale brasserie H’eerlijk aan de 

Kapellensteenweg (voormalig Volkshuis). De bijeenkomst gaat door in het Ernest Albert Kunsthuis, 

Hortensiadreef 31. De koffie/thee 

en gekoelde drankjes staan klaar! 

Het wordt weer een 

mooie vrijdagavond in 

Heide! 
Stilaan maar zeker komt de Acht van 

Heide eraan!  Een jaarlijks 

hoogtepunt in het verenigingsleven 

van ons dorp. Vrijdag 4 augustus is 

het zover. Ondertussen maken de 

vereniging en de horeca uitbaters 

zich op om er weer een juweeltje 

van te maken. Er zijn opnieuw twee 



 
 

wielerwedstrijden voorzien, de retrokoers om 17u45 en de gentlemenwedstrijd om 19u15. 

Momenteel is Wieka druk doende om een jury samen te stellen voor het uitreiken van de prijzen bij 

de retrokoers en lopen de inschrijvingen voor beide wedstrijden. Na de wedstrijd zullen er “after 

koers party’s” zijn, zowel in de Sandy als op een groot terras ter hoogte van café ’t Centrum. Meer 

info in de volgende nummers van “Heide vertelt”!  

Vernieuwde ALDI opent op 12 juli! 
Vanaf woensdag 12 juli kan men opnieuw gaan winkelen in ALDI op het Willy 

Vandersteenplein. Op deze locatie werd de daar eerder gebouwde winkel volledig 

afgebroken en werd er een nieuwe gebouwd. De nieuwe winkel zal heel wat 

groter zijn en een groter gamma aanbieden. Rondom de locatie werd ook de 

parking heringericht. 

  

Zo zag het Heidestatieplein er vroeger uit! 

 
Deze week publiceren een foto van het Heidestatieplein, genomen in 1962. We zien hier dat het 

trommelkorps van Chiro SI-JO Heide een stoet voorafgaat, het is niet gekend bij welke gelegenheid 

dit was.  We zien het stationsgebouw met daarnaast de woning van de stationschef. Voor het 

stationsgebouw was er een zeer ruim plein, aangelegd met kasseien. Ondertussen is de woning van 

de stationschef omgetoverd naar een drukbezocht eetcafé, met een mooi terras, en is het plein 

heraangelegd met middenin een herdenkingsmonument. Weldra krijgen ook de wachtzaal en de 

lokettenzaal een nieuwe bestemming. 

 

 
“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 
58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
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Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via 
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