
 
 

 

 

 

Kolenhandel en bouwmaterialen René Stevens. 
Naar aanleiding van een reeks artikelen die Paul Witters maakt over de overwegen op de lijn 12 van 

Essen tot Kapellen bereikte ons informatie over de “kaai”. De kaai was de ruimte waar nu de parking 

van het station is gelegen. 

We zaten samen met Luc Stevens, oudste zoon van René Stevens, en later ook zelf zaakvoerder van 

de bewuste zaak. 

Het prille begin! 

Het moet zowat eind de jaren ’50, begin de jaren 

’60, zijn geweest toen mijn vader in de Withoeflei 

startte met een kolenhandel. Als jongeling weet ik 

nog hoe het er aan toe ging. De kolen kwamen aan 

met een trein. Er was toen in Heide nog een 

zijspoor aangelegd (mogelijk op de vroegere 

bedding van het spoor voor de zandwinning, dat 

weet ik niet) waar de wagons werden geplaatst. 

Met de camion werd dan naar daar gereden en de 

wagons werden gelost via een transportband 

waarmee de kolen op de vrachtwagen werden 

gedeponeerd. Vervolgens werden deze in de 

Withoeflei terug afgekapt.  

Kolen waren toen nog een winstgevende handel?  

In de beginjaren wel maar eind de jaren ’60 waren de kolen al minder in trek. Om te verwarmen 

schakelde de mensen veelal over naar centrale verwarming. Mijn vader zag dit ook gebeuren en 

begon zich stilaan te specialiseren in bouwmaterialen. In het begin nog kleinschalig in de Withoeflei, 

en op een terrein recht tegenover onze vestiging daar. Deze handel werkte wel en al vlug moest er 

uitgekeken worden naar vergroting. 

Toen kwam de “kaai” in zicht? 

Mijn vader kende het terrein 

gelegen naast de spoorweg in de 

Kalmthoutlaan juist voorbij het 

station zeer goed. Het zijspoor, 

waar hij in het prille begin zijn 

kolen ophaalde, was verdwenen en 

het terrein was begroeid. Na wat 

info te hebben ingewonnen kreeg 

hij het klaar om dit te huren van de 

NMBS. Hij mocht er ook een 

hangar oprichten maar deze moest 

demonteerbaar zijn, het werd dus 
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een gebogen prefab-hangar zoals er in die periode wel meer werden geplaatst. Het terrein werd 

verder verdeeld in compartimenten om de verschillende bouwmaterialen te stockeren en te 

verhandelen. DE zaak draaide goed met 4 camions in bedrijf. Echter door economische problemen 

bij enkele grote klanten had dat ook gevolgen voor de bouwmaterialenhandel.  

Naar Stevens Bouwmarkt 

Midden de jaren ’80 kregen we de 

mogelijkheid om de leegstaande hangar 

van onze buren, Plastilit, te huren. Dat 

was interessant maar zeker ook tijdelijk. 

Ondertussen was de volledige ruimte in 

de Withoeflei 9 eind de jaren ’80 

omgebouwd tot een zelfbouwmarkt die 

hoofdzakelijk werd gestuurd door mijn 

broer Michel. Half ’92 ben ik er dan 

uitgestapt en heeft mijn broer de winkel 

en de kaai, met nog slechts één 

vrachtwagen, verder gerund tot begin 

’98. Tegen de opmars van de bouwmarktgiganten, zoals Brico, Hubo en andere Gamma’s, kon hij 

niet op en dat deed hem de das om. Faling. Daarna heeft de firma Costermans van Wildert de kaai 

overgenomen tot dat ze zijn verhuisd naar de industriezone Bosduin. In de Withoeflei is er dan nog 

enkele jaren een bloem- en plantenzaak gehuisvest geweest. Nadien werd alles verkocht om er een 

appartementsgebouw op te richten.   

Vervolgens kwam er op de “kaai” de parking zoals wij die nu kennen? 

Klopt. Nadat er weer een tijdje overweg was gegaan is er een project ontstaan, een samenwerking 

tussen gemeente en NMBS, om er een stationsparking aan te leggen. Een parking die nu heel 

intensief wordt gebruikt en zelfs momenten kent dat ze eigenlijk te klein is!  
(foto’s ons ter beschikking gesteld door Luc Stevens, eerste foto is genomen in de Withoeflei waar de kolen 

gestockeerd waren, de tweede foto is genomen op de kaai met de hangar duidelijk in beeld. De derde foto is 

er ééntje genomen in 1989 tijdens de Heidestatiestraatfeesten, hier is de gehuurde hangar van Plastilit in 

beeld) 

Wie dit voorstel willen steunen kan het nu, graag! 
Onderhoudsbeurt voor het "kapelleke de drij boomkens" 

Zoals in een vorig 
nummer aangekondigd 
vroegen de buren van 
het “Kapelleke”,  op de 
hoek van de Heide-
statiestraat en de 
Kapellensteenweg om 
dit project ook in te 
dienen in het kader van 
het gemeentelijk project 
“denk mee voor Heide”. 
Om het project 
verwezenlijkt te zien 
moet er ook een 
draagvlak zijn. Als er 
lezers zijn die vinden dat 



 
 

dit voorstel zeker de moeite is om te laten uitvoeren moeten  zijn een opmerking formuleren of een 
stem hiervoor uitbrengen. Je kan dit doen door naar de website www.Kalmthout.be/denk-mee-
voor-Kalmthout/  te gaan. Je kan je dan verder aanmelden via een platform. Als je aangemeld bent 
ga je naar “denk mee voor Heide” en dan zal je onderstaande tekst en de bovenstaande foto 
terugvinden. Vervolgens kan je dit project mee ondersteunen door een like te geven of een 
opmerking te plaatsen: Doen ! 
Het kapelleke op de hoek van het Heidestatieplein en de Kapellensteenweg is er al meer dan drie 
eeuwen. Buren van het kapelleke hebben gevraagd om de kat de bel aan te binden. In heb dit gedaan 
in mijn digitaal krantje Heide vertelt nummer 183 van 9 juli 2023. Vanaf nu  zondag te lezen 
via www.binkalmthout.be . Het kapelleke is verwaarloosd en wordt niet meer onderhouden, een 
flinke beurt met nadien een bestendig onderhoud zou aangewezen zijn. Het verrast soms te weten 
hoeveel mensen er nog gebruik maken van deze gebeds- en stille ruimte. 

Zomerverhalen! 
Vakantiemaanden! Voor heel wat lezers wil dit ook zeggen op vakantie gaan, een reis maken. 

Sommigen naar een ver oord, andere dicht bij huis. Vakantiedagen zijn anders dan de dagen 

doorheen het jaar en meermaals is de belevenis ook wel de moeite. In ons krantje willen wij de 

komende tijd zeker plaats maken voor leuke (of misschien ook minder leuke) vakantieverhalen. Wie 

bijt de spits af en stuurt ons een mooi vakantieverhaal dat wij mogen publiceren, eventueel 

gestoffeerd met één of meer mooie foto’s!  

Jury voor de “Acht van Heide” samengesteld! 
Nog een kleine twee 

weken te gaan en dan 

is het zover, de Acht 

van Heide komt eraan. 

Het is een gratis, 

volkse activiteit, in het 

hartje van Heide voor 

jong en oud. De 

voorbije jaren zakte 

heel wat mensen af 

naar de omgeving van 

de kerk om er deze 

activiteit mee te 

maken. Voor de 

retrokoers die plaats 

heeft om 17u45 wordt 

er jaarlijks een jury samengesteld. Ook dit jaar is dit weer zo en zullen zij in oude klederdracht te 

bewonderen zijn. We geven dan ook graag de samenstelling van de jury mee: Ludwig Haes 

(veldwachter), René De Keuleneer (baron), Nicole Maas (vrouw van de burgemeester), Paul Lion 

(burgemeester), Albert De Maeyer (pastoor), Hugo Vanden Camp (broeder père total), Karin De 

Keuleneer (moeder overste). Het is deze jury die voor de start de nodige controles uitvoert: zijn de 

fietsen in orde, is de kledij oké, zijn de benen ongeschoren, enz….. De pastoor heeft dan nog als 

extra taak de renners te zegenen vooraleer ze starten. Voor al deze onderdelen worden er prijzen 

voorzien. Tijdens de wedstrijd bezoeken ze de plaatselijke horeca en na de wedstrijd assisteren zij 

de organisatie bij de prijsuitreikingen!  Volgende week brengen wij op de regels nog wat meer info 

over deze volkse activiteit. Zorg alvast dat je er bij kunt zijn op vrijdag 4 augustus!   
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Routehuisjes langs lijn 12 (deel 5) 
Routehuis en Blok 11 

Ten noorden van het stationsemplacement stond het seinhuis "blok 11". De seinwachter bediende 

de wissels en seinen ten noorden van het station en zorgde voor een veilig spoorverkeer. Daarnaast 

bediende hij de overweg 28 van de Heidestraat en Christiaan Pallemansstraat. Het routehuis werd 

op het einde van de jaren tachtig/begin de jaren negentig afgebroken. De bediening van blok 11 

werd in het voorjaar van 2001 overgenomen door de EBP van blok 12 te Berchem. Het gebouw werd 

in december 2004 afgebroken. 

Blok 11, na afbraak en een heel oude foto van de overweg – richting Heidestraat, genomen vanuit de 

Christiaan Pallemansstraat met langs de rechterzijde zicht 

op de achterkant van het routehuis 

Blok 10 Kapellen station 
Ten noorden van het stationsemplacement stond het 

seinhuis "blok 10". De seinwachter bediende de wissels 

en seinen aan de zuidkant en zorgde voor een veilig 

spoorverkeer. Daarnaast bediende hij de overweg 26 van 

de Koningin Astridlaan. Links op achtergrond zicht op het 

routehuis en rechts zicht op blok 10. rechts vooraanzicht 

van routehuis Kapellen, richting Antwerpen 



 
 

 

Overweg 25 routehuis 

Zoals vele overwegen werd ook overweg 25, aan de Antwerpsesteenweg te Kapellen, beveiligd met 

rolsluitbomen. Deze barelen werden bediend door een baanwachter die in de baanwachterswoning 

naast de overweg woonde. Merk naast de baanwachterswoning het imposante kandelaarssein op. 

Dit sein beveiligde de wissels voor het stationsgebouw en duidde de reisweg aan. Bovenstaande 

foto werd rond 1910 genomen. De baanwachterswoning werd afgebroken nadat de overweg 

geautomatiseerd werd. In een klein gemetseld huisje naast de overweg werd de bediening 

apparatuur van de overweg onder gebracht.  

 

 

Onze rit in vijf etappes is beëindigd (bijdrage van Paul Witters) 
(Met dank aan: Lijn12 – Marius Broos – Karel De Blick – André Van Tichelen – Yannick De Vynck) 
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