
 
 

 

 

 

De vijver aan de “Witte hoeve”, relict van het allereerste 

Kalmthoutse industriepark! 
Het artikel over de smalspoorbaan van Paul Witters in ons vorig nummer brengt ons naadloos naar 

een ander ijkpunt in onze wijk; de grote vijver gelegen op de hoek van de Kapellensteenweg en de 

Missiehuislei tegenover de oude Withoef. Dit is geen natuurlijke vijver maar het restant van een 

intensieve kleiuitbating daar ter plaatse van 1860 tot 1865. Het was in die periode dat er enorme 

hoeveelheden stenen moesten 

gebakken worden voor een 

versterkte omheining die in Antwer-

pen werd aangebracht. Het was een 

ontwerp van  generaal Brialmont. Eén 

van de onderaannemers was de firma 

Pauwels en Compagnie uit Brussel. 

Deze firma deed bij het Kalmthoutse 

gemeentebestuur een aanvraag om 

in Heide een steenbakkerij op te 

richten. Op 12 juni 1860 leverde het 

gemeentebestuur hiervoor een 

vergunning af zodat de firma kon 

starten met het opbouwen van de eerste tien ovens.  De streek waar toen het “eerste industriepark” 

van Kalmthout tot stand kwam was voorheen eenzame en barre heide, als bouwwerk was er enkel 

de afspanning “de Witte hoeve”. We spreken eigenlijk over het gebied vanaf Heide kruispunt 

richting Kapellen, links en rechts tot aan de huidige Princes Elisabethlei. Het voordeel van de komst 

van deze steenbakkerijen was zeker dat dit heel wat arbeid meebracht. Talrijke dagloners, en zelfs 

kinderen, gingen er aan het werk. Men had heel wat “werkvolk” nodig, ze kwamen zelfs ver vanuit 

Holland naar Kalmthout afgezakt. Op de hoek van de Kapellensteenweg en de Lorkendreef werden 

barakken opgericht om werklieden onderdak te verschaffen. De gebakken stenen moesten ook 

vervoerd worden naar Antwerpen en daarvoor was er een aftakking van de spoorweg via 

Kapellenbos naar de bakkerijen. (artikel van Paul Witters in “Heide vertelt” nummer 180). Om 

stenen te kunnen bakken had men ook een grote voorraad klei nodig die gewonnen werd door 

putten te graven. Zo ontstonden er in die periode heel wat van die putten. Sommigen werd gedicht, 

hiervoor werd ook zand aangevoerd via de aangelegde vertakking van de spoorlijn. Anderen bleven 

er. In 1865 toen de werkzaamheden werden stopgezet evalueerde de gemeenteraad de toestand 

van het terrein. Men kwam tot de vaststelling dat het terrein een grondige metamorfose had 

ondergaan. Sommige putten werd gedempt en hier en daar zorgden aanplantingen voor een 

gevarieerd struikgewas en een weelderig bos. In Heide begon men te spreken over de heideputten. 

Stilaan maar zeker begon deze putten bekendheid te krijgen en werden ze ook aanzien als plaatsen 

voor recreatie. Met de komst van de spoorweghalte “Heide” , begin de 20ste eeuw, zakten er heel 
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wat toeristen af naar Heide. Zij 

hadden deze putten ontdekt, 

putten die uitnodigden om er te 

gaan zwemmen. Sommige putten 

werden echter als zeer gevaarlijk 

omschreven, ze waren zeer diep. 

Zeker de put die er nu nog is op de 

hoek van de Missiehuislei en de 

Kapellensteenweg werd als 

gevaarlijk beschreven. In 1900 

verdronk Peter Pallemans er, een 

jongen uit Ekeren, later volgde nog 

enkele zwemmers eenzelfde lot!  Na 1918 begon men de putten stelselmatig te vullen. Heide was 

op dat ogenblik in volle groei en woningbouw nodigde hiertoe uit. De diepe vijver die er nu nog is 

tegenover café de Oude Withoef is, op enkele kleinere relicten na, de enige getuige van het 

allereerste industriepark dat onze gemeente kende. In dezelfde streek werd later weer een fabriek 

gebouwd, “The Right Plastic”, welke opnieuw aan heel wat Kalmthoutenaren werk verschafte. 

Café “het Vliegend wiel”. 
De foto die wij vorige week afdrukten bij het 

artikel over café “het Vliegend Wiel” lokte enige 

reactie uit. Zo benoemden nazaten de personen 

op de foto.  Ivo Van Mol zegt ons dat de 

personen zijn: vlnr. Guillaune Oerlemans, Louis 

Oerlemans, Stan Oerlemans, Maria Oerlemans 

en Liza Van Mol. Nazate Anita Oerlemans zegt 

haar vader Guillaume te herkennen met zijn 

ouders, zus Maria en broer Louis en vult aan 

“Louis is nog prins carnaval in Essen geweest en 

speelde ook muziek bij de Ossekoppen”. 

We hebben er een Koninklijke vereniging bij! 

Stichter, voorzitter, Swa Van Oevelen, mag 
terecht fier zijn dat zijn vereniging zopas een 
Koninklijke vereniging werd. Zelf staat Swa 50 
jaar aan het roer van de Kalmthoutse 
fotokring. Het was de Antwerpse gouverneur 
Cathy Berx die een tweetal weken geleden het 
brevet van “Koninklijk” overhandigde aan een 
delegatie van de club. De Kalmthoutse 
vereniging is een bloeiende vereniging en mag 
zich zowat de grootste club uit de regio 
noemen. Uiteraard wordt er later op het jaar 
nog uitgebreid gevierd maar met deze 
onderscheiding wordt het feestjaar alvast goed 
ingezet. De club ging van start op 16 februari 
1973 met als pioniers Swa Van Oevelen, Maria 
Gorissen, Leo Godrie en Bernard De Block. 
Momenteel telt de club 174 leden. In een vorig 



 
 

nummer van “Heide vertelt“ brachten wij al eens een reportage over de fotoclub, wij deden toen 
een interview met Swa Van Oevelen die ons het ontstaan, de tegenslagen (brand) , en de groei 
schetste. Wil je meer weten over deze club dan kan je ook luisteren naar de podcast van Jeroen 
Franssens  www.kalmthout.be/podcast 

Overlijdens: 
Op 17 juni overleed Rob (Robrecht) Ansoms in zijn woning in Stabroek na een 
slepende ziekte. Rob was een Kalmthoutenaar, zoon van oud schoolhoofd van 
de Schooldreef, Leonce Ansoms. Vooral in het Kalmthoutse wielermilieu was 
Rob geen onbekende. Jarenlang was hij bestuurslid bij het Kalmthoutse 
Wielercomité (Grote Prijs Odiel Lambrechts) en hij was ook vele jaren één van 
de medewerkers bij de Internationale veldrit Bosduin in onze gemeente. Rob 
werd geboren in Kalmthout op 16 april 1951. Hij laat vrouw, twee kinderen en 
6 kleinkinderen na. Gisteren zaterdag werd afscheid van hem genomen tijdens 
een dienst in het Parochiecentrum in Nieuwmoer. 

 
Ook van Fons Daenen werd deze week afscheid genomen. Fons werd 
geboren in Brasschaat op 5 februari 1935 en stierf op 15 juni. Fons Daenen 
was vooral in de jaren ’80 en ’90 gekend als de inrichter van 
wielerwedstrijden in onze gemeente in de omgeving van café Pieter 
Breughel. In hetzelfde café was hij ook jarenlang actief bij de verschillende 
verenigingen die er gevestigd waren. Hij woonde in de Thillostraat waar hij 
deze week ook overleed. Fons laat drie kinderen en vier kleinkinderen na. 

Deze week zaterdag werd van hem afscheid 
genomen op de begraafplaats in Kalmthout-
centrum. 
 
Leon Van Cortenberghe uit de Prins Boudewijnlaan overleed op 14 juni in 
AZ Klina in Brasschaat. Leon werd geboren in Oorderen (nu Antwerpen) 
op 17 oktober 1934. Hij laat zijn echtgenote Maria Beuckeleers, 4 
kinderen en 11 kleinkinderen na. Van Leon werd deze week vrijdag 
afscheid genomen in het uitvaartcentrum 

Hofmans. 
 
Ook Lisette Elst, echtgenote van Gilbert Uitdenhouwen, overleed deze 
week (19 juni) in het AZ Klina in Brasschaat. Zij werd geboren in 
Kalmthout op 5 maart 1944. Lisette laat haar man, drie kinderen en 4 
kleinkinderen na. Op donderdag 29 juni zal afscheid genomen worden 
van Lisette in het Arboretum te Kalmthout. 
 
Dat zij allen in vrede mogen rusten  
 

Routehuisjes langs Lijn 12! 
Heide Vertelt neemt u de volgende weken mee op zoek naar de geschiedenis van de “Routehuisjes” 

op Lijn 12. We sporen van Essen naar Kapellen en stoppen bij de overwegen die vroeger door 

bareelwachters werden bediend. Vaak woonden zij ook in een huisje langs het spoor, in de 

volksmond “Roethuis” genoemd. 

Deel 1 Routehuisjes langs Lijn12 

Wie kende deze huisjes vroeger niet, elke spoorwegovergang had zijn eigen huisje langs de 

spoorweg of Roethuis* genoemd. Over dit onderwerp hebben we reeds geschreven in ons nummer 

http://www.kalmthout.be/podcast


 
 

150, namelijk het artikel over de familie Biemans, de familie die altijd de overweg bediende in 

Kapellenbos. Lijn12 van Antwerpen naar Essen die ook onze gemeente bedient met stopplaats 

Heide. Reden genoeg om eens te gaan kijken welke overwegen vroeger bediend werden door de 

zogenaamde “bareelwachters” die in deze baanwachtershuisjes woonden. 

 

We beginnen met de eerste overweg vanaf de grens richting Antwerpen en rijden door tot station 

Kapellen.  

Essen was vroeger een groot 

grensstation met veel douane 

faciliteiten voor het goederenver-

keer. Net voor het binnenkomen van 

dit station was er toen een eerste 

overweg, namelijk deze aan de 

grensstraat. Dankzij André Van 

Tichelen (bewoner in Beukenhof) 

kreeg ik deze foto’s. Het 

baanwachtershuisje aan de 

grensstraat. Het gezin Van Tichelen 

woonde in dit huisje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overweg aan de Grensstraat in Essen (zie rood vlak) 

Hieronder zie je een foto van de voorgevel van het Baanwachtershuis in Essen – Grensstraat, tijdens 

WOI werd dit huis bezet door Duitse troepen. Dit routehuis was het eerste op Lijn 12 vanaf de grens. 

 



 
 

Blok 19 was het laatste of eerste seinhuis 

(afhankelijk van de rijrichting) op 

Belgische bodem. De seingevers zorgden 

dat het treinverkeer tussen de 

Nederlandse grens en het station Essen in 

goede banen geleid werd. Het seinhuis uit 

1912 stond aan de noordkant van het 

emplacement. Aan de overkant van de 

spoorweg stond een routehuis. Hier 

woonde en bediende de overwegwachter 

de overweg van de Grensstraat. 

 

Zicht vanaf station Essen richting grens met het  routehuis 

achteraan, einde straat 

Blok 19, ook ingenomen door de bezetter (WOI) 

Volgende week deel 2 – Van Wildert tot Boterberg (viaduct) 
(*door het zwart en roet van de vele stoomlocomotieven). 

(bijdrage van Paul Witters) 

Nieuws over de Synagoge! 
Als ons nieuws bereikt over de renovatie van de 
Synagoge in Heide dan delen wij dit ook graag 
mee. Onze medewerker Paul Witters had de 
laatste weken veel contact met het Joods 
forum. Op 11 mei was er een voordracht van 
Regina Sluszny en dit was voor hem een 
gelegenheid om haar hierover te interpelleren. 
De bal is terug aan het rollen, na de eerder 
slechte berichten van het laatste jaar krijgen we 
nu toch een beetje hoop nu het dossier van de 
synagoge terug aandacht krijgt. Op 17 maart 

2023 bezocht Vlaams volksvertegenwoordigster Manuela Van Werde samen met haar parlementair 
medewerker de site. Hierover interpelleerde zij in het parlement. De vzw ontving daarop een 
uitnodiging van het agentschap Onroerend Erfgoed voor een overleg in aanwezigheid van minister 
Diependaele en zijn kabinet op maandag 3 juli e.k. over de toekomst van de beschermde synagoge 
in Heide. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
 



 
 

Een inbrakenplaag? 
De laatste weken komen er nogal wat berichten toe vanuit Kapellenbos dat 
er herhaaldelijk is ingebroken in tuinhuizen en dat de daders het vooral 
zouden gemunt hebben op fietsen. Ook in onze politiezone Grens zouden 
al een paar gevallen bekend zijn. Ook de woninginbraken blijken weer wat 
in stijgende lijn te gaan. We willen onze lezers er nog eens op wijzen dat er 
wel wat maatregelen kunnen genomen worden om dit alles zoveel mogelijk 
te voorkomen. Het warme weer van de voorbije dagen nodigt zeker uit om 
eens een raam of een deur meer open te zetten, zeker ’s morgens en ’s 
avonds. Toch attent zijn, ook kandidaat- inbrekers merken dit! Ook wordt 
er wel eens vergeten het tuinhuis slotvast te maken, en ook fietsen slotvast 
maken is niet altijd een evidentie. Toch kan dit diefstal voorkomen! 

(foto van het vroegere embleem dat de Kalmthoutse politiemensen op hun kledij droegen) 

Tips om inbrekers geen kans te geven! 
De politiezone Grens publiceerde een aantal tips waar je best rekening mee houdt als je op vakantie 
vertrekt: 

• Sluit alle vensters en buitendeuren af en zorg ervoor dat de sleutel niet meer aan de binnenkant 
van de deur zit. De inbreker kan zo gewoon door een deur terug naar buiten, kan meer en 
grotere spullen meepakken... Hij houdt namelijk rekening met hoe gemakkelijk hij opnieuw weg 
geraakt als hij een huis kiest. 

• Plaats buitenverlichting met sensoren. Het verraadt dat er iemand binnen komt.  
• De achterkant van je woning is het meest kwetsbaar. Installeer een tuinpoortje dat op slot kan, 

ook al is dat maar een meter hoog. Erover springen met gestolen spullen is moeilijk. En de buren 
weten ook meteen dat er iets mis is als iemand erover springt. 

• Laat een bewoonde indruk achter: laat iemand je brievenbus leeg maken en het gras afrijden of 
de rolluiken openen en sluiten. Gebruik ook lampen met timers. 

• Help de inbreker niet! Laat geen ladder slingeren en sluit je tuinhuis af. Inbrekers gebruiken zelfs 
tuinmeubelen als opstap. Als ze zien dat die op slot liggen, weet de inbreker ook dat je ermee 
bezig bent geweest. Dat schrikt af. 

• Maak een inventaris op. Merk, type en serienummer zijn dikwijls niet voldoende. Zet er je 
rijksregisternummer op en maak foto’s. Zo kunnen teruggevonden spullen geïdentificeerd 
worden. 

• Wees discreet op sociale media over je vakantie. Inbrekers zijn ook mensen en zitten ook op 
sociale media. 

• Let ook op met antwoordapparaten en automatische e-mailberichten. 

Geniet van de zomer en een fijne vakantie! 
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