
 
 

 

 

 

De bliksemsnelle bevrijding van de stad Antwerpen en de trage 
bevrijding van de haven. (deel 4) 
François Overlaet maakte, naar aanloop van de geplande viering aan het oorlogsmonument op 

het Heidestatieplein (zondag 15 oktober), een lang verhaal wat we in een paar afleveringen voor 

jullie publiceren, lees nu de laatste aflevering mee: 

Van 6 tot 23 oktober woedde ‘de  slag om Woensdrecht’ om de toegang tot Zuid-
Beveland te openen 
(Uittreksels uit “De strijd om de Schelde” blz. 164- en volgende…: ‘de slag om Woensdrecht’, waaraan 
Generaal Denis Whitaker en eveneens Kolonel Eugène Colson hebben  deelgenomen.)  
Generaal Denis Whitaker schrijft over ’’de slag om Woensdrecht’’:  

 “ Deze mensen over de startlijn in de aanval te zien gaan was, zoals een Canadese aalmoezenier 
zich herinnert, een zeer ontroerend gezicht: ‘Mijn jongens gaan er vannacht tegenaan… Nieuwe 
jongens, met achter hun vluchtige glimlach en snelle ernstige optreden: vrees, zenuwachtigheid en 
angstige spanning. Mannen die al eerder in gevecht waren geweest, keken strak in de verte. Het was 
een van de moeilijkste dingen om te zien zonder in tranen uit te barsten’. Als dan met een 
oorverdovende artillerie-barrage de strijd begint, probeer je de mannen die je aanvoert niet te laten 
merken hoe bang je bent. Ben je ondergeschikte dan hoop je vurig dat je bazen weten waar ze mee 
bezig zijn. Je hoopt dat ze respect hebben voor een mensenleven – vooral voor het jouwe. Korporaal 
Arthur Kelly van een vernielingspeloton herinnerde zich heel duidelijk: ‘Het moment dat je in de 
aanval gaat, als je uit die loopgraaf kruipt … als je dan, om je heen kijkend, geen officier zou 
aantreffen, man, dan zou dat een geweldige psychische klap zijn’. Enkele minuten voor ‘uur H’ kreeg 
ik in mijn vooruitgeschoven commandopost een dringend telefoontje binnen. Het was de 
plaatsvervangend commandant van de A-groep: ‘Sir, er is hier iets heel vreemds aan de hand. De 
compagniescommandant is in slaap gevallen en we proberen al een uur lang vergeefs hem wakker 
te maken’. … Er zat echter niets anders op dan hem het bevel te laten overnemen, met slechts een 
zeer korte tijd om zijn opdracht  door te nemen. 
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Uur H.                
168 vuurmonden begonnen aan een massale, oorverdovende barrage die de aarde deed dreunen. 
Vlak achter dat angstaanjagende gordijn van vuur rezen 500 Riley’s als één man overeind en gingen 
onder dekking van dit vreselijk geweld voorwaarts. De hemel was vol gekrijs en de duisternis 
scheurde vaneen. Het was een stikdonkere nacht. Lichtspoormunitie wees de mannen de weg naar 
hun doel, lugubere lichtjes sproeiend over de opmarsroute. Het carrierpeloton dat als uitgestegen 
infanterie bij het begin van de aanval de startlijn beveiligde, leed als eerste verliezen. Tot onze schrik 
bemerkten we dat een sectie te ver naar voor was gegaan en daardoor bij onze eigen barrage al 
meteen zeven man verloor. Normaliter was vlak achter eigen barrages oprukken een risico dat de 
veteranen begrepen. De verliezen door vijandelijk vuur zouden veel groter zijn geweest als ze niet 
hadden geleerd ‘tegen de eigen granaten aan te hangen’. Het waren die grimmige  oktobermorgen 
echter niet allemaal veteranen die naar Woensdrecht optrokken. Verscheidenen van hen waren  
jonge , slecht opgeleide aanvullers, die voor het eerst het gevecht aangingen. Pete Bolus, sergeant 
bij het carrierpeloton:  ‘We kregen te horen hoe laat de barrage begon en dat we dan terug moesten 
om er niet zelf  in terecht te komen. Mijn sectie ging een minuut tevoren naar achteren, maar het 
was nog verdraaid moeilijk om in het donker de weg terug te vinden. Zeven man waren niet op tijd 
weggekomen en werden getroffen. … 
05.00 uur.  
Woensdrecht was een spookstad. … de vier compagnieën hadden hun doel bereikt. Dachten ze.  … 
(blz. 172-3) Wij stonden tegenover een welhaast overmachtige vijand, zoals wij later hoorden van 
(de Duitse commandant ) von der Heydte, bestond die uit drie parachutisteneenheden met in totaal 
ongeveer 2000 man. Met een professionele vaardigheid die hem reeds de reputatie van hardnekkige 
tegenstander had bezorgd.  De Duitsers herstelden zich van onze verrassingsaanval  en 
organiseerden een krachtige tegenaanval. … Het was dus deze sterke parachutisteneenheid die zich 
bij de tegenaanval stortte op de posities van de voorste posities van de voorste compagnie… Toen 
wij elkaar tientallen jaren later voor het eerst ontmoetten, namen wij dit gevecht, waaraan wij 
beiden noch steeds met afgrijzen  terugdenken, nog eens door. Ik had het laatste woord in 1944, hij 
(von der Heydte) 40 jaar later: ‘We zaten elkaar dicht op de huid. Tussen uw aanval en de mijne zat 
maar tien minuten verschil…. Toen we onze tegenaanval inzetten, lagen we maar een paar honderd 
meter van elkaar af. Eenmaal’ zei hij met een vreemde blik in de ogen‘ werd u zelf door mijn mannen 
beschoten. ‘’ (Denis Whitaker): Niets evenaart dit verschrikkelijk ogenblik, toen de van angst 
hysterisch geworden mannen, onder bedreiging van vuurwapens, de strijd weer moesten ingejaagd.  

Tijd om een tegenaanval te organiseren was er niet; de vijand zat 
zowat tussen ons in… 
(blz. 176) In Kalmthout bood een van de moedige strijders van het 
Antwerpse Geheime Leger, luitenant Eduard Pilaet, aan zijn 200 man 
sterke eenheid onder bevel te stellen van de commandant van de FMR 
, majoor Jimmy Dextrase. In de analen van de FMR wordt  met 
enthousiasme melding gemaakt van deze verzetslieden, die zes weken 
lang met het bataljon meevochten: ‘Luitenant Pilaet is een dapper 
man die de vijand nooit een duimbreed toegaf. Hij melde zich vrijwillig 
voor de gevaarlijkste taken. … 
‘Het nieuwe front (nvdr: van Kalmthout tot Woensdrecht) was 
dermate breed dat we alle beschikbare mankracht nodig hadden’ 
lezen we in de analen van de Camerons. ’Veldartilleristen, 
tankbemanningen, anti-tankschutters,  en personeel van de luchtdoel, 
allemaal werden ze ingeschakeld  voor een hun onbekende en 

ongemakkelijke infanterietaak.  
Bovendien hadden de Camerons ongeveer 150 Belgische vrijwilligers onder bevel, die een prachtig 
voorbeeld waren van moed en niet aflatende inzet. ‘Deze strijdgroep werd geleid door kolonel 
Colson, beroemd van de Antwerpse dokken.’. 



 
 

… ‘’De Duitsers schenen nu goed in de problemen te raken maar gaven noch steeds geen krimp. Bij 
het aanbreken van de dag kwam de melding dat ze zich terugtrokken. En zo eindigde op 
dinsdagmorgen 24 oktober het gevecht dat  ‘de slag om Woensdrecht’ werd genoemd ook al was dit 
dorp reeds een week tevoren ingenomen. 

De vrienschap tussen Eugène Colson en Denis Whitaker na de bevrijding 
Denis Whitaker: “Sinds de Tweede Wereldoorlog bleef Kolonel Eugène 
Colson uitstekende diensten verlenen aan Canada en de Canadezen om 
ervoor te zorgen dat onze bijdrage aan België en de geallieerde zaak 
terechte erkenning kregen. Hij is een trouwe aanhanger van de Canadese 
veteranen, evenals van de families van die mannen die waren gedood 
tijdens de bevrijding van Antwerpen. Op de Dodenherdenking die hij elk 
jaar organiseerde met een visitatie en kranslegging op het graf van een 
Canadese soldaat gesneuveld tijdens de gevechten rond Antwerpen. 
Tijdens elke gelegenheid werd  hij vergezeld door Antwerpse 
ambtenaren  en leden van zijn Verzetsbataljon. In 1989 was Colson 

verantwoordelijk voor het organiseren van de terugkeer van een groep van 18 veteranen en hun 
vrouwen als gasten in Antwerpen in haar 45e verjaardag van de bevrijding. 1991 nam Kolonel Colson 
de extra taak op zich om steeds de onofficiële vertegenwoordiger van de veteranen van de Tweede 
Canadese Infanterie Divisie te zijn; en in die hoedanigheid heeft hij veel hulp en steun verleend  aan 
de Canadese bezoekers aan zijn stad. Dit jaar was Colson de drijvende kracht die hij aan  25 Canadese 
veteranen bracht en hun vrouwen voor de 50e verjaardag van de Bevrijding als gasten van de stad. 
Deze groep vertegenwoordigde niet alleen elke Canadese Infanterie-eenheid die vocht om 
Antwerpen te bevrijden maar ook inclusief de vertegenwoordigers van de RCAF en RCA. 
Eugene Colson's toewijding aan Canadezen in oorlog en vrede gedurende vijf decennia heeft hem 
gemaakt tot een verdienstelijke ontvanger van de ‘Verdienstelijke Service Medaille’.”  

 

(blz.2: Foto van luitenant Eduard Pilaet in vol ornaat in 1944 commandant van het Antwerpse ‘Geheime 

leger’, foto’ hierboven: Generaal Denis Whitaker genomen tijdens een erkentelijkheidsviering op 20 oktober 

voor  het monument van Heide waar hij zijn standbeeld inhuldigt)  

Erkentelijkheidsviering op zondag 15 oktober! 
Op zondag 15 oktober vinden de 

bevrijdingsfeesten plaats in Heide aan het 

erkentelijkheidsmonument. Tussen 10u30 

en 12u verzamelen de militaire voertuigen 

op de parking aan het station in Heide. Daar 

vertrekt om 12u een rondrit doorheen 

Kalmthout, Wuustwezel en Essen. Om 14u 

start het muzikaal optreden met “The french 

Captain” en de live act die wordt gebracht 

door “The Irvin Squadron”. Rond 14u30 



 
 

komen de militaire voertuigen terug aan op het Heidestatieplein waar om 15u de ceremonie start. 

Aan het monument volgt een eerbetoon en komen enkele 

sprekers aan bod. Afwisselend zal er muziek zijn. Na de 

bloemenhulde zal Lia Linda de volksliederen zingen. Na de 

plechtigheid gaat het in stoet naar zaal ‘t Centrum waar de 

gemeente een receptie aanbiedt. Iedereen is er welkom! 
(Wij danken François Overlaet voor zijn bijdrage als aanloop 

naar deze viering, hierdoor gaf hij ons een kijk op de 

geschiedenis die de oorlog, en de bevrijding ervan, te weeg 

bracht) 

Hoe zit het met ons vertel- en snoezelhuisje? 
Een terechte vraag die onze lezers mogen stellen, zij zijn het 

die bij de jaarwisseling de nodige gelden hebben 

samengebracht om dit te verwezenlijken. Vandaar dat wij 

onze lezers op de hoogte willen houden van de stand van 

zaken. Momenteel is er een plan verder uitgewerkt, kunnen 

de vergunningen worden aangevraagd en worden 

prijsoffertes opgevraagd. Eind oktober hopen we deze fase 

te kunnen afronden. Als alles vlot verloopt kunnen we 

misschien dit jaar nog starten met de eigenlijke realisatie 

om het dan in de lente van volgend jaar plechtig in te 

huldigen!  Het huisje wordt 3 meter bij 3 meter groot met 

een mooi puntdak! 

Oproep aan allen die in het jaar 1954 werden geboren! 
Het is nog vroeg maar toch 

willen de organisatoren van 

het feest voor de 70-jarigen 

dat volgend jaar plaats heeft 

nu al een oproep doen. Op 

vrijdag 15 november 2024 zal 

er gevierd worden in het 

Strijboshof, dat staat vast. 

Ondertussen wil de werkgroep 

alvast de nodige mailadressen 

verzamelen van al wie in 1954 

in Kalmthout geboren is, 

elders geboren is maar in 

Kalmthout zijn jeugdjaren 

heeft doorgebracht, of wie in 

1954 geboren is en nu in Kalmthout woont. Dat is de doelgroep voor het gezamenlijk feest. Wie dit 

leest, of iemand kent die tot die doelgroep hoort, mag alvast een melding doen bij één van de leden 

van de werkgroep: paul.lion@telenet.be; clarisse.derydt@gmail.com; vandenbuijslouis@gmail.com 

of  bij marcel.verbist@gmail.com. Ten gepaste tijde zal dan een uitnodiging worden toegezonden. 
(foto genomen tijdens het feest in 2019 van de toen 65-jarigen, locatie was toen het Volkshuis) 
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“Vader van de Atlasraket” was Kalmthoutenaar Karel Bossart. 
Het was Kalmthoutenaar Karel Bossart die de geschiedenis inging als de ontwerper van de 

Atlasraket. Deze werd voor het eerst gelanceerd  in 1957. Na twee mislukte pogingen lukte er een 

succesvolle derde lancering in 1957.  Hierdoor had Karel een zeer belangrijk project, na meer dan 10 

jaar, voor de VS tot een goed recht gebracht. Met deze ontwikkeling maakte hij een grote stap in de 

wapenwedloop. De Amerikaanse defensie kon zo atoomkoppen op de Sovjet-Unie richten. Later 

bleek zijn uitvinding meer dan zijn waarde te kennen voor de Amerikaanse ruimtevaart. 

Karel Jan Bossart werd geboren op 9 februari 1904 in Antwerpen. 

Wanneer hij gezondheidsproblemen kende zegde zijn vader het 

schoolmeesterschap vaarwel en zocht gezondere lucht op. Zo 

belande het gezin in 1916 in de Duinzichtlei vlak bij de Kalmthoutse 

Heide. Daar groeide Karel verder op als knaap. Karel had twee grote 

hobby’s: ronddolen in de Kalmthoutse Heide en zich verdiepen in de 

wiskunde. Na van thuisonderwijs, gegeven door zijn vader, te 

hebben genoten wilde hij aan de ULB in Brussel gaan studeren. Daar 

werd hij echter afgewezen wegens onvoldoende kennis. Zijn vader 

stuurde hem dan eerst een jaar naar Parijs om daar te studeren en 

zijn Frans bij te schaven. Na dat jaar kon hij wel aan de Brusselse 

universiteit gaan studeren. Hij behaalde in 1925 zijn diploma als 

burgerlijk ingenieur. Naast zijn eigenlijke studie volgde hij in die periode  nog een cursus 

luchtvaarttechniek. Vervolgens vroeg hij een studiebeurs aan, leerde Engels, en trok naar Amerika. 

Dit liep in de beginperiode niet zo vlot. Hij behaalde er in 1927 wel zijn eerste diploma. Hij moest 

vervolgens gedwongen terugkeren naar België om er vanaf 1927 zijn militaire dienst te vervullen. 

Na zijn legerdienst ging hij eerst aan het werk in België in een luchtvaartlabo in Sint-Genesius-Rode. 

De honger naar Amerika bleef zodat hij in 1930 definitief emigreerde naar Amerika. In 1936 kreeg 

hij de Amerikaanse nationaliteit en werd hij uitgeschreven in de gemeente Kalmthout. Daar huwde 

hij in 1938 met de Amerikaanse Cornelia Chase. Samen kregen ze er twee zonen en een dochter. 

Het was bij het einde van de tweede wereldoorlog dat Karel erg actief betrokken was bij de 

ontwikkeling van luchtvaarttoestellen en de overstap maakte naar de ruimtevaart. De echte 

beloning kwam er in 1950. Zijn uitvinding werd de “Atlas-raket” 

genoemd, deze raket opende de toekomst naar meer. Op 17 

december 1957 werd deze voor het eerst met succesvol gelanceerd, 

het zou de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van de 

Amerikaanse ruimtevaart. 

Tussen 1950 en 1963 was Karel slechts twee maal op bezoek in 

Kalmthout, eerst in 1952 toen zijn moeder werd begraven (zijn vader 

was al in 1950 gestorven) en een korte passage in 1957. In 1963 kwam 

Bossart opnieuw naar België op uitnodiging van de Belgische regering. 

Hij werd toen ontvangen door Koning Boudewijn en kreeg een 

eredoctoraat aan de universiteit in Gent. Zijn Nederlands was op dat 

ogenblik al wat vervaagd maar zijn Antwerpse tongval was er nog 

steeds, zo schreef een journalist toen. Wanneer hij in België was 

verbleef Karel bij zijn tante die in de Korte Heuvelstraat hotel “De 

Kievit” uitbaatte. Vooraleer hij terug afreisde naar Amerika ontving Burgemeester Lode Craeybeckx 

op 29 oktober 1963 Karel in het Antwerpse stadshuis voor een officiële huldiging. Tijdens deze 

viering werd hij tot ereburger van Antwerpen uitgeroepen. Tijdens deze viering veraste Karel ook 



 
 

de aanwezigen met een voorspelling dat er in 1969, tijdens een bemande expeditie, een Amerikaan 

de eerste stap op de maan zou zetten. Hij had gelijk! 

In 1975 overleed Karel op 71 jarige leeftijd in 

San Diego. Als knaap spelende in de 

Kalmthoutse Heide, iets wat hij meermaals 

vertaalde als “ik ben een zoon van de heide”, 

groeide Karel uit tot een wereldspeler op het 

vlak van ruimtevaart. Dasy Dent, echtgenote 

van Karel Vroom, een nicht van Karel, woonde 

samen met haar gezin nog een lange tijd in het 

vroegere hotel De Kievit. Het ouderlijk huis in de 

Duinzichtlei, waar Karel Bossart zijn jeugdjaren 

doormaakte, werd nadien gekocht door 

Antwerpse schepen Frans Detiège. Later werd 

dit bewoond door zijn dochter, de Antwerpse 

oud-burgemeester Leona Detiège. 

Lezing met als gastspreker Cynrik De 

Becker. 
Cultuursmakers Kalmthout organiseren op 

dinsdag 9 november om 20u een lezing in het 

Strijboshof welke handelt over “de vader van de 

atlas-raket”.  Het is radiomaker Cynrik De 

Becker die het leven en werk van deze 

beroemde Kalmthoutenaar komt belichten. Cynrik schreef eerder ook het boek “Voorbij de maan”. 

Het boek is te koop bij de Standaard boekhandel in Heide (24,99 euro). Na de lezing zal de auteur 

het boek signeren. De lezing zal ingeleid worden door Leona Detiège, zij heeft Karel zeker gekend,  

er zal er ongetwijfeld herinneringen aan hebben. 

Wie deze lezing wil bijwonen kan vooraf inschrijven, dat kan via deze link: 

https://www.cultuursmakers.be/kalmthout/activiteiten/lezing-kalmthoutenaar-karel-bossart-

vader-van-de-atlasraketten/datum/12893/inschrijven 
(bronnen: Wikepedia en Calmpthoutania, artikel Jean Bastiaenssen, nummer 1/2000) 

Afscheid van Willy Francken. 
Op 25 september 2023 overleed in het WZC Sint-Vincentius Willy Francken. 

Willy was een rasechte Kalmthoutenaar, hij woonde het grootste deel van zijn 

leven op de hoek van de Guido Gezellelaan en de Antoine De Preterlaan. Hij 

werd in Kalmthout geboren op 6 november 1942. Hij was gehuwd met Rita Van 

Bragt maar was al verschillende jaren weduwnaar (2008). Willy was vader van 

twee kinderen welke voor 6 kleinkinderen zorgden. Op zaterdag 30 september 

werd afscheid genomen van Willy in de parochiekerk in Heide. Hij rust in vrede! 

 

Buurtkoffie in Dennendael! 
De volgende buurtkoffie voor de bewoners van Dennendael en omgeving gaat door op dinsdag 10 
oktober vanaf 14u in het kunsthuis Ernest Albert, Hortentiadreef. Deze maal werd er geen spreker 
uitgenodigd. On de sociale contacten nog meer te bevorderen krijgen de bezoekers de gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te gaan. Het ook het ideale moment om eens een buur of bekende mee 
te brengen naar deze bijeenkomst !  

https://www.cultuursmakers.be/kalmthout/activiteiten/lezing-kalmthoutenaar-karel-bossart-vader-van-de-atlasraketten/datum/12893/inschrijven
https://www.cultuursmakers.be/kalmthout/activiteiten/lezing-kalmthoutenaar-karel-bossart-vader-van-de-atlasraketten/datum/12893/inschrijven


 
 

Jan Van Geen was oudste verzetsstrijder van Kalmthout! 
Vorige week maakten wij melding van het overlijden van Jan Van Geen, net geen 100 jaar geworden.  

Jan Van Geen was de laatste nog levende erkende verzetsstrijder uit de Tweede Wereldoorlog in 

Kalmthout. In de nieuwsbrief van “8mei coalitie Kalmthout” maakte Ruud Martens een mooi verhaal 

over Jan, wij mochten het overnemen en publiceren: 

Jan Van Geen is op 30 december 1923 geboren in Essen en groeide 

er ook op. Op 13 mei 1940 worden de 16- tot en met 18-jarige 

jongens opgeroepen als wervingsreserve voor het Belgisch leger. De 

16-jarige Jan is één van hen en zal als gevolg daarvan een tijdlang 

verblijven in Frankrijk. Zijn nonkel 

Hubert Van Geen is in 1940 rustend 

priester/hulppastoor in Wildert 

(Essen), na zijn werk als missionaris 

in Belgisch Congo. Bij de inval van de 

Duitsers op 10 mei 1940 staat hij het Belgisch leger bij als 

legeraalmoezenier. In juli 1940 wordt Hubert actief bij het verzet, 

en in 1941 vormt hij met enkele mensen een eigen verzetsgroep in 

Essen. Vanaf 1 januari 1943 wordt hij actief als leider van de 

afdeling van de Witte Brigade (Fidelio) in Essen. Samen met de 

Nationale Koninklijke Beweging, de belangrijkste verzetsgroep in Essen. Leopold Van Geen, de vader 

van Jan en broer van Hubert, haalt inlichtingen op bij Hubert en geeft die door aan zijn zoon. Jan 

neemt de inlichtingen mee naar Antwerpen waar hij ze bezorgt aan Pierre Cools (‘Pater Luc’). Jan 

gaat in 1943-1944 ook zelf inlichtingen ophalen bij zijn nonkel om ze dan naar ‘Pater Luc’ in 

Antwerpen te brengen. Jan werkt bij de NMBS in Antwerpen. Door zijn job vallen de reisbewegingen 

van Jan vanuit Kalmthout naar Antwerpen minder op. De job bij de NMBS heeft nog een tweede, en 

niet onbelangrijk, voordeel: hierdoor zal hij niet weggestuurd worden als verplichte tewerkgestelde 

voor de oorlogsindustrie in Duitsland. “Welke boodschappen ik naar Antwerpen bracht, wist ik niet”, 

zegt Jan als we hem in november vorig jaar spreken over zijn jaren bij het verzet. Soms brengt hij 

wekelijks inlichtingen naar Antwerpen, soms gaat er een maand over vooraleer hij de volgende 

inlichtingen overbrengt. “Ik vond het wel spannend. Ik heb het gedaan voor het avontuur”, zo blikt 

hij terug. Na de Tweede Wereldoorlog wordt Jan erkend als verzetsman bij de Belgische Nationale 

Beweging (BNB) in Kalmthout, de tweede verzetsgroep in Kalmthout na de eerder opgerichte 

afdeling van het Belgisch Legioen/Geheim Leger in Kalmthout. Waarom Jan erkend werd als BNB’er 

terwijl zijn vader, zijn nonkel en ‘Pater Luc’ actief waren bij de Witte Brigade (Fidelio), kon hij zich 

vorig jaar niet herinneren. Was het louter om administratieve redenen, omdat er in Kalmthout geen 

afdeling was van de Witte Brigade (Fidelio)? Bij het verzet heeft iedereen zijn of haar taken, en weet 

men vaak niet van een ander dat die ook in het verzet actief is. Van zijn jeugdvriend Tuur 

Devalckeneer, ook erkend als lid van de Belgische Nationale Beweging in Kalmthout, weet Jan pas 

in 1945 dat hij eveneens in het verzet actief was. Zijn jeugdvriend Domien Cloof is ook lid van de 

Belgische Nationale Beweging in Kalmthout. Maar Jan herinnert zich Domien vooral als jongeman 

die vreest als verplicht tewerkgestelde naar Duitsland te worden weggebracht en daarom ’s nachts 

nooit thuis blijft slapen. Plezanter was het samen gaan dansen, maar er moest altijd iemand op de 

wacht staan om te zien of er geen Duitsers op komst waren. Van het dagelijks leven tijdens de 

Tweede Wereldoorlog herinnert Jan zich vooral: “Dat we honger geleden hebben. We gingen langs 

bij de boeren om een kilo graan, maar die konden of wilden dat niet altijd geven.” Na de oorlog gaat 

Jan mee krijgsgevangenen bewaken. Wat Jan deed was atypisch bij de Belgische Nationale Beweging 

in Kalmthout. Het verklaart misschien mee waarom hij zo weinig weet over anderen bij de Belgische 



 
 

Nationale Beweging in Kalmthout. De meeste leden houden de Duitse troepenbewegingen over het 

land of op het spoor in Kalmthout in het oog. Enkelen doen meer. Zoals het in Kalmthout verspreiden 

van het sluikblad La Voix des Belges, het verstoppen van een camion met Duitse wapens in de 

bossen van de familie Van Damme, en het bij de bevrijding ontwapenen van vluchtende Duitse 

soldaten. Het belang dat Jan Van Geen hechte aan de activiteiten in het verzet blijkt uit de vele 

keren dat hij erover vertelde aan zijn zoon en kleinkinderen. En de herinneringen hieraan die 

bovengehaald werden op de afscheidsplechtigheid. Met Jan Van Geen verdwijnt uit Kalmthout de 

laatste erkende verzetsstrijder. Vandaar dit eresaluut. 
(met dank aan de groep “8mei coalitie Kalmthout”) 

Uit de oude doos: herinneringen! 
Deze foto dateert van 1986. Op de foto zien we Jos 

Leenaerts, destijds de “garde” van Nieuwmoer. Jos was de 

laatste politieagent met vaste standplaats in Nieuwmoer-

Kalmthout. In deze functie verzorgde hij ook de dagelijkse 

stempelcontrole. Werklozen moesten hun in die jaren nog 

dagelijks aanmelden met een kaart die dan afgestempeld 

werd. In Kalmthout gebeurde dit aan het gemeentehuis. De 

“doppers” van Nieuwmoer konden hun stempel gaan halen 

bij de “garde”. Op het afgesproken uur verzamelden zij voor 

de woning van de garde. Vervolgens opende Jos de 

voordeur, zette een bijzettafeltje in de deuropening, en het 

aanschuiven voor een stempel kon beginnen. Geen stempel 

was ook geen inkomen voor die dag! 

 

We eindigen ons krantje deze 

week met een foto van het 

station van Heide, heden 

gedeeltelijk omgevormd tot 

restaurant. Voor het station een 

grote zandvlakte, de plaats waar 

nu een mooi plein met 

erkentelijkheidsmonument is 

gekomen. 

 

 

 

Laat ons mee genieten van jullie archieven ?? 

 
“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 
58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via 
de website www.binkalmthout.be  
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