
 
 

 

 

Heibos mee aan de kop na eerste seizoenshelft! 
Onze plaatselijke voetbalclub Heibos doet het niet slecht 

dit seizoen. De eerste helft van de competitie is 

ondertussen afgewerkt. Na de eerste wedstrijd in de 

terugronde bezet Heibos een gedeelde eerste plaats met 

26 punten, samen met Alberta Schilde. Sint Job werd wel 

de tussentijds kampioen in provinciale afdeling C, maar 

ze verloren afgelopen zondag de eerste wedstrijd van de 

terugronde met 10-1 cijfers van Alberta Schilde. 

Afgelopen zaterdag speelde Heibos tegen Ekeren-Donk. 

Heel wat volk zakte af naar het terrein in de Vredelaan 

om er de ploeg aan te moedigen. Het werd een 

spannende wedstrijd met mooi aanvallend voetbal van de beide ploegen. Het was Heibos die al vlug op 

voorsprong kwam en deze in de loop van de eerste helft nog kon vergroten. Ook Ekeren-donk scoorde vrij 

gemakkelijk en kwam steeds terug. Uiteindelijk werd de wedstrijd met 4-3 gewonnen. Dit bracht Heibos mee 

naar de kop van het klassement. 

Belangrijke wedstrijd. 

Zaterdag 25 november neemt Heibos het op tegen 

Sint-Job in ’t Goor, de herfstkampioen. De 

wedstrijd start om 20u op het terrein aan de 

Vredelaan. Het spreekt voor zich dat dit een 

spannend duel zal worden en dat alle 

aanmoedigingen welkom zijn. Heibos speelt zijn 

thuiswedstrijden veelal op zaterdagavond, dit lijkt 

een goede formule te zijn. Op deze manier zakken 

ook veel jeugdige supporters af naar het terrein om 

hun eerste ploeg aan te moedigen. Wil jij de ploeg 

uit ons dorp ook eens 

mee aanmoedigen dan is 

het komende zaterdag 

een geschikt moment! 

In 1972 speelde Heibos 

ook al eens kampioen en 

daar hebben we nog een 

paar herinneringen van 

(foto hierboven en de 

uitnodiging hiernaast) 
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Hoe dacht men 60 jaar geleden over ons natuurreservaat? 
Onlangs kwamen we in het bezit van een verslag opgemaakt door wijlen Alois Overlaet, gepubliceerd in  het 

tijdschrift “Lijn 12” nummer 1/1964.  We vonden het interessant om het nog eens te publiceren, en meteen 

ook te ervaren hoe men in 1964 over de klassering van ons natuurreservaat “De Kalmthoutse heide” dacht:  

In verband met de animositeit en de groeiende verwarring, die 

er ontstaan is rond de beslissing van het gemeentebestuur om 

het gemeentelijk domein van de Kalmthoutse heide te verhuren 

aan de vereniging “de Belgische  Natuur- en vogelreservaten”, 

hebben wij het nuttig geacht de bestuursleden van de 

samenwerkende cultuurverenigingen uit de streek eens bijeen 

te roepen om de toestand te bespreken. Wij vonden het 

vanzelfsprekend hierop ook de burgemeester Pairon uit te 

nodigen. Negen verenigingen stuurden een afvaardiging. Ook 

hadden wij de Heren Louis Verpraet en Alfons Tireliren gevraagd 

aanwezig te zijn, omwille van hun algemeen erkende deskundigheid op dit gebied. Het werd een 

geanimeerde, maar zeer hoffelijke, bespreking die tot middernacht duurde. Wij geloven dat er heel wat 

misverstanden uit de weg geruimd zijn. Ook bleek dat de standpunten van het gemeentebestuur en van de 

natuurvrienden veel dichter bij elkaar liggen, dan men op het eerste gezicht wel zou veronderstellen. Enkele 

punten kwamen duidelijk naar voren. Zo was de vergadering het er unaniem over eens dat de verharding 

van de Verbindingsweg een redelijke eis was van de bevolking van Kalmthoutse Hoek. Hij zou echter alleen 

mogen opengesteld worden voor doorgaand 

verkeer. De oprichting van een zwembad en van de 

bijhorende recreatie- en cultuurcentrum op de 

Withoefse heide, zoals vastgesteld in het plan, dat 

door een Koninklijk besluit werd goedgekeurd, 

wordt algemeen toegejuicht (slechts twee 

aanwezigen voerden hiertegen gevoelsmatige 

bezwaren aan). Nochtans houdt dit in dat heel de 

heide zelf (grenslijn Putsesteenweg) ongeschonden 

wordt bewaard. Het klasseringsbesluit van 1942 

wordt aanzien als de eerste stap naar het 

beschermen van de heide. Maar toegegeven wordt 

dat de eigenaars van het geklasseerde reservaat 

zouden moeten schadeloos gesteld worden. 

Inderdaad, al deze mensen verloren het 

vruchtgebruik van hun goed, maar mogen er toch 

alle jaren belasting voor betalen. Om deze 

mogelijkheid op te lossen en de heide (vooral de 

1000 ha die privaat bezit zijn) voor alle mogelijke 

kleine of grote  verkavelingen te beveiligen, brengt 

de beslissing van het gemeentebestuur geen enkele oplossing. Integendeel, juist door de verhuring van het 

gemeentelijk domein aan een groep mensen, die als grondspeculanten en als heren “met een lange arm” 

bekend staan, heeft men een oplossing willen geven aan de gemeentelijke problemen (die er inderdaad zijn), 

maar heeft men de privaat eigendommen van de twee grote en de 250 kleine eigenaars min of meer 

geïsoleerd. Vandaar het wantrouwen. Daarom is er maar één oplossing: onteigening tegen een billijke 

vergoeding, van het hele reservaat door het Rijk. Hierover was heel de vergadering het eens. Ook de heer 



 
 

burgemeester, die op een uitdrukkelijke vraag of hij bereid zou zijn hiervoor mee te ijveren, akkoord was, 

maar niet geloofde in de mogelijkheid dit te verwezenlijken. Dit is natuurlijk een andere zaak. Heel de herrie 

rond de betwiste gemeentelijke beslissing zal dan hopelijk dit positief resultaat opleveren, dat, dankzij de 

grote deining die er in het land is ontstaan en ondanks de scepsis van onze heer burgemeester, men in 

Brussel eindelijk zal beseffen dat er in ons land toch ook iets zou moeten gebeuren op het gebied van 

natuurbescherming. Dat intussen een ministerieel kernkabinet is opgericht om de zaak te onderzoeken is 

dan al een eerste stap in de goede richting. 
(met dank aan Rob Spitaels voor het ter beschikking stellen van het artikel. Foto 1: Louis Verpraet in de Kalmthoutse 

Heide; Foto 2: de plannen voor recreatie welke het gemeentebestuur had met de Withoefse heide. Over deze recreatie 

kan je ook meer lezen in het boek “de Kalmthoutse Gouden sportgeschiedenis, nog verkrijgbaar in het gemeentelijk 

zwembad aan de prijs van 20 euro. Hieronder publiceren we ook het volledig plan dat in 1959 werd opgemaakt voor 

het gedeelte van de Withoefse Heide tussen de Putsesteenweg, de Heibloemlaan, de Koningin Astridlaan en de Max 

Temmermanlaan. Plannen ons ter beschikking gesteld door Gilbert Uitdenhouwen, destijds werkzaam bij architect 

Emiel Dejongh in Kalmthout. Naast het recreatiegedeelte ziet je ook de verkavelingsplannen die men toen voor ogen 

had) 

 

 



 
 

“Het rijmende paard” en manége De Stal van Freddy Wouters! 
In 1963 verscheen een album in de reeks “Suske en Wiske” wat zich afspeelde 
in  manége De Stal. Deze manége was er in de Canadezenlaan en werd uitgebaat 
door Freddy Wouters. Niet alleen de toenmalige Rijkswacht stalde er zijn 
paarden, ook particulieren wisten de weg naar deze manége, midden in de 
streek “Klein Zwitserland”, te vinden. Eén van de leden was striptekenaar Willy 
Vandersteen, samen met zijn kinderen was hij een regelmatige bezoeker van de 
manége. Voor zijn album “Het rijmende paard” gebruikte Willy het decor en het 
dagelijkse gebeuren in de manége. In het album maakte Willy Vandersteen ook 
gebruik van de mensen die hij daar kende en portretteerde hen in zijn album. 
Zo passeerde eigenaar Freddy Wouters, knecht René en de hond Twinkle in het 
verhaal. Maar Willy ging nog verder en creëerde ook figuren die sterk geleken 
op leden van de club. Zo werden Amedee Duuring, Els Smekens en ook Henri 
Vinoelst duidelijk in beeld gebracht. Henri Vinoelst stond echter model voor Dr. Krimson en dat z inde hem 
niet zo erg, hij voelde zich wat in zijn eer aangetast. Willy Vandersteen kreeg er weet van, nog vooraleer het 
album werd gepubliceerd, en gaf Dr. Krimson dan maar een “sikje” zodat het uiterlijk wat wijzigde en zijn 
stripfiguur minder ging gelijken op Henri Vinoelst. 
(bijdrage ons aangereikt door François Overlaet) 

Buurtkoffie in Dennendael 
Het buurtcomité nodigt iedereen die interesse heeft uit naar de “buurtkoffie” op dinsdag 21 november om 
14u00 in het Ernest Albert huis in de Hortentiadreef. Tijdens deze bijeenkomst in het kunsthuis zal men 
voorlichting krijgen over de “planning van het nalatenschap”, met andere woorden hoe kan en hoe wordt 
een testament opgemaakt.  Zoals altijd zal de koffie of een ander drankje klaarstaan! 

Opgelet voor fietsdiefstal tijdens de donkere dagen!  

(bericht van de politiezone Grens) 𝐋𝐚𝐚𝐭 𝐣𝐞 𝐟𝐢𝐞𝐭𝐬 𝐧𝐢𝐞𝐭 𝐚𝐚𝐧 𝐳𝐢𝐣𝐧 (𝐬)𝐥𝐨𝐭 𝐨𝐯𝐞𝐫  
De donkerste periode van het jaar is aangebroken. Fietsdieven slaan dan graag hun slag. Wij helpen je daar 
graag een stokje voor te steken met enkele tips! Waar je ook gaat, zorg steeds dat je fiets op slot staat. Liefst 
met een degelijk slot of twee, daar weten dieven geen blijf mee. Haal het slot door zowel je fietsframe en 
het voorwiel en maak het vast aan een object. Verwijder daarna alle verwijderbare accessoires en je fiets is 
meteen minder aantrekkelijk voor een dief!  

Tot : laat je fiets markeren!  
#Samensterk #fietsdievenslimmeraf #legjefietsaandeketting 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/samensterk?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaxkQYQ52Qe6jc5GZFVjA-4HDfyDZDK38gj6c3nHqI0LXLUF7EYqWvcS0b8SMCihppQ41B-Yz3MWLG51lvrbflPAR3e7tiYlBQg_C9nBLRyQ6DvkzMMo-0ywmNDSMJQWdinuC-5TspjCGLg_gmJ1Nt77qcrYCcZyB5_BteqINqwqeAZEy1Cs4cku7H51GAxcc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fietsdievenslimmeraf?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaxkQYQ52Qe6jc5GZFVjA-4HDfyDZDK38gj6c3nHqI0LXLUF7EYqWvcS0b8SMCihppQ41B-Yz3MWLG51lvrbflPAR3e7tiYlBQg_C9nBLRyQ6DvkzMMo-0ywmNDSMJQWdinuC-5TspjCGLg_gmJ1Nt77qcrYCcZyB5_BteqINqwqeAZEy1Cs4cku7H51GAxcc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legjefietsaandeketting?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaxkQYQ52Qe6jc5GZFVjA-4HDfyDZDK38gj6c3nHqI0LXLUF7EYqWvcS0b8SMCihppQ41B-Yz3MWLG51lvrbflPAR3e7tiYlBQg_C9nBLRyQ6DvkzMMo-0ywmNDSMJQWdinuC-5TspjCGLg_gmJ1Nt77qcrYCcZyB5_BteqINqwqeAZEy1Cs4cku7H51GAxcc&__tn__=*NK-R


 
 

Ook inbraken in appartementsblokken! 
Deze week moest de politie vaststellingen doen in de Heidestatiestraat, er 
was ingebroken in een appartement op de eerste verdieping. Door de 
schutting van de benedenverdieping te gebruiken, om omhoog te klimmen, 
kon de dader naar het terras van de eerste verdieping. Via een raam dat op 
kip stond kon zo de woning betreden en doorzocht worden. De bewoner zelf 
was met vakantie. Vermoedelijk heeft men vooraf wat inspectie gedaan en 
heeft men gemerkt dat er een raam in kipstand stond.  
Tijdens deze donkere maanden is het dan ook aangewezen de nodige 
voorzorgen te nemen om daders af te schrikken. Maak je ramen en deuren 
steeds slotvast als je de woning of je appartement verlaat!  Belangrijk is ook 
dat de bewoners elke verdachte situatie onmiddellijk melden bij de politie. 
Ook al zou later blijken dat jou melding niet direct verontrustend was, de 
politie zal het jou zeker niet kwalijk nemen! 
Ook het sluiten van de centrale toegangsdeur met het nachtslot tijdens de 
nachtelijke uren kan aangewezen zijn. 
 

Uit de oude doos: herinneringen. 

Op de foto hierboven zie je rechts de nog bestaande gebouwen op de Kapellensteenweg. Men noemde dit 
het “schoolhuis”. Het was de woning van de schooldirecteur. Het was een tweewoonst, aan  de ene zijde 
woonde rond 1960 het schoolhoofd van de jongensschool Louis Cappuyns, aan de andere zijde woonde 
politiecommissaris Ed-mond Jacqmain. In zijn woning was nog lange tijd het politiecommissariaat gevestigd. 
Op het dak van deze woning stond ook de sirene van de brandweer, bij brand werd deze manueel in gang 
gezet om de pompiers op te roepen. Thans is in dit gebouw aan één zijde het strijkatelier gevestigd, de 
andere zijde doet dienst als doorgangswoning. Het gebouw is eigendom van de gemeente. Aan de linkerzijde 
zijn de gebouwen die je op de foto ziet grotendeels verdwenen, nu is daar de broodjeszaak “Petit Paris” 
gevestigd. Verder door zien we aan de rechterzijde de vroegere brouwerij “De Arend”, later mineralenfabriek 
Philippo, en de vroegere  brouwerij/wasserij Decaigny. Nu zijn daar “Basic Fit”, en drankenhandel Decaigny  
gevestigd. 



 
 

Groeten uit Kalmthout! 

Het veldritseizoen is weer 

aangebroken. Toen de 

Internationale veldrit in 

Kalmthout nog plaatsvond 

trokken de organisatoren en 

enkele mensen van de 

gemeente telkens met een 

uitgebreide delegatie naar de 

wereldkampioenschappen en 

hadden we ook de nodige 

spandoeken bij om Kalmthout 

mooi in beeld te brengen. Op 

de foto de delegatie tijdens 

het wereldkampioenschap in 

2001 in het Tsjechische Tabor. 

Dat er veel Vlamingen en 

Nederlanders naar daar 

reisden zie je op de aankondigingsborden die gedeeltelijk in de Nederlandse taal zijn. De catering werd daar 

trouwens uitbesteed aan een Vlaamse ondernemer! 

Vlnr. Gino Vanthillo (sportfunctionaris), Jaro De Bruyne, Louis van den Buijs, Patricia Van Landeghem, Tine 

Lathouwers, Jos Stevens, Marcel Buermans, Tom van den Buijs, Roger Gruythuysen, Lukas Jacobs  

(burgemeester) en Gust Van Loon (schepen van sport) 

Nog te koop bij de gemeentelijke sportdienst (zwembad) 
Er zijn nog enkele boeken te koop bij de gemeentelijke sportdienst in het 

zwembad van Kalmthout aan de prijs van 20 euro, het zijn de laatste. Met het 

oog op het eindejaar waarbij traditioneel wat cadeautjes worden uitgewisseld 

is dit een mooie tip. 

Het boek geeft de geschiedenis weer van de Kalmthoutse sport, ze beschrijft 

de sportfiguren die onze gemeente kende, de accommodatie en de 

verenigingen die er zijn geweest of nog actief zijn. Daarnaast kan je ook de 

geschiedenis lezen van de gemeentelijke sportraad die vorig jaar 50 jaar oud 

was. 

Een aanrader voor iedereen die van sport houdt, maar zeker ook voor 

iedereen die van de plaatselijke geschiedenis houdt. 

 

 
“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 
2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de 
website www.binkalmthout.be  

mailto:vandenbuijslouis@gmail.com
http://www.binkalmthout.be/

