
 
 

 

 

Amusement in café “Den open haard” bij May Dale! 
De familie Theo Mens, vader 

en moeder van onze gast aan 

tafel Bruno Mens, kwam in 

1954 naar Kalmthout wonen 

op het adres Statielei 7. 

Bruno wilde wat kwijt over  

een café dat er destijds was 

op het Heidestatieplein, daar 

waren toen ook al de Sandy 

en de Cambuus. Het gaat 

over café “Den open Haard”, 

het werd uitgebaat door de 

dames May Dale en Wiesje 

(Wiske) Pieters. May Dale 

(Emmy Daelman) werd 

geboren op 7 december 1910 in Hilversum, ze woonde er samen met haar partner Wiske, een 

kinesitherapeute. In 1956 kwamen ze naar Heide wonen, ze openden op het Heidestatieplein het jazz-café 

“Den open haard”. Het was enkele jaren een goed draaiend café. Muziek was er vooral het gebeuren. Zelf 

hield May Dale zich bezig met muziek te maken voor de klanten, 

meestal met haar gitaar, maar regelmatig werden er ook gasten 

uitgenodigd, zo vonden tussen 1956 en 1962 onder andere Pim 

Jacobs, Rita Reys, Gaston Berghmans, Freddy Sunder, Al van Dam, 

Bob en Annie Davidse de weg naar Heide. Bruno leerde het café in 

zijn jeugdjaren vooral kennen doordat zijn vader er garçon was en 

zijn moeder, Bruni, daar in de keuken werkte. Bruni werkte er 

samen met Els, een dame die toen in de Beauvoislaan woonde en 

een zoon had, Walter? In de zomer werd er ook jaarlijks een 

petanque tornooi georganiseerd op het Heidestatieplein. Er werd in 

het café nog meer aan sport gedaan, er was ook een kegelbaan achter het café waar er regelmatig activiteit 

was.  Wie nog meer herinnerd van café “Den open haard” wordt uitgenodigd contact te nemen met de 

redactie. May Dale overleed op 26 maart 1992. 
(Foto genomen van het Heidestatieplein waar naast gasthof “Cambuus” de uitbating “De Open Haard” was gevestigd, 

nadien vestigde onder andere immobiliën Kemp Immo zich in dat gebouw, tweede foto is er eentje van May Dale. 

Geraadpleegde bron: Nieuwsbrief Fonds Suzan Daniel, uitgave december 2002)  
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Het tijdschrift “Lijn 12”! 
In één van de vorige nummers vroegen we wie ons kon helpen  met info over het 

tijdschrift dat 12 jaar heeft bestaan onder de naam “Lijn 12” en uitgegeven werd 

door Trefpunt. Ondertussen hebben we wel wat info aangereikt gekregen en 

starten we in deze uitgave van “Heide vertelt” alvast met even te duiden 

waarvoor het blad stond. 

In de uitgave nummer 1, 10de jaargang van 1971 lezen we waarvoor Lijn12 staat: 

➢ Een onafhankelijk blad: zonder voogdij van wie dan ook! Bestaat bij de 

gratie van zijn lezers 

➢ Een streekblad: verbonden met de streek die ligt aan de spoorlijn12 (Antwerpen-Roosendaal) 

➢ Een open blad: dat oog heeft voor ALLE problemen van deze tijd, inzonderheid voor al het nieuwe dat 

zich aandient. Het wil prikkelen tot het innemen van een persoonlijk standpunt.  

➢ Een geëngageerd blad:  dat radicaal elke uitbuiting, verdrukking en achterstelling van de ene mens door 

de andere, of van de ene gemeenschap door de andere, of van het ene ras door de andere afwijst: dat 

derhalve mee streeft naar de verwezenlijking van de grootst mogelijke individuele ongelijkheid, 

gekoppeld aan de grootst mogelijke maatschappelijke gelijkheid, vanuit een christelijk-humanistische 

inspiratie. 

➢ Een blad waar humor: zijn deel krijgt: humor helpt ons immers onze eigen zwaarwichtigheid en ernst te 

relativeren! 

Lijn 12 wil een vriendenband smeden tussen alle progressieven uit de streek! 

De redactie: 

Bert Bijlhout (Hoogerheide-NL), Dr. Jan Dumon (Heide), Godelieve Fimmers (Heide), Guy Focketyn 

(Kapellen), José Gotink (Wuustwezel), Drs. Marcel Heijndrickx (Heide), Piet Nuyten (Essen), Mieke Overlaet 

(Heide), Johan Peters (Heide, Jef Schellekens (Hoogstraten), Robert Tanghe (Heide),Paul Theeuws 

(Kapellenbos), Mia en Michel Thys (Kalmthout). 

Redactiesecretaris: Alois Overlaet, Trefpunt, 2180 Heide-Kalmthout 

Albert Milbou overleden. 
In het WZC Sint-Vincentius overleed op 18 november Albert Milbou. Albert 

werd geboren in Kalmthout op 26 juli 1933 als zevende zoon van het gezin, 

zodoende was Koning Albert zijn peter. Albert was sedert 2013 weduwnaar, 

hij was gehuwd met Paula Michielsen. Zij hadden één zoon, Erwin, die op 

jonge leeftijd, vlak bij hun woning op de Kapellensteenweg, om het leven 

kwam bij een verkeersongeval (1985). Erwin had één zoon, Stieven. In het 

verenigingsleven was Albert geen onbekende. Jarenlang zette hij zich in voor 

de wielersport. Eerst voor de Noordervrienden, de club waarvan zijn 

schoonvader Felix Michielsen de voorzitter was. Later werd er een fusie 

aangegaan met Heide-statie (1967) en werd Albert de voorzitter van de fusieclub Heide-Noord. Jarenlang 

waren zij de organisatoren van de “Driedaagse van de Noorderkempen” voor junioren en  van de “Grote 

Prijs Nathalie Delcroix” een wielerwedstrijd voor dames internationalen , die beide in Heide plaatsvonden. In 

1982 kwam Albert als afgevaardigde van de wielerclubs in de sportraad terecht en kreeg hij ook een mandaat 

in het hoofdbestuur van de Belgische Wielerbond, afdeling Antwerpen. Na het overlijden van Karel Leyssens 

in 1984 werd Albert de secretaris van de sportraad. Tot 2006 bleef hij deze functie waarnemen. Toen in 1982 

de “Kalmthoutse verstandhouding Wielerclubs” werd gesticht vertegenwoordigde Albert, samen met Marcel 

Hensen, zijn club Heide-Noord. Deze week vrijdag werd in het Strijboshof afscheid genomen van Albert. Hij 

rust in vrede! 



 
 

Over het schoolhuis op de Kapellensteenweg! 
In Heide vertelt van vorige week (nr. 202) sprak men in deze rubriek over het schoolhuis. Dit werd in de jaren 

’60 bewoond door de schooldirecteur van toen, Louis Cappuyns. De tekst hieronder gaat nog wat dieper in 

op de geschiedenis: 

Mijn grootvader Josephus Witters behaalde zijn onderwijsdiploma in 1912 na het volgen van de 

lerarenopleiding aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Rolduc/Sint-Truiden. Na het afstuderen was het 

vroeger de gewoonte dat een afgestudeerde onderwijzer door de staat werd “geplaatst”. Bijgevolg werd een 

locatie toegewezen waarnaar de toekomstige onderwijzer zich moest gaan vestigen. Voor mijn grootvader 

werd dit Kalmthout. Met zijn diploma op zak verliet deze onderwijzer zijn geboorteplaats Beverlo in Limburg  

om de kinderen van Kalmthout te onderwijzen. 

In deze periode was het gebruikelijk dat een 

geplaatste onderwijzer zijn intrek mocht 

nemen in een schoolhuis. In dit geval was het 

schoolhuis te Kalmthout gelegen aan 

Kerkeneind 30. Uit de opmaak van de 

toenmalige bouwplannen van het schoolhuis 

kan men afleiden dat het adres eind jaren 1890 

- 1910 niet Kerkeneind of Kapellensteenweg 

heette, maar Heidensche Steenweg en nog iets 

later Heidesteenweg. 

Het perceel bouwgrond waarop het latere schoolhuis werd gebouwd, werd door de gemeente Kalmthout 

aangekocht op 21 december 1876 voor een bedrag van Bef. 246,40 frank. De aanbesteding voor het bouwen 

van de woning werd toegewezen aan aannemer A. Somers uit Rumst op 29 mei 1878 voor een bedrag van 

Bef. 34.990 frank. 

In het nummer van de Oudheidkundige kring van 

Kalmthout “Calmpthoutania”, jaargang 63 

nummer 2 – 2011 kan men het volgende lezen: 

 

Hoofdonderwijzer Ferdinand Heestermans werd het nieuwe 

schoolhoofd van de nieuwe school in de Schooldreef (1910).  
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In het schoolhuis op het Kerkeneind woonde 

in de jaren 1900 de directeur van de 

jongensschool, Medard Janssens en in het 

andere gedeelte mocht Josephus Witters zijn 

intrek nemen. Het was in Kalmthout dat 

Josephus zijn toekomstige leerde kennen, 

Maria Ansoms. Zij huwden op 15 juli 1914 en 

twee weken later werd Josephus Witters 

onder de wapens geroepen, maar dat is een 

heel ander verhaal. Mijn vader Cyrillus 

Witters werd op 25 augustus 1927 in het 

schoolhuis geboren. Maar in februari 1929 

sloeg het noodlot toe in de woonst van het 

schoolhuis. Josephus Witters sterft op 8 februari, amper 37 jaar oud.De akte van overlijden, n° 13 van 

Josephus Witters werd een dag later opgemaakt en vermeld als tijdstip van overlijden: zes en half uur ’s 

avonds. Getuigen van de aangifte zijn Alfons Ansoms, brievenbesteller en Medard Janssens, 

schoolbestuurder en tevens gebuur van de overledene.  
(bijdrage van Paul Witters, de eerste foto geeft het bouwplan van het schoolhuis in 1878 weer, de tweede foto laat de 

huidige toestand van het schoolgebouw zien (2023) 

Kerstkaartenactie i.s.m. gemeente! 
Iedereen verdient een lichtpuntje en al zeker met kerst. Voor wie 

lichtpuntjes al minder gewoon zijn, lijken die tijdens de 

kerstdagen verder weg dan ooit. Voor die mensen wil de 

Kalmthoutse Denise Toebak graag iets moois doen. Daarom 

organiseert zij net als de voorbije jaren een kerstkaartenactie. 

Doe jij ook mee? Een kaartje van een onbekende kan veel 

betekenen. Het laat zien dat iemand aan je denkt en zorgt voor 

een glimlach. Denise doet een warme oproep aan iedereen om 

mee te helpen met het inzamelen van kerstkaarten. Want hoe 

geweldig zou het zijn om zoveel mogelijk eenzame mensen te 

kunnen opvrolijken met lieve, grappige en mooie kerstkaarten? Zelfgemaakt of niet: ze zijn allemaal welkom! 

Deponeer je kerstkaarten vóór vrijdag 15 december in de inleverbussen in het tijdelijke gemeentehuis 

(adres: Driehoekstraat 48), dienstencentrum De Groten Uitleg of de Oxfam-Wereldwinkel in Kalmthout. Een 

postzegel en adres zijn niet nodig. Denise zorgt ervoor dat ze terecht komen bij mensen die wat extra 

aandacht nodig hebben deze kerst. Ken jij iemand in Kalmthout – jong of oud, klein of groot, alleen of als 

gezin – die een lichtpuntje nodig heeft? Laat het weten via kerstkaartenactie.kalmthout@gmail.com. Zo 

zorgen we voor elkaar! 

“Zandgravers in het duin” van Vincent van Gogh! 
Marleen Francken, wonende in Nederlandse Wernhout, maar afkomstig van 

Kalmthout, schreef zopas het boek: “Vincent van Gogh, herinneringen aan zijn 

jongensjaren”. Hierin gaat ze dieper in op de schilderijen van van Gogh en is ze op 

zoek gegaan naar de plaatsen waar van Gogh zijn schilderijen of tekeningen maakte. 

Zo stootte ze ook op de tekening “zandgravers in het duin” wat in Den Haag zou zijn 

gemaakt. Gezien daar helemaal geen spoorlijn was is de redenatie van Marleen dat 

dit werk werd wel eens zou kunnen gemaakt zijn tijdens de zandwinning in de 

Kalmthoutse Heide. Het is aangetoond dat de Nederlandse schilder in die jaren heel 



 
 

wat rondtrok in zijn geboortedorp Zundert en omgeving. Ook het tijdstip van het werk zou kunnen kloppen 

met het tijdstip van de zandwinning in de Kalmthoutse Heide. 

(Het hardcover boek heeft 176 pagina’s, meer dan 260 afbeeldingen, en is voor 39,95 euro vanaf zaterdag 25 

november te koop in België en Nederland, te bestellen via de boekhandels of www.vincentvangogh-

herinneringenaanzijnjongensjaren.nl) 

Uit de oude doos: herinneringen! 
 

 

Een foto genomen in 1958 van het 

trommelkorps van de Chiro van Heide, 

op de trappen van het gemeentehuis. 

Op dat ogenblik was één van de 

trapkolommen ernstig beschadigd 

zoals je kan zien!  Wie is wie??? 

 

 

 

 

 

 

 
Koen Cassimon stuurde ons een 

foto op verzoek van zijn 

schoonbroer Stefan Goffin. Het is 

de klas van het geboortejaar 1955 

van de jongensschool van de 

Driehoekstraat. De meeste namen 

kunnen we er bij plaatsen: 
Vlnr: boven: Rudy Sevenans, ???, 

Eugeen Beyers, Jan Bosmans, Fons 

Gorissen, ???, meester Jozef Smets. 

Onder: Jan van den Buijs, Jan Van 

Alphen, Guy Vinck, Jan Herreijgers, 

Tony Michielsen, Stefan Goffin, Guy De 

Block  

Wie vult aan? 

Laat ons mee genieten van jullie archieven ?? 

 
“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 
2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de 
website www.binkalmthout.be  
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