
 
 

 

 
 

Hier is nummer 200!  
Op 6 april 2000, in volle coronatijd verschenen wij voor het eerst met een 

nummer van “Heide vertelt”, meer dan drie jaar later staat in de hoofding 

het nummer 200! Al die tijd brachten wij nieuws over ons dorp en bij 

uitbreiding over de gemeente waarin wij leven en waarmee wij een binding 

hebben of hadden.  Het past zeker om bij deze 200ste uitgave de figuur van 

Louis Verpraet nog even in herinnering te brengen. Hij was het die door zijn 

vele waardevolle bijdragen het krantje naar een 

succes deed groeien. Net als Stan Wagemans, die 

ons in de beginperiode heel wat foto’s bezorgde, is 

Louis niet meer onder ons. Toch is het krantje er steeds gebleven, nieuwe 

correspondenten en verhalen boden zich aan. Dat maakt dat wij het 

bestaan ervan ook willen verder zetten. Kunnen we dan verhalen blijven 

publiceren??  Misschien wel ….. maar daarvoor hebben we wel hulp 

nodig. Hulp van mensen die bereid zijn af en toe eens een verhaal te 

vertellen of neer te schrijven. Dus op naar nummer 300, liefst met de 

medewerking van onze talrijke lezers.  

Ons mooie Heide! 
Heide, het jongste gehucht van de gemeente Kalmthout en ondertussen ook wel het grootste wat 

bewoning betreft. Wat startte met “ruige heide” rondom afspanning “De Withoef” groeide door de 

jaren heen uit tot een mooie gemeenschap.  

Zelf bracht ik mijn jeugdjaren door op de grensscheiding van het Kerkeneind en de “Bessemaai”, 

zoals dat destijds werd genoemd. Als men in onze buurt sprak over Heide dan durfde men daar wel 

eens een bedenking bijmaken: “de dikke nekken”. Nog later sprak men in onze gemeente wel eens 

van de hoofdstad “Heide”. Ik leerde in mijn jeugdjaren Heide kennen door er te passeren om naar 

de markt in Putte-Nederland te fietsen om er op verzoek van ons moeder boter te gaan kopen, 

eigenlijk was het boter smokkelen! We passeerden dan door de huidige Canadezenlaan, toen, zoals 

de naam aangaf, een zandstraat. Meermaals moesten we tijdens de zomermaanden een stukje te 

voet, gezien het mulle zand, en zorgen dat de boter niet gesmolten was bij thuiskomst. In 1966 kreeg 

ik mijn vormsel toegediend in de kerk van Heide door Mgr. Daem. Later gingen we ééns per maand 

op zaterdagavond naar de “jeugdmis” die in de kerk in Heide werd gehouden onder leiding van 

onderpastoor Paul Michielsen, daar trokken we telkens met de kajotters naar toe. Stilaan maar 

zeker leerde ik Heide nog beter kennen door er af en toe al eens naar toe te fietsen, fuiven bij te 

wonen, kennis te maken met de jeugdbewegingen, jeugdclub Thor, de wintersporten aan de oude 

Withoef, enz..  Via de vakschool leerde ik ook wel meer en meer leeftijdsgenoten kennen die in 

Heide woonden. 

Voor mij veranderde heel veel toen ik in 1976 bij de politie ging werken. Al in 1978 werd ik aangeduid 

om Stan Geeraerts, de veldwachter van Heide, te vervangen. Stan ging van zijn pensioen genieten 
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en ik kreeg de kans mij te bewijzen als wijkagent voor Heide, een hele 

uitdaging voor een jonge “garde”. Door de jaren leerde ik zowat alle 

bewoners kennen, de ene al wat beter dan de andere: door huisbezoeken, 

ontmoetingen onderweg, bij festiviteiten. Het was de periode dat er nog 

heel wat respect was voor de politie en dat je je eigenlijk nog voltijds voor 

de toegewezen taak kon inzetten. Geloof mij, de twintig jaar (tot 1997) dat 

ik de gelegenheid had te werken als wijkagent in Heide, waren voor mij de 

mooiste van mijn politiecarrière. Ook al is dit lang geleden toch hoor ik nog 

regelmatig, tijdens gesprekken met mensen, de erkenning en de mooie 

herinneringen van toen. In die periode kreeg ik ook veel interesse in de wijk 

Heide en begon ik mij ook, buiten het beroepshalve, in te zetten voor de wijk 

zelf. Ik had ontdekt dat Heide niet de wijk was van de “dikke nekken”, maar 

een wijk met een warm gevoel. De tijd van de vele buitenverblijven, de 

bewoning door Joodse mensen en mensen die van ’t stad kwamen, was stilaan omgeslagen naar 

een dichtere bewoning en een variatie van mensen met andere afkomst. Zo kozen nogal wat 

Nederlanders in de jaren ’70 en ’80 om in Heide te komen wonen. Het uitzicht, zeker in de 

Heidestatiestraat, veranderde jaarlijks, maar gelukkig bleef ook het mooie van Heide min of meer 

behouden. Ik geraakte betrokken bij meerdere activiteiten die werden ingericht, en ik was af en toe 

ook initiatiefnemer. We namen, samen met enkele handelaars, de start met een open-deur in de 

Heidestatiestraat ter gelegenheid van september-kermis, nu nog jaarlijks terugkerend. Voor de mei-

kermis werd een feest comité gesticht welke tijdens verschillende jaren toch wel heel wat activiteit 

kende. Ludiek uit die periode kunnen we aanhalen 

dat de harmonie Bos en Hei enkele jaren op 

vrijdagavond de kermis op gang schoot met een 

kermisconcert dat gegeven werd vanuit de locatie 

van de botsauto’s. Maar er was meer, talrijke 

wielerwedstrijden, veelal met de wielerclub 

Heidestoempers, brachten animo tijdens de mei-

kermis. Ook het ontstaan van de rommelmarkt (nu 

met de september-kermis) kent zijn ontstaan bij het 

toenmalige kermiscomité. Ook meerdere vieringen 

werden gehouden, zo ook ter gelegenheid van 100 

jaar Cambuus, waarvan wij hiernaast het programma 

van destijds afdrukken. Nog tal van voorbeelden 

kunnen we aanhalen welke wijzen op het gevoel: 

“Heide leeft”. 

Op termijn ben ik er ook zelf komen wonen en ook 

daar voel ik mij goed bij. Thans woon ik in de 

appartementsblok die de gepaste naam “residentie 

Withoefsche Heide“ draagt, verwijzende naar de 

“ruige streek” rondom de Withoef, zo ben ik mijn verhaal begonnen. “Heide vertelt”, de “Acht van 

Heide”, de “dorpsdag”: het zijn voorbeelden van initiatieven waarbij ik erg betrokken ben en welke 

de samenhorigheid van onze wijk ten goede komen! 

Met Heide vertelt willen wij zeker blijven bijdragen om dit alles nog meer te duiden en de 

geschiedenis van dit jonge gehucht niet verloren laten gaan! Vertellen jullie mee! 

(Louis) 

 



 
 

Op zoek naar verhalen rond “Lijn 12”. 
Ondertussen is een werkgroep actief die verhalen wil bundelen rond de spoorlijn “Lijn 12”. Het is 

allemaal vertrokken met teksten en foto’s die wijlen Stan Wagemans heeft nagelaten. De bedoeling 

van de werkgroep is om ergens in de nabije toekomst een verhaal in boekvorm uit te geven welke 

het leven rondom de spoorlijn Essen-Antwerpen beschrijft, zowel in het verleden als het heden. 

We hebben al heel wat info ter 

beschikking om mee te starten, en 

een aantal mensen uit andere 

gemeenten hebben zich ook al 

bereid verklaard om hieraan mee te 

werken. Maar zeker doen wij ook 

beroep op mensen die lezer zijn van 

ons digitale krantje. Wat wij willen 

bekomen zijn: verhalen, anekdotes, 

foto’s, feiten, welke zich op of nabij 

de spoorlijn afspeelden. Zo was er destijds ook het tijdschrift, “Lijn 12”, uitgegeven door meester 

Alois Overlaet vanuit Trefpunt. Mogelijk is er ook wel wat verhaal terug te vinden in deze uitgaven. 

Heeft iemand deze tijdschriften nog?? De werkgroep heeft de bedoeling niet alleen de geschiedenis 

van deze spoorlijn te benaderen maar zeker ook wat de komst van de spoorlijn veranderde voor de 

bevolking eromheen: handel, aftakkingen, toerisme, gebouwen, enz….  

Wie ons kan helpen mag contact opnemen met ons redactieadres vandenbuijslouis@gmail.com . 

Graag! 
(foto Paul Lion) 

Sooi Dictus reed Johan van der Velde aan in 1971 ! 
In 2015 verscheen het boek “De speer van 

Rijsbergen” van auteur John Van Ierland. Het is het 

levensverhaal van de Nederlandse renner Johan van 

der Velde. Toen we het boek lazen kwamen we bij 

een opmerkelijk verhaal uit wat we ook aan de lezers 

van “Heide vertelt”  willen vertellen. Een herfstavond 

in 1971: Johan van der Velde kwam na zijn werk al 

fietsend vanuit Antwerpen door Kalmthout gereden. 

Ter hoogte van het Volkshuis werd hij aangereden.  

Johan zegt dat het zijn fout was, hij was even 

verstrooid en week plots uit. Een autobestuurder kon 

hem niet meer vermijden. Johan viel en hield er een 

flinke pijnscheut aan over. De vriendelijke autobestuurder stelde Johan voor even met hem naar 

zijn woning te rijden om wat te bekomen. Zo gebeurde het ook en zo kwam Johan terecht op de 

hoek van de Kapellensteenweg en de Hollekelderstraat. In die woning merkte Johan onmiddellijk 

dat hij te maken had met een wielerfan, meer nog, hij zag trofeeën staan, en aan de muur hing een 

Belgische kampioenstrui. In 1971 was Johan al een beetje aan het koersen in zijn streek, de 

omgeving van Rijsbergen. Hij had al meermaals deelgenomen aan een jeugdwedstrijd maar was nog 

maar “amateur”, hij moest nog werken voor de kost!  Voor Johan was het gesprek dat hij had met 

de bestuurder van de auto een mooie kennismaking met de Kalmthoutse oud-beroepsrenner Sooi 

Dictus.  Sooi was inderdaad Belgisch kampioen geweest bij de amateurs. Het was Sooi die hem 

goede raad gaf met het oog op een echte wielercarrière, maar gelijktijdig ook waarschuwde voor de 
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gevaren die de wielersport op het 

hoogste niveau inhielden. Sooi 

verzekerde Johan dat hij steeds 

mocht langskomen voor een verder 

gesprek!  Thuisgekomen vertelde 

Johan dit verhaal aan zijn ouders, hij 

gaf aan dat hij de “wijsheid” van de 

Kalmthoutse gewezen beroepsren-

ner ook in daden wilde omzetten. Zijn 

ouders stemde in. Op die manier kon 

Johan de eerste stappen zetten om 

beroepsrenner te worden. Vervolgens bouwde hij een mooie wielercarrière uit, hij werd één van de 

beste renners van Nederland in de jaren ’70 en ’80. Na zijn carrière liep het niet altijd zoals het 

moest, hij balanceerde een tijdje met een verkeerde levenswijze en overwon wat later een zware 

ziekte.  Momenteel gaat het met Johan weer goed! 
(bron: De speer van Rijsbergen, een boek van John van Ierland, uitgegeven door Woordmagie.  

Johan van der Velde is mijn achterneef. Mijn  grootvader Louis van den Buijs was de broer van de grootmoeder 

van Johan,  Cornelia van den Buijs (voor ons tante Key). Zij woonden in Oekel, een gehuchtje van Rijsbergen 

vlak bij de grens met Zundert en Meer (Hoogstraten). 

Foto 1: genomen tijdens de huldigingen van de Wisselbeker Herman Vanspringel, staande voor de laureaten 

zien we Eddy Merckx, Sooi Dictus en Herman Vanspringel. Foto 2: Johan, na zijn carrière actief binnen een 

wielerploeg)  

Operatie “Fazant” was een succes! 
Tijdens het weekend van 21 en 22 oktober had in Nieuwmoer-Kalmthout  een re-enactment plaats 

onder de naam “operation Phesant”. Hiermee werden de bevrijders herdacht van de Britse 21ste 

Army group en de Amerikaanse 104de Infantry Devision. Een 300 deelnemers komende uit 

verschillende landen namen deel. Het werd een groot succes, liefst 3000 mensen verspreid over de 

hele dag waren de aandachtige toeschouwers. De 101-jarige Amerikaanse oorlogsveteraan Frank 

Fabianski  (USA) was speciaal naar deze bijeenkomst gekomen, hij vocht in 1944 mee.  

Lezer Bob Autrique was één van die toeschouwers en stuurde om een berichtje door met in bijlage 

heel wat foto’s waarvan wij er graag een paar publiceren: Beste Louis, een super struise pluim voor 

uw fantastisch blad! Proficiat x 100. Een artikeltje over de operatie Fazant mag niet ontbreken. Ik 

zend u enkele shots genomen op zondag 22 oktober. Het idee om daags nadien 600 scholieren deze 

kampen te laten bezoeken is ook lovenswaardig. 

 



 
 

Buurtkoffie in Dennendael. 
Op dinsdag 7 november vanaf 14u is er opnieuw buurtkoffie in het Ernest Alberthuis in de 

Hortentiadreef in de wijk Dennendael. Deze maal staat er een mini workshop intuïtief schilderen op 

de agenda. Een aangezochte lerares staat te popelen om haar kennis over te dragen aan 

geïnteresseerden. Buren die graag aanwezig zijn maar minder mobiel zijn kunnen vervoer aanvragen 

via het mailadres dennendaelbuurtkoffie@gmail.com  of 0483/04 75 17. Het kunsthuis zelf is 

rolstoeltoegankelijk. 

Reacties naar aanleiding van het 200ste nummer! 
Marc Wauters 
Beste Louis en redactie. Als voormalig uitgever en eindredacteur van weekblad De Echo weet ik 
hoeveel werk er in kruipt om wekelijks een ‘krantje’ uit te geven. Een week is namelijk zo voorbij, 
een week gaat open en dicht. Wanneer men het weekblad leest dan is de redactie al weer bezig aan 
de volgende editie. Tweehonderd edities, gevuld met ingestuurde stukjes, allemaal over Heide en 
bij uitbreiding over Kalmthout. Als voormalig inwoner van Heide kunnen we dit enkel toejuichen en 
hopen, samen met de vele lezers, dat ook nummer 300 er zal aankomen. Proficiat!   
Benny Janssens, oudheidkundige kring Kalmthout 
Weeral een mooi nummer van u. Alvast succes gewenst met het 200ste nummer dat er zit aan te 
komen. 
Marcel van den Heuvel | Beheer Periodieken, Stad Antwerpen | Talentontwikkeling en 
Vrijetijdsbeleving | Musea en Erfgoed Antwerpen | Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
Geachte heer Van den Buijs, zoals ik u vorig jaar in juni meedeelde: Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience neemt uw digitale publicatie Heide vertelt op in haar digitale portaal, en biedt op die 
manier onze lezers ook via die weg de lokale geschiedenis van Heide aan. Uw werk is terug te vinden 
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via de catalogus van de Erfgoedbibliotheek, terug te vinden op:  www.consciencebibliotheek.be. 
Tikt u daar op de zoekbalk “heide vertelt” (voor wie de titel kent), dan vindt u de 
catalogustitelbeschrijving, van waaruit u naar de publicatie kan doorklikken vanaf de link:  

 Online beschikbaar uit de collecties van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience: 872932  

Wie gewoon “heide” tikt, vindt een lijst van wel 1174 hits, dus moet de zoekopdracht wel iets 
verfijnd worden om bij “Heide vertelt” uit te komen. In de filterbalk “tijdschrift” aanvinken, of 
“digitaal”, of “erfgoedbibliotheek hendrik conscience” helpt daar. Wie “heide kalmthout” tikt, vindt 
69 hits, “Heide vertelt” staat daartussen. U bent ondertussen al bijna aan nummer 200, ik moet u 
bewonderen, het is ook echt een mooie en waardevolle uitgave!  
200 keer “”Hip Hip Hoera” voor Heide Vertelt vanuit Beukenhof! 

Een ongelooflijk verhaal maar waar, hier is nummer 200. Het brengt op een zondag over alle 

afstanden heen lezers te samen. Onze lezers nemen op de zondag de tijd om alles over Heide te 

lezen, met alle actualiteit van nu en vroeger. Voor jong en oud met verhalen over vroeger die onze 

jongere generatie ook boeit en inkijk geeft over het leven van toen. In ons woonzorgcentrum 

Beukenhof zijn vele lezers, elke zondag wachtend op hun krantje dat verpozing en leesgenot brengt.  

Bij deze 200ste keer wil ik jullie, ons lezerspubliek, hartelijk bedanken om wekelijks de tijd te nemen 

voor “Heide Vertelt”. Wij, de redactie van Heide Vertelt, blijven verder zoeken naar verhalen van en 

in Heide. Maar dat kunnen we niet alleen en daarom vragen wij om anekdotes, foto’s, verhalen, 

ideeën, documenten, enz… over Heide van vroeger en nu aan ons te bezorgen. Want tenslotte zijn 

het jullie die alle verhalen aan ons overmaken om dan samen in “Heide Vertelt” aan iedereen te 

delen. Paul Witters 
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Heide heeft er een extra gemeenteraadslid bij! 
Jorgo Van Ginneken legde recent de eed af en werd 

hiermee gemeenteraadslid voor onze gemeente. Jorgo 

woont in de Canadezenlaan in Heide en zal zo ook één 

van de raadsleden van de wijk Heide worden. In de 

gemeenteraad volgt Jorgo, Hanne Beyers op die 

ontslag nam om reden van te werkstelling bij de 

jeugddienst van de gemeente Essen. In de 

gemeenteraad hoort Jorgo bij de CD&V fractie. 

Beroepshalve is hij Comercial strategy Manager bij 

Cargill. 

Uit de oude doos: herinneringen! 
In 1995 werd een Anti-rokersketting 

gevormd tijdens de wielerwedstrijd 

“Wisselbeker Herman ”. Op de foto zien we 

hoe de toenmalige burgemeester Dirk 

Erreygers de kop neemt met vooraan op de 

fiets zijn zoon Lode. Daarachter “Miss België” 

Veronique De Kock, en de schepenen Gaston 

Stevens, Laurent Goossens en Rob Rib-bens. 

De foto is genomen in de Foxemaatstraat ter 

hoogte van de feestzaal Den Driehoek. Daar 

lag toen ook de aankomstlijn van de 

wielerwedstrijd. 

 

 

 

De foto hiernaast is een foto van de affiche gemaakt voor Heide-

kermis in 1992. Naast een kermisconcert was er toen daags voor 1 

mei ook een wielerwedstrijd om de kermis te openen.  

 

 

 

 

Laat ons mee genieten van jullie archieven ?? 

 
“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 
58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via 
de website www.binkalmthout.be  
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