
 
 

 

 

Vandaag kerstmarkt in Heide! 
Wie vandaag nog niets heeft gepland moet beslist eens afzakken naar 

het hartje van Heide waar vanaf 10u een kerstmarkt plaatsheeft. Het is 

een initiatief van de horecazaken op het Heidestatieplein in 

samenwerking met “Kalmthout Love Local”. Het “heidetreintje” zal 

vandaag ter beschikking zijn om mensen naar Heide te brengen. In dit 

kader zal de VZW Heide Leeft mee organiseren. Zij organiseren 

verschillende activiteiten doorheen het jaar, de opbrengst ervan gaat 

telkens volledig naar De Kade. Ter hoogte van het Centrum wordt er 

heeeeerlijke soep en kaarsen verkocht ten voordele van De Kade. Op de 

grens tussen Kalmthout en Kapellen -in het voormalige ‘Missiehuis’- bevindt zich vzw Heder, met twee 

afdelingen, ‘Kontiki’ en ‘De Kade’. Zij bieden oplossingen en diensten aan voor mensen met een motorische 

en/of verstandelijke beperking. Dit is een zeer mooi project dat we graag steunen ! Met de steun die De 

Kade ontvangt van onze en andere organisaties kan ze iets extra doen voor haar gasten. Een uitstapje, een 

terrasje doen, … noem maar op. Het doet de gasten telkens deugd.  Kom zondag zeker eens langs ! 

Herinneringen aan “De Stal” 

Jan Francken bezorgde ons enkele mooie 

herinneringen aan manége De Stal. Hiernaast een 

mooie tekening gemaakt door Willy Vandersteen 

waar manége “De Stal” in de Canadezenlaan is 

afgebeeld. De woning die je ziet is nog altijd terug 

te vinden in de Canadezenlaan (nummer 114 ) 

 

 

Op de foto hiernaast is de manege-uitbater Freddy 

Wouters gebruikt als figuur in de strip “Het Rijmende 

paard”, samen met de veldwachter. Mogelijk is Stan 

Geeraerts (veldwachter in Heide) hiervoor het voorbeeld 

geweest! 
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In het album werden ook de paarden in beeld gebracht, één van de paarden, Arabe, was één van de 

lievelingspaarden van Willy Vandersteen en komt in het stripverhaal als het spookpaard in beeld.  

 

 

Stempel van manége De Stal, teruggevonden op de 

kaft van een Suske en Wiske album welke in De Stal 

ter beschikking lag om daar  te lezen! 

 

 

 

Koop geen vuurwerk aan voor oudejaarsnacht!  
De gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel hebben 
samen afgesproken om geen toelatingen meer te geven 
voor het afsteken van vuurwerk tijdens oudejaarsnacht. 
De drie gemeenten behoren tot de politiezone Grens. 
Door dezelfde regels toe te passen op het grondgebied 
van een en dezelfde politiezone, is er duidelijkheid voor 
iedereen. De burgemeesters willen enkel nog een 
toelating geven voor het afsteken van vuurwerk 
bij evenementen. Die beslissing is er gekomen na rijp 

beraad. In de meeste gemeenten in de provincie is de regeling al van toepassing. Veiligheid staat immers 
voorop, en bovendien daalde jaar na jaar het draagvlak voor het afsteken van vuurwerk.   

Kruispunt aan Withof vanaf deze avond volledig terug open ! 
Eindelijk, hoor ik velen denken! De werken aan het Withof (kruispunt Bredabaan – Essensteenweg) komen 
in een eindfase. Tijdens het weekend van 9 op 10 december zal het kruispunt 's nachts geasfalteerd worden. 
Het kruispunt wordt hiervoor volledig afgesloten tussen zaterdag 18u00 en zondag 21u00. Vanaf zondag 10 
december rond 21u00 wordt het kruispunt volledig opengesteld, je kan dan via de Brasschaatsteenweg en 
Essensteenweg weer terug naar Brasschaat. Mogelijk zullen de verkeerslichten nog niet helemaal correct 
afgesteld zijn waardoor bepaalde rijrichtingen wat langer moeten wachten, maar dit zal van tijdelijke aard 
zijn. Enige spelbreker in deze planning kunnen de weersomstandigheden nog zijn! 

 
 

https://www.pzgrens.be/


 
 

Tip! Voor een mooi cadeautje! 
In november 2022 werd het boek “De Kalmthoutse 
Gouden sportgeschiedenis” voorgesteld tijdens de 
viering van 50 jaar sportraad. De eerste druk was 
vrij snel uitverkocht wat de sportraad er toe 
aanzette om een tweede druk te laten maken. 
Hiervan zijn er nu nog enkele exemplaren ter 
beschikking die men te koop wil aanbieden. 
“De Kalmthoutse Gouden sportgeschiedenis” 
geeft een overzicht van de werking van 50 jaar 
sportraad in Kalmthout. Het schets de 
sportgeschiedenis van onze gemeente en brengt 
de voornaamste Kalmthoutse sportfiguren in 
beeld. Het geeft ook een overzicht van de 
sportaccommodatie die de gemeente had of nu 
nog heeft. Daarnaast kan je kennismaken met de 
huidige sportverenigingen van onze gemeente. 
Het is een naslagwerk van 303 bladzijde geworden 
wat niet mag ontbreken in je boekenkast. De 
eindejaarperiode is dan ook een ideale periode om 
een sportief familielid, vriend of kennis hiermee te 
verrassen. Vanaf deze week is het te koop bij de 
Standaard boekhandel of in het gemeentelijk 
zwembad aan de prijs van 20 euro! 

 
 

Deel II: “mijn verdere zoektocht naar grootvader in Les Landes”  
Maart 1918 

Per trein vertrok Josephus Witters vanuit Kalmthout om via Antwerpen naar Brussel te sporen. In Brussel 

aangekomen nam hij de internationale trein naar Parijs. Na één overnachting volgde nog een lange treinreis 

naar Largentière. Om Les Landes, een gehucht gelegen aan de rivier La Ligne, te bereiken moest hij nog een 

viertal kilometer te voet verder. Largentière (07110) ligt in het departement Ardèche (niet verwarren met 

Landes, departement in de regio Aquitaine). De reden dat hij uit zijn voorlopig verlof terug werd opgeroepen 

was zogezegd om gezondheidsredenen(*). Zo zou zijn verblijf in Zuid-Frankrijk zijn verder herstel 

bevorderen. Hij verbleef hier tot november 1918. 
(*) men had omwille van de grote toevloed van gevluchte kinderen een grote nood aan onderwijzers met zorgervaring, wat eigenlijk 

de belangrijkste reden was, maar niet officieel werd gegeven. 

Wat rest er nu nog van de Belgische aanwezigheid en zijn schoolkolonies tijdens WOI in Frankrijk en meer 

bepaald in Les Ardèche waar Josephus Witters in 1918 aanwezig was? Dat ben ik ter plaatse gaan opzoeken. 

Nadat ik op een vrijdagvoormiddag in maart 2021, veel ‘maires’ in de streek had opgebeld kreeg ik tenslotte 

madame le Maire van Chassiers aan de telefoon. Zij beloofde mij verder te informeren door terug contact 

op te nemen en vertelde mij wel dat de naam “Les Landes” niet (of niet meer) gekend is. Maar als ik in de 

buurt was mocht ik altijd eens passeren. Landkaarten geraadpleegd om tot de conclusie te komen dat 

Chassiers slechts op 200 km afstand ligt van mijn vakantieadres in Languedoc. Dus mijn besluit om de streek 

te gaan bezoeken stond vast, en op 25 juni 2021 was het zover, op zoek naar Les Landes. Daar heb ik alle 

dorpjes bezocht zoals deze zijn beschreven en werden teruggevonden in dagboekfragmenten. Maar in de 

praktijk is er niet veel terug te vinden of toch? In Largentière op het gemeentehuis kon men niets vertellen. 



 
 

Daar werd ik doorverwezen naar Office du Tourisme waar ik ook geen verdere informatie kreeg. Van 

Largentière reed ik door naar Chassiers waar ik een afspraak had op het gemeentehuis. Tijdens mijn afspraak 

vertelde ik over de oude schoolkolonies van België tijdens WOI. De secretaris luisterde ook mee en 

herinnerde dat er nog wel enkele oude dossiers zijn overgebleven. We gingen samen naar een stoffig 

kamertje vol met archiefkasten, voorzien van lades. Op één lade daarvan stond geschreven “ancienne 

industrie”. Eén map was gevuld met enkele dossiers over oude bedrijven uit de streek rond de jaren 1900. 

Bij het doornemen van de mappen viel mij direct de naam “Les Landes” op! Bingo! Hierin zat heel weinig 

informatie maar het belangrijkste voor mij: drie foto’s van de vroegere schoolkolonie.  Ik kreeg de toelating 

om deze drie foto’s te kopiëren, waar ik ontzettend blij mee was want dit was voor mij een eerste bewijs. 

De foto’s van zeer slechte kwaliteit bevonden zich in een dossier dat nooit daglicht heeft gezien.  Foto’s die 

nooit zijn opgemerkt. 
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Les Landes en 
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Maar waarom kende niemand meer de benaming Landes of Les Landes? De verkregen foto’s zijn daar 

gefotografeerd in wat toen een Belgische schoolkolonie was. Ik moest en wilde dit gebouw terugvinden.  

Grootvader schreef vroeger: toen we per trein aankwamen in Largentière, moesten we nog vier kilometer te 

voet. Mijn kilometerteller op nul om vanuit het vroegere treinstation te vertrekken. Een paar keer op en af 

gereden en eindelijk een verlaten terrein in de bergen gevonden met gebouwen, nog in betrekkelijk goed e 

staat. Dus hier was de plaats waar de Belgische schoolkolonie was gevestigd, naast de rivier La Ligne. Veel 

foto’s heb ik toen genomen en toon er enkele: Toen ik terugkeerde naar het centrum van Largentière zag ik 

tijdens het binnenrijden een typisch oud Frans mannetje op een bank zitten. Deze man heb ik aangesproken. 

Eerst was hij argwanend maar hij begon toch antwoorden te geven op mijn vragen maar foto’s nemen was 

taboe voor hem. Hij kende als kind de houtfabriek waar zij voor de tweede oorlog vaak hout gingen 



 
 

sprokkelen. In zijn tijd waren er veel arbeiders naar het werk te voet van Largentière naar La Luth gingen… 

La Luth, wat is dat? Hij vertelde dat La Luth de naam was van de  houtfabriek die was gelegen in Les Landes, 

enkele kilometers verderop. Het vroegere treinstation heeft hij ook nog gekend, maar dat is nu volledig 

afgebroken. Dit was een eindstation dat de verbinding met Alès verzekerde. Deze stationsomgeving heb ik 

ook bezocht en daar heb ik nog “sporen” gevonden. Het gaf mij een raar gevoel om te staan op de plaats 

waar mijn grootvader in 1918 is uitgestapt voor zijn nieuw avontuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste foto’s van de gebouwen waarin vroeger de Belgische schoolkolonie was gevestigd 

Oude postkaart en op de cirkel “opname standpunt” ben ik gaan staan om enkele opnamen te maken 

 

 

 

 

Foto 1                                             Foto 2                                      Foto 3 



 
 

De schoolkolonie was dus vroeger gevestigd in de gebouwen waar een 

houtfabriek (La Luth) was gevestigd, gelegen in Les Landes. Alle activiteiten zijn 

daar gestopt in 1957. De benaming Landes komt van de rivier La Lande die 

samenvloeit met de rivier La Ligne en samen uitmonden in de rivier Ardèche. Bij 

bezoek aan de archieven Filles de l’enfant de Jézus Dunkerque, heb ik gedeelde 

fragmenten teruggevonden die het leven beschrijven in de kolonie Les Landes. 

Deze documenten mag men inkijken doch fotograferen of scannen is verboden. 

Deze fragmenten komen uit het dagboek van Les Landes, waarin de 

leerkrachten, op vraag van directeur Renson, gebeurde verhalen over het 

dagdagelijkse leven hebben neergeschreven. Uiteraard werden alle teksten in 

de Franse taal geschreven en omwille van de authenticiteit heb ik deze ook zo in 

mijn boek weergegeven. 

Graag geef ik u twee verhalen uit dit dagboek (vertaald vanuit het Frans) 

3 juni 1918 

Noodlot en tegenslag  

In de schoolkolonie is eindelijk een nieuwe leerkracht aangekomen. Het is de 31-jarige Jules Bourgois uit 

Poperinge. Hij zal samen met onze collega’s instaan voor het onderwijs bij 196 jongens die allen uit de 

Westhoek afkomstig zijn. Aan de andere kant heeft onze directeur ook een vraag gekregen van dokter 

Roskam, directeur van het hospitaal in Sint-Idesbald, om dringend enkele zusters Paulinen, afkomstig van het 

klooster Bailleul op te vangen. Vandaag om 4 uur is iedereen hier erg opgeschrikt en in rouw. Eén onzer 

collega’s is gaan zwemmen in de rivier La Ligne, die loopt langs ons domein. Hij werd verrast door een 

stroomversnelling, op een plaats waar het water meer dan drie meter diep is. Hij verdween onder water en 

ondanks meerdere pogingen van onze directeur en enkele collega’s, die direct in het water zijn gesprongen 

om hulp te bieden, werd het slachtoffer pas na 25 minuten teruggevonden aan de kant van het water. We zij 

allen in diepe rouw. De misviering voor de overledene zal doorgaan in het kleine kerkje van Chassiers. Daar 

schenkt de gemeente een stukje grond op het plaatselijke kerkhof, met een concessie voor 30 jaar, om onze 

onderwijzer te begraven (*). Het slachtoffer, Vanherck is in 1914, tijdens de verdediging van Luik, gevangen 

genomen door Duitse soldaten en heeft twee jaar in een strafkamp doorgebracht. 
(*) Tijdens mijn bezoek van 25 juni 2021 ben ik ook dit kerkje gaan bezoeken. Van het graf was niets meer terug te 

vinden, het kerkhof heeft intussen ook een nieuwe rustplaats gekregen  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 juli 1918 

De kinderen staan elke morgen om 6u30 op om zich te wassen, om 7u00 is er gebed gevolgd door een 

misviering tot aan het ontbijt van 7u30. Daarna hebben de jongens één uurtje ontspanning tot 9u00. Dan 

volgen er lessen die duren tot het middageten van 12u00. De namiddag begint om 13u00 met één uurtje 

ontspanning en vanaf 14u00 worden er allerlei karweitjes uitgevoerd, onderhoud van de groentetuin, plukken 



 
 

van bladeren van de moerbeiboom en verder tuinieren. Om 17u00 is het avondeten voorzien waarna de 

jongens nog een half uurtje ontspanning krijgen tot de tijd is om naar de slaapzalen te gaan. In de periodes 

buiten de schoolvakanties hebben de jongens ’s morgens les van 9u00 tot 10u30 en in de namiddag van 

14u30 tot 15u30 en dan is er studie voorzien van 16u15 tot 17u45. 

Ik heb een zeer lange weg afgelegd en heb dankzij deze zoektocht mijn grootvader leren kennen als een held.  

Volgende week nog een “epiloog” 
(bijdrage van Paul Witters) 

Het muziekkorps van de Chiro! 
Twee weken geleden publiceerden 
we deze foto al eens en vroegen 
we of iemand er de namen van de 
leden van het korps kon 
bijplaatsen. Marc Bonroy, nu 
wonende in Lier, maar een oud 
inwoner van ons dorp, stuurde ons 
een mailtje met de namen: 
Boven vlnr: Jan Alen, Jozef Van den 
Heuvel, Eddy Marstboom, Paul 
D’house, Marc Bonroy.  
Middelste rij vlnr: Francis 
Claessens, Guido Van Overveld, 
Puk Bolsens, Jan Franken, Ludo 
Vermeiren. 
Daarvoor: Robert Van Heybeeck en 
Hugo Van Heybeeck en helemaal 

vooraan Jaak Van Tichelen en Gilbert Janssens. Marc wist ons ook nog te vertellen dat de foto genomen werd 
naar aanleiding van de viering van een eremis, maar van welke priester weet hij niet meer! 

Denyse De Wael overleden. 
In haar woning in de Heidestatiestraat overleed op 7 december 2023 Denyse De 
Waele, echtgenote van Stan Cassimon. Denyse werd op 19 januari 1938 in Kapellen 
geboren. Zij groeide op in Kapellenbos en woonde haar leven lang afwisselend in 
Kapellenbos en Heide. Zij was moeder van twee zonen en één dochter en de bomma 
van  8 kleinkinderen. De familie zal in intieme kring afscheid nemen van Denyse. Zij 
rust in vrede! 

 
 

 

 

 
“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 
2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de 
website www.binkalmthout.be  
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