
 
 

 

 

10 jaar geleden won Kevin Pauwels de laatste Kalmthoutse Int. veldrit! 
Op 15 december 2013 om 18u30 werd in Kalmthout de laatste Internationale veldrit gereden op een volledig 

verlicht parcours. Ook al was het een nieuwe invulling, zo ’s avonds bij kunstlicht, het heeft niet mogen zijn 

om deze traditie verder te zetten. Er was die avond een beetje vreugde toen niemand minder dan de 

Kalmthoutse veldrijder Kevin Pauwels de editie won, voor Lars van der Haar en Klaas Van Tornout. Voor de 

organisatoren was het een niet zo blije avond, er moest financieel heel wat goedgemaakt worden van 

tegenslagen uit het verleden. Zij merkten die avond al op dat er een veel te magere opkomst was om de kas 

terug op orde te brengen. Toch kende de Kalmthoutse organisatie enkele hoogtepunten maar gelijktijdig ook 

dieptepunten, deze waren vooral te wijten aan weersomstandigheden. 

De internationale veldrit van Kalmthout startte in 1991, voordien waren er in Kalmthout vanaf 1964 jaarlijks 

veldritten geweest ter hoogte van het lokaal Den Driehoek georganiseerd door Heikant-sport. Men kon daar 

gebruik maken van de weilanden op de plaats waar nu 

het sportpark Heikant is gevestigd. Rond de jaren 80 

begon men in de Foxemaatstraat meer en meer te 

bouwen zodat er in 1985 werd besloten uit te wijken 

naar het Muguetbos (park Gitok). Het waren telkens 

veldritten voor de amateurs en de jeugd. Meer en meer 

werden deze veldritten minder aantrekkelijk en was het 

organiseren ervan meer een last dan een deugd. Marcel 

Pauwels, erg begaan met het veldrijden, broer van 

veldrijder Jos Pauwels, en vader van de jeugdige crosser 

Dirk Pauwels, kwam met het idee op de proppen om een Internationale veldrit op poten te zetten. Na flink 

wat discussie werd besloten het te doen. Vervolgens werd er uitgekeken naar een geschikte omloop, de toen 

gebruikte omloop was daarvoor veel te klein. Na wat zoeken viel de keuze op het industrieterrein Bosduin. 

Al vlug konden de nodige contacten gelegd worden en, vooral, de nodige financiële middelen  gevonden 

worden. Maar dan kwam de eerste tegenslag er al aan, het regende die dag in december 1991 pijpenstelen 

van ’s morgens vroeg tot s ’avonds laat. Resultaat was natuurlijk dat er weinig volk naar Bosduin afzakte om, 

nochtans een veldrit met enkele vedetten aan de start, te bewonderen. De eerst winnaar werd Danny De 

Bie voor Pascal Van Riet en Dirk Pauwels. De club moest meteen aankijken tegen een verlies van 100.000 BF, 

terwijl er nog geen reserve was. De vereniging had wel ontdekt dat dit de goede formule was en besloot om 

er toch mee door te gaan. Zo groeide stilaan een meer stabiele en succesvolle organisatie en zo kon, samen 

met een paar extra activiteiten, de schuld weggewerkt worden. Begin de jaren ’90 was het ook de periode 

dat het veldrijden, vooral in Vlaanderen, een groter succes begon te kennen. Op die manier geraakte de 

Internationale kalender overvol, vooral door de Vlaamse wedstrijden. De wedstrijden werden toen 

ingedeeld in categorieën (1, 2 en 3). Kalmthout startte als nieuwkomer in cat.3. Meer en meer werd het, 

door die overvolle kalender, belangrijk dat je naar een hogere categorie kon gaan om alle vedetten aan de 

start te krijgen. Vooral door het meer professioneel te gaan organiseren, en nieuwigheden in te voeren, 
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maakte de Kalmthoutse veldrit voortuitgang en kon ze haar promotie naar 2de en 1ste categorie op relatief 

korte tijd afdwingen. Vanaf de eerste veldrit behoorde de veldrit van Kalmthout ook tot een competitie, de 

“Gazet van Antwerpen trofee”. Op die 

manier kreeg de wedstrijd ook meer aanzien 

en kwam er jaarlijks meer en meer volk naar 

Bosduin afgezakt. Om echt de massa al naar 

de heidegemeente te lokken was de ligging 

van Kalmthout, helemaal in het noorden, en 

ook wel de belangstelling van onze 

Kalmthoutse bevolking een handicap. Om 

een vergelijking te maken met Loenhout, 

daar haastte zich het ganse dorp naar de 

jaarlijkse veldrit!  Toch kwam er die eerste 

jaren meer en meer belangstelling en ook 

het gebeuren rondom de veldrit groeide. Er was ook  belangstelling gekomen voor het veldrijden van de 

televisie. Na verschillende samenvattingen, vooral in het nieuws en sportweekend, was er in 1999 voor het 

eerst een rechtstreekse uitzending op VRT vanuit Kalmthout. In 1993 was de Kalmthoutse veldrit al categorie 

2 geworden en na een intense jurering kon de organisatie het jaar nadien naar de 1ste categorie doorstoten. 

Dat maakte dat de eerste wereldbekerwedstrijd in Kalmthout al in 1999 doorging en dat dit in 2002 nog eens 

kon herhaald worden met Richard Groenendaal als winnaar. Ondertussen rommelde het meer en meer in 

het veldritwereldje om een plaatsje op de kalender te verwerven. Vooral door toedoen van de vroegere 

voorzitter van de KBWB, Laurent De Backer, (toen ook voorzitter van de UCI-veldritcommissie) was zowat 

elke Belgische wedstrijd categorie 1 geworden, een strenge jurering vooraf bleek vanaf half de jaren ’90 niet 

meer nodig, het werd een boeltje. De organisatie Kalmthout probeerde om die reden dan maar een vaste 

plaats te krijgen in het wereldbekercircuit en dat lukte ook wel enkele jaren: Koksijde, Zolder en Kalmthout 

waren toen de Belgische organisaties. Van 2005 tot 2010 werd de 

wereldbeker jaarlijks naar Kalmthout gehaald. Hierdoor groeide 

de wedstrijd van Bosduin, die ondertussen de naam “Vlaamse 

Industrieprijs Bosduin” had meegekregen, tussen 1999 en 2010 uit 

naar een wedstrijd die aanzien had in binnen- en buitenland. Wel 

bleef een massale volkstoeloop, een optimale sponsoring, en een 

goed bezette VIP, wat uit. Hierbij speelden niet alleen de 

weersomstandigheden parten, soms ook wel de concurrentie. En 

dan kwam de veldrit van 2009!  Al enkele dagen vooraf waren de 

weervoorspellers het eens, als je komende zondag niet echt 

ergens moet zijn, blijf dan thuis! Voorafgegaan door een flinke 

vorstperiode viel die dag in december de eerste sneeuw van het 

jaar. Heel wat supporters hadden, ondanks dat het een flink 

bezette wereldbekerwedstrijd was, gekozen om thuis te blijven en 

het spektakel op TV te volgen. Resultaat, veel te weinig volk wat 

een eerste financiële strop tot gevolg had. Alle hoop dan maar op 

de organisatie van 2010. Je kan het haast niet geloven maar die 

week dezelfde voorspellingen als het jaar voordien, erger nog! Het 

zou op zaterdag al beginnen te sneeuwen en alle wegen zouden 

op zondagmorgen onberijdbaar zijn. Het kwam ook uit!  De meeste renners en betrokkene geraakte amper 

op tijd in Kalmthout door onberijdbare wegen en de weinige toeschouwers (vooral uit de omgeving) die het 

toch waagden moesten soms gevaarlijke toeren uithalen om er te geraken!  Toch kon alles doorgaan en kon 



 
 

de VRT extra mooie beelden maken van 

het veldrijden, maar de organisatoren……. 

zij keken aan tegen een nog grotere 

financiële put. Na twee jaar dezelfde 

tegenslag te kennen was de kas nu wel 

meer dan leeg!  Op kortingen van de UCI of 

van de renners moest niet gerekend 

worden, de volle pot moest op tafel 

komen! Op de koop toe begonnen in die 

periode meer en meer organisatoren 

belangstelling te krijgen voor de 

wereldbeker en wilde ook de UCI wel wat 

anders. Kalmthout kreeg in januari 2011 te 

horen dat zij niet langer bij de wereldbeker konden horen en vervangen werden door een nieuwe 

organisatie, deze van Golazo in Namen. We moesten ervaren dat organisatiebureaus hun intrede hadden 

gedaan in het veldrijden en stilaan maar zeker het laken naar hun kant aan het trekken waren. Erger nog was 

dat Kalmthout door het verlies van de wereldbeker een nieuwe, slechte, plaats op de kalender kreeg, het 

werd de laatste zondag van oktober. De organisatie zette alles op alles om toch maar door te gaan en het 

gat in de kas te dumpen. Maar weer was de weermaker de spelbreker!  Deze maal geen sneeuw maar wel 

een temperatuurtje van om en bij de 25°, eind oktober! 

Resultaat, bijzonder lage opkomst voor deze veldrit bij het 

nog prille begin van het veldritseizoen! Het gat in de kas 

bleef er!  Ook op het vlak van rechtstreekse uitzending was 

er na het verlies van de wereldbeker een wijziging gekomen. 

De VRT, die ondertussen al heel wat andere engagementen 

was aangegaan, kon onze veldrit er niet meer bijnemen. Er 

kwam een oplossing via VT4, zodat er toch nog een 

rechtstreekse uitzending kon gegarandeerd worden aan de 

sponsors, belangrijk!  Het jaar nadien, opnieuw een datum 

in oktober, wel wat minder warm die dag, wat meer volk naar Bosduin, maar zeker niet de massa. De kas 

kon terug iets aangroeien maar het gat bleef wel bestaan. En dan kwam  2013. Na lang lobbyen kregen we 

terug een datum in december. VT4 kwam af met het voorstel om er een avondcross van te maken op een 

volledig verlicht parcours. Het was voor de organisatie de enige mogelijkheid om haar cross nog rechtstreeks 

op TV te brengen. Gezien hierbij een grote samenhang was met het sponsorgeld was de keuze vlug gemaakt. 

Het werd weer geen al te beste beurt, er zakte veel te weinig toeschouwers af naar Kalmthout. De rekening 

was vlug gemaakt en er werd besloten dat het zo niet meer verder kon. De handdoek werd in de ring 

geworpen, de roddels konden beginnen!   

Persoonlijke getuigenis! 

Voor mij zelf was dit een beetje mijn levenswerk. Ik was in 1975 toegetreden tot het bestuur van Heikant-

sport en groeide mee op in deze sport, een sport waarvoor ik steeds meer en meer interesse kreeg. Toen we 

in 1991 besloten Internationaal te gaan ben ik mij er, samen met Marcel Pauwels en nog een handvol 

mensen, nog meer in gaan verdiepen en ben ik verder doorgegroeid naar wat men noemt “de organisator”. 

Niet iedereen kon of wilde volgen. Toen we internationaal gingen hadden we dat ook een beetje ingesc hat, 

om die reden hadden we binnen Heikant-sport al vanaf het begin een afdeling wielerclub gesticht om dit 

alles gescheiden te houden en mensen te kunnen aantrekken die nog meer met het veldrijden begaan waren. 

Na de organisatie van de eerste wereldbekerwedstrijd vond men binnen het bestuur van Heikant-sport (toen 

nog de moedervereniging) dat het allemaal wat te ver ging en dat de financiële risico’s te groot waren. We 



 
 

wilden ons ook meer juridisch en financieel 

gaan indekken en zijn dan overgegaan naar 

een volledig aparte vereniging, de VZW 

Wielerclub Bosduin werd zo in het 

magische jaar 2000 gesticht. Met deze 

vereniging, en met een aantal nieuwe 

mensen, gingen we verder. De veldrit 

Bosduin groeide voor mij uit tot veel meer 

dan een hobby. Door op beroepsvlak ook 

een grotere verantwoordelijkheid op te 

nemen was dit niet altijd gemakkelijk. Ook 

het omringen met de juiste mensen, om het 

geheel en de ideeën telkens weer waar te 

maken, was niet gemakkelijk. De steun en het vertrouwen was er wel, maar dit was op bepaalde vlakken 

niet genoeg. Uiteindelijk moesten we in 2013 de VZW Wielerclub Bosduin, na de beslissing om te stoppen 

met de Internationale veldrit, op non-actief zetten. Met enkele mensen hebben we vervolgens een nieuwe 

VZW gesticht, de microbe voor het wielrennen bleef. Deze VZW, Wieka zorgt nu voor een aantal wedstrijden: 

de Acht van Heide, de Menorial Jaro De Bruyne en de Turfkoers in Nieuwmoer zijn voorbeelden. Zeker 

minder stresserend, dat wel, maar eigenlijk heb ik toch wel een beetje spijt dat het allemaal zo is gelopen. 

Hier tien jaar later naar terugkijken geeft dan ook een dubbel gevoel!  Wij zouden ook moeten ervaren 

hebben dat organisatiebureaus de organiserende verenigingen hebben verdrongen, en vermoedelijk zou dat 

met onze organisatie niet anders zijn geweest. Anderzijds zijn er op Bosduin heel wat minder mogelijkheden 

overgebleven om nog een aantrekkelijke omloop te maken, dit door het alsmaar optimaler gebruiken van 

de industriegronden daar. Wat ik persoonlijk vind dat is dat Kalmthout toch wel een beetje fier mag blijven 

op wat in die jaren op dat vlak is gepresteerd! 

Louis. 

(in het boek “de Kalmthoutse GOUDEN sportgeschiedenis kan je hierover nog meer lezen, het boek is nog te 

koop bij de sportdienst van de gemeente Kalmthout (zwembad) en tijdelijk in boekhandel De Standaard. 

De gebruikte foto’s: foto 1: Jos Pauwels aan het werk tijdens de veldrit aan lokaal Den Driehoek, op deze 

plaats is er nu het sportpark Heikant;  foto 2: podium veldrit 1993 met winnaar Danny De Bie, Paul Herijgers 

en Adri van der Poel; foto 3: Tom Meeusen uit Essen wint de wereldbekerwedstrijd in 2009; foto 4: een foto 

van het sneeuwlandschap in 2010; foto 5: ondertekening van het contract met VT4, op de foto organisator 

Louis van den Buijs en Chris Mannaerts van VT4; foto 6: het bestuur van de Wielerclub Bosduin in 2020: 

bovenaan Ron van Namen, Walter Cox en Steve Coveliers, midden Jackie De Laat, Nadia Goossens, Adri 

Mathijssen en Jan Van Iersel, onder Tom van den Buijs, Louis van den Buijs, Patricia Van Landeghem, Ria 

Vermetten en Ludo Oerlemans.)  

Heide en Kapellenbos in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70! 
Als geboren in Kapellen op 26 juli 1943, en opgegroeid in Kapellenbos, kan ik misschien iets bijdrage met 
nieuws uit die tijd. Mijn naam is Michel. Vanaf het moment dat ik kon lopen, zat ik al in de Kalmthoutse heide 
in het mooie zand te spelen. Wij woonde in de buurt van de Vijverlei, met uitkijk op café jagersrust  waar 
Yvonne meestal achter de tapkast stond, en in de namiddag de Leon. Zij hadden twee zonen en later 
opgevolgd met nog twee dochters. De oudste zoon, Jan de Crom, is later getrouwd met een dochter van de 
Cambuus in Heide. Er was toen nog een café, met name Hotel Ter Heide, gevestigd in de bocht ter hoogte 
van de Prins Albertlei op de grens van Kapellen-Kalmthout, aan de linkerkant. Dit pand is later veranderd in 
een kapsalon. Ten tijde van Hotel ter Heide, was dit ook een bekende stopplaats voor onze pastoor De Preter.  



 
 

Deze brave man ging meestal elke maand met zijn bromfiets, leek op een 
scooter, verschillende rijke apostelen bezoeken, zoals bekend, voor een 
enveloppe met inhoud. Hij begon zijn ronde altijd in de Franselei, langs de 
Duinendreef, om dan uiteindelijk in de Vijverlei uit te komen, en zo direct 
in het café Jagersrust te belanden. Dat hotel Ter Heide zijn volgende 
stopplaats was is hier nu wel duidelijk. Het gebeurde ook wel eens dat onze 
pastoor de weg kwijt was en plots in de gracht verdween. Wij hebben toen 
onze weledele man er uitgeholpen. Van hotel Ter Heide richting Heide, had 
je vroeger aan de linkerkant een groenteboer en daarnaast een 
kruidenierswinkel met de toen nog beroemde fort- zegeltjes. Verder had 
je dan links ook café Withoef. Daar tegenover had je een grote vijver waar 
altijd een witte houten sloep in het water lag. Wij hadden onze eigen vijver, 
dat wil zeggen in het domein van Professor Jozef Muls, aan het begin van 
de Vijverlei, uitgestrekt tot aan de Duinendreef noemde het hele gebied 
“De Marentak”, het was volledig eigendom van de Professor. Wij mochten 
daarin zwemmen, en in de winter ook schaatsen, mijn vader goed bevriend 
met Jozef Muls, vandaar. In Kapellenbos was er nog meer nieuws om te 
melden. Dat Karel Elst de vaste orgelspeler was van de St Jozefkerk in Heide 

was wel bekend, maar dat zijn zoon Eric Elst, later een beroemd 
sterrenkundige werd, is minder bekend. Eric woonde in de 
Kapellenboslei, zijn geboortehuis het Doornroosje staat er nog altijd 
op het nummer 5. Daarachter heeft Eric zijn eigen huis met een 
planetarium laten bouwen. Kapellenbos had ook een station, en een 
station dame die s’ morgens altijd de deuren opende. Zij woonde 
vlak op de hoek bij de slagbomen aan de rechterkant. Wij mochten 
daar toen onze fiets stallen. Zij heette Carolientje. Zoals er in Heide-
Kalmthout “Stanneke de garde” was, zo was er ook een wijkagent in 
Kapellenbos. Op de hoek van de Kapellenboslei – Kalmthout-
steenweg 107 staat nu nog een witte kleine villa met rietdak. Naast 
de poort rechts was vroeger een muurtje gemetseld met een 
arduinen steen met het opschrift “Gemeente Kapellen” en 
daaronder “POLITIE”. Er was ook een kleine lantaarn met “politie” 
als inscriptie boven op de muur geplaatst. Om ook het raadsel van de Golflei nog even op te lossen! Er is 
daar nooit sprake geweest van asfalt, wel is er vanaf de Kalmthoutsesteenweg tot zelfs ver op de Golfclub, 
tot aan de receptie, een betonnen baan aangelegd. Deze was zo glad als een spiegel, dit was voor ons destijds 
een prachtige rolsschaatsbaan. Heel Kapellenbos heeft daar leren rolschaatsen, toen waren er ook nog niet 
zoveel auto’s!  
(ingestuurd door Michel Euler, Kapellenbos) 

Jef Jacqmain overleden 
Op 8 december overleed in Klina, Kalmthoutenaar Jef Jacqmain. Jef werd geboren 
in Antwerpen op 14 januari 1947, maar kwam al vanaf zijn geboorte in Kalmthout 
wonen. Hij was de zoon van de eerste Kalmthoutse politiecommissaris Edmond 
Jacqmain. Edmond werd in 1947 aangesteld in deze functie en ging vanaf dat 
ogenblik het “schoolhuis” bewonen (hierover schreven we zopas nog in Heide 
vertelt). Al op jonge leeftijd ging Jef mee aan het werk bij zijn overbuur Louis De 
Laet (handelaar in gassen, kachels en fietsen). Louis had zijn handelszaak in het 
pand waar nu de broodjeszaak “Petit Paris” is gevestigd. Enkele jaren later nam 
Jef de zaak over van Louis De Laet. Op die manier begon de naam “Jacqmain” 
bekend te klinken als leverancier van kachels, gas en fietsen. Destijds hoorde daar 
ook nog een grote “toer” bij. Er werd nog veel butaan- en propaangas aan huis 



 
 

geleverd vooral in Kapellenbos en Heide. Na weer enkele jaren daar handel te hebben gedreven kocht Jef 
café ’t Kraantje op de hoek van de Kapellensteenweg en de Driehoekstraat en ging hij in dit pand zijn handel 
verderzetten. Nu was Jef het al enkele jaren wat rustiger aan gaan doen en werd zijn zaak verder gezet door 
zijn zoon Olivier, die zich vestigde in de Sint-Jozefslaan in Heide. Van Jef werd gisteren afscheid genomen in 
de Onze Lieve Vrouwekerk in Kalmthout centrum. Hij rust in vrede! 

Muzikale buurtkoffie in Dennendael! 
Op dinsdag 19 december vanaf 14u bent u 
welkom bij de buurtkoffie voor een 
muzikale middag, de leden van het koor 
“Kreavocale” zullen zowel eigen liederen 
als kerstliederen komen zingen. De meeste 
teksten zullen geprojecteerd worden zodat 
iedereen uit volle borst kan meezingen! De 
begeleiding van het koor is in handen van 
onze buur, pianist Tony Broucke. Zoals 
altijd staat de thee/koffie weer klaar. 
Indien er iemand vervoer wil laat het even 
weten (0483047517) of via de mail: 
dennendaelbuurtkoffie@gmail.com. Het 
Kunsthuis Ernest Albert, Hortentiadreef 31 
is rolstoel toegankelijk. 

 

Oudste Kalmthoutse bewoner werd 104! 
Irma Van den Bergh vierde op 11 december haar 104de verjaardag in 

Beukenhof in Heide. Ze is momenteel de oudste bewoner van onze 

gemeente. Om dit te vieren heeft onze burgemeester, Lucas Jacobs, 

uitgebreid tijd gemaakt om er bij te zijn. Irma werd geboren in 

Ossendrecht (NL) op 11 december 1919, zij was gehuwd met Rik 

Broos. De familie werd uitgebreid met vier kinderen, één zoon en drie 

dochters en ondertussen ook drie kleinkinderen en drie 

achterkleinkinderen. Samen hebben zij nog hun 70 jarig huwelijk 

gevierd, Rik overleed in 2013. Rik was een aannemer schilderwerken. 

Het koppel woonde vele jaren in de Culturalaan. De zorg voor haar 

gezin kwam op de eerste plaats maar toen ze later met pensioen ging 

bleef ze nog altijd 

heel goed bezig. Haar 

tuin was altijd piekfijn in orde en vanaf haar 65ste ging het 

koppel nog samen dansles volgen. Veel wandelen en fietsen 

hoorde er ook bij en wanneer ze thuis was maakte ze veel 

kunstbreiwerkjes. Op haar postzegelverzameling is zij ook 

heel fier, het was een bezige bij! Om haar verjaardag extra in 

de verf te zetten kreeg ze een mooie bos bloemen 

geschonken door de Koning en de Koningin. Namens heel 

Heide wensen wij haar een dikke proficiat, heel Beukenhof 

vierde mee! 
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“Het verhaal van een ongelooflijke zoektocht… 
Epiloog - volgend op deel I & II 
De wonderbaarlijke reis in het verleden heeft na lang en diepgaand zoekwerk het resultaat opgeleverd dat 

ik heb neergeschreven in een boek, getiteld: “Uit de schaduw van het Verleden”. 

Dit boek omvat in 150 pagina’s veel foto’s, teksten en legerdocumenten over mijn grootvader.Na de 

oorlogsjaren heeft hij tot na zijn dood nog moeten vechten tegen een Belgische verfranste administratie. 

Het is spijtig om te moeten vaststellen dat de Belgische Staat pas op 3 augustus 1929, na het overlijden van 

Josephus Witters, zijn dossier terug heropend heeft om een herziening te bekijken en te constateren dat de 

vroegere berekeningen inzake te betalen vergoedingen en soldij, fout was. Met deze berekening heeft met 

geen rekening gehouden met zijn verblijf in Frankrijk. Een periode van 19 maanden werd vergeten en 

desondanks zijn schrijven en bewijzen heeft men dit pas later gecorrigeerd. Na zijn dood heeft hij postuum 

nog zijn frontstrepen ontvangen. Nota’s en geschriften, fragmenten van teksten, foto’s, legerdocumenten 

en nog zo veel meer heb ik als basis kunnen gebruiken om de echtheid van dit verhaal te schrijven. Echt en 

waargebeurd. Het is emotioneel en raar hoe men uiteindelijk het leven van Josephus Witters kan doen 

herleven. Zoeken en blijven zoeken loont, heel veel uren werk met de nodige contacten leggen levert 

resultaat. In mijn lange (tweejarige) zoektocht heb ik met verbazing kunnen vaststellen hoe bereidwillig alle 

mensen zijn om te helpen waar ze kunnen. Dit gaf mij steeds de moed om verder te zoeken in een verleden 

van zwarte oorlogsjaren. Ik bewonder nog steeds de moed en vechtlust van alle soldaten die als helden 

hebben gevochten voor hun vaderland. De toekomst mag dit nooit vergeten en dankbaar blijven voor zij, die 

voor onze toekomst van vrijheid hun leven hebben gegeven. Nogmaals gaat mijn diep respect en dank naar 

Kapitein Kommandant Franky Vandaele voor zijn medewerking. Grootvader zijn dossier lag reeds klaar en ik 

mocht ter plaatse veel noteren, fotograferen en scannen. Gelukkig zijn er flarden van zijn geschreven teksten 

aan het front bewaard gebleven. Eveneens gemeende dank aan Ville de Calais en Noël 

Givignet ,die mij de volledige vrijheid hebben gegeven tijdens mijn zoektocht. Ook ben 

ik heel dankbaar dat ik teksten uit de archieven heb mogen overschrijven geschreven 

door mijn grootvader tijdens zijn verblijf in Les Landes – Archieven van de Belgische 

Schoolkolonies WOI. 

 (op)Sporen volgen 

    Wij moeten eren het erfgoed van hen 

    die ons zijn voorgegaan, vermeerderd 

    en verbeterd, over te dragen aan 

    de geslachten die na ons komen 

(bijdrage van Paul Witters) 

 

 
“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 
2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de 
website www.binkalmthout.be  
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