
 
 

 

 

Een zalig kerstfeest voor al onze lezers! 

Verschijnen zo daags voor één van de mooiste feestdagen 

van het jaar geeft ons de gelegenheid om iedereen een mooie 

en zalige feestdag toe te wensen. Kerstmis en Nieuwjaar zijn 

de feestdagen bij uitstek die vrede en hoop moeten brengen. 

Wij wensen elkaar dat zeker toe maar niet de hele wereld is 

mee met dit verhaal. De oorlogen in Oekraïne en Palestina, 

die momenteel het nieuws overspoelen, bewijzen dit, om 

dan nog niet te spreken over de vele andere oorlogen die zich 

in de wereld afspelen en amper in het nieuws komen. Hopen 

op vrede, en zo vlug mogelijk, dat is wat heel wat mensen in 

deze wereld elkaar deze dagen toewensen, zeker in de landen waar een oorlog aan de gang is. Wij hebben 

het niet in de hand, zoveel factoren spelen een rol in conflicten die ontstaan en escaleren.  Wereldleiders, 

zoals Poetin, die uit zijn op macht, hebben er alles voor over om hun wil door te voeren ten koste van vele 

mensenlevens! Wat wij meestal wel in de hand hebben dat zijn “kleine” conflicten die soms ontstaan in onze 

kringen, laat ons dezer dagen hieraan denken en waar mogelijk een inspanning doen om deze weg te werken, 

om alzo voor iedereen een aangename leefomgeving te waarborgen! 

De Kalmthoutse Heide door een “Hollandse” bril! 
Gilbert Uitdenhouwen bezorgde ons een artikel verschenen in “Zeeland magazine”, op 1 september 1976. We 
publiceerden eerder al hoe een aantal mensen de Kalmthoutse Heide beleefden en beschreven in die jaren, 
vandaag willen we samen met jullie even genieten van hoe de Zeeuwse pers destijds de Kalmthoutse heide 
zo mooi beschreef en dit de Zeeuwen aanpraatte.  
Rustig wandelen, lekker eten in de nabije Kempen! 
De Kalmthoutse heide is ook een beetje Zeeland! 
Wonen, of vakantie houden in Zeeland, en de heide op gaan, het lijkt bijna onmogelijk. Toch is het niet zo 
onwaarschijnlijk als men bedenkt dat een autoritje van even drie kwartier vanuit Goes de mens al naar een 
enorm heidecomplex kan voeren: de Kalmthoutse Heide. Een gebied, dat een nog vrijwel ongerept 
heidelandschap toont, met zijn typische flora en fauna. Een gebied, dat  in trek is bij vele toeristen en 
natuurliefhebbers (dat zijn niet altijd dezelfde), maar desondanks nog heel wat stille en mooie plekjes 
herbergt. Dat kan ook wel op een terrein, dat bij elkaar 1800 hectare groot is! De Kalmthoutse hei ligt op 
Belgisch grondgebied en is een natuurreservaat, dat voor een groot deel onder de hoede van het Belgische 
Ministerie van  Landbouw, directie Water en Bossen, staat. De heide is onder meer leefterrein van een groot 
aantal vogelsoorten, waaronder zeer zeldzame. Hoewel het gebied voor het merendeel vrij toegankelijk is, 
zijn sommige gedeelten wel eens tijdelijk gesloten, omdat dit broedterreinen zijn. Dat betekent dat honden 
er niet los mogen lopen, maar aan de riem gehouden moeten worden. Het is een wandelgebied bij uitstek, 
met in totaal een 35 kilometer aan wandelpaden. Het mooist is de heide uiteraard in haar specifieke bloeitijd, 
maar zowel in de zomer als in de winter is de Kalmthoutse heide de moeite van het bezoeken waard. Mits … 
de bezoeker de juiste instelling heeft, en van de natuur kan genieten zonder deze te beschadigen of te 
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bevuilen.  Het hele jaar door, in ieder seizoen dus, heeft de heide een bekoorlijk landschap met niet alleen 
struik- en dopheide, het wollegras en de zonnedauw, maar ook met boomgroepen van berken, vliegdennen, 
met zomen van loofhout aan de periferie, met zandverstuivingen. Voor de moe gelopen wandelaar zijn langs 
de heidezoom een aantal bekoorlijke en behoorlijke eetgelegenheden, waarop we straks nader terugkomen. 
We willen eerst even uitleggen hoe het 
wondermooie gebied van de 
Kalmthoutse hei in de Antwerpse 
Kempen, maar zo kort bij Zeeland, vanuit 
deze provincie te bereiken is, per auto: 
nemen we Goes als vertrekpunt, dan 
neemt men de rijksweg 58 richting 
Bergen op Zoom. Men verlaat deze 
rijksweg bij de afslag naar Hoogerheide 
en Antwerpen, en rijdt in de richting 
Antwerpen -Putte. Dorp Putte helemaal 
door, de grensovergang passeren, het 
Belgische deel van Putte uitrijden tot aan 
de stoplichten (hier stopt ook de 
busdienst vanuit Bergen op Zoom). Daar 
links afslaan, de Klinkaardsstraat oftewel de Putsesteenweg op in de richting Kalmthout. Wanneer men 
onder het prachtig bomengewelf van deze weg rijdt, ziet men na enige kilometers algauw de verschillende 
toegangen, de meeste links van de weg, tot het heidegebied. Stel, u heeft de tocht ondernomen, zoals we al 
zeiden: vanuit Goes een fikse drie kwartier, zeg een klein uurtje rijden, en de heidewandeling is gemaakt (u 
heeft op de heide niet gerookt, want u wil de zuivere lucht inademen en vooral geen brand veroorzaken) 
dan ligt het voor de hand dat de maag gaat jeuken, dat er trek ontstaat naar een ferme hap of een 
verkwikkende dronk. Welnu, aan de Putsesteenweg, de voornaamste weg naar het heidegebied, liggen een 
aantal etablissementen, die erop ingesteld zijn de moe gewandelde heideminnaar (want dat bent u 
geworden, als u het nog niet was) te ontvangen. Wij durven te beweren dat al  die cafeetjes en restaurants, 
en ieder in zijn soort, goed te noemen zijn. Van niet één een kwaad woord dus! U kunt gerust overal naar 
binnen gaan, zult overal vriendelijke mensen ontmoeten, die bovenal bereid zullen zijn de Nederlandse 
gulden als betaalmiddel aan te nemen, zonder dat ze met een “speciaal koersje” het vel onder de neus halen. 
Toch willen wij u hier wat nader laten kennismaken met een tweetal eet- en drinkgelegenheden, alle twee 
verschillend van aard, waar een eigen sfeertje heerst. Daar is allereerst café “De Wandelaar”, het eerste wat 
u aan de linkerkant tegenkomt op de Klinkaardstraat/ Putsesteenweg. Het ligt in het begin waar het terrein 
al een bebost karakter krijgt. Een  door berken omzoomde parkeerplaats biedt ruimte voor uw 
transportmiddel. De inrichting van “De Wandelaar” is eenvoudig, maar gezellig. Gezellig is ook eigenaar-
waard en “ober” Louis Van Loon, die u met een kwinkslag al gauw op uw gemak brengt. Eenvoudig, maar 
goed is er te eten, moeder staat zelf in de keuken, rijkelijk in hoeveelheid, eenvoudig in opdiening, en in prijs. 
Frieten, biefstuk, schnitzels, kip, soms vis, groenten, soep, koude schotels, maar ook pannenkoeken en 
wafels worden er op uw wens op tafel gezet. Uiteraard zijn er een aantal Belgische biersoorten, ondermeer 
trappist en Koninck, om de dorst te bestrijden. In “De Wandelaar” is het goed rusten. Een typisch heide-
restaurant is gasthof “De Buizerd”, enkele kilometers verder gelegen, ook aan de linkerkant van de 
Putsesteenweg. Het wordt gedreven door James Tolemei, Antwerpenaar en oud-journalist. Hij is een man 
met een specifieke kennis van al wat er op en rond de heide gebeurt. Hij kan u de wederwaardigheden 
vertellen van de wulpen en de bergeenden rondom de Putse moer, de microfauna in de heidevennen, de 
toestand van de spechtenfamilie. Paddenstoelen en dophei hebben geen geheimen voor hem, en met alle 
vlindersoorten staat hij op voet van vertrouwelijkheid. Hij drijft niet alleen het culinaire vak, maar 
organiseert voor de liefhebbers ook heidetochten, zelfs van tijd tot tijd “relaxdagen”, die beginnen met een 
kopje koffie, een wandeling door het natuurreservaat met ademhalingsoefeningen onderweg, een lunch in 
pickwick-stijl in de vrije natuur, weer een wandeling en tot slot een warme maaltijd in gasthof “De Buizerd”. 



 
 

Het interieur van “De Buizerd” doet 
denken aan een landelijke villa, het 
interieur is aangepast met veel houtwerk 
aan de natuurlijke omgeving buiten. 
James Tolemei, vrouw en dochter, 
serveren de bezoekers van het 
restaurant, als zij dat wensen, typische 
oude gerechten, destijds bij de 
heideboeren in zwang, cassaroles, 
toebereid met biologisch geteelde 
groenten en kruiden. Maar ook 
boterhammen met boerenhesp, frieten, 
koffie met vla en kruiken Oudenaardes 
bier, zijn er desgewenst ook. Met nog een 

speciale attractie het kaasrestaurantje met zijn  kaassoorten en wijn. Ook in het kader van dit restaurant zijn 
de prijzen erg schappelijk. En ….ook daar is een door bomen omzoomd parkeerterrein aanwezig. Nog even 
terug naar de natuur: nog enkele kilometers verder in de richting Kalmthout ligt aan dezelfde weg het 
Arboretum, een 100 jaar oude boomkwekerij met een unieke verzameling van inlandse en vreemde 
boomsoorten en heesters, duizenden, en tal van andere fraaie bloemen en planten. Deze wondertuin is nog 
steeds open voor het publiek. Hoe lang nog? Want er zijn onder de bezoekers ook nogal wat lieden geweest, 
die stiekem trachtten zeldzame planten te bemachtigen, en daarbij nogal wat vertrappelden en vernielden. 
Jammer, als dit de reden zou zijn om het Arboretum te sluiten. Al bij al zeggen we: het gebied van de 
Kalmthoutse heide, gelegen vlak bij Zeeland, even noordoostelijk van Antwerpen en zuidelijk van de Noord 
Brabantse grens is een fraai gebied. Te dicht bij Zeeland om ook een beetje “van ons” te zijn (onze Belgische 
vrienden moeten ons deze kleine annexatie maar vergeven). Laten we er daarom zuinig op zijn! Voor een 
bezoek aan een “pretpark” kan men beter elders terecht. De Kalmthoutse heide vraagt de liefde van, en 
biedt dan de vreugde aan, de natuurliefhebber. 

Nog Enige toelichting bij het verhaal: 
Voor de toeristen die rond 1976 naar 
Kalmthout afzakten was er nog wel wat 
meer te beleven wat drank- en 
eetgelegenheden betreft. Het pand waar 
destijds café-restaurant “De Wandelaar” 
was is er nog altijd (momenteel grote 
verbouwingen aan de gang), maar is al heel 
wat jaren geen horecazaak meer. Het pand 
is er  langsheen de Klinkaard op het 
grondgebied van Kapellen. Als je vanuit 
Putte de grens met Kalmthout bereikt was 
er in 1976 ook al het café-restaurant “De 
Kar”, toen uitgebaat door Luc van Koolen 
(voorheen noemde deze zaak “de Groene 

Wandeling”). Verder was er ook het restaurant-hotel Keienhof uitgebaat door de familie Van Laken, een 
gelegenheid die er vandaag nog is maar meer een feestlocatie is geworden. Gekomen aan de parking “De 
Vroente” waren er een drietal café’s  waarbij ook het café-restaurant “De Landrug”. Verder door op de 
Putsesteenweg was er dan “Den Buizerd”, zoals beschreven in het verhaal en was er ook nog het café-
restaurant Cuylitshof (mogelijk wel iets later dan 1976 geopend, was voorheen een opvangcentrum van het 
OCMW van Antwerpen). 
 



 
 

Help mee bij de opfrisbeurt van het “Kapelleke”!  
Herinner onze oproep in de lente van dit jaar! Op 
aangeven van de dichtste buren daar brachten 
wij de verwaarlozing van “’t Kapelleke, op de 
hoek van de Kapellensteenweg en de 
Beauvoislaan, in beeld. Wij dienden ons project 
ook in bij de gemeente Kalmthout binnen de 
actie “denk mee voor Heide”. Uit enkele 
projecten die ingediend werden voor onze wijk 
koos het gemeentebestuur voor ons voorstel. Nu 
is het natuurlijk aan ons!  De gemeente voorziet 
een ruim budget voor een opknapbeurt maar het 
zijn de indieners van het project die het nu 
moeten uitwerken. 

Oproep tot medewerking. 
Vanuit Heide vertelt willen wij, samen met de onmiddellijke buren, wel participeren en een oproep doen om 
enkele mensen te vinden die  zich mee achter dit project willen zetten. Bedoeling zou zijn dat wij ergens in 
de maand januari met enkele mensen samen zitten om: nader te bekijken wie eigenlijk de eigenaar is, de 
werkelijke toestand bekijken, plannen tot verbetering voor te stellen, eventueel bekijken hoe we het ‘t 
Kapelleke na de opknapbeurt kunnen vrijwaren van vandalisme, en het uitwerken van de opknapbeurt.  
Graag enkele mensen die zich hiervoor vrijwillig mee willen inzetten, je aanmelden doe je door een mailtje 
te sturen naar de redactie van “Heide vertelt” of even een seintje te laten! 
(op de foto het kruispunt van Heide met links het Kapelleke en rechts het toenmalig café ’t Kapelleke, destijds uitgebaat 
door Lydie Loopmans) 

Heide vertelt informeert! 
Vele bewoners in Heide stellen zich vragen bij het zien van de 
plaatsing van houten palen in het domein Klein Schietveld. Hier een 
woordje uitleg:  
Schapenbegrazing Klein Schietveld voor een hogere natuur-
kwaliteit.  
Om de natuurkwaliteit op het Klein Schietveld te blijven 
waarborgen, plant het Agentschap voor Natuur en Bos in 
samenwerking met Defensie een begrazingsproject. De heide op 
het Klein Schietveld zal in de toekomst door schapen en geiten 

begraasd worden. De heide is een cultuurlandschap: dat betekent dat het door beheer van de mens in stand 
gehouden wordt. Als we dat niet doen, treedt er bebossing of vergrassing op. Dat betekent een verlies aan 
biodiversiteit en het verdwijnen van de kleurrijke heidevegetatie.  Recent maakte Natuur en Bos de 
overwoekerde heidevegetatie terug open en 
maaide het gebied. Daarnaast werd er geplagd. 
Daarbij legt een kraan het zaad van de heideplant 
opnieuw bloot. In de toekomst wil Natuur en Bos de 
nieuwe generatie boompjes, met de hulp van 
geiten en schapen, op een meer natuurlijke manier 
terugdringen. Dit najaar wordt op het Klein 
Schietveld een raster geplaatst waarbinnen de 
dieren rustig kunnen grazen. Het raster wordt 
voorzien van de nodige poorten die aangepast zijn 
aan de doorlaatbaarheid voor wild en de 
toegankelijkheid voor bezoekers.  Er zijn heel veel 



 
 

vragen over de plaatsing van palen in het domein Klein Schietveld. Daarom geven wij u graag deze informatie 
mee. Op een aantal borden zijn ook affiches geplaatst met deze uitleg hierboven. Ook wordt er nogmaals 
uitdrukkelijk op gewezen dat wandelaars hun hond, aan de leiband moeten houden. Het is immers voor de 
bescherming van de natuur en loslopend wild dat de paden moeten gevolgd worden en de hond aan de 
leiband moet! Wees ervan op de hoogte dat elke overtreding direct zwaar wordt beboet. 
(bijdrage van Paul Witters) 

Overlijdens in Heide. 
Elza Van den Bergh: 
In het woonzorgcentrum Sint Vincentius in Kalmthout overleed op 18 december Elza Van den Bergh. Zij werd 

in Kalmthout geboren op 1 maart 1939 en woonde heel wat jaren in de Boswachtersdreef in Heide. De laatste 

jaren verbleef zij in het verzorgingstehuis. Elza werd al op jonge leeftijd weduwe na een ongeval wat haar 

man Jef Claessens voorhad in Nederland. Zo stond zij er alleen voor om vier kinderen op te voeden. Deze 

week vrijdag werd van haar afscheid genomen in de Sint-Jozefskerk in Heide.  

Hugo Janssens: 
Op 18 december overleed Hugo Janssens. Hij werd geboren in Kalmthout op 6 december 

1940. Hugo woonde het grootste deel van zijn leven in Heide. Hij werd al op jonge 

leeftijd weduwnaar maar was nu al een ruime tijd samen met Frieda Belderbos. Hugo 

was ook vader van twee kinderen en had 4 kleinkinderen. Deze week vrijdag werd ook 

van hem afscheid genomen in de Sint-Jozefskerk in Heide. 

Wensen voor 2024: de restauratie van de Synagoge! 
 

Onze medewerker Paul Witters 

zet zich, naast tal van andere 

projecten, ook in voor het 

behoud en restauratie van de 

Synagoge in de Leopoldstraat in 

Heide. Een originele kerstkaart 

werd ontworpen om hiervoor 

nogmaals de nodige aandacht te 

trekken. 

 

 

Ook namens de  Kalmthoutse BINs en het BIN-

kenniscentrum willen wij de lezers van “Heide 

vertelt” de beste wensen aanbieden. Mogen de 

feestdagen voor iedereen op een veilige manier 

verlopen. Denk eraan dat tijdens deze periode van 

het jaar ook inbrekers op pad kunnen zijn, sluit dus 

alles goed af als je de woning verlaat. Als je dezer 

dagen wil feesten, doe dit dan ook op een veilige 

manier, brandveilig, zonder overlast en voor hen die 

het nog niet hebben vernomen, vuurwerk maken is 

verboden in  onze gemeente ! 



 
 

Uit de oude doos: herinneringen. 

Hiernaast zie je de affiche die werd verspreid naar aanleiding 
van de allereerste toneeluitvoering van de toneelkring “Sursum 
Corda” uit Heide op 23 oktober 1932. De affiche werd gedrukt 
in Heide bij drukkerij Theo Stals. Op de affiche merken wij ook 
initialen van de vermoedelijke deelnemers aan deze uitvoering. 
Misschien is er onder onze lezers nog wel iemand die hier 
namen bij kan plaatsen. De leiding die avond was in handen van 
Fons Michielsen. Ook het zangkoor “St- Jozefschoraal” onder 
leiding van Karel Elst werkte mee! Was dit de voorloper van het 
huidige zangkoor Sint Jozef. 

 
 
 
 
 
 

Kerst in oorlogstijd!  

 
 
Twee foto’s, de eerste van een kerststal in een kerk in 
Oekraïne, de tweede van een kerktoren in Bethlehem. 
Symbolisch de duiven rondom de toren. Laat dit een 
teken voor vrede zijn! 
 

 
 
 
 

Laat ons mee genieten van jullie archieven ?? 
 
“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 
2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de 
website www.binkalmthout.be  
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