
 
 

 

 

De Kalmthoutse Heide, visie van Alex Stevens in 1969! 
Alex Stevens, wonende in de Koningin Astridlaan, was destijds de vertegenwoordiger 

van de VTB-VAB in Kalmthout. In 1969 schreef hij een artikel voor “Keldergalm”, het 

toenmalige tijdschrift van de Chiro van  Heide. Het geeft weer hoe Alex het 

natuurreservaat zag tussen 1869 een 1969. 

De Kalmthoutse heide de laatste honderd jaar! 

Dat er altijd strijd gewoed heeft op en om de hei weet ook onze generatie, hetzij 

door mondelinge overleving, hetzij door eigen ondervinding. Dat eertijds gans de hei 

gemeentelijk bezit was zal u ook wel weten. Maar door allerlei omstandigheden 

begon de gemeente omstreeks 1850 grote stukken bos en hei van de hand te doen. Zo ontstonden de 

domeinen de Boterbergen, de Boerenkopen, de Mont Noir, de Oasis, de Markgraaf en anderen. De 

heioppervlakte werd alzo kleiner en kleiner, maar ook op dat stuk speelde zich nog een hele geschiedenis af. 

In 1854 toen de spoorlijn Antwerpen-Rotterdam werd ingehuldigd, was de hei in twee stukken verdeeld. 

Omstreeks 1860 had er ook nog een uitgebreide zandwinning plaats voor de aanleg van de Brialmont 

omheining in Antwerpen. In 1865 werd de Putsesteenweg aangelegd, die de hei doorkruiste van noord naar 

west. Na de wegen volgden de gebouwen. In 1884 werd er op de Kriekelaren een houten chalet opgericht, 

“Mont Noir” genoemd. Eén van de latere eigenaars sneed op zijn beurt de hei door met een weg van het 

chalet naar Heidestation in 1912. Maar ondertussen waren er meer aanstootgevende zaken gebeurd. Het 

drama van de Vossenbergen, eertijds één van de hoogste duinentoppen. Omstreeks 1900 werd bijna één 

miljoen kubieke meter zand weggehaald uit de hei en naar Antwerpen gevoerd. Waarvoor diende dat zand? 

Voor de aanleg van de spoorwegberm tussen Antwerpen-centraal en den Dam. Dat was de glorietijd van de  

“Cambuus” een houten schuilplaats voor de werklui en een welgekomen onderdak voor heidetoeristen en 

kunstenaars. Sommigen onder ons zullen zich nog wel de opening van de Max Temmermanlaan (noot van 

de redactie: noemde toen Keienhoflaan) herinneren in 1904, een zandweg die later gekasseid werd en 

onlangs een modern kleedje kreeg. Wist u dat er eens een elektrische draad door de hei liep, maar in zeer 

droeve, en voor velen bittere omstandigheden. Het was namelijk een draadversperring opgericht in 1915 

die tot het einde van de oorlog bleef staan om te 

beletten dat weerbare Belgen het front zouden 

bereiken. In 1926 werd het Stappersven 

drooggelegd en poogde men het om te zetten in 

cultuurland. Het duurde echter niet lang of de 

natuur eiste haar rechten op en het ven vormde 

zich opnieuw. Tijdens de tweede wereldoorlog 

trokken én de Duitsers, én de geallieerden door 

de hei. Er werden (bijna) V1-basissen opgericht 

en daarna afweerbatterijen opgesteld. Vele V1’s 

werden neergehaald en diepe putten werden in 
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de heidegronden geslagen. In 1945-46 werd veel munitie vernield op de Keetheuvel, die alzo deerlijk 

gehavend werd. Later volgden dan nog schendingen van meer vreedzame aard: vliegdemonstraties, moto-

crossen en dergelijke. Op een gedeelte van de Withoefse hei werd ook intensief gebouwd en ontstond de 

zogenaamde “nieuwe wijk”. Hopelijk is er thans een definitief einde gekomen aan de uitbreiding van deze 

wijk, die immers maar alleen kan vergroten ten koste van de hei. Trouwens, na een recent ministerieel 

bezoek aan onze gemeente, en meer in het bijzonder aan de hei, zijn er andere plannen vooropgesteld en 

dit, naar men zegt, ten bate zijn van gans de gemeenschap. Nog fris in het geheugen ligt ook de asfaltering 

van de Verbindingsweg die heel wat stof, werkelijk en figuurlijk, deed opwaaien. En dan zijn er de 

menigvuldige bosbranden, teveel om op te sommen. In 1959 werd ruim 200 ha heide door het vuur 

verzwonden en nog onlangs verbrandde een grote vlakte achter de Oasis. Hoe ongerijmd het ook moge 

klinken, maar het is dank zij de brand dat de hei blijft. Immers de hei is een overgangsfase naar het bos. Een 

aandachtig heideliefhebber zal al hebben opgemerkt dat er langs alle 

kanten berken opschieten. 

Eindejaar concert in de kerk van Heide 
In de kerk van Heide heeft op zaterdag 16 december om 20u een 

eindejaar concert plaats. Het is een organisatie van de Kalmthoutse 

muziekvereniging Vlijt en Eendracht. Onder leiding van dirigent Patrick 

Milbou zal er onder de titel “Hygge” muziek worden gemaakt. Het woord 

“Hygge” is Deens en staat voor gezelligheid, knusheid. Het wordt een 

muziekavond die in de eindejaar periode moet aanvoelen als een warm 

dekentje. De deuren van de kerk worden die avond om 19u30 geopend. 

Wie dit concert wil bijwonen kan een ticket aankopen via: 

https://www.wicket.be/vlijteneendracht-hygge 

Het verhaal van een ongelooflijke zoektocht….! 
Tijdens een grote opruimactie, net voor aanvang corona periode, heb ik één foto gevonden van mijn 

grootvader Witters. Mijn vader heeft zijn vader nooit gekend. Om te weten wie, wat, waar, ben ik dan 

begonnen aan een ongelooflijke en uitdagende reis in het verleden met deze ene foto en de wetenschap dat 

hij onderwijzer was. Eén foto als soldaat waar op de achterzijde in potlood werd geschreven “Witters”. 

Hiermee is de lange zoektocht begonnen, op zoek in het verleden van Josephus Ferdinandus Witters, om zijn 

leven volledig in te vullen en te reconstrueren. 

De eerste stap in mijn zoektocht: eerst de digitale snelweg nemen om de verouderde foto te verbeteren en 

dan kom je uit bij dit resultaat uit: 
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Hoe te beginnen zoeken naar het verleden van je grootvader, iemand die je alleen kent vanop een foto die 

van zeer slechte kwaliteit is. Iemand waar je niets van weet, alleen dat het iemand was die les gaf in 

Kalmthout en veel te vroeg gestorven is. Eerst een bezoek brengen aan het Militair archief, dat kan mij 

misschien op weg helpen, maar tijdens de corona periode was dit archief niet toegankelijk.  Ik stuurde 

verscheidene mails en kwam zo in contact met een zeer vriendelijke militair die verantwoordelijk is voor dit 

archief. Zeer behulpzaam als hij was beloofde deze man dat ik bij heropening van het archief, na corona, als 

eerst op bezoek mocht komen. Op 1 juni 2022 was het zover, afspraak om 10u00 bij het Militair historisch 

archief Brussel. (Kapitein Commandant Franky Vandaele). 

Het dossier van mijn grootvader lag al klaar en hierin lees ik: 

“Le 1 Aoüt 1914 au service actif pour la durée de la guerre”  

Oproep voor Ferdinand Josephus Witters, ingedeeld als soldaat 2de klasse en deel uitmakend van de Militaire 

Klas 12 – Administratie Troepen/Régiment T.A.S.S. (Troupe Administration Service de Santé).  

Ferdinand is gehuwd op 15 juli 1914 met Maria Ansoms en woonde in het schoolhuis. Op 1 augustus ‘s 

morgens werd hij door de veldwachter uit zijn bed getrommeld (in schoolhuis) en moest zich aanmelden op 

het gemeentehuis van Kalmthout. Vandaaruit vertrokken ze in konvooi naar het station van Kalmthout om 

per trein naar Antwerpen te worden vervoerd, ze waren met 150 personen. Daar aangekomen was het één 

grote chaos. Ze moesten allemaal naar de vestiging in Antwerpen om direct gewonden te gaan verzorgen. 

De Duitsers wilden snel komaf maken om deze vestiging zo snel mogelijk in te nemen. Het Belgisch leger 

hield hier enkele dagen stand, maar toen was de zaak bekeken. Het bolwerk in Antwerpen werd opgeheven 

en de laatste bezettende troepen moesten zich terugtrekken. Het veldleger verliet Antwerpen, de stemming 

was bedrukt. Vele soldaten beschreven de aftocht nauwkeurig: Mensen, nauwelijks nog in legeruniform, 

strompelden stilzwijgend voort. Het rantsoen bestond uit beschuiten van de Antwerpse koekjesfabrikant en 

sardines (*). 

Alles wat er overbleef van divisies en soldaten moest te voet naar Alveringem, daar werden zij toegevoegd 

aan andere divisies. Op 14 oktober wordt besloten om de 1ste, 2de en 12de legerdivisie achter de IJzer op te 

stellen. Het is hier dat Josephus Witters als infirmier de loopgraven in gaat en met het ergste wordt 

geconfronteerd (citaat uit zijn geschriften): 

 s ’Nachts zijn we druk in de weer met het vervoeren en verzorgen van de vele gewonden. Heel de dag en 

nacht wordt er verschrikkelijk gevochten. En het blijft maar regenen. Onafgebroken vuren de kanonnen en 

wij worden niet afgelost. Makkers vechten maar door en komen pas terug als zwaar gewonden. We brengen 

ze op karren en wagens weg want onze ambulancewagens volstaan niet. Rondom de kerk staat het vol met 

wagens waar het bloed uitlekt. Achter de zware rookwolken van brandende hofsteden en woningen ziet de 

horizon bloedrood. Een vreemd verschrikkelijk gezicht. Tegen de avond trok de mist op. Het is onwezenlijk 

dat het vechten voortduurt, maar het duurt voort. De nacht stoort er zich niet aan en valt zonder rust te 

brengen. De toestand is vreselijk erg. Maar waarheen zouden we vluchten. De koning heeft besloten dat dit 

stukje België vrij moet blijven. Op de veldbedden liggen honderden gewonden te kreunen en te wachten op 

verzorging. Tussen de ceders op het kerkhof worden doden in een massagraf gelegd en per laag wordt er kalk 

over gestrooid (*). 

Vele gewonden worden per trein afgevoerd naar Calais. Met een capaciteit van 148 patiënten per trein en 

een totaal van 13 bruikbare treinen moet men bovendien nog door de flessenhals Veurne – Duinkerke. Het 

drukke verkeer op dit enkelspoor doet de reis naar Calais gemakkelijk tot acht uur oplopen! Sinds ’t begin van 

de slag aan de IJzer lijkt het erop alsof Alveringem aan de kust is gelegen, waarneven de storm woedt en 

waar aldoor wrakken aanspoelen, mensenwrakken. Lange, langzaam rijdende karren en auto’s vervoeren de 

gekwetsten, die de eerste verzorging krijgen om dan verderop naar Calais te worden gebracht (*).  

 



 
 

Van de 117.500 man, die het veldleger in augustus had geteld, bleven er op nog 52.000 over op 10 november 

1914. De colonne vestigt zich in november in de knechtenschool langs de kapelanij in Alveringem. Hier werkt 

Josephus door maar deze periode was ontzettend 

zwaar en moet in zijn jonge leven zeer diepe indrukken 

nagelaten. Maar in december 1914 werd hijzelf als 

slachtoffer teruggevonden in de loopgraven. Hij werd 

als zwaar gewonde afgevoerd en overgebracht naar 

Höpital te Dinart (kust van Bretagne). Na een verblijf 

van zes weken was hij voldoende aangesterkt en werd 

hij terug naar het front gestuurd. Dit was van begin 

februari 1915 tot mei 24 mei 1915. Toch 

onvoorstelbaar dat hij vanuit de kliniek direct weer 

naar deze hel werd terug gestuurd en dat hij zelfs na zijn herstel niet een periode naar huis mocht om extra 

aan te sterken. Na deze periode aan het front werd hij eindelijk “naar achteren gestuurd” als infirmier,(men 

zegde ‘en arrière’) in Calais, einde mei 1915. Hier stopt het verhaal in Calais? 

De enigste aanwijzing die ik had was dus de Franse stad Calais. Calais, reeds eerder genoemd door Josephus 

als de plaats waar vele gewonden naar werden afgevoerd. Maar wat gebeurde er in Calais?  Om dit verder 

uit te zoeken heb ik contact opgenomen met het stadhuis van Calais. Daar werd ik direct doorverwezen naar 

de archiefdiensten. Deze diensten hebben mij enorm geholpen tijdens mijn zoektocht en veel informatie 

gegeven. In alle archieven vol met foto’s heb ik mogen zoeken en noteren, teksten inscannen en foto’s 

kopiëren. Aan de hand van mijn verbeterde foto heb ik na lang zoeken de plaats gevonden waar deze 

opname werd gemaakt. Gemetselde pilaren waarop deze barakken staan heeft mij geleid naar deze foto: 

l’Hôpital de 

Passage Calais, 

gelegen aan het 

treinstation van 

Calais. Ik kwam 

erachter dat 

deze kliniek niet 

echt als geves-

tigd ziekenhuis 

bestaan heeft. 

Omdat er zeel 

veel gewonden in het station van Calais zijn terecht gekomen en er totaal geen infrastructuur en capaciteit 

was om deze gewonden op te vangen werd op de grote vlakte voor het station een nieuw 

verbindingshospitaal neergezet. Direct gelegen aan het station met een goede verbinding naar het interland 

werd hier door het leger aan de Gezondheidsdienst opgedragen om al de gewonden soldaten op te vangen. 

Vandaar de naam l’Hôpital de passage, een naam waarnaar ik op zoek was.  

 

 

 

We zijn in mei 1915 en onze herstelde en moedige soldaat werd overgeplaatst naar l’Hôpital de passage, 

een transit hospitaal van waaruit de triage van gewonden gebeurde. De ergste gewonden werden 

doorgestuurd en de minder zwaar gewonden kregen hier hun eerste verzorging. Er werkten twee militaire 

artsen en ze hadden voor transport enkele paardenkoetsen ter beschikking. Later werden er per trein vanuit 



 
 

Engeland 24 automobiel ambulances geleverd, een foto hiervan bevond zich ook in het archief van Calais 

(1). 

 

Foto 1 – 2: l’Hôpital 

de passage 

 

 

 

 

Foto 3: Evacuatie-

trein voor zwaarge-

wonden                  

Foto 4: Gare 

Centrale de Calais 

 

Een aantal keer kwam de Gezondheidsdienst van het leger in Calais in de problemen op organisatorisch vlak 

toen een aantal besmettelijke ziektes uitbrak. Enkele van deze ziektes waren tyfus, dysenterie en Spaanse 

griep. Verscheidene gaswonden en nooit geziene infecties. Men ging over tot het desinfecteren van de 

gewonden en hiervoor kon men beroep doen op een desinfectie installatie die zich bevond in treinwagons 

van de Belgische spoorwegen. 

 

Foto 1 – 2 – 3: treinwagon met logo Belgische staat en desinfecteer installatie 

 

 

 

 

 

Foto 4: wasplaats                           Foto 5: dépôt van de brancards            Foto 6: garages voor ziekenwagens 

 

 



 
 
 

Aanvoer van ge-

wonde front- 

soldaten             

Aankomst zieken-

wagens vanuit 

Engeland geleverd 

(1) 

 

Op 7 april 1917, na bijna drie jaar werd Josephus naar huis teruggestuurd met verlof zonder soldij tot 24 mei 

1919.  

 

 

Uit dit legerdocument volgende datums gevonden:   

Front van 1 augustus 1914 tot 24 mei 1915.  

Hôpital Calais van 24 mei 1915 tot 7 april 1917 

Verlof zonder soldij van 7 april 1917 tot 24 mei 1919 

 

 

Maar dit verlof werd in maart 1918 ingetrokken omdat Josephus bericht kreeg dat hij behoorde bij de 

demobilisatie tot de afdeling “Belgische Schoolkolonies” en hij werd in het laatste jaar van de Eerste Oorlog 

naar Frankrijk gestuurd in Les Landes en Ardèche. 

Volgende week: mijn verdere zoektocht in Les Landes. 
(Teksten (*) in cursief zijn notities door Josephus Witters gemaakt tijdens zijn legerdienst. Alle informatie heb ik 

gevonden in het Militair Historisch archief Brussel, met veel dank aan Kapitein Commandant Franky Vandaele). 

(Bijdrage van Paul Witters) 

Nog een getuigenis over “De open haard” 
Ik kan me de "Open Haard" nog goed herinneren, ik woon er schuins 
over. Mijn vader was elektricien en daar de beide vrouwen er geen kaas 
van  hadden gegeten werd zijn hulp regelmatig ingeroepen. We zaten 
daar regelmatig, ik als kind mocht tot 10h00´ blijven om dan te wisselen 
met mijn moeder om te babysitten op mijn veel jongere broer. Ik 
herinner me, net als Bruno, nog de vele optredens van o.a. Gaston 
Bergmans (toen nog zonder Leo en kwalitatief van een hoger  niveau) 
en ook de Strangers, die toen nog in het Engels zongen (Alex was mijn 
leraar tekenen). Staf Permantier  Suzy Marleen, Charles Jansens, Co 
Flower, en vele anderen zijn de revue gepasseerd.  Het was een fijne 
tijd en mooie jeugd herinneringen.  Nu nog moeilijk voor te stellen dat 
mensen van Antwerpen naar hier kwamen om er bij te kunnen zijn. Het 

was er echt volks, maar uitbreiding van het café en een poging om het tot een hoger niveau te tillen, samen 
met de veranderde mentaliteit luidden het einde in van wat eens een drukbezocht etablissement was. Spijtig 
maar niets blijft eeuwig duren. 
(Bijdrage van Monique Lambrechts, Canadezenlaan) 

 

 



 
 

Sinterklaas op komst in Dennendael! 
De werkgroep Buurtkoffie van de wijk Dennendael kreeg een volgend bericht van de 
“goede Sint”: 
Beste mensen, zegt het voort, zodat iedereen het hoort en iedereen het leest, van de 
middag van mijn feest! Want dat gaan we samen vieren, de mensen en de dieren, dat 
ik jarig ben die dag en (dat zeg ik met een lach) graag een leuk kadootje krijg, en dat 
vergt wel wat geschrijf, maar een klein en leuk gedicht (en dat is geen zware plicht),  
op de buurt of eender wat, over uw hondje of uw kat, maar wel van de personen die 

hier wonen en hier komen! We gaan ze alle lezen en ook alle zijn geprezen! Hoewel geen echte wedstrijd, 
krijgt er één een aardigheid, die de buurtkoffie prima vindt, laat dat maar over aan de Sint. Uiterlijk 3 
december op de mail naar ons buurtkoffiebureel! Tot 5 december in het kunsthuis voor die middag ons aller 
thuis! Sint. 
Iedereen kan een gedichtje sturen via mail naar: dennendaelbuurtkoffie@gmail.com. Natuurlijk hopen wij dat 
jullie allemaal aan de wens van Sint tegemoet komen, maar mocht dat  niet mogelijk zijn, bent u natuurlijk 
toch hartelijk welkom om zijn feest met ons te komen vieren. Dus welkom in het Ernest Albert Kunsthuis, 
Hortentiadreef 31 op dinsdag 5 december vanaf 14u00. De thee en koffie zijn weer klaar. 

Aankomst van Sinterklaas in Heide! 
Jarenlang was Sinterklaasfeest 
voor  de Sint Jozefschool te 
Heide een hoogdag. In de jaren 
90 hadden we de mogelijkheid 
om de speakers van beide 
perrons  manueel om te vormen 
. Hierdoor galmden vanaf 8 uur 
de sinterklaas liedjes door de 
wijk Heide. Kinderen konden 
alzo de sfeer opsnuiven als ze 
naar de school reden of aan de 
schoolpoorten aankwamen. 
Daarna was het verzamelen aan 
het station om de Sint op te 
wachten. Sinterklaas (Armand 
Konings)met zijn toen nog 
zwarte pieten stapten te 

Kapellen op de trein en begonnen hun korte rit naar Heide. Dikwijls had de trein vertraging waardoor de 
kinderen nog meer op de proef werden gesteld. Bij aankomst toeterde de trein een aantal keren en luiden 
de kerkklokken. Jaren had ik de eer om samen met de burgemeester, pastoor en schooldirectie de Sint te 
ontvangen alvorens hij werd losgelaten op de lange rijen kinderen. Deze hoogdag bracht deze jaren naast 
schoolkinderen ook ouders en grootouders in verleiding om aanwezig te zijn. Nadat de NMBS de 
omroepinstallaties moderniseerde en er vanuit Berchem werd ingesproken verdween de sfeer rond dit 
gebeuren. Door corona en de  sluiting van het station verdween dan ook dit feestelijk gebeuren. Laatste 
Sinterklaas aantocht in Station Heide ging in 2019 door. 
Leuke anekdote:  De treinen van Essen naar Antwerpen en  Antwerpen naar Essen stopten  te Heide met een 
verschil van 5 minuten. Zo had de Erasmus school ook eens de Sint met de trein laten komen die opstapte in 
Kalmthout om zo naar Heide te komen op perron 2. Dit terwijl de Sint Jozefschool diezelfde dag ook de Sint 
liet komen van Kapellen naar Heide op perron 1. Daar de trein vertraging had kwamen beide treinen 
tegelijkertijd aan waardoor op beide perrons Sinterklaas van de trein stapte. We hebben er toen alles  aan 
gedaan om de kinderen hun aandacht te verleggen. 
(bijdrage van Jan Francken, gewezen stationschef in het station van Heide) 
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Sint Nikolaas en zijn knechten! 
Van Boeman tot kindervriend 

Bij de opkomst van het protestantisme werd her vereren van heiligen en de bijbehorende feesten verboden. 

Mogelijk is er op die manier van Sint-Nicolaas een boeman gemaakt om kinderen angst aan te jagen, ze te 

onderwerpen of tot gehoorzaamheid te dwingen en aan te sporen om hun best te doen. Het dreigen om 

kinderen in een zak mee te nemen is waarschijnlijk afkomstig uit de tijd van de Sinterklaasmarkten, toen de 

marskramers hun koopwaar in zakken vervoerden. Dat de Sint met de stoomboot uit Spanje komt is 

waarschijnlijk ontsproten aan een creatieve schrijver van liedjes. Zo ontstond in 1850 het liedje “Zie ginds 

komt de stoomboot uit Spanje weer aan”, geschreven door Jan 

Schenkman. Hij was een Nederlandse onderwijzer die leefde 

van 1806 tot 1863 en lag aan de oorsprong van het 

hedendaagse  Sinterklaasfeest. Nog andere eenvoudige 

kinderliedjes kennen een lange traditie zoals, “Zie de maan 

schijnt door de bomen” uit 1845. “Daar wordt aan de deur 

geklopt” was eerder al gekend in Duitsland als, “O du lieber 

Augustin” dat verwijst naar een huwbaar meisje dat op zoek is 

naar een man. Rond 1850 komt voor het eerst Zwarte Piet in 

beeld in een prentenboek van diezelfde Jan Schenkman. De oorsprong hiervan is onduidelijk en is mogelijk 

te zoeken in zijn link met Spanje waar, in de 16e eeuw, Moren vaak als knechten aan het hof werkten. Vermits 

de figuur gekleed is in een kleurrijk pagekostuum met schoenen aan zijn voeten, gaat het niet om een slaaf 

maar om een vrij man. Door de huidige multiculturele samenleving wordt de figuur van Zwarte Piet vaker in 

vraag gesteld. Toch is en blijft 6 december tot op vandaag een warm folkloristisch kinderfeest.  
(verhaal uit het boek van de Essense oudheidkundige Maria Gommeren. Het boek “Over vroeger en nu” werd begin dit 

jaar uitgegeven. Info: mariagommeren@hotmail.com ) 

Uit de oude doos: herinneringen 

Deze week leek het of we al eerste winterprik zouden krijgen, 

echte sneeuw bleef wel uit maar de thermometer ging toch al 

eens even onder nul! 

Deze foto hiernaast werd door Jan Francken (gewezen 

stationschef) ter beschikking gesteld. Op dat ogenblik was er 

nog geen sprake van het “eetstation” en ook de luifel, vast aan 

het station, was er toen nog. 

 

Laat ons mee genieten van jullie archieven ?? 

 
“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 
2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de 
website www.binkalmthout.be  
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