Heide
vertelt

We kwamen in het bezit van de prachtige foto hierboven afgebeeld. Ze is in het bezit van oud
gemeenteraadslid Loowie de Kooning. Voor “Heide vertelt” mogen wij deze gebruiken. Wie er op de foto
juist is afgebeeld, en of de foto in Kalmthout is gemaakt, dat is allemaal niet duidelijk. Onderaan de foto, op
een soort kader, is vermeld “Calmpthout viert mede”, en de foto verwijst naar de bevrijding in 1830. Wat
ook zou kunnen is dat deze foto later dan 1830 is getrokken ter gelegenheid van een viering of stoet naar
aanleiding van de herdenking van de bevrijding.

Hoe verliep de onafhankelijk van Belgié nu ook weer?

Tot 1815 maakten Nederland, Belgié en Luxemburg deel uit van het grote Franse rijk onder het bewind van
Napoleon. Na deze periode was het de beurt aan Koning Willem1. Hijwerd hoofd van het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden en gelijktijdig ook de Groothertog van Luxemburg. Lang duurde deze bestuursperiode
echter niet. Op 23 september 1830 brak er revolutie uit in Brussel welke ertoe leidde dat Belgié werd
gevormd als een land dat zich afscheidde van de Noordelijke provincies (Nederland). Na het uitroepen van
een onafhankelijk Belgié duurde het nog wel even vooraleer Koning Willem 1 officieel afstand deed van de



zuidelijke provincién (Belgié). Zowel de taal (Nederlands in het noorden en Frans en het zuiden) als de
godsdienst (Katholicisme in het zuiden en Protestantisme in het noorden) speelden een zeer grote rol in
deze. Maar zeker ook het verlangen naar onafhankelijkheid van de Katholieke, voornamelijk Franstalige,
burgerijin de Zuidelijke Nederlanden en hun ideeén rond liberalisme en nationalisme speelde een voorname
rol. Ondertussen zijn we al 194 jaar verder en komt het 200-jarig bestaan van ons landje in het zicht!

Tentoonstelling “ handwerken” in dienstencentrum Kruisbos

Een jaartje geleden startten enkele ondernemende dames met een clubje
“handwerken”. Het was vooral de bedoeling samen een aangename namiddag
door te brengen, en daarom ook mocht iedereen haar eigen gang gaan: er werd
gebreid, gehaakt, geknutseld... ieder deed wat ze graag deed — of best kon. Er
werd al eens flink gelachen, en een tas koffie was er altijd bij. Inmiddels vieren
ze dus hun eerste verjaardag, en is het clubje aangegroeid tot een vrolijke bende
van meer dan twintig deelneemsters die hun kunnen wel eens wilden tonen met
e een tentoonstelling. Plaats van het gebeuren: Dienstencentrum ‘Kruisbos’ in het
WZC S|nt Vmcentlus aan de Kapellensteenweg. Toegang is (uiteraard) gratis en is doorlopend geopend van
31 januari tot maandag 15 februari. Zeker een bezoekje waard . Kom eens kijken, misschien krijgt u er zelf

ook zin in —er is nog wel een plaatsje vrij...
(bijdrage van Brigitte Jansen, Canadezenlaan)

Buna 20 000 Kalmthoutenaren!

Onze gemeente blijft groeien, dat is duidelijk! Op 31
december 2023 telde onze gemeente 19.683
inwoners, een stijging met 253 bewoners. Daarbij
moesten er 166 geboorten genoteerd worden. Het
centrum van Kalmthout blijft de wijk met de meeste
bewoners 29%, gevolgd door Heide met 26% en
Dorp/Heuvel met 21%. Met 12% van de inwoners in
Achterbroek, 11% in Nieuwmoer en 1% Kalmthoutse
Hoek, zijn dit de wijken met het minst aantal
bewoners. Zoals vele gemeenten telt Kalmthout ook
meer vrouwen (10.076) dan mannen (9.607). Van de
niet-Belgen blijven de Nederlanders op kop met 1330
personen, gevolgd door 192 Roemenen. Momenteel
verblijven erin Kalmthout ook 103 Oekrainers.

(het voltallige schepencollege op de foto!)
Will Tura brengt ode aan oud-dorpsgenoot!

Recent had in het Antwerpse sportpaleis een concert plaats als
eerbetoon aan de “keizer” van het Vlaamse lied, Will Tura. De
voorbije zondag werd dit concert ook uitgezonden op VRT. Op het
einde van de show nam Will Tura zelf het woord en bracht hij zijn
dank uit. Een speciale dankbetuiging ging naar onze oud
dorpsgenoot Steve Willaert. Hij noemde Steve een vriend en prees
hem voor de jarenlange samenwerking. Willaert werd samen met
Margriet Hermans recent nog opgenomen in de eregalerij van
Radio2. Hij wordt algemeen aanzien als muzikale partner van Will
Tura, maar is ook bekend als pianist en arrangeur voor vele andere
artiesten. Daarnaast maakte hij tal van soundtracks voor films,
televisie en musicals.




Steve Willaert werd geboren 23 mei 1961. Hij groeide op in Heide als zoon van Wilfried Willaert (in 2023
overleden) en Maglo da Costa Fernandes, in de Sint Jozefslaan waar zijn moeder een kapsalon runde. Muziek
bleek al vlug zijn hobby, op jeugdige leeftijd speelde hij piano. Later werd het jeugdhuis Govio één van zijn
pleisterplaatsen. Zo werd hij daar ook lid van Zenit, een tienergroepje wat eigenlijk nooit doorbrak. Deze
groep had ook weinig ambities, de fun primeerde. Toch wilde Steve Willaert het verder waar maken in de
muziekwereld en er zijn job van maken. Zo kwam hij midden de jaren ’80 bij Will Tura terecht, nadat hij Will
zelf had aangeschreven om zich aan te prijzen. Het was het begin van een intense samenwerking met deze
Vlaamse zanger welke nooit meer stopte. De dank die Will nu bij zijn afscheidsconcert uitsprak was een
openlijke getuigenis van de intense vriendschap en de jarenlange samenwerking tussen beide. Steve Willaert
woont momenteel in Kapellen.

Oude en vergeten beroepen van vroeger
Vandaag: Baakster.

Een baakster was de voorloopster van de kraamverzorgster. De vroedvrouw of vroed meester begeleidde de
bevalling, de baker verzorgde de zuigeling en verluierde deze o.a., zittend in de bakermat, een tenen of
houten mand, door een hoogoplopend regenscherm tegen tocht beschut. Eerst werd de baby in een linnen
envervolgens in een daarover geslagen wollen luier gesloten en daarna met een lange zwachtel van beneden
tot de oksels zo stijf omwonden dat het de beentjes niet kon bewegen (het z.g. zwachtelen of inbakeren).
Een en ander zou het kind voor kromme benen, lies- en navelbreuk behoeden en zorgen voor een rechte
gestalte en brede schouders. Aan hen is de term “bakerpraatjes” ontleend. Door hun zeer beperkte
medische kennis, klopte het lang niet altijd wat ze zeiden.

Ze begeleidde de vroedvrouw en was al een paar dagen vdér de bevalling in huis. leder dorp had tot in de
twintigste eeuw verschillende bakers. Een baker moest iemand zijn met veel ervaring, liefst met eigen
kinderen en met een zacht lichaam. Het waren toegewijde vrouwen, gehecht aan oude beproefde methodes.
De baker was de rots, waaraan de onervaren jonge ouders zich konden vastklampen. De baker was alleen
overdag aanwezig en nam de baby 's avonds mee naar huis, of zij woonde tijdelijk bij het gezin.

De baker was ongeschoold. Pas rond 1900 werden er bakercursussen opgezet. Deze waren niet meteen
succesvol, omdat bijgeloof bleef bestaan. In 1911 werd door
kruisverenigingen de cursus kraamvrouwenverpleging
opgezet. Na de professionalisering van het beroep kregen
bakers echter een slechte naam.

De naam 'baker' komt van de term bakeren: na de bevalling
werd de baby strak in doeken gewikkeld waarbij de armpjes
stijf tegen het lichaam werden gedrukt. De langwerpige, lage
mand of houten bak waarin de baker zat en de baby op
schoot verzorgde, werd een bakermat genoemd. Hiervan
afgeleid is de overdrachtelijke betekenis van de plek waar
iemand geboren is of zijn opvoeding heeft genoten.
(Bijdrage van Paul Witters)

Sy

Goed nieuws: Het kruis van de Sint-Jacobskapel teruggevonden!

Dit bericht lezen we in Calmpthoutania nummer 2 — 2023.

Deze zomer kreeg de Oudheidkundige Kring van Kalmthout een bericht van hun trouwe abonnee Eugeen
Meersmans dat hij een kruis (of windroos?) van de Sint-Jacobskapel in zijn bezit heeft. Eugeen wilde onze
kring dit kruis schenken opdat het eeuwig bewaard zou worden.



In het archief kan men dit kruis niet zo direct terugvinden. Misschien is dit een kruis
datin de kapel zelf heeft gestaan?

Dus, hier een vraag voor alle lezers, hoe kan deze schenking in verband gebracht
worden met wat ooit als kruis of in de kapel stond?

In hetzelfde artikel lezen we verder nog: De Sint-Jacobskapel werd namelijk reeds
in 1966 afgebroken??? (maar de afbraak is al eerder begonnen — 1957 sloop).

Feit is dat er heel veel gemeenteraden aan zijn voorafgegaan. In een geschreven
werk over de Sint-Jacobskapel, door Ronny Neys gemaakt, lezen we wat volgt:
“ledereen weet het: volgend jaar (1958) gaan we in oktober weerom een nieuwe
(?) burgemeester, nieuwe (?) schepenen en nieuwe (?) gemeenteraadslieden
kiezen. Diegene, wier dagelijkse levenssleur of dito belangstelling niet zo
onmiddellijk in verband staan met deze gebeurtenis, zijn onvermijdelijk hiervan
toch reeds in kennis gesteld door de dagbladen. Lees gelijk welke gazet van gelijk
welke partij en ge zult merken dat men overal reeds bezig is met de organisatie
van de partijen en het werven van leden. Zo kan de papierenoorlog weer beginnen.
De brievenbussen zullen uitpuilen van kiespropaganda en gelegenheidsweek-
bladen, die zich na 6 jaar intensieve rust heel drukdoende terug aanbevelen als het
zoveelste nummer van de zoveelste jaargang. Er zal te lezen zijn: ironische tirades,
sarcastische spotternijen, cynische opmerkingen en... rake aanklachten. Er hier zijn
wij waar wij wezen moeten. Als dan zal eindelijk het scheeltje gelicht worden over
het droevig geheim van het nu zo angstvallig gedekte potje: de verwoesting van de
Sint-Jacobskapel. Op uitdrukkelijk verzoek van de inwoners van het dorp, die nog
steeds houden aan traditie en hun van oudsher verworven rechten, (het zijn ook
allen kiezers) werd er door de gemeenteraad besloten om onze kapel terug op te
bouwen. Wij schrijven TERUG OPBOUWEN en vragen ons af welke wreedaard (of
moet het meervoud zijn) had(den) de euvele moed onder het mom van
bouwvalligheid, het bevel te geven niet alleen het dak af te breken doch zelfs de
oersterke muren te verwoesten? Sindsdien is een jaar verstreken en werd de
vernieling noodgedwongen stopgezet. De Kapel werd niet terug opgericht en zelfs
de kapelberg, die, harmoniérend met de heropgebouwde kapel, een prachtig
plantsoen zou kunnen zijn, is nog een even troosteloze vuilnishoop gebleven!

Gij bewoners van de Dorpstraat, betaal maar extra belastingen voor riolering en
voetpaden en leef ondertussen maar goedmoedig in de hoop dat het misschien
wel eens zal veranderen! Nu reeds weten wij het al: er zullen smoesjes genoeg
geprobeerd worden om de onverkwikkelijke kapelhistorie te verbloemen. De
socialisten zullen het oude liedje orakelen dat zij niet tegen de Kapel als
godsdienstig gebouw zijn, maar zij zullen het zogezegd tegen de plaats hebben. Wij menen beter te weten!
De katholieken, die nu toch baas zijn zullen, zullen aanvoeren dat er geen geld is in de gemeentekas. Wij
vragen ons met verwondering af wat dat peulschilletje voor de Kapel kan maken aan een begroting die in de
40 miljoen beloopt. Is er voor de heropbouw geen krediet voorzien? (lastenboek voor raming 625.000 fr.)
Wat al te graag worden echter adviezen gevraagd, die, hoe langer hoe liever, tijd in beslag kunnen nemen.
Ook de individuele kiescampagne zal ter verontschuldiging zijn woordje meespreken. Niet ik, maar hij en hij,
die treft schuld. Hoe belachelijk, maar toch zal het zo zijn! Spijtig voor de raadsleden, doch het zullen niet
hun slechte raadgevers maar zij zelve zijn, die hun kiezers zullen moeten verantwoorden over hun contra-
activiteiten in deze droeve Kapelhistorie. Na het afbreken besproken te hebben, durven wij nu vragen wie
haar heropbouw heeft tegengehouden en blijft tegenhouden. Deze vraag lijkt misschien kwaadaardig, doch

ons heeft men steeds geleerd dat een Kapel verdedigen verre van schande is”.



Over politieke beroering gesproken rond het dit thema van toen “Kapel”. In 1957 krijgt het verhaal van de
Kapel negatieve weerklank, aangetoond op het einde van 1957 in het “Algemeen Tijdschrift voor Kempische
Geschiedenis”.
“De Sint-Jacobskapel van Kalmthout, erfgoed van heel de Kempische gemeenschap, werd erg geteisterd door
oorlogsgebeurtenissen in 1944. Het gemeentebestuur liet ze opzettelijk gedurende 12 jaar vervallen, totdat
de gemeenteraad in zitting van 24 maart 1957 besloot de kapel af te breken, alhoewel de plannen voor de
restauratie ten laste van de oorlogsschade, reeds voor jaren werd gemaakt. Opgeschrikt door het
onverwacht als taai spontaan verzet, is de gemeenteraad teruggekrabbeld en in buitengewone zitting van
26 april 1957 werd met 7 op de 10 stemmen besloten de Sint-Jacobskapel integraal te doen heropbouwen
en de werken zohaast mogelijk door te zetten. Het jaar 1957 is nu verstreken, maar van het begin van
restauratie is niets te merken...” Ondertussen hadden de verkiezingen van 1958 plaats gevonden zodat de
nieuwe raad geinstalleerd werd op 1 januari 1959. Ondanks het feit dat de winnende meerderheid “het
integrale herstel” van de Kapel hoog in haar verkiezingsvaandel had staan, bleef het bij deze loze
verkiezingsbelofte. Hiermee is het omvangrijke dossier van de Sint-Jacobskapel uitgeput en het vervolg kent
U. Trouwens men begon reeds te slopen in 1957 zonder het advies of de goedkeuring van deze beslissing af
te wachten en met man en macht heeft men gesleurd aan het torentje dat van geen toegeven wou weten
en hamer en beitel hebben de taaiheid aangevoeld van haar sterke muren die nog eeuwen trotseren kunnen.
Ons hart heeft gebloed bij het aanschouwen van deze wandaad!

| Zicht vanuit de Molenstraat waar men een stukje van een schuur kan zien (rechts).
In een oud kadaster document bevindt zich toch één foto (echter van zeer slechte
kwaliteit), genomen langs de linkerzijde van de kapel, met zicht op het begin van
de Molenstraat. Dit is een zeer zeldzame opname van deze schuur, naar typische
Brabantse model met een zeer laaghangend dak. Je kan deze altijd zien op

III

Deze schuur werd in de volksmond “Villa Spook”
genoemd. Er waren maar weinig kinderen die het
aandurfden een kijkje te nemen in de oude
schuur. Het verhaal deed de ronde dat een
vroegere eigenaar er zijn vrouw zou vermoord
hebben. Het bloed zou onder de voordeur uitgelopen zijn toen de man de boel stond op te vegen. “Ah, hebt



ge er weer eentje gekeeld?”, vroeg een voorbijganger, die doelde op een geslacht varken. De waarheid kwam
hij pas nadien te weten. Bij deze huidig koude die we nu beleven nog een passend verhaaltje over “Villa
Spook”:

Lisa Baetens (°1925), dochter van Marinus Baetens. Rinus woonde in de Molenstraat 6 en was schilder van
beroep, zijn dochter Lisa huwde met Marcel Raats en zij hadden later in de Dorpstraat een meubel- en
verfwinkel. Rinus schilderde ook in zijn vrije tijd en vereeuwigde de kapel in kleur op doek (zie afbeelding
hierboven, dit schilderij hangt bij mij). Slechts weinige kunstenaars hebben de Kapel in kleur geschilderd en
na verder onderzoek komen we uit op negen doeken, waarvan twee werken niet zijn teruggevonden.

Maar even terugkomen op het verhaal van Lisa die een mooie herinnering heeft aan de schuur. Bij vriesweer
hingen er ijspegels aan de lage dakrand. De buurtkinderen braken die af en aten ze op als ijsjes. Door het
vuile stro van het dak hadden de ijspegels een gele kleur gekregen. Het waren de beste ijsjes die ze toen
konden snoepen!

Van Kapel tot Site

koffielepeltje met motief Sint-Jacobskapel

(Paul Witters)

“Van Kapel tot Site”
Prachtig boek over de Sint-Jacobskapel door Wendy Jordaens & Jean Bastiaensen
Te koop bij Historisch Archief Kalmthout voor € 25,00

Paul Witters — tekst Villa Spook
Ronny Neys — tekst over verkiezingen en de Kapel
Calmpthoutania met het teruggevonden kruis van de Sint-Jacobskapel

Amusement op het Heidestatieplein!

Op het Heidestatieplein waren in de tijd van May Dale, die daar een café had, ook altijd wel evenementen.
Wij hadden toen een jazz optreden van Rita Reys en Pim Jacobs georganiseerd, met kaartenverkoop hiervoor
in Heide en ook Kapellenbos. Dat verliep vrij vlot, het was dan ook een groot succes met gevolg dat ze één
dag langer optraden dan gepland. Dit was in mei 1958. Een maand later hadden wij een petanque tornooi
op het Heidestatieplein, ook allemaal georganiseerd door May Dale. Ja het was in die tijd ook een drukte in
de Cambuus, waar vooral de “belle fleur” van Kapellenbos in die tijd hoogtij vierde. Toen ging ook de grote
kerkdeur achter open zodat madame kon uitstappen uit hun meestal zwarte Cadillac en zo de kerk kon
betreden. Ja .... dat was echt een modeshow op zondag bij de mis van 11 uur. Daarna zaten ze dan op het
terras, in de zomer bij de Cambuus, terwijl hun chauffeur de limousine keurig voor het terras zichtbaar had
opgesteld. Wij zaten meestal in De Sandy, bij Arlette, met hare mooie zwarte haren. Zij was in die tijd ook
mijn danspartner, samen gingen wij naar Brasschaat-Polygoon en in de Excelsior dansen.

(bijdrage van Michel Euler)

“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op. zondagmorgen
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/busl, .
2920 Kalmthout. (0477/22.24.81).

Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com
FEerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de
website www.binkalmthout.be
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