
 
 

 

 

Het “Kapelleke” van Heide was de enige constructie in de “suyderheide” 
Nu we gestart zijn met een werkgroep om het Kapelleke van Heide te renoveren worden ook de nodige 

opzoekingen gedaan. Bij deze zoektocht vonden we een tekst destijds geschreven door wijlen Jan Caluwaerts 

onder de noemer “Kalmthout Broodjes”. We zijn ondertussen ook op zoek gegaan naar de eigenaar van het 

Kapelleke, want ook dat wijzigde wel eens doorheen de jaren. Ook hier hebben we de bevestiging gekregen 

dat het Kapelleke nu volle eigendom is van de gemeente Kalmthout. 

In die tijd is de " Suyderheide " nog één grote desolate 

vlakte tussen de Putse Moer en Onderzeel (omgeving van 

de huidige Kruisstraat). Aan 't kruispunt van 's Heerenbaen 

(nu de Kapellensteenweg) en de toenmalige Chruisstraat 

de straat die 's Heeren baen kruist (thans ondermeer de 

Beauvoislaan en de Heidestatiestraat) staat het aloude 

kapelleke van Kalmthout-Heide als enige constructie op de 

ganse " Suyderheide". Achter het kapelleke staat een 

eeuwenoude linde die van oudsher een baken is voor de 

verdwaalde reiziger uit de metropool .Deze lindeboom is 

trouwens richtinggevend bij elke urbanistische handeling . In 1850 zal de Kalmthoutse pastoor Verstreken 

de linde laten omhakken. Als straf legt de Kalmthoutse gemeenteraad hem op vijf nieuwe lindebomen aan 

te planten. Twee ervan sterven af. Sindsdien noemt men het kapelleke van Heide het drieboomkeskapelleke. 

Het kapelleke is opgedragen aan OLV van Tongerlo en ligt, langsheen de Kapellensteenweg op 27 meter 

boven de zeespiegel.  
(foto van het Kapelleke, genomen nog vooraleer daartegenover café ’t Kapelleke werd gebouwd, Heidestatiestraat 

noemde toen nog de Kruisstraat) 

Oude en vergeten beroepen van vroeger 
Vandaag: Disselmaker 

Een disselmaker maakte dissels, dat waren stevige balken waarmee men een wagen 

of koets koppelde aan het trekdier of het trekkende voertuig. In de moderne tijd 

kennen we de dissel ook bij de diverse getrokken voertuigen. 

Er waren verschillende beroepsgroepen die nog lange tijd met paard en wagen de straat op gingen. Naast 

boeren, die hun aangespannen boerenwagens bijvoorbeeld gebruikten om hun oogst naar de boerderij te 

halen, waren er melkboeren, groenteboeren en bakkers, die een eigen paard hadden en met een speciaal 

voor hun handel ingerichte wagen langs de deuren gingen om hun waren te bezorgen.  Bij een tweespan 

trokken de twee paarden aan weerskanten van de dissel of disselboom. De broek ontbrak: die functie werd 

overgenomen door twee kettingen die beide garelen met de dissel verbindt. De menner had één paar leidsels 

waarmee hij moest zorgen voor een gecoördineerde actie van de twee paarden. Die konden doorgaans méér 

trekken dan het dubbele van één paard. De leidsels hadden een gaffelvormig uiteinde. Het leidsel dat in de 
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linkerhand gehouden werd, zat vast aan de linkerkant van het bit van 

beide paarden, het rechtse leidsel aan de rechterkant. 

Als de bitten aan elkaar verbonden waren, had de menner genoeg aan 

één leidsel voor het linkse en één voor het rechtse paard. Reed men 

met twee paarden, dan stuurde de voerman met de kromme dissel, 

reed men met één paard, dan liep het paard tussen de burrie, ook wel 

bomen of lemoen genoemd.  

Een dissel is een houtbewerking gereedschap dat lijkt op een bijl maar 

met het stalen blad dwars op de steel. Het wordt gebruikt voor het 

glad afwerken van bijvoorbeeld ruwe boomstammen of ander ruw 

bewerkt hout. In het algemeen staat men wijdbeens over een boomstam en al teruglopend slaat men de 

dissel naar zich toe om zo het hout te bewerken. Dissels worden onder andere gebruikt voor het vierkant 

afwerken van boomstammen of het uithollen ervan. 
(bijdrage van Paul Witters) 

“1922, Mysterie en moord in Calmpthout” (deel 2). 
Er komt een tweede deel, of aanvulling, geschreven door Danny Mathysen. 

Vorig jaar, op 9 maart gaf Danny een 

eerste lezing over zijn boek “1922, 

Mysterie en moord in Calmpthout”. 

Omdat toen de eerste lezing volzet was 

werd er een tweede lezing 

georganiseerd op 17 mei en weer zat 

de zaal bomvol. Maar dat Danny niet 

heeft stilgezeten bewijst hij door het 

schrijven van zijn tweede boek. Het 

gaat deze keer meer over een belevingsboek met enkele kortverhalen, 

teksten en beelden die men niet noodzakelijk in chronologische volgorde 

moet doornemen. En belangrijk, voor dit werk heeft VRT toestemming 

gegeven om het script van de verloren gegane aflevering “Beschuldigde, 

sta op” te publiceren. Verder zullen er ook zaken in verschijnen die Danny 

heeft gekregen na het verschijnen van het eerste boek, waaronder foto’s 

van Lucy Martroye en Léon van den Wouwer, kaarten van Calmpthout die 

door een architect-landmeter opgemaakt werden in opdracht van de 

onderzoeksrechter met daarop aangeduid alle huizen tussen de Putsche 

Moer en de Withoef (dorpskernen Heuvel, Dorp, Centrum en Heide). 

Danny heeft nog een uitgebreide reeks foto’s gevonden met daarop de 

persoonlijke aantekeningen en ook de volledige plannen van alle 

verdiepingen van het Wouwershof en het Phoenix-Park. Al dit nieuwe 

werk zal op de geplande voordracht van 19 september 2024 voorgesteld 

worden. 

noteer alvast: donderdag 19 september 2024 



 
 

Van de vorige uitgave zijn (na een tweede herdruk) nog slechts enkele exemplaren voorradig.  Deze zijn nog 

te bestellen aan de prijs van 39,95 euro per stuk. Voor meer info: danny.mathysen@gmail.com 

“Sursum Corda 1937”. 
Paul Lion bezorgde ons een foto van de affiche voor het aankondigen van een toneelvoorstelling op 21 

november 1937 in de Sint Jozefszaal in Heide, gebracht door de “Katholieke Vlaamsche Tooneelkring Heide”, 

Sursum Corda. Het was het stuk “hallo met Mars” gebracht ten voordele van de Parochiale werken , een 

blijspel in drie bedrijven. Een eigenaardigheid hierbij is dat in het jubileumboekje, uitgegeven in 1982 naar 

aanleiding van het 50 jarig bestaan, vermeld staat 28 november 1937 en als titel “ ’t Pastoorken en de arme 

man”, wel met het onderschrift Hallo met Mars. Paul Lion denkt dat er dat jaar mogelijk twee voorstellingen 

zijn geweest, één ten voordele van de Parochiale werken!  

 

Inkom van de fabriek “The Right Plastilit” 
Hiernaast publiceren we een foto ons ter beschikking gesteld door Guido Zegels. Het was de toegang tot de, 
in de jaren ’60 en ’70 in Heide veel werk verschaffende fabriek, “The Right Plastilit”. We zien rechts op de 
foto de Kapellensteenweg waar de toegang naar de fabriek was met een dubbele en lange oprijlaan. Aan de 
linkerzijde op de foto zien we de eerste gebouwen van de fabriek. Vooraan was er ook een klein gebouwtje 
waar de bareelwachter zijn plaats had. Onze medewerker Paul Witters is ondertussen bezig met een boek 
te schrijven  over de eens zo 
bloeiende fabriek in Heide waar op 
het hoogtepunt meer dan 100 
mensen uit onze omgeving aan het 
werk waren. We houden jullie zeker 
op de hoogte van zijn initiatief. 
Moest je nog info hebben rond het 
reilen en zeilen van deze fabriek, 
deze is zeker nog welkom bij Paul. 
Nadat de fabriek van Heide naar de 
industriezone Bosduin was verhuisd 
volgden er nog verschillende 
overnames en naamsveranderingen. 
Momenteel is er deze fabriek  nog 
onder de naam “Pipelife Belgium 
NV”, het is een onderdeel geworden 
van de groep “Wienerberger”.  
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Jarenlang stond er een vliegtuig achter Zon en Hei ! 

In de jaren ’70 stond er een vliegtuig achteraan op het terrein van Zon en Hei  (Max Temmermanlaan). Het 
werd gebruikt voor de kinderen van Zon en Hei om in te spelen. Velen zullen zich wel herinneren dat dit 
vliegtuig te zien was als je in de Withoefse Heide wandelde, velen zullen er ook stiekem in gespeeld hebben.  

 

Het vliegtuig kwam er nadat burgemeester Dequeecker van Deurne in 1967 twee toestellen had gekocht die 
op pensioen mochten. Ze werden afgebroken en in stukken vanuit de luchthaven van Deurne weggevoerd.  
Het ene werd naar Heide gebracht.  Het andere vliegtuig werd geplaatst op de Drakenhoflaan op de terreinen 
van de Deurnese turners. 
Het vliegtuig zelf is een Douglas DC-3 Dakota. Het is een icoon dat parachutisten naar alle uithoeken van de 
wereld bracht,  tonnen vracht vervoerde en ook heel veel mensen liet kennismaken met het vliegtuig als 
vervoersmiddel. Via het serienummer en het archief van RAF konden we de geschiedenis van dit vliegtuig 
schetsen: 
 

 

1945  
 

geleverd aan USAAF – deze leverde aan de 
RAF India 
 

1947  
 

toestel wordt overgemaakt aan de Belgische 
luchtmacht 
 

1953  
 

luchtmacht leent dit vliegtuig aan Politie van 
Belgisch Congo – keert hetzelfde jaar nog 
terug 
 

1964  
 

Wordt in gebruik genomen als 
opleidingsvliegtuig in Koksijde 
 

1967 
 

Het toestel wordt uit dienst genomen – 
Burgemeester Dequeecker koopt twee 
vliegtuigen aan  
 

1968 
 

Het vliegtuig wordt gedemonteerd en terug 
opgebouwd in Zon en Hei. 
 

1981 
 

Het vliegtuig is in vervallen staat en wordt 
gedemonteerd en naar de schroothoop 
gevoerd. 
 



 
 
 

Dit is één van de laatste foto’s uit 1981 voor 
het werd afgebroken. De kleuren van het 
vliegtuig zijn de kleuren van SABENA. In de 
wei waar het stond zijn er nog drie grote 
betonblokken waar het vliegtuig op stond. 
Nadat het vliegtuig weg was werden er in de 
wei herten en schapen gehouden.  
 
De openluchtschool Zon en Hei, tot voor kort 
actief in de Max Temmermanlaan, heeft net 
als de Antwerpse openluchtschool  
Diesterweg, een rijke geschiedenis. 
Gregg Van Dingenen heeft samen met zijn 
vader Dirk een aantal feiten op papier gezet 
zodat wij dit deze week, en de volgende 
weken, in “Heide vertelt” kunnen publiceren. 
Waarvoor dank! 

 

Wat met de plannen voor het “Klein schietveld”? 
Tijdens de rustperiode van de natuur, vraagt het onderhoud 

van het Schietveld onverminderd de aandacht van het 

Agentschap Natuur en Bos. Afgelopen dinsdag kwam “onze” 

boswachter Jurgen Melis ons daarover informeren. De 

belangstelling was enorm groot, stoelen moesten bijgezet 

worden om iedereen een zitplaats te kunnen geven. “Onze” 

boswachter gaf meer uitleg over de werking en de toepassing 

van het bosbeheer, met name in het klein schietveld.   

Uiteraard waren er zeer veel vragen en bedenkingen rond “de 

nieuwe afsluiting” in het klein schietveld. Vooral de 

toegankelijkheid naar de toekomst toe is het grote 

vraagteken. Maar zolang er geen toegangspoorten worden 

geplaatst is alles nog vrij open voor de wandelaars (ook met 

hun hond, die gelijnd naast loopt) en enkel de paden 

gebruiken. Tot nader order zal dit zo blijven tot er een vaste 

en nieuwe reglementering komt. Het zal dan ook zeer 

belangrijk zijn dat deze op gepaste tijd door zowel het 

Agentschap Natuur en Bos als met de betreffende 

gemeenten duidelijk zal gecommuniceerd worden. Een 

orgaan zoals Tussen Hei en Maatjes is hiervoor het ideale 

middel. Indien u nog vragen heeft mag u altijd contact 

opnemen met jurgen.melis@vlaanderen.be 
(verslag van Paul Witters) 

NMBS voert ook in 2024 werken uit! 
Ook dit jaar zal NMBS verder gaan met aanpassing- en vernieuwingswerken op LIJN 12. Dit gaat wel 

meebrengen dat er tijdens zeventien weekends geen treinverkeer tussen Antwerpen en Essen mogelijk zal 

zijn. Onder voorbehoud van wijzigingen gaat het over de volgende weekends: 



 
 

- 2-3, 9-10,16-17 en 23-24 maart 
- 13-14 en 27-28 april 
- 1-2, 8-9 en 29-30 juni 
- 24-25 augustus 
- 14-15, 21-22 en 28-29 september 
- 12-13 oktober 
- 9-10 en 30 november – 1 december 
- 7-8 december 

De NMBS zal met een alternatief vervoersplan proberen de hinder voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. 

Oud directrice “huishoudschool” overleden! 
In Residentie Beukenhof overleed op 23 januari Irène Bosmans. Irène had enkele 

dagen voordien haar 98ste verjaardag gevierd in het bijzijn van haar familie. Zij 

werd geboren in Merksem op 20 januari 1926. In Kalmthout was Irène geen 

onbekende. Op jonge leeftijd werd zij weduwe toen haar man Maurits Niemans 

overleed (1959), zij bleef toen achter met vier jonge kinderen. Maurits Niemans 

was op dat ogenblik de koster van de Onze Lieve Vrouwe parochie Kalmthout-

centrum. Beroepshalve van Irène lerares. Eerst in de school Sint-Cordula in 

Schoten, later in haar eigen gemeente Kalmthout in de school Stella Maris. In 

Kalmthout was de school “Stella Maris” beter gekend als de “huishoudschool” op 

het Kerkeneind. De school was gevestigd op de Kapellensteenweg op de plaats 

waar nu het H.Hart college is. Destijds was de school daar gevestigd achter de 

kleuter- en lagere school met vooraan het klooster. Het was na de lagere school vooral bedoeld als 

vervolmaking, met vooral het aanleren van huiselijke taken. Irène Bosmans, in de school toen gekend als 

“Madame Niemans”, werd er de directrice van. Irène, voor kinderen en kleinkinderen gekend als “moeke 

Rein” laat haar vier kinderen, 8 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen na. Van haar wordt afscheid 

genomen op vrijdag 2 februari om 11u in de Onze Lieve Vrouwekerk in Kalmthout-centrum. Zij rust in vrede! 
Met twee voeten erin getrapt! 
Ik wil onze lezers een voorbeeld aanhalen van “hacking” waarvan ik zelf het slachtoffer ben geworden. 

Achteraf gezien was dit alles niet zo erg slim maar het is wel gebeurd! Hoe werkt het? 

Een goeie week geleden, in de vroege avond, word ik opgebeld door een “security agent” van de bank 

Argenta. Hij zegde mij dat er waarschijnlijk fraude was gepleegd gezien er een domiciliëring van 2000 euro 

per maand op een bepaalde rekening was doorgevoerd, de dag nadien zou de eerste afhaling gebeuren. De 

zogenaamde “security-agent” van Argenta vroeg mij of dit klopte. Toen ik hierop negatief antwoorde vroeg 

hij of ik via de laptop even kon inloggen zodat hij het probleem werden kon verhelpen. Voor ogen hebbende 

dat deze domiciliëring de dag nadien zou doorgaan verleende ik mijn medewerking. Achteraf bekeken zeer 

dom!  De man aan de andere kant van de lijn, die zich bekend maakte met zijn naam en functie bij de bank 

Argenta, sprak correct Nederlands, was zeer vriendelijk en behulpzaam, hij leek alles van het bankwezen te 

kennen, enz…  Bij nader inzien belde hij ook via het nummer van de Argenta-bank (achteraf bekeken ook 

gehackt). Gevolg: geld van rekeningen overgeschreven naar een Litouwse bankrekening. Op het ogenblik dat 

ik verder nazicht deed en ik dit merkte haastte ik mij de dag 

nadien ’s morgens vroeg naar de bank. Daar werd het nodige 

gedaan, kaarten geblokkeerd (Card stop), en ging men 

proberen deze stortingen nog ongedaan te maken, afwachten 

dus. Uiteraard ook aangifte bij de politie! 

De les! 

Ikzelf ga daar nooit meer intrappen, dat weet ik zeker, maar 

ik wil deze manier van handelen toch aan iedereen bekend 



 
 

maken om reden dat het niet uitgesloten is dat nog meer mensen hier mee te maken gaan krijgen. Dus ga 

nooit in op een dergelijke vraag, ook al maken ze je bang met een domiciliëring die de dag nadien al op je 

rekening wordt doorgevoerd. Enige juiste methode: zeg gewoon dat je de dag daarna wel naar je 

bankkantoor zal stappen om dit alles na te vragen!  Ik weet het nu, jij nu ook! 

Uit de oude doos: herinneringen! 

Hiervoor konden we 
lezen over een vliegtuig 
dat te pronken stond 
achter de school “Zon en 
hei” in de Max Temmer-
manlaan. Maar in de 
Withoefsche Heide wer-
den eerder ook proeven 
gedaan om met eigenge-
maakte constructies de 
lucht in te gaan. Op de 
foto hiernaast een zelf-
gebouwd toestel waar-
mee men probeerde te 
vliegen! 

Bij het overlijdensbericht 
van Irène Bosmans hadden 
we het over de lagere 
school op het Kerkeneind 
(Kapellensteenweg). Hier-
naast een afbeelding van 
de gebouwen en de 
speelplaats van deze 
school. Ook een duidelijke 
weergave van de kledij van  
de leerlingen en van de 
zusters van Opwijk die er 
voor het onderwijs 
zorgden. Waar je op de 
foto de bomen ziet werd 
later de “huishoud-
school”, waarvan sprake, 
gebouwd! 

“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 
2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de 
website www.binkalmthout.be  
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