
 
 

 

 

Welkom 2024 ! 
Meegaan met je tijd, niet altijd simpel! 
Wil je een treinkaartje kopen, 

Nee, niet naar de balie lopen,  

Daar is niemand meer te zien, 

je kaartje komt uit een machine.  

Je moet dan overal op drukken 

in de hoop dat het zal lukken.  

Pure zenuwsloperij, 

achter jou zie je een rij 

kwaad en tandenknarsend staan,  

want de trein komt er al aan. 

 

Bij de bank wordt er geen geld  

netjes voor je uitgeteld. 

Want dat is tegen de cultuur,  

nee je geld komt uit de muur. 

Als je maar de code kent,  

anders krijg je nog geen cent.  

Om je nog meer te plezieren,  

mag je internetbankieren 

Allemaal voor jouw gemak,  

alles onder eigen dak. 

Niemand die er ooit om vroeg:  

blijkbaar is het nooit genoeg. 

 

Man, man, man wat een geploeter,  

alles moet met een computer 

Anders doe je echt niet mee.  

Op www en punt Be 
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vind je alle informatie,  

wie behoedt je voor frustratie? 

Als dat ding het dan niet doet,  

dan word je toch niet goed. 

Maar dan roept men dat je boft,  

je hebt immers Microsoft. 

Ach, je gaat er onderdoor,  

je raakt gewoonweg buiten spoor. 

Nee het is geen kleinigheid, 

oud worden in deze tijd. 

(ingezonden door Frank Couscheir, Kon. Astridlaan) 
 

Hei-cross in hartje Heide! 
Zaterdag 20 januari 2024 is het weer zo ver, die 
dag organiseren de LUKEBIKERS hun geliefde 
HEICROSS, gestart in het teken van de in 2013 
overleden Luc Vanwesenbeeck. Bij de vorige 
editie verwelkomden de organisatoren 700 
crossers op hun uitdagende parcours van maar 
liefst 2900m, met een echte brug, balkjes, 
singletracks, trap, schuine kant en een zandbak. 
In het bosrijk gedeelte tussen de Kalmthoutlaan 
en de spoorlijn werd door het bedrijf Dygo uit 
Kalmthout zelfs een wasbord aangelegd. Het 
bosje kreeg trouwens een naam mee: het 
“Josbos”. Dit jaar wordt er gemikt op een nog 
groter aantal deelnemers. Verder wordt er bij 

deze vijfde editie vooral ingezet op sfeer, beleving en randanimatie. Er zal een prachtige aankomstboog staan 
en op een groot scherm zullen er live-beelden getoond worden van de wedstrijden. Het geheel wordt aan 
elkaar gepraat door Chris Vandenabeele, VRT-journalist, hij krijgt hierbij deskundige hulp van een 
medepresentator. Wie wil komen kijken kan dit gratis doen, de focus van de dag is niet zozeer op het 
competitieve gericht, plezier primeert. Alle deelnemende kinderen worden beloond met een goodie bag met 
leuke kadootjes, en een echte medaille na hun wedstrijd. Kinderen staan trouwens tijdens het hele 
familiegebeuren centraal. Daarnaast blijft er ook aandacht voor het emotionele, het verdriet wat de familie 
Vanwesenbeeck moest verwerken na het verlies van Luc Vanwesenbeeck en Joris Vanwesenbeeck (2020).  
Dit indachtig wil de organisatie het evenement ook organiseren voor een goed doel. Vorig jaar kon de 
opbrengst, maar liefst 4000 euro, gestort worden ten 
voordele van het kinderbrandwondenfonds Oscare. In 
2024 gaat de winst naar Ferm’Eline. Dit is een 
inclusieve, warme, veilige en toegankelijke plaats voor 
kwetsbare jongeren of jongvolwassenen waar het 
vinden van heling en rust in de natuur van de 
Ardennen (Vielsalm) en dichtbij dieren centraal staat. 
Het is een plek waar jongeren herbronnen en zich 
verder kunnen ontwikkelen samen met de mensen die 
voor hen belangrijk zijn. ( www.ferm-eline.be). Om het 
evenement ook dit jaar weer tot een goed recht te 
brengen kan er weer beroep gedaan worden op een 

http://www.ferm-eline.be/


 
 

aantal plaatselijke sponsoren. Wie wil deelnemen kan vooraf inschrijven, dit tot en met 17 januari via 
www.heicross.be. Best niet te lang wachten, de vorige jaren waren de jeugdreeksen al tamelijk vlug volzet. 

Hete kolenwandeling in Heide! 

Op zondag 4 februari om 13u30 organiseert Toerisme 
Kalmthout de “Hete kolenwandeling”. Het event heeft 
plaats in de straten van de groene omgeving in Heide. 
Verwacht je niet aan een gewone wandeling, er gaat 
immers een BBQ op wielen mee om je onderweg van 
enkele smaakvolle hapjes te voorzien. Ontdek Heide met 
gids Hugo, geboren en getogen in Heide. Hij vertelt 
honderduit, en met de nodige humor, over zijn Heide. 
Onderweg is er voldoende tijd voor drank- en hapjespauze. 
Er wordt ongeveer 5 kilometer gewandeld, goede 
wandelschoenen en warme kledij zijn aanbevolen. Er wordt vertrokken op het Heidestatieplein en er kunnen 
maximum 25 personen mee. Inschrijven vooraf is verplicht, dat kan via het mailadres: info@vvvkalmthout.be  
deelnameprijs is 15 euro. 
 

Nieuw! Oude en vergeten beroepen van vroeger! 

Vandaag: Aambeeldmaker. 
Aambeelden werden eerst gemaakt van steen als een lithisch stenen werktuig, 

daarna van brons en later van smeedijzer. Toen staal gemakkelijker beschikbaar kwam, werden aambeelden 
ermee geconfronteerd. Dit werd gedaan om het aambeeld een hard gezicht te geven en om te voorkomen 
dat het aambeeld vervormt door een botsing. Veel regionale stijlen van aambeelden zijn in de loop van de 
tijd geëvolueerd van het eenvoudige blok dat voor het eerst door smeden werd gebruikt.  
De meeste aambeelden zijn gebaseerd op het Londense aambeeld uit het midden van de 19e eeuw. Het 
smeedijzeren, stalen aambeeld werd geproduceerd tot het begin van de 20e eeuw. Tijdens de 19e en het 
begin van de 20e eeuw is deze constructiemethode geëvolueerd om aambeelden van extreem hoge kwaliteit 

te produceren. Het basisproces omvatte het smeden van knuppels smeedijzer 
aan elkaar om de gewenste vorm te produceren. De volgorde en locatie van de 
smeedlassen varieerde tussen verschillende aambeeld makers en het soort 
aambeeld dat werd gemaakt. 
Tegelijkertijd werden in Europa gietijzeren aambeelden met stalen vlakken 
gemaakt. Moderne aambeelden zijn over het algemeen volledig gemaakt van 
staal. Er zijn veel verwijzingen naar aambeelden in oude Griekse en Egyptische 
geschriften, inclusief de werken van Homerus.  
Aambeelden hebben sindsdien hun vroegere gemeenschappelijkheid verloren, 
samen met de smeden die ze gebruikten. Door de gemechaniseerde productie 
zijn goedkope en overvloedige vervaardigde goederen direct beschikbaar. De 
eenmalige handgemaakte producten van de smid zijn in de moderne wereld 
economisch minder levensvatbaar, terwijl ze in het verleden een absolute 

noodzaak waren. Aambeelden worden echter nog steeds gebruikt door smeden en allerlei soorten 
metaalbewerkers bij het maken van maatwerk. Ze zijn ook essentieel voor het werk van hoefsmeden. 
Een aambeeld moet op een stevige basis worden geplaatst die is gemaakt van een slag- en brandwerend 
materiaal. Het moet stevig aan de basis worden bevestigd, zodat het niet beweegt als het met een hamer 
wordt geslagen. Een los aambeeld is buitengewoon onveilig, omdat het van de basis kan vallen en een 
ondoelmatig smeedwerktuig is. Gebruikelijke methoden voor het bevestigen van een aambeeld zijn spikes, 
kettingen, stalen of ijzeren banden, clips, bouten waar gaten in zijn voorzien en kabels. Een smid gebruikte 
alles wat voorhanden was, zolang het aambeeld maar stevig op zijn plaats hield. Het aambeeld wordt zo 
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dicht mogelijk bij de smidse geplaatst, in het algemeen niet meer dan één trede van de smidse om 
warmteverlies in het werkstuk te voorkomen. 
(bijdrage van Paul Witters) 

Lezing: Dodelijke en besmettelijke ziekten in de oudheid. 
Op donderdag 18 januari om 20u heeft er in de grote zaal van het LDC 
Kruisbos, Kapellensteenweg 81 een lezing plaats rond het thema: 
Dodelijke en besmettelijke ziekten in de oudheid. Het is een organisatie 
van Cultuursmakers Kalmthout.  De lezing wordt gegeven door Gil 
Michaux. Gil Michaux studeerde klassieke filologie aan de 
Rijksuniversiteit van Gent en oosterse filologie (Hebraïstiek & 
Assyriologie) aan de R.U.G en de universiteit van Jeruzalem. Hij 
onderricht filosofie, Grieks en Latijn in het A.S.O. In Chios neemt hij 
jaarlijks deel aan het congres “Homer in the world” (Academia 

Homerica van de universiteit van Athene). Hij geeft talrijke lezingen over de literatuur uit Mesopotamië 
(spijkerschrifttabletten uit de bibliotheek van Assurbanipal en de archieven van Mari en Tel el Amarna). Hij 
promoveerde in 1990 met een proefschrift over het Gilgamesch epos. Over dit onderwerp doet hij nog steeds 
research. Zijn laatste artikel: Gilgamesh and Homer: A comparative study of motifs, motif sets, distinctions 
and similarities.  Sinds 1979 begeleidt hij als reisleider en gids reizen naar Griekenland, de Griekse eilanden, 
Italië, Turkije, Egypte en Jordanië. 
Onze moderne maatschappij blijft niet gespaard van epidemieën, denken we maar aan de Covid.  Dankzij de 
vergevorderde medicinale kennis, kan er nu met succes vrij snel ingegrepen worden.  Maar in de loop der 
eeuwen bleef de mensheid niet gespaard van epidemieën, denken we maar aan de pest, cholera, Spaanse 
griep enz.  Maar waren er ook epidemieën in de oudheid en hoe gingen de Grieken en de Romeinen ermee 
om? Zo weten we dat tussen 430 en 426 v. Chr. Athene geplaagd werd door een pestepidemie.    Dankzij 
Thucydides, aanvoerder van de Atheense legers in het noorden van Griekenland, kregen we hierover een 
gedetailleerd relaas.  Hij wordt ook beschouwd als de grondlegger 
van de wetenschappelijke methode in de geschiedenis. Gil 
Michaux gaat ons hierover meer vertellen op zijn unieke boeiende 
manier.  Dus saai wordt het zeker niet! Een absolute aanrader! 
Inkom 6 euro voor leden en 9 euro voor niet leden van 
Cultuursmakers. 
(foto: Gil Michaux) 

Samen met bewoners van Dennendael klinken op het 
nieuwe jaar! 
De werkgroep “buurtkoffie” nodigt iedereen uit om te komen meeklinken op het 
nieuwe jaar op dinsdag 9 januari vanaf 14u in het kunsthuis Ernest Albert in de 
Hortentiadreef. Na een welkom met een glaasje en een hapje wordt er afgesloten met 
koffie en gebak! 

Met de rommelpot op stap in onze jeugdjaren. 
Tijdens onze jeugdjaren, vanaf een jaar of 12, trokken wij op oudejaarsavond er op uit met de Rommelpot. 
De “kleintjes” gingen nieuwjaar zingen maar voor de wat oudere jeugd was er het “rommelpotten”. Trokken 
de jongsten van deur tot deur dan verliep het soms toch wel wat anders voor de wat oudere jeugd. We 
kenden de plaatsen waar men “gul” was.  
We verblijdde de gulle bewoners met een lied. Dit lied verschilde heel wat van streek tot streek en 
naargelang de streek werden er ook wel andere zinnen en woorden gebruikt. Voor zover mijn geheugen 
teruggaat zongen wij altijd het volgende liedje: 
 
 



 
 

Ik heb zo lang met de rommelpot gelopen, 
nog geen geld om brood te kopen 
Alle bakkerij, steken in zij, 
steken in m’n hoed, al wat de speelman vragen moet, 
Vrouwke doe het deurke open, 
laat de speelman binnen komen, 
speelman gij moet strijken, 
schipper gij moet wijken. 
Geef me nen duit in mene rommelpot, 
dan loop ik op een andere plaats, 
Jaja, ’t is waar, ‘k wens je een zalig jaar 

  
Met een rommelpot op stap gaan op oudejaarsavond vergden ook wel wat inspanningen vooraf. Tenminste 
als je met een echte rommelpot op stap wilde gaan. Ik had het geluk dat  er bij ons thuis minstens éénmaal 
per jaar een varken werd geslacht. Bij het slachten werd de “pisblaas” gerecupereerd, opgeblazen en te 
droge gehangen. Een week voordat ze moest dienen werd deze in het water gelegd om ze terug elastisch te 
maken. Zo was de varkensblaas bij ons het voornaamste element om een rommelpot te maken. De blaas 
werd strak over een “pot” gespannen, dat kon van alles zijn, en in het midden werd er een stokje vast in 
gemaakt dat rechtop kon blijven staan. Door een wrijvende beweging met het stokje werd er in de pot een 
geluid geproduceerd, meer was het eigenlijk niet. In mijn jeugdjaren, half de jaren ’60, was een echte 
rommelpot, zoals de traditie het wou, al niet meer zo voornaam. Er kwamen allerlei varianten: zoals een 
blikje met daarin knikkers of geld, een blikje met plastiek over gespannen als variant van de rommelpot, 
enz…; sommige gingen op pad met echte instrumenten.  
Op oudejaarsavond vertrokken we thuis met de rommelpot als het donker was. Gezien de afstanden 
verplaatsten wij ons meestal met de fiets. Vanuit de Driehoekstraat, waar wij woonden, deden we eerst de 
Heikantstraat, Foxemaatstraat en de Kruisstraat. Daar waren in die tijd nogal wat boerderijen en daar deelde 
men gul, bijna altijd geld. We kwamen dan terug en zongen met ons lied onze buurt plat om vervolgens nog 
richting “dorp” te fietsen. We hadden daar enkele gekende adressen, zo passeerden we zeker bij Verellen 
op de Kapellensteenweg (momenteel is daar het bouwproject Kruisbos van Jos Dejongh), hij was de directeur 
van het sigarenfabriek op Gooreind en daar kregen we telkens een 
sigaar. En er was natuurlijk ook het kasteel Boterberg van de familie 
Carlier, zij deelden gul geld uit. De verleiding om er op één avond 
meerdere keren langs te gaan was dan ook zeer groot, en meestal 
lukte dit ook wel! 
De avond sloten wij dan af in de Statiestraat bij bakkerij Verachtert 
(nu Vanthillo) waar we met ons gekregen geld een lekker 
worstenbrood kochten!  Vervolgens naar huis om daar met ons 
gezin verder de komst van het nieuwe jaar te vieren! 
(Louis) 

 

De kerstboomverbanning! 
Naar jaarlijkse traditie organiseerde de plaatselijke scoutsgroep Sint Maarten de kerstboomverbranding op 
het Heidestatieplein. Nu de bomen niet meer verbrand worden, blijven zij rond dit gebeuren toch een 
evenement doen. Zij hebben het een andere naam gegeven: “de kerstboomverbanning”. Dit gaat door op 
zaterdag 13 januari vanaf 19u op het Heidestatieplein. Bij knusse vuurkorven zal men er kunnen genieten 
van drankjes en heerlijke hapjes!  Meteen ook een  gelegenheid om nieuwjaarswensen uit te wisselen!  

 
 



 
 

Nog wat meer info over Kapellenbos en astronoom Eric Elst! 
Michel Euler wil nog het volgende vertellen naar aanleiding van het artikel over Kapellenbos en zijn 
jeugdvriend Eric Elst, iets waar we in ons nummer van 17 december voor het eerst over schreven: 
Het was ook heel normaal, dat Koning Boudewijn de Royal Antwerp Golfclub, zoals de echte naam ook is, 
regelmatig bezocht. Hij kwam dan zonder begeleiding in zijn rode Mercedes 380 SEL gewoon de golfbaan 
binnen gereden. Hij kende de caddymaster zeer goed, en soms speelde ze ook samen 18 holes op de mooie 
baan, ontworpen destijds door de beroemde golfbaan expert Tom Simpson. Ook Prins Albert, later Koning 
van België, kwam meestal in volle snelheid met zijn zilver grijze Porsche de golfbaan binnengereden. Dat was 
toen net zo,n rebel als nu Prins Laurent, vandaar dat die 2 met elkaar altijd in conflict lagen. Het is wel 
merkwaardig dat na mijn schrijven van 17 december, opeens Eric Elst ter sprake kwam in Heide vertelt van 
31 december. Heb dit aandachtig gelezen en begrijp één ding niet: dat deze persoon vijf jaar geleden geen 
contact in de kapellenboslei kon leggen bij zijn ouderlijk huis. Eric heeft namelijk daarachter zijn nieuwe villa 
gebouwd met een groot planetarium, welke zelfs vanaf de kapellenboslei duidelijk te zien is. Verder de 
schooltijd in Heide was meer een springplank voor enkele jaren, om daarna verder te studeren aan het 
Koninklijk Atheneum in Kapellen, waar vele leerlingen vanuit Heide, Kalmthout en ook Kapellenbos dagelijks 
naartoe fietste. Ook daar was Eric een prominente leerling. Bij gelegenheid speelde hij op school ook piano, 
en liet dan het beste van Chopin vooral de 5e symfonie aan ons horen. Ook na schooltijd waren wij altijd 
actief en deden wij veel aan sport, vooral een rondje lopen met Eric was een wekelijkse bezigheid. Eric was 
ook vernoemd naar zijn broer Walter, welke helaas door een tragisch motor ongeluk  op jonge leeftijd om 
het leven is gekomen. Wij waren samen kind aan huis, daarom vernoem ik hier Eric. Wij hadden ons dan ook 
toen niet kunnen voorstellen dat Eric later een beroemd astronoom zou worden. 

Uit de oude doos: herinneringen! 
Enkele weken geleden publiceerden wij een kopij van een programmaboekje 
dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het eerste toneel dat in 1932 werd 
gespeeld door de toneelvereniging Sursum Corda uit Heide. Een aandachtige 
lezer, “Jos”, bezorgde ons een exemplaar van een jubileumboekje dat werd 
uitgegeven in 1982 naar aanleiding van 50 jaar Sursum Corda. Het waren Jef 
De Blick, Flor Francken, Jan Stals, Celeste Gazin, Karel Elst, Fons Michielsen, 
Jos Schepers, Willem De Schutter en Frans Stals die in café Jagersrust op 17 
juli 1932 de toneelvereniging in het leven riepen. Drie maanden later was het 
zover, de eerste toneelvoorstelling PAX was een feit.  
De initialen op de foto hiernaast verwijzen dan ook naar de mensen van het 
eerste uur: (JDB) Jef De Blick, (JS) Jos Schepers, (FV is nog een vraagteken), 
(FS) Frans Stals, (FF) Flor Francken, (FM) Fons Michielsen, (CG) Celest Gazin, 
(JS)Jan Stals. 
In 1982 kreeg de toneelvereniging haar Koninklijke titel, het bestuur bestond 
toen uit Frans Stals (voorzitter), Ludo Van Spaendonck (ondervoorzitter) 

Pierre Beyers (secretaris), Constant Geeraerts (penningmeester), Louis Ossenblok, Bert Van Geenhoven, Eric 
De Munck, Armand Buydens en Lode Pelleman, bestuursleden. 
 

 
“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 
2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de 
website www.binkalmthout.be  

mailto:vandenbuijslouis@gmail.com
http://www.binkalmthout.be/

