
 
 

 

 

De geschiedenis van “Zon en Hei” (1946-2017) deel 2. 
DE SCHOOL 
De kinderen die in Zon en Hei verbleven krijgen les in twee klaslokalen. Ze hebben allemaal zeer specifieke 
noden en problemen. Elk kind had dan ook behoefte aan een eigen leertraject, inclusief onderwijs avant la 
lettre.  Samen met de toenmalige onderwijzer vormde Dirk verschillende leermethodes om tot een 
individueel systeem van fiches, werkkaarten en trajecten. Hiermee konden de kinderen zelf aan de slag, 
terwijl de onderwijzer nieuwe leerstof aanbood aan de anderen of dieper inging op problemen van enkele 
van zijn studenten. Zoals we reeds aanhaalde werd er toen aan drie leerjaren tegelijkertijd les gegeven!  

Dirk heeft deze methodiek jarenlang verder gezet, telkens bijgestaan 
door een andere collega. Samen met hen werd de eigen ontwikkelde 
methode verder uitgebouwd, vernieuwd, aangepast aan de moderne 
technologie (computers), …  Tot dan werd zowel de school als de 
voorziening geleid door dezelfde directie: Dirk Van Dingenen. In 1992 
werd deze opgesplitst, Dirk verkoos om directeur te worden van de 
voorziening Zon en Hei. Als eerste autonome directie van de school 
werd Robert Van Cakenberghe aangesteld, gevolgd door Robert 
Scheltjens, Viviane Hapers en Nadia Havermans. Dankzij de 
goedkeuring van toenmalig Antwerps schepen voor onderwijs Gilbert 
Verstraelen werd de naam van de school ‘Burgemeester Dequeecker’.  
De laatste burgemeester van Deurne, voor de fusie, stichter en 
bezieler van Zon en Hei. Door de veranderde regelgeving van Kind en 
Gezin verbleven er steeds minder kinderen in het CKG wat gevolgen 

had voor de school. Toen eind jaren '90 van vorige eeuw bleek dat ze niet meer aan het gemiddelde kwamen 
om de school open te houden werd beslist ook externe leerlingen toe te laten.  En dat kende een groot 
succes.  Zo groot zelfs dat het aantal kinderen moest worden beperkt wilde men zijn doel niet voorbij 
schieten: elk kind moet geholpen worden, elk kind heeft recht op een eigen leertraject. Dat werd er bij de 
nieuwe leerkrachten ook stevig ingepeperd. Op korte tijd werd de maximumcapaciteit van 60 leerlingen 
bereikt. Toen in 2012 de Stad Antwerpen besliste om het CKG te verhuizen naar Antwerpen, maakte deze 
beslissing dan ook dat de school zou moeten verhuizen. Dit betekende dat de school de nieuwe ouders geen 
periode van 6 jaar konden aanbieden in deze kleine school. Hierdoor kozen veel mensen voor een andere 
oplossing in de buurt. Het gevolg hiervan was duidelijk merkbaar. Het leerlingenaantal daalde terug van 60 
naar 18, waardoor de school niet leefbaar meer was. Ze verhuisde nog voor Zon en Hei naar Antwerpen.  Op 
de laatste dag werd er door de kinderen nog een circusvoorstelling gegeven met daarna een BBQ voor een 
200-tal oud leerkrachten en oud-leerlingen. Zo werd er een punt gezet achter het 64 jarig bestaan van de 
school.  
HET EINDE 
Uiteindelijk duurde het nog 5 jaar na het sluiten van de school voor Zon en Hei definitief de deuren sluit in 
Heide. In 2017 verlieten alle diensten de gebouwen om te verhuizen naar gloednieuwe inrichtingen aan het 
Galgenweel op Linkeroever. De naam wordt aangepast naar De Link. Het definitieve einde van Zon en Hei. 
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De gebouwen, die eigendom zijn van AG Vespa (Stad Antwerpen) blijven verlaten en verwaarloosd achter 
met alle gevolgen van dien: indringing, vernielingen, graffiti... In 2019 werden de gebouwen terug een jaar 
in gebruik genomen door het Mytyl Instituut, een school voor bijzonder onderwijs uit Brasschaat. De 
directiewoning, nummer 40, is reeds lang verkocht en staat verder te verkrotten.  
Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne komt er een vluchtelingenstroom op gang. Europa heeft zich 
ingespannen om aan opvang te voorzien. Ons Gemeentebestuur stelt Diesterweg en Zon en Hei ter 
beschikking. De oude schoolgebouwen in Zon en Hei worden heringericht om Oekraïense vluchtelingen te 
kunnen huisvesten. In totaal worden er in 2022 vijfentwintig personen op deze locatie opgevangen. Zij 
worden begeleid door vrijwillige 
buddy’s en medewerkers van 
OCMW Kalmthout. Eind 2023 wordt 
de grond en de gebouwen verkocht. 
De nieuwe eigenaar is zo vriendelijk 
dat oud directeur Dirk Van Dingenen 
en zijn familie nog eens afscheid 
mogen gaan nemen van de 
gebouwen waar ze zo lang gewoond 
en gewerkt hebben. De gebouwen 
zijn helaas niet in goede staat, maar 
de herinneringen maken veel goed. 
Zo is de cirkel helemaal rond.  
Foto hiernaast: Dirk Van Dingenen 
bij één van de muurschilderingen die 
hij maakte om de ruimtes 
kindvriendelijk te maken.  
(bijdrage van Dirk en Gregg Van Dingenen) 

Publi-reportage met een prijsvraag! 
Tandprotheses, een noodzaak of een luxe? 

Voor de levensgenieters en 
Bourgondiërs onder ons kan het eten van 
een lekkere maaltijd mogelijk wat 
moeilijker worden wanneer er minder 
tanden in de mond aanwezig zijn. Dan 
ontstaat er een noodzaak want we eten 
immers graag en daarvoor hebben we 
een goed gebit nodig. Dit kan echter 
opgelost worden door het plaatsen van 
kronen die geplaatst worden op de 
resterende bestaande tanden of op 
nieuwe implantaten, maar helaas is dit 
meestal een vrij dure opgave. Voor 

mensen met een tekort aan natuurlijke tanden kan een vals gebit op maat echter een gepaste betaalbare en 
solide oplossing zijn. Kunstgebitten worden door ons op maat gemaakt, voor mensen met een allergie aan 
bepaalde kunststoffen worden ze uit anti-allergische kunststof gemaakt. Voor meer info over anti allergische 
kunstgebitten of gewone tandprotheses kan u ook kijken op onze website www.tandlabovdb.be  of kan u 
ons bellen op 0471/74.85.03. Het fabricageproces start als volgt; de tandarts bepaald de maat en neemt de 
afdruk welke hij of zij aan ons doorgeeft en wij fabriceren op deze individuele mal een gepaste tandprothese.  

http://www.tandlabovdb.be/


 
 

De fabricage van een vals gebit begint wanneer wij de mal in ons labo krijgen 
wat vergezeld is met een voorschrift dat specifiek door de tandarts word 
opgemaakt. Aan de hand van de 
voorschriften die rekening 
houden met de persoonlijke 
aspecten van de mond  
modelleren wij een kunststof 
basis op maat van de klant waarop 
wij de nieuwe tanden plaatsen. De 
tanden die wij plaatsen worden zo 
goed mogelijk afgestemd naar 
bestaande tanden, zodanig dat het 
één geheel lijkt met de originele 
tanden en het gebit perfect 
aansluit in de mond. Ook wanneer 
er geen natuurlijke tanden meer 
aanwezig zijn kunnen wij een 
nieuwe volledig tandprothese op maat maken met nieuwe tanden die de 
mond een mooie uitstraling geeft en het gebruik tijdens het eten goed 
mogelijk maakt. Wij bewerken het gebit zodanig dat het goed aanpast aan de 
kaak en de klant uitermate tevreden is. Wanneer een oudere prothese niet 
goed meer zit, loskomt of uitvalt kunnen wij ze opvullen om een betere 

hechting aan de mond te krijgen zodat ze weer goed aansluit op de kaakvorm. We doen de nodige 
aanpassingen zodat er een goed resultaat 
word neergezet. Als een klant een bestaande 
prothese heeft die gebroken is of een tand 
verloren is uit de prothese kunnen wij deze 
vlot herstellen, doorgaans binnen het uur. Bij 
een kapotte of verloren tand vervangen wij de 
tand, en plaatsen een nieuwe gelijkaardige in 
de plaats. Ook als de prothese kalk- of 
vuilafzetting vertoont hebben wij de nodige 
technieken om ze terug netjes te reinigen en 
mooi te polieren zodat de klant opnieuw 
stralend kan lachen. Kortom vanuit een 
noodzaak ontstaat er een luxe in de vorm van 
een uitgebreid aanbod aan oplossingen, zodat 
we allen van een lekkere maaltijd kunnen 
blijven genieten.    

De prijsvraag! 
“Denk mee voor Heide”, het Kalmthoutse gemeentebestuur koos recent een project uit voor ons dorp. Buren 
uit de onmiddellijke omgeving hadden aangeklaagd dat de kapel op het kruispunt in Heide verwaarloost was. 
“Heide vertelt” diende het project in. Ondertussen wordt daar flink aan gewerkt en ga je er weldra meer 
over vernemen. In afwachting onze vraag nu: 

-hoe is dit Kapelleke gekend, de juiste naam? 
Maak het juiste antwoord per mail over aan de redactie of schrijf het op een briefje en bezorg het op het 
redactieadres. Uit de juiste inzendingen wordt dan een winnaar getrokken, deze ontvangt een waardebon 
van 25 euro, te besteden in één van de 70 deelnemende handelszaken in Kalmthout. De bon wordt 
geschonken door “Tandlabo VDB”. De antwoorden moeten toekomen voor woensdagavond 14 februari. Op 
donderdag 15 februari zal de winnaar van de waardebon worden getrokken!  



 
 

 De jong-KAJ van Heide startte in 1942 ! 
In 1942 werd in Heide gestart met een afdeling jong-KAJ (Katholieke 
arbeidersjeugd). Als aankondiging werd er geschreven: “wij amuseren 
ons elke zondagavond met zang, spel en sport”. Het bestuur bestond 
uit Pater Jans (proost), Alois Overlaet (hoofdman), Roger Clemminck 
(secretaris), Jozef Gotemans (schatbewaarder) en als groepsleiders: 
André Van Bosch, Frank Gommeren, Louis Van Meel en Karel Mariën. 
We vonden ook de voorwaarden terug om tot de groep te behoren en 
deze waren zeer strikt, lees maar even mee! 

1. doel: gezond amusement 
2. Politiek streng verboden 
3. Stipte gehoorzaamheid aan de leiders: wie op één maand tien 

aanmerkingen krijgt wordt uit de club verwijderd. Wie op drie 
maand geen enkele aanmerking kreeg, wordt beloond. 

4. Roken tijdens de vergadering of spel is verboden. 
5. De spelen worden bepaald door het bestuur. Wie niet alles 

meedoet keert naar huis terug. 
6. Alleen beleefde en gehoorzame jongens kunnen aan wandeltochten deelnemen. 
7. Wie vrijwillig schade veroorzaakt aan spelen of gebouwen moet deze betalen.  
8. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongelukken aan de leden overkomen tijdens uitstappen, 

sportoefeningen en vergaderingen. 
9. Elk lid betaalt stipt zijn maandelijkse bijdragen (1,50 frank) 
10. Alle leden moeten stipt op post zijn. Toelating voor afwezigheid moet door de ouders schriftelijk aan 

het bestuur worden gevraagd. De vergadering begint om 18u30 en eindigt om 21u30. De ouders 
weten dus wanneer hun jongens thuis kunnen zijn. 

11. De leden moeten zich onderwerpen aan alle beslissingen van het bestuur. 
12. Programma voor elke zondagavond: 

18u30: verzameling op de jongenskoer (bij slecht weer in de feestzaal) groet en gebed. 
21u30: einde, verzameling, appel, gebed en groet. 

(uit “documentatiemap over een nonkonformistiche Belg”,  Alois Overlaet 1981) 

De zesvoudige wereldkampioen van de Sint-Jozefsschool! 
De voorbije zondag werd Mathieu van der Poel voor de zesde 
maal wereldkampioen veldrijden, vermoedelijk zaten heel wat 
van onze lezers voor het scherm om dit mee te maken. De 
supermagie van Mathieu was duidelijk, hij stak er flink bovenuit!  
Zijn zesde wereldtitel in  het Tsjechische Tabor was de afsluiter 
van een kort, maar zeer succesvol, veldritseizoen. Hij gaat nu 
alles op alles zetten om goed te zijn tijdens de komende 
maanden in de voorjaarsklassiekers. Geruchten worden de 
wereld ingestuurd dat dit misschien wel eens zijn laatste 
veldritwedstrijd is geweest? Wie zal het zeggen, met Mathieu 
weet je het nooit! Eigenlijk is Mathieu iemand van bij ons, hij 
groeide hier in Heide/Kapellenbos op, ging naar de lagere school 

Sint Jozef in Heide, speelde voetbal bij Kalmthout SK, en maakte hier heel wat vrienden. Zijn ouders Adrie en 
Corine wonen nog steeds in Kapellenbos. Mathieu is hier geboren maar kon een keuze maken wat zijn 
nationaliteit betrof. Hij koos ervoor de Nederlandse nationaliteit aan te nemen. Toch blijft hij één van ons!! 
Een andere renner die binding heeft met onze streek, Zdenek Stybar nam dan weer afscheid van zijn 
wielercarrière. Deze Tsjechische renner kwam op jeugdige leeftijd in Achterbroek wonen om optimaal voor 
het veldrijden te kunnen gaan. Dit lukte hem ook, ook hij werd drie maal wereldkampioen in  het veldrijden. 



 
 

Zdenek leerde Ine Van den Bergh kennen. Zij huwde en namen hun intrek in onze buurgemeente Essen. Dat 
uitgerekend Zdenek en Mathieu, afgelopen zondag samen op het podium stonden in Tabor was mooi. Ook 
de hulde die Zdenek te beurt viel was er eentje om van te genieten. Zijn trainingsmaat Mathieu gaat 
waarschijnlijk nog een lange tijd door met het wielrennen, of we Zdenek nog gaan terugzien in de 
wielersport, dat zal hij de komende tijd moeten uitmaken. 

En valt nog meer te vertellen over Heidebrand! 
Ludwig Haes reikte ons nog de volgende info aan 
over de studentenvereniging “Heidebrand”:  
Wist je dat onze zoon Stefan Haes  verantwoor-
delijk was voor de heropstart eind 2010, dit als 
‘eerste praeses’ van de nieuwe ‘Heidebrand’, na 
een inactiviteit vanaf 1974? Stefan zat toen in zijn 
laatste jaar “master communicatieweten-
schappen” aan de UA. Bij de heropstart op 14 
november 2010 was ook de vroegere praeses (de 
nu reeds 90-jarige) Herman Suykerbuyk aanwezig.  
In bijlage een in De Echo verschenen artikel en een 
aantal foto’s die ikzelf van de opstart heb 
genomen. 

  

 

Oude en vergeten beroepen van vroeger. 
De zandleurder: 
Een zandleurder ging met een kruiwagen langs de huizen om strooizand te 

verkopen. In elke woonkamer werd door onze voorouders wit zand gestrooid. Op 

de lemen of rode tegelvloeren was wit zand een bewijs van netheid en door dat 

zand bleef het een tijdje proper. Zo kreeg het stof geen kans om rond te vliegen en het was bovendien erg 



 
 

decoratief als het door de vrouw des huizes in bekjes geborsteld werd. De zandleurder kwam op bepaalde 

dagen langs. Een lang aangehouden roep schalde door de straat : "Zand, schoon wit zand!" en om zijn 

koopwaar aan te prijzen riep hij ook: “Moet er nog zand zijn?” Een emmer zand kostte voor 1914 5 à 7 cent. 

De zandleurder vulde de emmers met zijn handen en hoopte deze goed op. Men zegt ook: “moet er nog 

zand zijn” dit is een heel oude uitdrukking die te pas en te onpas werd gebruikt om zowel verontwaardiging 

als bewondering uit te drukken. Denk maar 

aan Rik De Saedeleer toen België zich in 1980 

classificeerde voor het WK. Vroeger gebruikte 

onze grootouders wit zand als poetsmiddel 

voor vloer, pannen, kookpotten, emmers en 

melkbussen werden ermee schoongemaakt. 

Elk gezin had naast de stenen pompbak een 

rekje hangen met daarin drie potjes, eentje 

voor zand, eentje voor soda en eentje voor 

zeep. Als de keukenvloer op zaterdag 

geschuurd was maakten sommige vrouwen er 

een gewoonte van om een sierlijk zandtapijt te strooien als vervanging van een echt vloerkleed. Met dit 

kunstwerk werd voorzichtig omgespringen zodat het zand een hele week kon blijven liggen. De volgende 

zaterdag werd het bijeen geveegd om hiermee de vloer weer schoon te maken. 
(Bijdrage van Paul Witters, met dank aan Maria Gommeren) 

“Heide leeft” schonk 2500 euro aan De Kade! 
Vorig jaar organiseerde de “VZW Heide Leeft” enkele 
activiteiten. Zij bakten pannenkoeken voor de gasten van 
De Kade en organiseerden de fietstocht “Fietsen voor De 
Kade”. De groep ging ook helpen bij de Kersthappening in 
Heide, zij verkochten er kaarsen en erwtensoep. Dit alles 
zorgde ervoor dat er nu een mooie som van 2500 euro kon 

geschonken worden aan de vrienden van De Kade. VZW Heide leeft is ervan overtuigd dat zij met deze gelden 
weer mooie dingen gaan doen. Intussen is de groep volop bezig met de voorbereiding van een nieuwe editie 
“Fietsen voor De Kade”. We houden jullie hiervan op de hoogte. 

Davidsfonds neemt afscheid van Leo Vanwesenbeeck. 
Een afscheid komt altijd te vroeg. Zeker 
voor een man met nog zo veel dromen 
en plannen. Toch zijn wij dankbaar dat 
we Leo mochten kennen en dat we vele 
jaren met hem mochten samenwerken 
in het DF Kalmthout. We ervaarden Leo 
als iemand die steeds op zoek was naar 
het eerlijke en goede in het leven en in 
de mensen. Dankzij zijn kennis over 
vele onderwerpen en sprekers 
daaromtrent, was hij jarenlang de 
voortrekker van ons DF. Zijn inzet was 
groot. We genoten zo vaak van 
interessante voordrachten in zijn 

clublokaal van de Gilde. We keken altijd uit naar onze vergaderingen waar, na het bespreken van de 
activiteiten, er ook steeds tijd was voor een gezellige babbel of discussie.  Enkele maanden geleden stopte 



 
 

onze DF-werking wegens ziekte en ouderdom van de bestuursleden. We kijken terug op vele boeiende 
werkjaren en bedanken Leo voor zijn inzet voor het DF. 
(bijdrage van Magda Willems namens Davidfonds Kalmthout) 

Uit de oude doos: herinneringen 
Op 1 mei 2024 wordt de “50ste”parkcross 
georganiseerd in Kalmthout. Jaarlijks nemen 
er heel wat kinderen en volwassenen deel aan 
dit evenement. Het organisatiecomité van de 
parkcross wil de 50ste editie niet zomaar laten 
voorbijgaan en wil er iets moois van maken. 
Men is op zoek naar foto’s of beeldmateriaal 
van de vorige edities. Ongetwijfeld zullen er 
mensen zijn die ergens in hun laden foto’s of 
herinneringen verborgen houden! Deel het 
toch maar even met het comité en bezorg het 
in de Chapel (Driehoekstraat 25). Het spreekt 
voor zich dat de organisatoren na gebruik dit 
alles in goede staat zullen terugbezorgen.  

Info: info@kalmthout.be 

Is er ook carnaval in onze gemeente? 
Deze dagen wordt carnaval gevierd. In onze gemeente is dit nooit 
een echte traditie geweest, heel wat anders is het in onze 
buurgemeente Essen. Bij ons gingen de leerlingen van de kleuter- 
en lagere scholen eind vorige week ook wel op stap, maar in Essen 
is dit heel wat anders. Er wordt enkele dagen feest gevierd met als 
hoogtepunt een prachtige carnavalsstoet vandaag, 11 februari.  
Essen ligt aan de Nederlandse grens, carnaval en Nederland dat is 
één. Ook vlakbij ons, in Nederlands Putte, zal het ook weer enkele 
dagen feest zijn. Wie van dit gebeuren houdt moet dus niet ver 
weg om mee te genieten! 
Oorspronkelijk was carnaval het (Nieuwjaars) feest om het oude 
jaar te verdrijven. Het werd aanzien als een gekerstend heidens 
volksfeest. Binnen de Christelijke traditie is carnaval de zondag, 
maandag en dinsdag die voorafgaan aan het begin van de 40 dagen vastentijd, wat start op Aswoensdag. 
Carnaval is bij uitstek een feest van zotheid, spot en uitbundigheid.  
(foto van het Essense carnaval met op de foto de legendarische Prins Carnaval, wijlen Jan Deckers, voor velen destijds  
ook gekend als de zaakvoerder van de rijschool Deckers in Essen) 

 
 

 
“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 
2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de 
website www.binkalmthout.be  
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