
 
 

 

 

Het Kalmthoutse wielrennen komt er weer aan ! 

Er was de afgelopen weken in de pers 
heel wat te doen rond het verdwijnen 
van de jeugdwedstrijden bij het 
wielrennen. Dat hiervoor bij 
organisatoren minder belangstelling is 
gekomen is geen goede zaak en zal op 
termijn de wielersport niet dienen. In 
publicaties in kranten wordt vooral 
verwezen naar de leeftijd van vele 
organisatoren, die al heel lang 
organiseren, en het gebrek aan 
vrijwilligers die zich hiervoor nog willen 

inzetten. Dat klopt ook, maar er is meer aan de hand dan dat!  In de eerste plaats is er de haalbaarheid om 
een dergelijke wedstrijd te kunnen organiseren. De wielersport kan niet, of zeer beperkt, indoor 
georganiseerd worden, ze is dus aangewezen op het openbaar domein. Deze situatie brengt niet alleen een 
veelvoud aan administratie met zich mee maar ook heel wat kosten. De periode dat er in een sportcafé aan 
de toog werd gezegd: willen we volgende maand eens een koers geven, is definitief voorbij!  Ook het vinden 
van de nodige mensen om alles mee te organiseren is een probleem geworden, vroeger waren deze mensen 
rondom een toog in een café gemakkelijk te vinden. En dan zijn er natuurlijk ook de financiën, weinig 
sponsoren zien nut in jeugdwedstrijden om hun reclame aan de man te brengen. Dat dergelijke wedstrijden 
belangrijk blijven om ook in de toekomst met renners als Mathieu van der Poel, Wout Van Aert of Remco 
Evenepoel, en heel wat anderen, te kunnen uitpakken is evident. Als we dit in Vlaanderen niet op orde krijgen 
gaan we nog wel wielrennen beleven maar dan zullen we heel wat vreemdere namen te horen krijgen, 
renners uit andere Europese, of zelfs Afrikaanse landen, waar men meer en meer met succes begint te 
investeren in de Wielersport. 
Kalmthout neemt een voorbeeld: 
Het moet gezegd dat de gemeente Kalmthout al een paar jaar het voortouw neemt om extra te investeren 
in jeugdwedstrijden. Naast heel wat investeringen voor andere sporten, en zeker ook in de accommodatie 
hiervoor, heeft onze gemeente ook oog voor de wielersport. Tijdens de coronaperiode, toen er weer beperkt 
kon georganiseerd worden deed Cycling Vlaanderen (de wielerbond) een oproep naar besturen en 
organisaties toe om te organiseren voor de jeugd en hen in die moeilijke periode zo de kans te geven om te 
koersen. Het Kalmthoutse gemeentebestuur nam toen samen met Wieka VZW en WAC het besluit om 
hiervoor te gaan. Om reden dat er in de wijk Nieuwmoer al vele jaren geen wielerwedstrijd meer was werd 
er gekozen daar in te richten voor junioren en nieuwelingen en kregen deze wedstrijden de naam 
“Turfkoers”. Lukte het dat eerste jaar niet, door een opstoot van corona moest er daags voor de wedstrijd 
afgelast worden, dan was het in 2021 wel een succes. Dit jaar is de derde editie gepland op zondag 14 april. 
Ondanks het feit dat de wielerclubs Wieka en WAC dit alles vrijwillig en gratis organiseren blijft dit voor de 
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gemeente toch een investering. De sponsoring, die er op Nieuwmoer wel beperkt is, dekt de lading niet. Bij 
een dergelijke organisatie is de openbare weg het sportterrein en net zoals de gemeente investeert om 
accommodatie aan te bieden voor heel wat andere sporten, doet zij dit  nu ook voor het wielrennen. Dit is 
het goede voorbeeld en dit zou in de toekomst in heel wat gemeenten navolging moeten krijgen om het 
jeugdwielrennen mee te redden. Organiseren op de openbare weg brengt immers heel wat verplichtingen 
mee die gepaard gaan met heel wat onkosten, denk maar aan: EHBO, signaalgevers, materialen, enz…. Maar 
is dit nu de enige manier om het jeugdwielrennen aantrekkelijker te maken voor organisatoren, ik denk het 
niet! Ook de wil en de motivatie moet aangewakkerd worden bij wielerorganisaties om de jeugd aan bod te 
laten komen. Toch is het voorbeeld van de gemeente Kalmthout en wielerclub Wieka er zeker eentje om het 
jeugdwielrennen een boost te geven en kan het aangeprezen worden als een “goede praktijk”! 
Beter nog, deze week kwam het jeugdwielrennen aan bod op parlementair niveau. Tijdens een vergadering 
van de commissie Cultuur, jeugd, sport en media werd het onderwerp aangesneden en antwoordde de 
minister voor sport Ben Weyts dat het inderdaad tijd is om een tandje bij te steken. De minister wil da t 
Vlaanderen een “koerspact” sluit met elk lokaal bestuur. Hij pleit ervoor om koersvriendelijke omlopen uit 
te stippelen, dat de administratie hiervoor wordt beperkt, en dat er financiële steun komt om te investeren 
in veilige wedstrijden. Tevens wil men grotere organisatoren aanmoedigen om jaarlijks minstens twee 
jeugdwedstrijden mee op de kalender te zetten! 
De Kalmthoutse wielerkalender 2024: 
Zondag 14 april:  Nieuwmoer Kalmthout, Turfkoers, wedstrijden voor nieuwelingen en junioren 
Zondag 26 mei:  G-sport wielrennen in het kader van de Memorial Jaro De Bruyne in Heide-Kalmthout 
Vrijdag 2 augustus: de Acht van Heide, Fun-wedstrijd, retro-koers en Kampioenschap van Kalmthout. 

Mogelijk gaat ook de wedstrijd Heuvelo terug door maar zij zijn nog op zoek naar een geschikte datum (onder 
andere het Europees voetbalkampioenschap brengt hun gewone datum in het gedrang) 
(Louis. Foto’s: met dank aan Marc Van Staey) 

Waren er in 1971 zotte plannen om den baron te dienen! 
Vermoedelijk heeft onze jeugdige generatie er nooit iets over gehoord maar bij mensen die al wat jaren 
tellen zullen er ongetwijfeld belletjes rinkelen: het Duwvaartkanaal moest er komen!   Op een zeker ogenblik 
heerste er ook paniek in de Kalmthoutse straten. Er was een plan uitgelekt, “plan Kroonacker” genaamd. 

Moest dit worden uitgevoerd dan zou Heide 
doorkruist worden met een kanaal dat het 
Albertkanaal vanaf Oelegem verbond met 
Zandvliet. Even situeren waar het tracé dan zou 
lopen: het zou via het fort Ertbrand, de Douglaslaan, 
de Corsicalaan onze gemeente binnenkomen via de 
Eikenlaan en zo verder lopen via de Withoefstraat 
naar de wijk Dennendael. Een gedeelte van deze 
wijk zou verdwijnen en bij het militair domein 
terecht komen. Dat was het plan dat de sterke 
politieke figuur Baron Kroonacker had laten 

tekenen en voorstelde om te laten uitvoeren. Dat dit heel wat onteigeningen, slopen van woningen, enz., 
met zich zou meebrengen was toen blijkbaar niet het probleem van de baron. Het hele project was begonnen 



 
 

met een plan van minister De Saeger die een duwvaartkanaal wilde aanleggen min of meer volgens het tracé 
dat nu nog altijd door het antitankkanaal wordt gevolgd. Dit bracht mee dat het tracé door het meer dan 
250 ha grote domein van de baron zou lopen. Ook de golfclub in Kapellenbos ging in verweer, ook zij zouden 
hiermee te maken krijgen. Voor de golfclub werd al vlug een oplossing gevonden door het tracé een beetje 
te verleggen. De baron ging echter sterker in het verweer en zijn relaties in de politieke wereld hielpen hem 
hierbij alvast. Hij liet door een privéfirma drie alternatieve plannen uitwerken, één daarvan liep door de 
woonwijk Heide. De plannen kwamen terecht bij het bestuur der Waterwegen 
en van de drie ingediende plannen werd er één weerhouden om verder te 
onderzoeken. Inderdaad…. ,datgene dat door de wijk Heide zou lopen. In 
Kapellenbos en Heide groeide de tegenstand onder de bevolking, er werden 
hoorzittingen gehouden. Het plan was ondertussen door de diensten der 
Waterwegen bij het Ministerie van openbare werken (Jos De Saeger) ingediend 
om het om te zetten in een Koninklijk besluit. Gelukkig ging men daar het plan 
“Kroonacker” verder doorlichten en kwam men tot het besluit dat dit plan één 
miljard meer zou kosten, de reisroute langer zou worden en men steeds voor 
ogen had om zoveel mogelijk onteigeningen, zeker van woongelegenheden, te 
vermijden. De totale kostprijs voor het aanleggen van dit duwvaartkanaal was 
op 6,8 miljard geraamd.  
Het duwvaartkanaal zoals voorgesteld is er ook nooit gekomen, eigenlijk was 
baron Kroonacker er ook tegen dat het er zou komen. Mogelijk heeft dit ook 
de aanleiding geweest om een niet haalbaar alternatief plan, via zijn relaties bij de diensten der Waterwegen, 
naar voor te schuiven. Hij noemde destijds de aanleg van een dergelijk kanaal een zeer duur geschenk aan 
de Nederlanders, volgens hen kon de Antwerpse haven er geen voordeel uit halen. 
Toch werden de eerste voorbereidingen in die jaren genomen, de E10 plas in Brasschaat/Schoten is hiervan 
nog een stille getuige. Ook milieuactivisten lieten van zich horen, eigenlijk al vanaf 1969 toen de eerste 
plannen waren uitgelekt. Toch bleef het idee nog zeer lange tijd aanslepen. Pas in 2003 liet de toenmalige 
minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen de plannen voor een duwvaartkanaal definitief uit het 
gewestplan schrappen. 
(bron tijdschrift Lijn 12, 1971, met dank aan Machteld Overlaet) 

Oude en vergeten beroepen van vroeger 

Vandaag: Zegellakmaker (nr. 8) 

Een zegellakmaker maakte zegellak. Dit een harsachtig materiaal, dat met name gebruikt wordt voor het 

vervaardigen van lakzegels, die dienen als waarborg voor de echtheid van een brief of voor het verzegelen 

van brieven en pakketten. Zegellak bestaat uit een mengsel van schellak en terpentijn en eventueel nog 

enkele andere chemicaliën. Krijt en zinkwit worden toegevoegd ter voorkoming van een al te snel uitharden. 

Kleuren worden verkregen door bijvoorbeeld cinnaber, loodmenie, rode ijzeroxide of chroomgeel toe te 

voegen. Zegellak is in de tweede helft van de 16e eeuw door de Portugezen vanuit Oost -Indië naar Europa 

meegebracht en werd daarom ook 

wel Spaanse was genoemd. Vóór die 

tijd werden zegels namelijk bijna altijd 

vervaardigd van was. Ook na het in 

gebruik komen van zegellak, bleef was 

gebruikt worden voor zegels van 

groot formaat, zoals de grootzegels 

van vorsten. De taaiere was is 

daarvoor beter geschikt, dan de vrij 

breekbare zegellak. In het dagelijkse 



 
 

gebruik werden echter meer en meer zegels van lak gebruikt, zodat men tegenwoordig vaak alle zegels, ook 

als ze van was zijn, foutief lakzegels noemt. Zegellak heeft meestal de vorm van een staafje, dat men boven 

een kaars kan laten smelten, of het staafje heeft zelf een pit, waarmee het als een kaars kan worden 

aangestoken. De smeltende druppels laat men dan op de brief vallen, totdat een voldoende grote druppel is 

ontstaan om daar het zegelstempel of de zegelring in te drukken. De lak hardt daarna snel volledig uit.  De 

term zegellak wordt ook gebruikt voor een lak die in de machinebouw-industrie op schroefkoppen wordt 

aangebracht als waarborg tegen manipulatie. De lak breekt namelijk wanneer de schroef eruit wordt 

gedraaid. 

(bijdrage van Paul Witters) 

Het “Kapelleke”van Heide en zijn linde als baken voor reizigers (deel 2) 
Sinds onheuglijke tijden stond aan voornoemd kapelletje van Heide, een oude lindeboom, die van verre over 

de omliggende heide te zien was! In 1909 schreef de eerste Kalmthoutse gemeentearchivaris meester P.J. 

Verhoeven (1846-1927): “... en vroeger stond op die hoogte, nabij het kapelleken, een reuzelinde die van 

welke zijde men Calmpthout ook naderde, overal gezien werd en de van het spoor verdwaalde reiziger tot 

baken diende”. Volgens de in 1859 opgegeven afmetingen, dateerde zijn aanplanting van rond 1650. Dat er 

al vlug een kapelletje aan opgehangen werd, kan men raden. Op de bekende Ferrariskaart uit 1778 kan men 

duidelijk zien dat er tussen beide dorpen, nog steeds een grote heide lag. Waar wij nu moeten ijveren voor 

het behoud van ons rijk bosgebied, lag er toen enkel heide en duinen. Op deze oude kaart zien we dan ook 

te midden deze grote heidevlakte, op het knooppunt van wegen, naast een groot ven, een kapelletje staan 

dat “Capelle op de Heyde” noemde. 

Blijkbaar stonden er toen reeds een 

tweetal bomen naast. Dat het toen 

reeds een stenen kapelletje betrof, 

blijkt duidelijk uit de aantekening uit 

1755 van de Kalmthoutse pastoor 

Hieronymus Smittens (van 1753 tot 

1758): “mense julio restauravi 

sacellum B.M.V. in erica”. “In de 

maand juli werd de O.L.V.-kapel in 

de heide gerestaureerd”, wat zeker 

niet op een houten boomkapelletje 

sloeg! Op de figuratieve kaart van de 

heerlijkheid Esschen-Calmpthout-

Huybergen uit de 18de eeuw (naar 

G. Meeusen) staat de kapel vermeld 

als "Capelle ven" tegen het 

kruispunt, tussen twee bomen en 

voor het ven: dus een duidelijk 

herkenningspunt en water voor de 

reiziger! Vermeldenswaard is het 

feit dat dit ven, waar men nu nog 

steeds in gaat vissen, nooit droog 

komt te staan omdat het zijn water 

betrekt van een wel. Heidekenner Louis Verpraet wist ons lang geleden te vertellen dat hij sinds 1933 vier 

maal meemaakte dat de vennen in de hei allemaal droog kwamen te liggen, maar dat hier telkens toch nog 

steeds 20 tot 50 cm. water bleef staan! En daar kunnen we wellicht de zomer van 2009 nog aan toe voegen. 



 
 

De negentigjarige Dictus, die hovenier was op het goed van Van Damme in de Hortensiadreef, vertelde hem 

meer dan een halve eeuw geleden, dat je door de vijver te laten overlopen, gans Kalmthout onder water zou 

kunnen zetten. Vandaar de afvoergracht langs de Beauvoislaan en de Begonialaan naar de steenweg en zo 

langs de Foxemaat en de Kleine Aa 

naar de Maas! Dat men in 1859 de 

ouderdom van die aloude 

reuzelinde kon bepalen, kwam 

omdat hij omgehakt werd, en zo 

kon men de groeiringen tellen en de 

boom dateren. Ook toen kon men 

daar echter niet mee lachen. Op 

7.12.1859 ontdekte veldwachter Bernaerts dat de oude lindeboom 

naast de kapel omgehakt werd. Onder groot protest had pastoor Petrus 

Verstreken (van 1850 tot 1890) die laten vellen om er twee 

biechtstoelen van te maken voor de zijbeuken van zijn kerk in 

Kalmthout. Aangezien de gemeente eigenaar van de boom was, en ook 

reclameerde, verweerde hij zich met een verweerschrift: “(dat hij) 

geene plaets vond om aen het kapelleken een klein autaerken te kunnen 

bouwen ...”. De schade werd op 50 Fr. geschat, die de pastoor weigerde te betalen. Wel wilde hij drie nieuwe 

kleine boompjes aanplanten. Toen het gemeentebestuur dreigde die som van zijn jaarwedde af te trekken, 

kwam men tot een vergelijk. Om de vrede te herstellen, vergrootte de pastoor dus de bakstenen kapel met 

een halve meter in de diepte. Hij plaatste bij de aanzet van de boogvormige deuromlijsting, twee stenen met 

respectievelijk zijn initialen “P.V. PASTOR” en “1859”. Volgens Désiré Boen (1861-1959), stichter van de 

Oudheidkundige Kring van Kalmthout, was het gebouwd in gewone baksteen en had het een stevig uitzicht 

door zijn blokvormige bepleistering. Het was ca. 3.45 m. hoog en 2.25 m. breed, en stond 70 cm. hoger dan 

de bedding van de staatsbaan. Volgens het chronogram op de houten omlijsting van de nis waarin het Onze 

Lieve Vrouwbeeld geplaatst was, werd het opgedragen aan Maria Onbevlekte Bijstand aller oprechte 

Christenen. Hij wist in 1949 nog te vertellen dat er twee bomen aan weerszijden van de kapel, en een er 

achter geplant werden. Aangezien zij slecht groeiden, verdwenen er twee. De oude boom zelf werd op 

8.9.1868 openbaar verkocht aan de Antwerpse beeldsnijder Peeters. De bekende “stafkaart”, of 

“Topografische kaart van Capellen tot Kieldrecht/Zuid-Beveland”, van J.B.De Lahouse, J.Ongers en V.Labarge, 

opgemeten in 1863 en in 1873 gedrukt te Brussel, voor het laatst herzien in 1909, en in kleur gedrukt in 1924 

te Brussel als “Topografische kaart van Calmpthout”, spreekt dan ook van “Drie Boomkens Kapel”. 
(bijdrage van Lieven Gorissen) 

Ook in 2024 gaat Armand Konings solo voor de 

“1000 kilometer”! 
Armand Konings, zeker geen onbekende in Heide, gaat ook in 2024 weer 
deelnemen aan de 1000 kilometer in het kader van de actie “Kom op tegen 
Kanker”. Armand en zijn  gezin woonden destijds in de Withoefstraat, hij was 
een tweetal jaren de doelman van Heibos en trainde ook een tijdje de junioren 
van Heibos. We kennen hem ook als de vroegere directeur van het Gitok, 
eerste graad. In het leven loopt niet altijd alles zoals verwacht. Zo werden 
Armand en zijn echtgenote Ria beiden slachtoffer van deze vreselijke ziekte. 
Gelukkig waren er gepaste behandelingen die soelaas brachten maar de 
regelmatige controles blijven, telkens toch met de nodige spannende 
momenten. De ziekte heeft Armand er wel toe gebracht dat hij zich blijvend 



 
 

wil inzetten voor de medische wetenschap rond kanker. Onder de naam “we trappen door” neemt Armand 
voor de 8ste maal  deel aan de 1000 kilometer. Terwijl er heel wat mensen in groep deelnemen gaat Armand 
solo fietsen, dus alleen 1000 kilometer fietsen over vier dagen is een geweldige uitdaging. Er wordt wel 
samengewerkt met de “Gaffelo-fietsers” een groep uit Horendonk, het gehucht waar Armand tijdens zijn 
jonge jaren opgroeide. Zij brengen een tweede ploeg aan de start voor dit goede doel. Om dit alles te 
verwezenlijken is er 11.000 euro nodig, het startgeld voor twee teams. Wie mee wil ondersteunen gaat best 
eens een kijkje nemen op de website van Armand: Steun het team 'we trappen door'.  Daar kan je alle info 
vinden en kan je ook kennis maken met wat Armand in het verleden al deed voor deze actie. Je kan ook een 
gift doen door te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker: BE14 7331 9999 9983 met 
vermelding van "GIFT" (belangrijk!) en de negencijferige code van het team: 170 178 135 (vanaf 40 euro per 
jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar). Door actief deel te nemen aan de Ronde rond Essen op zaterdag 4 mei 
2024 steun je ook de teams van “we trappen door”. 
(op de foto Armand en Ria Konings-Van Loon tijdens een huldiging vorig jaar Mechelen) 

Reactie vanuit Beukenhof op carnavalsfoto! 
Elke zondag verdeel ik aan 35 lezers/abonnees het krantje Heide Vertelt in 

Beukenhof. Velen onder hen zitten te wachten op dit krantje want hierdoor 

krijgt hun zondag een extra invulling. Toen ik op de kamer binnenkwam bij 

een trouwe lezeres kreeg ik direct als eerste reactie: “met u heb ik nog een 

eitje te pellen”. Hiertegen had ik geen verdediging en vroeg waarom? Onze 

lezeres (is trouwens onze BV uit Iedereen beroemd die in Beukenhof woont) 

toonde mij dat het om deze afgebeelde foto gaat (zie hiernaast). Direct werd 

een uitgeknipt stukje uit ons krantje van 11 februari voorgelegd, als bewijs.  

Waar gaat het over, in de laatste rubriek “Is er ook carnaval in onze gemeente” werd een foto afgebeeld met 

daarop prins carnaval Jan Deckers en zijn nar. Maar in de linkerhoek, gezeten 

in een fauteuil, zit daar de vader van Hennie! Met daarbij nog een opmerking 

dat deze foto genomen werd in hun living in Essen tijdens het Carnavalsjaar 

1978 – 1979. Prins Carnaval gaat samen met zijn nar op bezoek bij mensen die 

zelf niet goed meer te been zijn. De vader van Hennie, Ferre Jacobs (gehuwd 

met Adriana Van Veldhoven) ontvangen de Prins natuurlijk met een borreltje!  

Bij deze is dit ook weeral opgelost. Om maar te zeggen met hoeveel interesse 

en hoe zorgvuldig onze bewoners in Beukenhof Heide Vertelt lezen! 
(bijdrage van Paul Witters) 

Bit 2 byte in het Kerktheater! 
Nog een tweetal weken en dan is het aan de verenigde Kalmthoutse BINs om hun jaarlijks BIN-event te 

presenteren. Vrijdag 8 maart vanaf 18u30 wordt iedereen, die wil, uitgenodigd naar het wondermooie 

Kerktheater (de kerk van Heide) om er te komen luisteren naar een paar gedreven sprekers om er samen 

met de aanwezigen een gezellige avond van te maken (als bijlage aan dit krantje voegen we de flyers toe). 

Het jaarlijks BIN-event startte een zevental jaren geleden als samenwerking tussen een paar BINs en groeit 

ondertussen uit naar een event waar een grote groep van de Kalmthoutse BINs mee participeert. Dit jaar 

zijn het de BINs Kijkuit, Leopold, Dennendael, Klein Zwitserland, Guido Gezelle, BINZ Heide, Heistatie, De 

Greef, Achterbroek, Bosduin, Bezemheide en Bloemendael die het project mee op poten zetten. Er is verder 

ook de steun van BIN Vredeburg. Uiteraard is er ook de medewerking van de lokale politie Zone Grens en 

het BIN Kenniscentrum. Het programma dit jaar gaat over communicatie en de gevaren die het moderne 

communiceren meebrengt. Gepensioneerd hoofdcommissaris van de politie Gent, Steve De Smet (de Flik 

van Gent) brengt op een ludieke manier de evolutie en de manier van communiceren in beeld, waarna Benno 

Gekiere, voorzitter van het BIN Kenniscentrum aansluit met de activiteiten die het BIN Kenniscentrum 

https://www.komoptegenkanker.be/de-1000km/steun-een-team/ccf66a3a-6dcf-4339-8c65-9c7537b615dd


 
 

ontwikkeld om veilig te communiceren. Stijn Van Bouwel, cyberambassadeur van het BIN Kenniscentrum 

geeft de aanwezigen de nodige tips en tricks mee die handig kunnen zijn bij alle vormen van communiceren.  

Gelijktijdig kunnen de aanwezigen kennis maken met de mooie herinrichting van het kerkgebouw wat zijn 

naam als theater meer dan waardig is. De bezoekers zullen trouwens als één van de eerste kunnen gebruik 

maken van de nieuwe vaste tribune die in de kerk werd geplaatst. Tijdens het afsluitende gedeelte, waarbij 

namens de organisatie één drankje gratis wordt aangeboden, is er gelegenheid voor een sociale babbel en 

kan verdere info bekomen worden aan de infostandjes!  Ook het fiets markeren staat weer op de agenda! 

Uit de oude doos: herinneringen! 

Deze week publiceren we 
twee foto’s.  

De eerste foto (hiernaast) 
geeft een zicht op de 
Heidestatiestraat, ongeveer 
de plaats waar bouwon-
derneming Jos Dejongh 
recent is gestart met de 
werken om er een appar-
tementsblok op te richten. 
Het witte huis was toen, of 
was later, café Heiderust. 

 

De foto hiernaast is van iets 
verder genomen maar geeft 
een zelfde beeld van de 
huizen die er staan. De 
fotograaf (onbekend) noemt 
het paadje dat naar de 
Heidestatiestraat (toen nog 
Kruisstraat genaamd) loopt 
het “Lindenwegje”. Een 
mooie naam vermoedelijk 
verwijzende naar de groene 
omgeving die we op de foto 
zien. Het wegeltje liep er 
vermoedelijk vanaf de Kapel-
lensteenweg. 

“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 
2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de 
website www.binkalmthout.be  
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