
 
 

 

 

De geschiedenis van “Zon en Hei” (1946-2017) 
Lang voor hij schepen werd in Deurne hield Maurice Dequeecker zich actief bezig met koloniewerk. Als eerste 
voorzitter van de Stedelijke Schoolkoloniën te Antwerpen (van 1941 tot 1946), werkte hij gedurende deze 
periode mee aan de oprichting van een groot aantal oorlogsinstellingen. Eén ervan was gevestigd in het 
Keienhof . 

 
Maurice Dequeecker 
1945-1954 
Schepen van onderwijs Deurne 
1954-1982 
Burgemeester van Deurne 
Schepen van onderwijs Deurne 
 
 
 
 

In 1946 stichtte hij naar Antwerps model het “Bestuurscomité der 
Openluchtscholen en vakantiekolonies der gemeente Deurne”. In datzelfde 
jaar werd in de Max Temmermanlaan de villa ‘Gai Logis’ gehuurd en 
betrokken 27 kinderen dit gebouw. Nog hetzelfde jaar werd onder leiding 
van mevrouw Verreth en de heer De Meyer de openluchtschool “Zon en Hei” erkend door het Nationaal 
Werk voor Kinderwelzijn (NWK – Kind & Gezin, nu Opgroeien), het provinciebestuur en het Ministerie voor 
Nationale opvoeding.  
In 1948 werden villa ‘Gai Logis’ en de ernaast gelegen ‘Villa Dolf’ (totaal 12000 m²) aangekocht door de 

gemeente Deurne. Onmiddellijk werd begonnen met 
de vergrotings- en verfraaiingswerken. In 1962 
werden definitieve klaslokalen, het sanitair en een 
speelzaal gebouwd. Vanaf het begin werd er gewerkt 
volgens de NWK voorschriften voor “Schoolkoloniën 
van zwakke kinderen”. 
Voorop staan de zorg voor gewichtstoename en de 
groei. De schoolverpleegster, juffrouw N. Mik, die 
gedurende meer dan 30 jaar naast de medische 
verzorging ook controle uitvoert op voeding en 
verzorging, controleert elke maand nauwgezet 

lengte en gewicht. De resultaten worden stipt genoteerd, vergeleken en bijgehouden. De dagelijkse portie 
pap (in al haar vormen) is voor menig kind een griezelmoment. Maar je moest en je zou ‘bijkomen’.  
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EEN DAG IN ZON EN HEI 
Tijdens het schooljaar wordt een groep 
van 40 kinderen dag en nacht begeleid 
door twee leerkrachten en hun 
echtgenotes. De leeftijd van ‘onze 
gasten’ ligt tussen de 4 en 14 jaar. Om 
half acht opstaan, wassen, aankleden en 
bed opmaken. Daarna een stevig 
ontbijt, verzorging en naar de klas. De 
kleuters zitten in een groepje onder de 
leiding van een kleuterleidster, terwijl 
de leerplichtige leerlingen les krijgen in 
twee groepen: eerste, tweede en derde 
leerjaar vormen klas 1, terwijl het 
vierde, vijfde en zesde gegroepeerd 

zitten in klas 2. Geen gemakkelijke taak voor de leerkrachten, maar ze maken er het beste van en je kan 
stellen dat het onderwijs, alle omstandigheden in acht genomen, van hoge kwaliteit is.  
Om 12 uur een lekker middagmaal: soep, aardappelen, verse groenten en een flinke portie vlees met een 

stuk fruit als dessert. Nadien ‘platte rust’. In de speelzaal 
staan de rustbedjes keurig in rijen naast elkaar. De kinderen 
mogen lezen of rustig spelen. Om 14 uur beginnen de 
buitenactiviteiten: een flinke wandeling, een voetbal-
wedstrijd of vrij spel behoren tot de mogelijkheden. Om half 
vier een vieruurtje: een goed belegde boterham met choco 
of siroop, overgoten met een kopje gesuikerde thee. Dan 
weer spe-
len tot half 

zes. Avondeten: stamppot met aardappelen, groenten en 
vlees met nadien de veelbesproken pap van ‘madam 
Gedopt’ de kokkin. Haar man ‘meneer Gedopt’ zorgde voor 
de tuin en de gebouwen. Ze woonden in het huis naast Zon 
en Hei (nummer 40). 
Tot aan het slapengaan wordt er nog naar een 
jeugdprogramma op tv gekeken. Na een grondige 
schrobbeurt gaan de lichten uit om half negen.  

 

   

De meeste kinderen zijn ‘stamgasten’, die telkens voor een periode van één schooltrimester in de 
voorziening verblijven. Tijdens de paas- en de kerstvakantie gaan ze naar huis. Erg gezellig zijn de 
bezoekdagen. Om de vier weken komen de ouders en familieleden van de kinderen één voormiddag naar ‘ 
de kolonie’. In de speelzaal worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld en wordt er onderling verbroederd.  
 



 
 

VAN SCHOOLKOLONIE NAAR  CENTRUM VOOR KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING (CKG) 
Op het einde van de jaren ’70 buigt het NWK zich over het probleem ‘schoolkoloniën’. De beproefde formule 
is een voortvloeisel uit de oorlogskoloniën en bijgevolg verouderd. Op 1 januari 1980 wordt de nieuwe NWK-

reglementering van kracht die alle schoolkoloniën omvormt 
tot kinderopvangcentra. De kinderen worden nog steeds 
opgevangen door enkele leerkrachten en hun echtgenotes. 
Deze mensen verbleven vaak weken, maanden in de school 
om voor de kinderen te zorgen.  
In 1977 begint Dirk Van Dingenen, samen met zijn vrouw Ria 
Lenaerts te werken in Zon en Hei. Dirk werkte tot dan in de 
Gemeentelijke lagere school op de Ruggeveldlaan te 
Deurne.  De Gemeentelijke inspecteur is hem komen vragen 

of hij interesse had om in Zon en Hei te gaan werken. De 
persoon die men zocht moest gehuwd zijn en zijn vrouw 
mocht niet werken omdat ze in Zon en Hei halftijds 
tewerkgesteld zou worden. Na een gesprek met Maurice 
Dequeecker, burgemeester van Deurne en grote baas van 
Zon en Hei, mochten Dirk en Ria beginnen op 3 oktober 1977 
in vervanging van Eduard Van Dongen, die met pensioen 
ging.  Ze blijven er beide werken tot aan hun pensioen: Dirk 
in 2007 en Ria in 2009. 

 
Op 1 januari 1983 wordt de 
grootschalige fusie in Antwerpen een 
feit en start een dialoog tussen het 
Deurnese en Antwerpse Bestuurs-
comité. Daaruit spruit een nauwe 
samenwerking voort. De Deurnese 
tradities blijven behouden: een 
jaarlijks tuinfeest en een 
Sinterklaasfeest. Grootse en druk 
bezochte manifestaties waarnaar 
velen uitkeken.  
Ondertussen is Dirk van Dingenen 
directeur geworden van Zon en Hei 
en komt er steeds meer personeel 
werken. Voornamelijk kinderverzorg-
sters staan in voor de opvang en de 

verzorging van de kinderen. In 1985 gaat de familie Van Dingenen wonen in Villa Dolf naast Zon en Hei, 
nummer 40. Tot dan hebben ze steeds in de gebouwen van Zon en Hei gewoond en gingen ze om de 14 
dagen, een weekend, naar hun appartement in Deurne en nadien in Borgerhout. 

 
 
 
 
 



 
 

Op 1 januari 1995 worden de Op kinderopvangcentra 
omgedoopt naar Centra voor Kinderzorg en 
Gezinsondersteuning (CKG). Zo heten ze nog steeds. De 
werking van de voorziening wordt volledig anders. Tot dan 
toe kenden we alleen residentiële dag- en nachtopvang, de 
kinderen bleven dag en nacht in de voorziening. Vanaf dan 
konden ook enkel overdag  of ’s nachts (semi-residentiële 
opvang) en werd er thuisbegeleiding opgestart waarbij de 
kinderen thuis bleven wonen. Bovendien wordt de 
leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar verbreed naar 0 tot 12 jaar. 
Een nieuw gebouw, aangepast aan de jongste doelgroep 
wordt in 1998 - 1999 bijgebouwd op het domein.  

(bijdrage van Gregg en Dirk Van Dingenen, wordt volgende week 
vervolgd)  
Team « I ZOI » gaat opnieuw 
voor de 1000 kilometer tegen 
kanker! 
Ook in 2024 wil het Kalmthoutse “I-ZOI team” met 
twee ploegen deelnemen aan de “1000 kilometer 
tegen kanker”, een nationaal ondersteund 
gebeuren. Om dit te kunnen waarmaken moet het 
team 11.000 euro verzamelen. Een eerste 
initiatief dat hiervoor genomen wordt is de 
restaurantdag op zondag 17 maart 2024 in zaal ’t 
Centrum in Heide. Er wordt gewerkt in twee 
shiften (12 tot 14u en 17 tot 19u). Tussendoor is 
er ook het Wielercafé, open vanaf 11u, in de 
kleine zaal van ’t Centrum.  Die dag zal daar 
Westmalle trappist van ’t vat worden geschonken. Om deel nemen aan het restaurant moet men wel vooraf 
inschrijven. Men vraagt 26 euro deelnamegeld (kinderen min 12 jaar, 14 euro). Op de menu: 
tomatengroenten-soep, Visrolletje -steak – vol-au-vent -vegetarische lasagne te kiezen als hoofdgerecht en 
een dame blanche. Inschrijven kan via het mailadres: 1000kmrestodag@gmail.com. Kan je er echt niet bijzijn 
ook dan is er een mogelijkheid om het team, en zodoende ook de actie, te ondersteunen door een gift te 
doen op rekening BE14 7331 9999 9983 maar vergeet als melding zeker niet de code van het team te 

vermelden: 170015759. Bedragen vanaf 40 euro zijn ook fiscaal 
aftrekbaar. De 1000 kilometer gaan door van 9 tot en 12 mei 2024. 

Kerktheater feestelijk geopend! 
Op zaterdag 27 januari werd het “kerktheater” feestelijk geopend. 
Met een gezamenlijke druk op de knop gaven burgemeester Lukas 
Jacobs, schepen van cultuur Silke Lathouwers, voorzitter van het 
Kerkfabriek Eddy Marstboom en een vertegenwoordigster van het 
project “Kerk plus” van  het provinciebestuur, het startschot. Het 
werd een geanimeerde avond waarbij de Kalmthoutse harmonies: 
Vlijt en Eendracht, Heidebloem Nieuwmoer en Bos en Hei onder 
de naam “verbroedering Heidebos” optraden. De dansschool 
Rekrea brachten dansen en verschillende toespraken werden 
gehouden in aanwezigheid van heel wat genodigden!  
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De kleuren van het Dakota vliegtuig! 
Met verwijzing naar de 
bijdrage over de DC-3 
Dakota die stond 
opgesteld op het terrein 
van Zon en Hei, wil ik graag 
volgende opmerking 
maken: bij één van de 
laatste foto’s van dit 
vliegtuig gemaakt in 1981 
staat dat het de kleuren 
van Sabena draagt. Dit is 
echter niet correct. Het 
zijn de kleuren van de 
Belgische Luchtmacht, 
waar het toestel laatst 
vloog met de registratie K-
40 OT-CWS. Je kan dit 

trouwens ook zien op de kleine afbeelding, waar de achtereenvolgende registraties vermeld staan. Na dienst 
bij de USAAF en de RAF, kwam het in dienst van de Belgische Luchtmacht waar het een tijd vloog als NASARR 
–trainer (North American Search and Ranging Radar). Daartoe kreeg het de neus aangemeten van een F-
104G Starfighter (zie foto hierboven). De spitse radarneus is blijkbaar later verwijderd en vervangen door 
een voor een Dakota ietwat vreemde neus, zoals de foto uit 1981 (vorige week verschenen) toont. 
(een reactie van Jan De Commer, Eekhoornlaan)  

Buurtkoffie in Dennendael! 
Geluk en welzijn, dat is het thema van de volgende buurtkoffie in de wijk Dennendael. Het is iets waar alle 
mensen naar streven. Maar waar staan geluk en welzijn  nu eigenlijk voor. Dat thema wordt filosofisch 
benaderd op dinsdag 6 februari om 14u in het Kunsthuis Ernest Albert , Hortensiadreef 31.  Zoals altijd zullen 
de koffie en andere dranken weer klaar staan. Het Kunsthuis is rolstoel toegankelijk en de organisatoren 
kunnen voor vervoer zorgen, indien nodig. 
 

Oude en vergeten beroepen van vroeger 

Vandaag: Creosorteerder 

Een creosoteerder was iemand die hout dompelde in creosootolie om bederf te weren. Creosoteren is een 

methode voor de verduurzaming van hout waarbij in een vacuüm omgeving onder druk creosootolie 

gedurende minimaal een uur bij 125 graden Celsius wordt aangebracht. Na afloop van vacuüm-druk-fase 

wordt de impregneervloeistof teruggepompt en wordt opnieuw 

vacuüm getrokken om alle overtollige middel terug te voeren naar de 

voorraadtank. Daarna volgt nog de fixatiefase waardoor de 

creosootolie niet meer kan uitlogen. De kleur van gecreosoteerd hout 

is zwart/bruin. Vroeger werd het hout in de creosootolie gedompeld 

waardoor meer olie bleef “aanhangen. Creosootolie is een olieachtige 

vloeistof met bederfwerende eigenschappen die wordt gemaakt door 

destillatie van steenkoolteer. Door zacht hout te creosoteren wordt 

de levensduur van dit hout +/- 25 jaar verlengd. Het is een klassiek 

houtverduurzamingsmiddel, en nu verboden wegens de schadelijke 



 
 

bijeffecten. Voordeel was dat er geen voorbereidingen nodig waren, zoals ontvetten of schuren, het kon 

direct aangebracht worden. Muren van schuren, schuttingen, spoorbielzen, telegraaf- en vlaggenmasten 

werden ermee verduurzaamd. De carbolineum kleurt het hout helder- tot donkerbruin. In de open lucht 

treedt een donkere verkleuring op, waardoor een object na verloop van tijd een zwart uiterlijk krijgt.  

Verbod op gecreosoteerd hout vanaf 30 april 2023 

De Europese Commissie heeft op 14 oktober 2022 besloten dat er vanaf 30 april 2023 een verbod geldt op 

gecreosoteerd hout voor alle toepassingen in de agrarische sector, binnen de gehele Europese Unie.  
(bijdrage van Paul Witters) 

Het BIN-café: “van Bit 2 Byte”. 
Je moet beslist VRIJDAG 8 MAART in je agenda aanduiden. Die dag gaat het 

jaarlijks BIN-evenement van de verenigde Kalmthoutse BINs door in het 

Kerktheater (kerk Heide). Het is een gratis evenement waar de BINs alle 

leden en geïnteresseerden verwelkomen met een gratis drankje en de 

nodige info aanreiken. De avond start om 19u met een voordracht die 

gebracht wordt door Steve De Smet, oud politiecommissaris van de stad 

Gent (de flik). Hij schets tijdens zijn ludieke presentatie de evolutie van de 

communicatie. Vertrekkende van “lei en griffel” komt hij tot het gebruik van 

de computer en sociale media. Wie deze presentatie ooit al heeft 

meegemaakt zal mij bevestigen dat dit een boeiende aangelegenheid is. 

Benno Gekiere, voorzitter van het BIN-kenniscentrum, sluit aan met te vertellen hoe de BINs, nu al en zeker 

ook de komende jaren, aansluiten om de criminaliteit, die deze evolutie heeft meegebracht, te bestrijden. 

Daders hebben, vooral tijdens de corona ook de leuze “blijf in uw kot” van Maggie De Block, goed begrepen 

en werken ook meer en meer in deze cyberwereld met alle gevolgen!  Cyberambassadeur Stijn Van Bouwel, 

BIN-coördinator van BIN Bosduin, zal daar op inpikken. Hij brengt een aantal tips en tricks naar voor om de  

daders van cybercriminaliteit een stapje voor te zijn. Na deze voordrachten volgt het tweede deel van de 

avond, het samenzijn, waar er kan genetwerkt worden en waar bijkomende info kan bekomen worden van 

de politie, het BIN Kenniscentrum en de aanwezige verantwoordelijken van de verschillende Kalmthoutse 

BINs. Een avond om niet te missen! 
Uit de oude doos: herinneringen! 
We drukken hiernaast het logo van de studentenvereniging Heidebrand. Het was een 
vereniging waar studenten uit Essen en Kalmthout, vooral universitairen, zich 
verenigden. In hun logo zijn de wapenschilden van de gemeente Essen en Kalmthout 
terug te vinden alsook de “brandende heide”, dit alles naast een klauwende leeuw. 
De oorspronkelijke vereniging werd opgericht in 1955 en  was actief tot 1974. In 2010 
werd de club nieuw leven ingeblazen en ging deze vereniging opnieuw van start om 
studenten uit Essen en Kalmthout te verenigingen.  
 
 

“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 
2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de 
website www.binkalmthout.be  
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