
 
 

 Over dacht 

 

Er komt dan toch een fietspad langsheen de Putsesteenweg! 
In de pers was er de voorbije dagen wel wat informatie over de fietspaden die er langsheen de Putsesteenweg 
gaan komen. Het is nog niet voor morgen, het gaat nog wel even duren (2027 ?) vooraleer we er over gaan 
kunnen fietsen. De veiligheid op de Putsesteenweg, vooral voor fietsers, is al zeer lang een thema. We laten 
jullie even meelezen wat men er in 1977 over dacht. Het is een artikel dat toen verscheen in “Lijn   12”, het 
tijdschrift van Trefpunt, geschreven door wijlen Alois Overlaet. 
Verbeteringen aan de Putsesteenweg: 

We constateren met genoegen dat de werkgroep 
Veilig Kalmthout meer en meer actief wordt. Er 
wordt daar ook veel “gestudeerd” wat de 
efficiëntie van de actie alleen maar kan verhogen. 
Deze mensen dienen derhalve steun van heel de 
bevolking. Op dit ogenblik  staat de 
Putsesteenweg op het voorplan. Eerst en vooral 
de gevaarlijke bocht aan het Keienhof. Er blijkt 
dat daar nogal wat wagens in de gracht terecht 
komen. Er bestaan plannen om deze bocht 
minder scherp te maken. Daartoe werden enkele 
meters van de eigendom van Vanthillo onteigend. 
Er zullen natuurlijk een paar bomen moeten 

sneuvelen, wat diep in het hart snijdt van de mensen van het groencomité. Veilig Kalmthout is er echter niet 
van overtuigd dat met deze oplossing het probleem van de baan zal zijn. Het heeft het geval dan ook 
toegespeeld naar twee verkeersdeskundigen. Men wacht nu op de uitslag. Man kan zeggen dat de twee 
bochten in de Blokjesweg te Kapellen vroeger veel doden en zwaargekwetsten hebben veroorzaakt. Sinds 
de bochten werden verbeterd is daar bijna geen enkel zwaar accident meer gebeurd. Toch is de situatie niet 
helemaal hetzelfde. Bij de bocht aan het Keienhof komt de Max Temmermanlaan uit op de Putsesteenweg. 
Er gebeuren dan ook ongevallen doordat de mensen te vroeg afslaan, nog voor ze een overzicht hebben op 
de weg achter de bocht. Misschien zou een rond punt hier een oplossing kunnen brengen. Wij wachten met 
ongeduld op het advies van de specialisten. Er is op de Putsesteenweg nog een ander gevaarlijk punt: het 
kruispunt aan De Kar met de Canadezenlaan. Wanneer men van Nederlands Putte komt is de zichtbaarheid 
nul. Dit werd reeds in een rapport vermeld. Het is gemakkelijk op te lossen door het plaatsen van een spiegel 
of met het verwijderen van een paar bomen en een beetje struikgewas. We weten dat er veel goede wil 
aanwezig is bij onze politiekers in Kalmthout en ook dat ze het druk hebben met grote projecten, maar deze 
kleine dingen zijn ook belangrijk en mogen niet uit het oog verloren worden. Het gaat om mensenlevens! 
Ondertussen zijn de gevaarlijke punten die in het artikel worden aangehaald, de situatie aan het Keienhof en 

aan De Kar, en ook ter hoogte van de Vroente, al enkele jaren geleden aangepakt en heel wat verbeterd. Als 

we nu binnen enkele jaren  nog een fietspad krijgen langsheen de Putsesteenweg dat aansluit bij de Klinkaard 

(zou er weldra ook komen op grondgebied Kapellen) en het reeds bestaande fietspad op Heuvel dan kunnen 

de fietsers zich vanuit Kalmthout-dorp over een fietspad naar de Antwerpse haven bewegen!  Ook voor de 

Achterbroeksteenweg zijn er plannen zodat er ook richting Wuustwezel voor fietsers een flinke verbetering 

komt! 
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Maak kennis met Kalmthouts kunstenaar Jorg Van Daele!  
  
Ongetwijfeld heb je al meer gehoord over Jorg Van Daele. Deze kunstenaar, 
wonende in Nieuwmoer, heeft al ontelbare “vredesbeelden” gemaakt 
welke op verschillende plaatsen in de wereld een plaats kregen. 
Cultuursmakers Kalmthout heeft Jorg uitgenodigd om op donderdag 14 

maart een lezing te brengen over de 
23-jarige carrière die hij heeft als 
beroepsbeeldhouwer. Aan de hand 
van prachtige beelden vertelt Jorg 
over zijn ervaringen tijdens de 
ontelbare wereldwijde Symposia, 
allemaal in het teken van “Vrede”. 
Samen met andere grote 
beeldhouwers houwt hij ter plekke 
een beeld (uit 1 blok gesteente). 
Tijdens deze Symposia maakte hij al 
wel wat mee. Hij werd persoonlijk 
bedreigd, zijn beelden werden in opdracht van de leiders van dat land 
vernietigd. In welk beroemd bed mocht hij slapen? Waar werd een 
baby naar hem vernoemd en mocht hij zelfs trouwen met de moeder? 
Wanneer heeft hij beslist om op 36 locaties Vredesbeelden te 
maken?Kom het beleven in de grote zaal van het dienstencentrum 
Kruisbos in rusthuis St. Vincentius. 

 

Familie meldt overlijden van Leo Michielsen. 
In Kalmthout-Heuvel was Leo Michielsen een bekende persoon, maar ook heel wat 

mensen van onze wijk zullen hem ongetwijfeld gekend hebben. Hij overleed op 24 

februari. Leo werd geboren op 22 maart 1937 en was vader van Nicole en Myriam die 

beide in Heide wonen. Leo was vele jaren vrijwilliger in het cafetaria van Sint Vincentius 

en actief als bestuurslid van de groep 55-plussers. Hij was 65 jaar gehuwd met Frieda 

Janssens. Op vrijdag 1 maart werd van hem afscheid genomen. 

 

Oude en vergeten beroepen van vroeger 

Vandaag: Kolenboer (nr. 10) 

, 

 



 
 

Een kolenboer was iemand die in vroeger 

tijden kolen verkocht. De kolen werden per 

mud verkocht in kolenzakken. Ze werden 

meestal thuis bezorgd en door de kolenboer in 

de kelder of het kolenhok gestort. Klein 

behuisde konden ook kleinere hoeveelheden 

verpakt in stevige papieren zakken 

aanschaffen. Voor het dragen van de zakken 

gebruikte de kolenboer meestal een muts met 

aan de achterkant een lange lap die zijn rug 

bedekte of een jutezak gevouwen als een 

capuchon. De kleding, het gezicht en de 

handen van een kolenboer waren meestal al gauw pikzwart van het kolengruis. De zakken met kolen waren 

erg zwaar, wat maakte dat vele kolenboeren o.a. last kregen van versleten nekwervels. Er werden jutezakken 

gebruikt van een half mud. Omdat de steenkool in grove ongelijke stukjes was gebroken en er dus lucht 

tussen zat, wogen die ongeveer 35-37 kg. De kolen werden meestal met paard en wagen rondgebracht en 

na 1945 vaak met een vrachtwagen. Toen steeds meer huishoudens overgingen op een petroleumkachel 

ging de kolenboer ook petroleum leveren en werd zo ook olieboer. Met de komst van het aardgas na 1963 

verdween het beroep.  
(bijdrage van Paul Witters) 

Wij zijn een volk van missionarissen (deel II) 
Parochie Sint Pieter Kalmthoutsehoek (Parochie gesticht in 1859) 

919 inwoners, in de parochie 11 missionarissen 

Capucijn Constant Van Gool, Pater Chrysostomus. Geboren Kalmthoutsehoek op 13 

maart 1874. Provinciaal 1919-1922 en 1925-1928. Vertrok naar Canada in1928, 

gestorven in Canada, St-Boniface 24 maart 1953 

Dominicaan Hendrik Aerden, Pater Jacobus. Geboren te Wouw, 

woonde Kalmthoutsehoek. Vertrokken naar Amerika in 1851, 

overleden in de Verenigde Staten 2 maart 1896 

Zuster van H. Hart Berlaar, Joanna Jacobs, zuster Salesia, 

geboren op 9 sept 1892 te Kalmthoutsehoek. Vertrok naar 

Denemarken in 1912, overleden te Vejle (DK) 6 juli 1940 

 

Zuster van H. Hart Berlaar, Maria Van Loon, Zuster Rodriguez, 

geboren Kalmthoutsehoek op 10 april 1887. Vertrok naar 

Brazilië in 1911,  Apostolaat van het onderwijs. 

 



 
 

 

Scheutist, Constant Van Loon. Geboren Kalmthoutsehoek op 22 februari 1890. 

Vertrok naar Congo in 1921, Is broers-pastor, altijd op reis, Vikaris Inongo 

 

Jezuïet Constant Penders, Pater Constant, geboren 

Kalmthoutsehoek op 14 december 1893, vertrok naar Congo in 

1921 

 

Broeder van Sint-Gabriël, Ludovicus Van Loon, Broeder Leonard. 

Woonde in Kalmthoutsehoek. Vertrok naar Libreville in 1926, was 

ook missionaris in B-Congo en in Ethiopië. 
 

Redemptorist, Pater Jozef Duerloo. Geboren Kalmthoutsehoek op  7 januari 1903, 

vertrok naar de Antillen in 1931. Pater Adriaan. 

 

Jan Van Campen, Passionist. Geboren Kalmthoutsehoek op 3 

juli 1912. Vertrok naar Congo 1936. Missionaris op de 

Missiepost Nkolo. 

 

 

Zuster Odrado, Maria Van Linden, Franciscanes van 

Herentals. Geboren Kalmthoutsehoek op 12 december 1916. 

Vertrok naar Congo in 1947. Onderwijzeres en 

ziekenverpleegster te Banzystad. 

 

Pater Jozef Jacobs, Redemptorist. Geboren Kalmthoutsehoek 

op 18 mei 1922. Vertrok naar Congo in 1952, werkzaam op de 

missiepost van Kasangulu. 

 

Pater Cyriel Van Wesel, Scheutist, geboren Kalmthoutsehoek op 11 oktober 1925. 

Vertrok naar Japan in 1952, werkzaam te Okayama. 

 

Zuster Paula, Christina Van den Briele, H. Hart van Marie 

Berlaar. Geboren Kalmthoutsehoek op 12 juli 1931. Vertrok 

naar Congo in 1950, Bestuurster van hospitaal Barisi. 

 



 
 

 

 

Pater Jozef Claessens, Redemptorist, geboren  Kalmthoutsehoek op 6 februari 1954. 

Vertrok naar Haïti in 1954, werkzaam te Port au Prince 

 

 

 

Kapelanie Heilig Hart Kalmthout-Heuvel ( Parochie gesticht in 1937, 1690 

inwoners) 

In de parochie 1 missionaris 

Pater Leo Brughmans, Scheutist, geboren in Borgerhout op 14 mei 1929, woonde in 

Kalmthout, vertrok naar Congo in 1955, vik. Lisala. 

Volgende week: Nieuwmoer en Achterbroek. (bijdrage van Paul Witters) 

Het wordt steeds erger met hondendrollen in 

Heidestatiestraat!  
Meer en meer mensen maken hun beklag over hondendrollen in de 

Heidestatiestraat en omgeving. In de buurt zijn er heel wat 

bewoners die met hun hond op wandel gaan.  Dat moet gebeuren 

en kan natuurlijk!  Wat niet kan is dat men de uitwerpselen van hun 

hond, die op de straat terechtkomen, “vergeet” op te ruimen. Het 

gebeurt meer en meer, en soms gaat het ook niet over kleine 

“kakjes”. Op de foto hiernaast een “kakje” van 4 maart jl. midden 

op het voetpad van de Heidestatiestraat ter hoogte van het 

zebrapad naar het Willy Vandersteenplein. Dit is uiteraard niet het 

enige geval, we horen meer en meer mensen klagen over 

hondendrollen die niet worden opgeruimd. Met deze een warme oproep vanuit “Heide vertelt” naar alle 

eigenaars van honden of hondjes die hun dagelijkse wandeling doen, zorg dat je steeds de nodige “zakjes 

voor de kakjes” bijhebt en ruim op ! 

Paaslunch in Dennendael! 
Naar jaarlijkse gewoonte wordt er ook dit jaar ter gelegenheid van Pasen een lunch 

georganiseerd door het buurtcomité van Dennendael. Dit gaat door op  2 april om 12.00 

uur in het Ernest Alberthuis in de Hortentiadreef. Om praktische redenen wordt er wel 

gevraagd om vóór 20 maart jouw komst te melden via een van de volgende kanalen: 

dennendaelbuurtkoffie@gmail.com of  GSM 0483 047 517 of tijdens de buurtkoffie van 

19 maart aanstaande. Om deel te nemen wordt er 5 euro gevraagd, deze zal ontvangen 

worden tijdens de lunch zelf. 

mailto:dennendaelbuurtkoffie@gmail.com


 
 

Meer nieuws over het dossier Synagoge Heide. 
(in overleg met VZW “Synagoge Heide”) 

Het parket van Antwerpen seponeerde het dossier van 

onze synagoge in Heide. De seponering had te maken 

met het zeer groot aantal eigenaars (veelal 

erfopvolgers en woonachtig in het buitenland) 

waardoor het aanduiden van verantwoordelijken voor 

strafrechtelijke vervolging niet mogelijk is. De Vlaamse 

Overheid laat het hier niet bij en de betrokken 

diensten bekijken de mogelijkheid van een procedure 

bij de burgerlijke rechtbank op te starten. We willen 

absoluut hoopvol blijven en kijken uit naar het vervolg. 
(bijdrage van Paul Witters) 

Het “Kapelleke” van Heide en diverse inbraken. (vervolg, deel 4) 

Toen in 1834 de kadastrale diensten opgericht werden en de eerste kadasterkaarten opgemaakt werden, 

stond het gebouwtje in de kadastrale legger ingeschreven onder littera G N° 591 als “kapel” en kreeg op de 

kaart, het groot getekende ven, de naam “Bemenven”. Op de kaart van Philippe Vandermaelen uit 1846-54 

staat de kapel vermeld als "Dry Boomkens Kapel" en ligt aan het kruispunt, naast een ven. In 1850 kwam de 

kapel in het nieuws wegens een inbraak die heel wat schade aanrichtte. Tijdens vroeger archiefonderzoek 

troffen wij het oorspronkelijke proces verbaal aan, dat wij in extenso publiceerden in 1998, en dat we U niet 

willen onthouden:  

“Pro Justitia / Het jaer 1850 den 31 der maend Augustus ten acht uren des morgens wy Burgemeester der 

gemeente Calmpthout op het publiek gerugt dat er eene inbraek plaets had gehad in den nacht van 30 tot 

31 dezer maend in de kappel staende tegen den steenweg van Cappellen naer Calmpthout hebben wy ons 

aldaer begeven vergezeld van onzen veldwachter en bevonden dat men ingebroken was aen de yzeren grille 

en een gedeelte van den muer daertegen staende was afgekapt ongetwyfeld met inzigt van den offerblok te 

ontrooven, alzoo door de kwaeddoeners het yzer van den zelvens waer in den offer geschied ook was 

afgerukt, alsook eenig yzerwerk waeraen den zelven was gehecht. De ornamenten staende in de kapel 

waeren beschadigd, het welk doet vermoeden dat door de gebrokene opening er eenen kleinen jongen moet 

in geweest zyn om de gelden uit den offerblok te kunnen halen het geen by onderzoek moet mislukt zyn; 

terwyl de plaet van den offerblok voornd. ongeschonden is gebleven niettegenstaende alle geweldige 

poogingen te dien einde aengewend, terwyl de instrumenten waermede dit misdryf begaen is bestaende in 

eenen yzeren hamer eene yzeren spil uit eenen kruiwagen en(de) een ander yzer zulke bewyzen en welke 

voorwerpen wy ter plaetse hebben gevonden hetgeen doet vermoeden dat de daders verjaegd moeten zyn 

geworden. Nae alle onderzoekingen gedaen te hebben (om) de daders te kunnen ontdekken welke tot heden 

vruchteloos zyn geweest hebben wy het tegenwoord(ig) proces verbael opgemaekt om (te) worden 

verzonden aen den Heer Procureur des Konings, alsmede een afschrift van het zelve aen den Heer 

Arrondissements Kommissaris tot des zelfs nazigt, zullen de bovenvermelde gevonden yzeren voorwerpen 

zoo haest mogelyk ter Greffie der Regtbank worden overgeligde (sic?). En na voorlezing heeft den 

veldwachter met ons geteekend. Gesloten te Calmpthout den dag, maend & jaer als boven”. 



 
 

De kapel zou ook later nog het 

doelwit blijven van inbraak en 

vandalisme. Tijdens de nacht van 

3 op 4 maart 1872 was er een 

poging tot inbraak, en in de nacht 

van 16 op 17 januari 1873 werd 

de offerblok, werkstuk van de 

bekende Kalmthoutse smid Tist 

Monu, opengebroken en het geld 

geroofd. Volgens Boen zou het 

“L.V. beeldeken van het 

voormalig boomkapelleken” rond 

de jaren 1910-1914 publiekelijk 

verkocht zijn in een sterfhuis van 

het Kerkeneind; ondanks heel 

wat onderzoek kon hij niet uitmaken hoe het daar gekomen zou zijn. Zijn bron zou “van zulke vertrouwelijke 

aard (zijn), dat wij er zo maar niet overheen mogen stappen”. Hij dankte in elk geval dhr. Jos. Van Damme 

voor de medewerking bij het onderzoek. Vergeten wij echter niet dat Boen toen nog steeds de algemene 

mening deelde dat het boomkapelletje pas in 1859 door een stenen vervangen werd! Ook in onze recente 

geschiedenis bleef het kapelletje een opgemerkt niet gespaard van inbraak, vandalisme en vernieling. Helaas 

zorgden enkele keren jonge kereltjes van de “Tweesprong”, waar toen nog geplaatste kinderen verbleven 

(thans is er een afdeling van GITOK), voor ongemak: Regelmatig moest vuil opgekuist worden, gemorst 

kaarsenvet, wildplassen. Erger was hun als het ware opgezette raid rond 1990: Mevrouw Anita Bosack-

Loopmans zag vanop de verdieping boven de boetiek DZIN (voorheen hun café ’t Kapelleke), op een avond 

rond 20u. een groepje van vier 14 tot 15 jarigen naar het kapelletje trekken. Terwijl één de wacht hield, 

drongen de drie andere binnen om er hun gangen te gaan. Daarna liepen ze langs de achterzijde door het 

bos weg. Stan Van Ham kwam kijken en Anita vervoegde hem. Alles was er vernield: vazen waren kapot 

geslagen en de bloemen op de grond gesmeten, de ruitjes van de zijwanden van de kapel waren kapot 

geslagen, sigarettenpeuken lagen op het altaar, kaarsenvet was er op uitgesmeerd zodat het met een 

steekmes afgestoken moest worden, Van alles gooiden zij naar het Onze-Lieve-Vrouw beeld dat ze wilden 

beschadigen. Zij belden de pastoor die kwam kijken en de politie stapte af. Gelukkig konden de schuldigen 

toen gepakt worden door het politie optreden. De gemeente zorgde voor het bijwerken en zuiver maken 

van de muren en het herplaatsen van de kleine groene ruitjes. Vermoedelijk kwam er geen schilderwerk aan 

te pas. Gelukkig bleef de Madonna onbeschadigd zodat zuiver maken volstond. 
(bijdrage van Lieven Gorissen) 

Geslaagd BIN-event in het kerktheater! 



 
 

Een honderdtal mensen zijn vrijdag samen geweest in de kerk om enkele sprekers te aanhoren en de standen 

van de politie, brandweer en het BIN-kenniscentrum te bezoeken. Bijkomend kon de politie ook 92 fietsen 

markeren in hun stand ter hoogte van de kerk!  Wij geven alvast enkele foto’s mee van het gebeuren 

afgelopen vrijdag. De foto hiernaast 

toont de drie sprekers die voor het 

informatieve luik zorgden: Benno 

Gekiere, voorzitter van het BIN-

Kenniscentrum, Steven De Smet, 

gewezen hoofdcommissaris van de 

politie Gent (de flik) en Stijn Van 

Bouwel, cyberambassadeur van het BIN-kenniscentrum. De 

presentatie die “de flik” bracht, schetste de snelle evolutie van de 

digitale wereld, een toekomstbeeld en de vaststelling dat de politie 

anno 2024 daar niet klaar voor is. Voor het kerkgebouw konden  

fietsen gemarkeerd worden. Op het drukste moment was het wel 

aanschuiven. Het markeren van fietsen blijft een preventiemaatregel 

waar heel wat mensen gebruik van maken. 

 

 

 

 

 

 

Uit 
de oude doos! 



 
 

In het tijdschrift “Lijn 12” van 
Trefpunt uit 1968 vonden we het 
programma van de “week van de 
heide”. We vonden het interessant 
als bijdrage om eens te bekijken wat 
er toen rond onze Kalmthoutse 
heide allemaal werd georganiseerd. 
Het was ook het jaar dat de “nieuwe” 
brandweerkazerne werd ingehul-
digd, deze kazerne werd vorig jaar 
terug gesloopt!  Opvallend is dat dit 
evenement zowat alles omvatte en 
minder op de heide zelf was gericht. 
Ook opvallend is dat de meeste 
activiteiten doorgingen in het 
centrum van Kalmthout maar dat 
andere wijken ook aan bod kwamen, 
zelfs Kalmthoutsehoek wat toen nog 
grondgebied van  onze gemeente 
was. 

Ik was dat jaar een 14-jarige. Ik 
herinner mij nog de tentoonstelling 
die in de turnzaal van de 
jongensschool Driehoekstraat (nu 
Kadrie) doorging. Daar werd heel 
wat materiaal, betrekking hebbende 
op de heide en daaraan verbonden 
de bijenteelt, tentoon gesteld. 

Er is ook sprake van de “kunstkring 
Heide”, mogelijk kan één van onze 
lezers hierover meer vertellen. Het 
was Gaston Wouters die samen met 
Stan Milbou de avond vulde!  

 

“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 
2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de 
website www.binkalmthout.be  
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