
 
 

 Over dacht 

 

Een onverwacht bezoek van een houtsnip! 
Toen ik jong was heb ik vernomen dat op het domein van Meurisse in de Kalmthoutse heide   een houtsnip 
broedde. Ik heb toen zelf ook eens een houtsnip tegengekomen in het reservaat van de Kalmthoutse heide 
in de Nol waar een houtsnip voor mij over een duin wandelde en die niet erg bang leek… Eveneens heb ik er 
in de herfstrek een tiental houtsnippen zien opvliegen aldaar langs de oevers van het Stappersven. De 
houtsnip is een vogel gemakkelijk te herkennen wegens zijn dik lijf en in lengte is hij 8 cm langer – de snavel 
inbegrepen - dan de watersnip. Maar verleden jaar einde maart kwam er één op bezoek bij mij in het hartje 

van Brussel, in Sint Lambrechts Woluwe. Daar in 
onze tuin van 30 meter op 6meter,  in een begroeid 
patio tussen  huizen van twee verdiepingen. Maar 
we hebben er een vijvertje van 1 m2 met goudvisjes. 
Wellicht heeft dat vijvertje hem aangelokt ?  Op een 
late namiddag zie ik voor het venster een houtsnip 
staan onder een stoeltje. Ik heb van hem snel een 
foto genomen voor hij zou wegvliegen.  Geen nood, 
de houtsnip bleef gewoon staan toen ik buiten bij 
hem kwam. Ik dacht oei ! Heeft die eventueel 
vogelgriep of is hij uitgeput? Hij keek me als 
verwonderd aan alsof hij voor de eerste maal van 
zijn leven een grote tweevoeter ontmoette. Ik dacht 

dat hij eventueel dorst had en spoorde hem aan om te drinken in het vijvertje. Maar hij fladderde eroverheen 
alsof hij al genoeg gedronken had. Hij bleef zitten tussen de struiken. ’s Anderendaags zat hij op het 
grasperkje en verroerde niet. Hij keek me telkens aan alsof hij verwonderd was. Een echte Pietwijsneus! Ik 
heb voor hem een tiental vette regenwormen uit de mestput uitgezocht 
en voor zijn neus gelegd. Hij keek er naar maar verroerde niet. Slechts 
als ik enkele meter afstand nam en hem de rug toedraaide waren die 
regenwormen plots verdwenen. Dus hij had reuzehonger. Zo verliepen 
er enkele dagen en Pietwijsneus bleef gewoon tussen de bladeren 
zitten. Ik heb naar Natagora gebeld en nagevraagd of dat een 
buitengewoon bezoek was in het hartje van een grote stad. Het 
antwoord die een ornitholoog me gaf was: in de trek komt men soms 
houtsnippen tegen op de gekste plekken om er uit te rusten… Als ze niet 
bang zijn van mensen dan komt dat omdat ze nooit mensen 
tegengekomen zijn, bij voorbeeld als ze in Siberië broeden en 
overwinteren in een groot ontoegankelijk bos in het zuiden… Hij zal wel 
wegvliegen zo gauw hij terug op krachten is gekomen.  En jawel, 
Pietwijsneus is 6 dagen bij ons komen uitrusten. ’s Avonds kroop hij 
tussen dode bladeren. Gelukkig maar want zo kon de kat van de geburen 
hem niet vinden.  Op de foto is hij tussen de dode bladeren een meester 
in de camouflage! 
(bijdrage van François Overlaet) 
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Hoog water in de Withoefse Heide! 
Wie regelmatig een wandeling maakt in de Withoefse 
Heide zal het ongetwijfeld ondervonden hebben, we 
hebben botten nodig om op bepaalde plaatsen verder 
te kunnen! Zoveel water dat zelfs de bewoners van de 
Max Temmermanlaan, achteraan allemaal grenzende 
aan de Withoefse Heide, er last van kregen. Bob 
Autrique stuurde namens de bewoners een mailtje 
naar het agentschap van natuur en bos: 
Beste ANB-dienaar, zóveel water hebben wij nog nooit 
gezien in de heide! (1981). Veel wandelpaden 
waaronder deze voor de visueel gehandicapten staan 
blank. Oorzaak is het dichtgooien door uw diensten 
van de gracht op de kruising van het verlengde van de 
Kijkuitstraat en het vlinderpad. Eigenlijk zitten we in 
een noodtoestand maar het ANB trekt zich er niet veel 
van aan. Ik heb zelf al 100 emmers water uit de kelder 
geschept en naar boven gesleurd. Ik ben niet de enige 
en de meesten hebben een doornatte kruipruimte wat 
ook niet gezond is. De dam van het vlinderpad 
(blindenpad) doorsteken is toch niet zoveel werk? In 
naam van alle bewoners rond het natuurreservaat 
vraag ik u om actie te ondernemen. 
Boswachter Jef De Winter reageerde: 
Het is inderdaad een zeer uitzonderlijke situatie, in de gehele Kalmthoutse Heide maar ook in andere 
natuurgebieden zoals het klein schietveld is er al een heel lange tijd niet zoveel oppervlaktewater aanwezig 
geweest. Het klinkt misschien raar, maar water houden we graag zo lang mogelijk vast, om droogte te 
compenseren maar ook om wateroverlast buiten de natuurgebieden te beperken. Het komt de 
brandveiligheid en ecologische doelstellingen ten goede. Van nature is de Kalmthoutse heide een nat gebied.  
Het overbruggen van de gracht voor betere omsluiting van het vlinderpad houdt zo ook water tegen, dit is in 
het voorjaar van 2019 uitgevoerd. Ten gevolge hiervan merken we sinds een paar jaar al licht herstel van het 
zeer zeldzame plantje klokjesgentiaan dat nog in de Withoefse Heide voorkomt. Bij de aanleg hiervan is dit 
hydrologisch bekeken en vooralsnog niet als een probleem gezien voor omwonenden gezien de gravitaire 
situatie. Vooral de gracht langs de straatkant rondom de Withoefse Heide zou zorgen voor de drainage van 
de aanwonenden, langs de Max Temmermanlaan is deze wel voor een groot gedeelte ingebuisd. Momenteel 
loopt er een ecohydrologische studie om de gehele hydrologie van de Kalmthoutse Heide in beeld te brengen. 
Dit onderzoek is tweeërlei, enerzijds water zo lang mogelijk vasthouden om de heide niet verder te laten 
opdrogen, anderzijds dit verwezenlijken zonder derden te treffen. Dit onderzoek loopt nog een 2 jaar, dan zal 
duidelijker zijn welke maatregelen waar het best genomen worden om beide doelstellingen met elkaar te 
verzoenen. Niet tegenstaande is uw bezorgdheid voor mogelijke schade aan de woning door de huidige hoge 
waterstanden zeker terecht. Om eventuele bezorgdheid weg te nemen en een goede verstandhouding te 
behouden willen we eventueel overwegen de drempel in de gracht verminderen. Gezien de mogelijke 
ecologische gevolgen en effecten op brandgevaar door snellere verdroging lijkt ons, en hopelijk ook voor u, 
het volledig terug openmaken van de gracht minder aangewezen. We bekijken dit op korte termijn.  
Ondertussen hebben zij daad bij het woord gezet en de berm in de gracht doorgestoken.  Nu loopt het 
overtollige water van de Withoefse heide eindelijk weg via de gracht van de Putsesteenweg naar de Schelde.  
Het waterprobleem in de kelders lijkt verholpen dank zij de goede wil van de overheid, zijnde  algemeen 
directeur Vincent Gabriels en boswachter Jef De Winter (ANB). Het grondwater is nu zeker terug op peil. 
 
 



 
 

Leo en Leon opgesloten in een bak! 
De meeste van onze lezers zullen ongetwijfeld het wekelijkse 

krantje “Koopjesgids” nog wel herinneren, het immers nog niet zo 

lang geleden dat dit wekelijks in de brievenbussen zat. Onder de 

naam “Figurant” schreef wijlen Jef Van Eeckelen wekelijks een 

rubriek in dit krantje. Zijn zoon brengt ons dit nu terug in  

herinnering, hij schrijft: 

Op 31 augustus 1977 werd in de plaatselijke krant "De Koopjesgids" 

voor het eerst een schrijfseltje gepubliceerd door een zekere 

"Figurant". Niemand wist aanvankelijk wie deze mysterieuze 

schrijver was. Elke week verscheen er een cursiefje, soms in de stijl 

van Simon Carmiggelt, dikwijls een herinnering uit "vervlogen 

Kalmthoutse Tijden". Af en toe verwees het tekstje al eens naar een 

bekende Kalmthoutse figuur uit die tijd. Vanaf 22 maart 1978 verschenen regelmatig twee Kalmthoutse 

leeuwen ten tonele, Leo en Leon. De leeuwen bewaken al sinds mensenheugenis de inkom van het oude 

gemeentehuis en de weg naar de zaal waar de gemeenteraad regelmatig vergaderde. De twee 

dierenvrienden begonnen zich vanaf maart 1978 regelmatig te beklagen over hun slapeloze avonden en de 

herrie die ze opvingen, komende vanuit de raadszaal. De conversaties tussen Leo en Leon werden "toevallig" 

opgevangen door de onbekende "Figurant" die ze neerschreef in zijn rubriekje in "De Koopjesgids".  Anno 2024 

worden de bewakers van de gemeente nog steeds "Leo en Leon" genoemd Velen keken na een tijd echt uit 

naar de uitgave van de nieuwe Koopjesgids. "Wat zou de Figurant er deze keer weer in geschreven hebben?" 

... "Zou het misschien over mij gaan?" Eén van de fans schreef ooit aan "Figurant" : "Doe verder, het eerste 

waar we naar zoeken in de wekelijkse "blaadjes" is "Figurant" en "och" als hij niet van de partij is.  Sommige 

mensen, naar wie de tekst wel eens verwees, durfden een "recht van antwoord" eisen dat de week erna bij 

in de rubriek van de "Figurant" moest gepubliceerd worden. Anderen lieten dan weer hun steun aan 

"Figurant" publiceren wanneer deze nog eens iets "gezegd had wat gezegd mocht worden". "Interlokale" 

zusterkranten roemden al eens de 

"dichtkunst" van "Figurant". Ergens eind 

1984 is waarschijnlijk het laatste 

"Figurantje" verschenen. Alles is 

betrekkelijk goed bewaard gebleven, 

inclusief de proefschriftjes, testjes, 

aangepaste teksten, geschrapte 

namen,.... Ik ga trachten u regelmatig een 

gepubliceerd tekstje voor te schotelen. 

Sommigen zullen zich nog wel dingen 

herinneren wanneer ze de teksten lezen. 

Het is altijd leuk om dan uw commentaren, 

aanvullingen, herinneringen of misschien 

zelfs foto's i.v.m. deze nostalgische cursiefjes hieraan toe te kunnen voegen. Maar laten we de commentaren 

wel netjes en, indien nodig, anoniem genoeg houden, net zoals "Figurant" dat lange tijd is geweest. Geniet 

ervan, een nazaat van de "Figurant". 

Ondertussen zijn de twee leeuwen, Leo en Leon, opgesloten in een houten kist en hebben zij even geen 
beeld van het Kerkeneind!  Eigenlijk is het een maatregel om ze te beschermen tegen schade die zich zou 
kunnen voordoen tijdens de bouw- en renovatiewerken van het gemeentehuis!  Misschien ook stof om er 
opnieuw over te schrijven? 



 
 

Wat denken Leo en Leon nu van het plan van het kabinet Diependaele? 
Leo: Leon hoe lang bewaken wij dit gemeentehuis nu al? 

Leon: Al heel lang Leo, waarom? 

Leo: Er is nu ne minister die vindt dat wij dat niet goed 

doen, eerst zorgde hij ervoor dat wij ons huis konden 

blijven bewaken maar nu wil hij dat allemaal 

terugdraaien? Wij zijn waardeloos geworden! 

Leon: Maar Leo toch, dit kan toch niet, dit historisch 

gebouw moet blijvend bewaakt worden. Ge ziet wel wat 

er in Heide gebeurd met de Synagoge, dat gaan wij hier 

niet laten gebeuren! 

Leo: Maar ze hebben ons al in een kist gestoken, zijn dit 

tekenen aan de wand?? 

Leon: Den burgervader heeft mij verzekerd dat ze veel geld gaan steken in de renovatie en dat het 

gemeentehuis nog voor heel lang bewaard moet blijven, als het klaar is mogen wij terug uit de kist en dan 

kunnen we onze job weer doen! 

Leo: Maar dieje Diependaele wat is dat dan voor iemand, heeft die meer te zeggen dan onze burgervader? 

Leon: Dat is naar ’t schijnt de minister die wil beslissen dat de gevel en het dak van ons huis binnenkort niet 

meer beschermd gaan zijn! 

Leo: Zeg eens Leon, hebben wij dan niets meer te zeggen! Mag het hier dan ook binnen regenen zoals in de 

Synagoge? 

Leon: Dat gaan we nog wel eens zien, ik ga alle mensen die hier bij ons passeren oproepen om voor 9 april 

een langs te komen, ons huis nog eens goed te bekijken en dan krachtig te zeggen dat de minister ongelijk 

heeft! 

Leo: Hoe gaan we dat doen Leon, we zitten in de kist? 

Leon: Hard roepen hé Leo, zorgden dat ze het allemaal horen! 

Leo: Gaat dat dan genoeg zijn om de minister tot andere besluiten te laten komen, we hebben hier op ’t 

gemeentehuis al van alles meegemaakt, de politiek ja….. niet zo simpel!  

Leon: Als we de mensen allemaal kunnen motiveren om krachtig te protesteren, dat moet toch helpen! Al 

sinds 1863 hebben ze dat hier gebouwd, dat moet toch wel wat doen bij de meeste mensen, en… mag ik het 

zeggen, ons huis is nog altijd mooi! 

Leo: ‘k zien er niets meer van, er is zelfs geen gaatje meer in deze bak om door te kijken! 

Leon: Even geduld Leo, binnenkort verlossen ze ons en kunnen wij weer een prachtige gevel bewonderen, 

mooier dan voorheen en misschien gaan ze ons ook wel 

een beetje opfrissen zodat wij ook weer vele jaren tegen 

de regen en wind kunnen! 

Leo: Zouden de mensen ons nog wel willen met al die 

moderne ideeën? 

Leon: Natuurlijk Leo, wie de geschiedenis vergeet denkt 

ook niet na over de toekomst! Ik ben er zeker van dat heel 

wat Kalmthoutenaren naar ons tweede verblijf in de 

Driehoekstraat gaan trekken om te protesteren, en maar 

goed ook! Ze mogen er wel niet mee wachten want de 

minister wil voor 9 april weten wat ze over zijn besluit 

denken! 

Leo: Zeg en onze politiekers gaan die zelf ook iets doen? 



 
 

Leon: Zeker en vast zij gaan een krachtig bezwaarschrift indienen en gaan zeggen dat de minister dit minstens 

moet terugdraaien? 

Leo: Weete gij al wanneer we uit onzen kist mogen! 

Leon: Nog even geduld Leo, ik weet één ding zeker, als we nu nog een beetje rusten dan gaan we nog vele 

jaren  onze opdracht verder kunnen vervullen, het bewaken van ons “geklasseerd gemeentehuis”!   

Er loopt momenteel nog tot 9 april een openbaar onderzoek rond de plannen van het kabinet van Minister 

Diependaele om de bescherming, als monument, van de gevels en het dak ongedaan te maken.  Je kan 

schriftelijk bezwaar indienen via ruimtelijke.ordening@kalmthout.be of via het gemeentebestuur van 

Kalmthout. Doen! 

Wij zijn een volk van missionarissen (Deel III) 

Parochie Onze Lieve Vrouw Nieuwmoer (gesticht in 1847, 1.472 inwoners) 

Hoogwaardige Heer Prelaat Fr. Adrianus Deckers, Abdij van Tongerlo – Prelaat. 

Geboren te Nieuwmoer op 30 april 1847. Priester gewijd in 1871. Missieoverste en 

tevens als titelvoerend abt van Congo. 

 

Pater Hugo Dekker, Witte Pater, geboren op 11 juni 1907. 

Woonden te Nieuwmoer. Naar Congo in 1935, overleden op 

15 sept 1941, ongeval op het Albertmeer 

 

 

Broeder Floribert, Louis Massart, Broeder der Kristelijke Scholen. Woonde te 

Nieuwmoer, vertrok naar Congo in 1947. Vik. Matadi, Tumba. Werkzaam in de 

drukkerijschool 

Zuster Alberta, Irma Van Loon, H. 

Hart van Maria, Berlaar, geboren te 

Nieuwmoer, vertrokken naar Congo 

in 1949, lerares in Buta. Zuster Gustava, Anna Van Loon 

geboren te Nieuwmoer, vertrokken naar Congo in 1950,  

directrice Balele. 

Zuster Georgette Louise Van Loon, onderwijzeres in 

Aurodenberg. Leon Van Loon, Scheutist,  naar Congo, Vik. Luluaburg. 

Parochie Onze Lieve Vrouw van Bezoeking en Bijstand Achterbroek  
(gesticht in 1871, 1.510 bewoners) 

ZE. Pater Kristiaan, Aloïs Willemsen, Pater van de H.H. 

Harten, groot-Vikaris van Tahiti. Geboren te Achterbroek 

op 25 december 1838, gestorven op 3 mei 1920 in Papeete 

– Thaiti, werkte 57 jaar in de missie bij Pater Damiaan 

Pater Frans, Frans Anthonissen, Scheutist. Geboren te 

Achterbroek op 18 september 1891. Vertrok naar Congo in 

1920. Naar de Philippijnen in 1927, gemarteld en 

gestorven in 1944. 



 
 

Pater Leo Van Looveren, Scheutist, Geboren te Achterbroek op °7 november 1954. 

Vertrok naar Congo in 1954, bestuurder van de Missieschool te Luebo 

 

Zuster Hieronima, Bertha Fraeters, Kanunnikes H. Graf 

Turnhout. Geboren te Achterbroek op 16 februari 1909. 

Vertrok naar Congo in 1934. Bestuurster van het Hospitaal te 

Aketi.  

 

Einde van deze reeks 

Volgende week: Onze herders van toen -1955 dekenaat Essen 
(bijdrage van Paul Witters) 

Oude en vergeten beroepen van vroeger 

Vandaag: Quarantaine dokter (nr. 11) 

Deze was belast met de zorg en behandeling van de zieken van in quarantaine liggende schepen. Hij werd 

ook wel quarantaine-geneesheer genoemd. Quarantaine: quaranta giorni (veertig dagen), is een van origine 

medische term die afkomstig is uit het Italiaans ten tijde van de pestepidemie in de 14e eeuw. De kapitein 

moest in de kapiteinssloep met de gele 

quarantainevlag in top eerst naar de 

steiger varen om daar de 

gezondheidspassen en een verklaring 

over de toestand aan boord te 

overhandigen. ”Bij aankomst aan den 

steiger worden die papieren door een 

beambte in ontvangst genomen door 

tusschenkomst van een groote tang, waarmede hij ze deponeert in een ijzeren kastje, om daarin door 

berooking de mogelijke smetstoffen grondig te vernietigen. Na eenigen tijd geeft hij ze over aan een anderen 

beambte, die in een hokje zit, door tralies van ons afgescheiden, en die het oordeel zal uitspreken.”  In deze 

tijd werden namelijk alle aanmerende schepen verplicht om 40 dagen in de haven stil te blijven liggen, en 

werd de bemanning daarbij geacht het schip niet te verlaten. Deze maatregel behelst het afschermen van 

risicobronnen ter vermindering van verspreiding van een infectie. Een kleine vergelijking met de 19e eeuw: 

een stukje uit de maritiem geschiedenis. In die tijd gingen schepen voor anker bij Vlissingen, het laatste 

stukje land voordat ze de grote haven in Antwerpen bereikten. De chirurgijn kwam aan boord, overgoten 

met een mengsel van azijn tegen besmetting, om vast te stellen of er zieken aan boord waren. Bij ziekte bleef 

het schip veertig dagen voor anker liggen en werden de zieken verpleegd in het quarantainehospitaal.  
(bijdrage van Paul Witters) 

Buurtkoffie in Dennendael! 
Op dinsdag 19 maart om 14.00 uur is er opnieuw Buurtkoffie in het Ernest Alberthuis in de Hortentiadreef.  
De Diabetes Liga – een initiatief van de Vlaamse overheid – is bereid om ons hierover te komen voorlichten.  
Mocht het volgende dinsdag mooi weer zijn, is dat misschien ook een goede gelegenheid om te voet of met 
de fiets naar de Buurtkoffie te komen. Beweging is ook heel belangrijk in de strijd tegen Diabetes en 
bovendien maken we de buren van het Kunsthuis daarmee blij. Hoe kunnen we het risico beperken en wat 
zijn de gevolgen van Diabetes Type 2, dat verneem je daar! 
 



 
 

Schreeuw Heibos mee naar haar kampioenstitel! 
Voetbalclub Heibos kan  op zaterdag 23 maart om 20u wel wat supporters gebruiken! Die avond speelt 

Heibos een wedstrijd tegen Alberta Schilde. 
Het wordt een topwedstrijd tussen de eerste 
en de tweede van het klassement in vierde 
provinciale afdeling. Heibos heeft momenteel  
een voorsprong van vier punten, als ze de 
topper tegen Alberta Schilde winnen zijn ze 
mogelijk op 23 maart al de kampioen van hun 
reeks! Het bestuur hoopt dan ook dat er heel 
wat supporters en sympathisanten deze 
match gaan bijwonen om zo de “dorpsploeg” 
mee naar de overwinning te loodsen.  Ben je 
niet gewoon om naar het voetbal te gaan 

kijken dan is dit toch wel een enige gelegenheid om het eens te doen. Het bestuur doet er die avond alles 
aan om de bezoekers aangenaam te ontvangen, zo kan je na de wedstrijd ook mee klinken op het succes! 

Het “Kapelleke” van Heide en de Withoef. (deel 5) 

Withoefse heide ontsloten 
Zoals bekend hoorde Kalmthout toe aan de abdij van Tongerloo. Naast het kapelletje van Heide, kunnen we 

voor onze streek vermelden dat secretaris Godfried Hermans, die de abt te Kalmthout verving, er oog voor 

had. Zo zorgde hij niet alleen voor de verbreding en heraanlegging van de Kapellensteenweg in 1768 als 

brede zandweg, richting Kapellen, maar ook voor de ontginning van de Withoefse heide. Daartoe bouwde 

hij tegen de grens met Kapellen, de Withoef in 1770, en ontsloot zo als eerste het gebied onder de 

Kijkuitstraat, zoals Jean Bastiaensen in zijn Geschiedenis van Kalmthout terecht opmerkt. Vanuit dit centraal 

ontginningsdomein van ca. 80 ha. groot, verhoopte hij wat bewoning aan te trekken. In oktober 1773 kocht 

hij 100 potten bremzaad en beplantte de Withoefse heide met brem om aldus stikstof aan de grond toe te 

voegen. Schapen en runderen voedden er zich mee. De Withoef die begon als een schaapstal, gaf haar naam 

aan de heidestrook van aan de Kapelse grens tot aan de Putsesteenweg. Volgens Frans Erreygers, die de 

Kalmthoutse bevolking in 1795 en 1835 bestudeerde, hield de bebouwing langs de Kapellensteenweg aan 

de Foxemaat in 1795 op, en waren de Bezemheide en Heide onbewoond gebied, op de Withoef na.  

Eigenaars  
Daar woonde toen de 40 jarige boer Petrus Vermeulen met vrouw Catharina Gysen en vier kinderen. Op 

30.3.1795 hernieuwde hij op de 

Greef de verhuurakte van notaris 

Th. Lauwens, voor provisor 

Marcellinus Heylen, voor 52 gulden 

en 10 stuyver per jaar aan de abdij, 

voor zes jaar ingaande half maart, 

voor “Huys, schuere, stalle, hof en 

huysblock, backkeette 2 gemeten 

(groot). Oost, West en Noord syn 

selfs; Zuyt (palende aan) de baen”. 

De stenen hoeve met riet bedekt, 

mat 30,9 x 9,6 m. en de schuur met 

lemen muren en pannendak 19,2 x 

11,1 m., het bakstenen bakhuis met 



 
 

pannen mat 5,4 x 7,5 m. Het geheel aan gebouwen, land, weide, mastbos en heide, mat 12 bunderen 265 

roeden. Hij was een verwoed vossenjager en hield een paard en 5 hoornbeesten. Hij verbouwde het jaar 

daarvoor 600 kg. rogge, 150 kg. haver, 600 pond hooi en 400 bussels stro van 10  pond. Na de komst van de 

Fransen verkochten zij alle kloostergoed “in het Bisschoppelijk Paleijs, in de capelle aldaer”  en zo kwam bij 

de 38ste verkoop als 26ste van de 40 kopen ook de Withoef onder de hamer. Na de openingsdag op 18.1.1798 

werd zij de 23ste toegewezen aan Em.Hermans voor 36.000 livres (L. Gorissen, Verkoop van abdijgoed uit 

Kalmthout-Essen, in Kerk en Leven Kalmthout, nr.5, 2.2.2005, p.2-3). Deze verkocht ze dadelijk door aan 

Antwerpenaar Van Grimbergen, die ze in 1831 doorverkocht aan een Antwerps rentenier Petrus Joannes 

Van Dongen. In 1835 maten het huis en plaats 4.275 m2, en was er een tuin, bouw-, weiland, mast-, 

schaarbos en heide, samen voor 22 ha. 59 a. 45 ca. Sectie F nr.13, kadaster 293, had een kadastraal inkomen 

van 39 Fr. bebouwd en 162,48 Fr. onbebouwd. De huurwaarde bedroeg 53 Fr. en de bemeubeling werd 

geschat op 265 Fr.  

Pachter 
Landbouwer Dominicus Van 

Laerhoven (Essen 1780- 

Kalmthout 1846) en vrouw 

Joanna Van Aerden, huurden de 

hoeve en hielden 4 hoornbeesten 

ouder dan 2,5 j. en 2 jonger, een 

paard en 25 schapen. Daarbij 

betaalde hij een patent als tapper 

en schenker. Dat moet ons 

uiteraard niet verbazen, zo 

halverwege Kapellen en 

Kalmthout, met ons kapelletje in 

het zicht. Volgens de “Moederrol 

tot verdeeling der Plaatselijke 

Belasting 1829”, had Denis 

Vanlaerhoven het volgnummer 241 en het huis 189 bis, en betaalde hij voor zijn verbruik 48,60 gulden, voor 

4 kannen genever, 2 vaten bier, 30 pond vlees, 120 pond spek, 300 mutsaerts, 8.000 turf- en heischadden, 

4.100 schoven hooi en klaver, 9.200 schoven strooi en groene haver en 36 mud haver en granen. Voor 1833 

werd dat verminderd met 11,10 f. tot 37,50 f. en in 1837 nogmaals met 3,70 f. tot 33,80 f. Op 30.11.1840 

kwam het Nederlands echtpaar handwerker Petrus Jacobs en Anna Cornelia Nelen met hun 5 kinderen, 

vanuit Ekeren in de buurt wonen. In 1845 kocht de Brusselse fabrikant Eduardus De Vijlder de Withoef, die 

door erfenis in 1876 aan Nathalie De Vijlder toe kwam, die ze in 1883 verkocht aan Brusselaar Lucien 

Maskens, die als grootgrondbezitter te Kapellenbos bekend zou worden.  
(bijdrage van Lieven Gorissen) 
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