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Ook zij fietsen de “1000 kilometer tegen kanker”.  

Eerder plaatsten 
wij al Kalm-
thoutse ploegen, 
die deelnemen 
aan de “1000 
kilometer tegen 
kanker”, in de 
kijker. Op die 
manier kwam 
Armand Konings 
en het team I ZOI 
al in beeld. Maar 
van 9 tot en met 
12 mei zullen er 
in de startplaats 

Mechelen nog meer Kalmthoutenaren aan de start staan. Het is ondertussen ook al voor de zesde maal dat 
een team van het oudercomité van de scoutsgroep 44ste Sint-Maarten uit Heide aan de start staat. Zoals elk 
team dit moet doen, moeten ook zij 5500 euro inzamelen om te kunnen deelnemen. Deze gelden komen 
volledig ten  goede van het kankeronderzoek. Zij proberen deze gelden in te zamelen met een aantal acties. 
Zo doen ze dat ook met de verkoop van bio olijffolie. Lezers die het team van de scouts mee willen 
ondersteunen kunnen één of meerdere flessen olijfolie aankopen. Zij werken samen met MURO, een 
Belgisch-Portugees familiebedrijf welke olijven teelt in een vallei achter het dorp Avigados in Portugal.  Zij 
hebben een oprechte passie voor superieure streekproducten en ecologie.   De olijfolie wordt daar volledig 
zelf gemaakt, van het aanplanten van de olijfbomen tot en met het persen van de olijfolie. Wie deze 
overheerlijke olijfolie wil bestellen en zo het team steunen kan dit nog doen tot en met 15 april 2024 via 
https://shop.stamhoofd.be/en/olijfolie 

Hoe ontstond het Militair domein Brasschaat/Kapellen/Kalmthout? 
We vonden een artikel terug geschreven door wijlen Jos Vorsselmans, de eerste gemeentearchivaris van de 
gemeente Kalmthout. Het is geschreven in de jaren ’70 en gepubliceerd in het tijdschrift “Lijn 12”. Het geeft 
de geschiedenis weer van het “kamp van Brasschaat”:  
Wellicht herinnert gij u, beste lezer, het boek van Hendrik Conscience “Het geluk van rijk te zijn” , het 
antwoord van Pauwken aan zijn benauwde vader: ”och, het zijn de kanonniers die met hun stukken naar het 
kamp van Brasschaat rijden”. Dit gezegde is, voor de tijd waarin dit werd neergeschreven typerend, want, al 
ontstond het kamp reeds in het begin van het Hollands tijdvak, toch heeft de Brasschaatse heide vele jaren, 
binst de zomermaanden, enkel gediend als oefenterrein of schietbaan voor kanonniers der garnizoenen van 
Antwerpen en andere steden. In het begin werd genoemde heide afgehuurd door particulieren en reikte het 
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kamp amper aan de zuidergrens 
van onze gemeente. De 
schietingen namen toen slechts 
een aanvang in juli-augustus, 
nadat de burgemeester van 
Kalmthout daarvan tijdig was 
verwittigd en verzocht de nodige 
veiligheidsmaatregelen te willen 
treffen. Langs door het 
schietterrein lag toen immers de 
gebruikelijke weg naar 
Brasschaat en die diende dan 
eerst en vooral afgesloten voor 
het verkeer, dat ter dien 
gelegenheid omgeleid werd over 
de baan Essen-Kalmthout-

Kapellen. Hij omzeilde min of meer “Sjaneven” en “Hooimade”, eertijds dankbare gelegenheden voor 
zandwassers en latertijd een dorado voor de jeugd, zowel bij zomer- als bij winterdag. In 1820 werd het 
verkeer zelfs omgeleid over het landgoed van dhr. Osy-Wichem te Gooreind. Een paal geplaats op Bosduin 
wees deze omleiding aan. De militaire overheid van harentwege plaatste dan boven op de schietschijf een 
rode vlag. Wanneer rond oktober de oefeningen een einde hadden genomen, en de kanonniers terug hun 
garnizoenssteden gingen opzoeken, werden de omliggende gemeenten aangezocht wagens te leveren voor 
het vervoer van de zogenaamde “bagages”. De legerleiding vergoedde de voerlui per kilometer berekend 
over de afstand van Brasschaat tot hun depot, wat vanwege het Kalmthouts gemeentebestuur natuurlijk 
reden tot klagen gaf. Gedurende de wintermaanden van 1832-1833 legerde in onze gemeente een gedeelte 
van “l’Armée Française du Nord”. Dit artillerieregiment had zijn hoofdkwartier op de Brasschaatse Heide en 
menig Kalmthoutse landbouwer is toen verplicht geweest aldaar vee, hooi, stro, haver of hout voor de 
bivakken te leveren. Sommigen trokken echter profijt uit de toestand en deden werkelijk goede zaken. Met 
de drukke schietoefeningen die er toen gehouden werden, zal de Kalmthoutse bevolking wel niet zo erg 
ingenomen zijn geweest zoals wel blijkt uit de inhoud van het volgend “berigt” dat het gemeentebestuur op 
5 mei 1833 in de gemeente liet aanplakken: “”Het gemeente bestuur brengt ter kennis van de inwoonders 
dat, ingevolge berigt ontfangen, door den heer Commandant der Artillerie, dat op maandag aenstaande den 
6den dezer de Exercie van de Artillerie naer de schijf zal beginnen schieten in de Brasschaetsche heijde, en 
dat er veel gevaer is, zolang de Exerciën zullen duren, in de heijde te gaan. Zelfs is het niet onbekend dat er 
ballen zijn geschoten tot bijne de molen zoo dat er belang is voor de geene die de selve heijde frequenteeren 
van voorsigtig te zijn om alle ongelukken te vermeijden”. In 1837 had het kamp een oppervlakte van 
tweehonderd hectaren en de schietbaan een lengte van drieduizenddriehonderd meter. Zoals trouwens nu 
nog gebeurd op het schietterrein tussen Maria-ter-Heide, Wuustwezel en Brecht, zochten sommigen een 
bijverdienste in de verkoop van koper en lood afkomstig van de afgeschoten kanonballen, welke zij dikwijls 
op gevaar van hun leven op het kamp hadden verzameld. Aanvankelijk werkte de legerleiding dit gevaarlijk 
bedrijf in de hand die die dingen zelf op te kopen. Zo maakte op 29 juli 1843 de kampcommandant bekend, 
nadat hij weliswaar had gewezen op het groot gevaar aan dit bedrijf verbonden als op de strenge straffen 
waarvan de “kanonnenballenrapers” zich blootstelden door de producten van hun oogst clandestien te 
verkopen, dat hij aan de aanbrengers van ballen een premie zou uitbetalen als volgt berekend: per granaat 
10 centiem, per obus van 15 of 20 cm lang 20 centiemen en per bom van 29 cm 30 centiem. Het kaliber werd 
intussen opgevoerd  zodat de draagwijdte van het geschut aanmerkelijk vergrootte en het kamp veel te klein 
werd. Daarom besloot de militaire overheid in 1859 het kamp, dat inmiddels staatseigendom was geworden, 
uit te breiden en wel in de richting van Kalmthout. Aldra werd met het gemeentebestuur onderhandeld dat 
voor de verhuring der aanpalende gronden niet te vinden bleek, maar wel een aankoopprijs voorstelde van 
driehonderd frank per hectare. Met het spook ener mogelijke onteigening voor ogen, draaide het 



 
 

gemeentebestuur uiteindelijk bij en verkocht ter streke kadastraal bekend als “zuidzijde Heikant” en “Den 
boer zijn goederen”, 138 ha23a en 65ca, voor de som van 31932,62 frank; dat is tegen 210 fr. per ha, aan de 
Staat. Enkele landbouwers, nl. Adriaan Claessens, J.F. Van Oevelen, Corn. Van Oevelen en de kinderen Corn.  

Bernaerts zagen zich voor hetzelfde feit 
geplaatst voor een oppervlakte van 
nagenoeg 4ha gezamenlijk . Bij het 
beëindigen dezer transacties had het kamp 
of de “Polygone” een lengte van 
vierduizendvijfhonderd meter op een 
breedte van achthonderddertig meter en 
paalde dat tegen de meest zuidelijke 
labeurgronden onzer gemeente, namelijk 
die tegen de Heikant. Weldra rezen er aan 
de kant van Maria-ter-Heide duurzame 
gebouwen op en hadden de 
schietoefeningen het ganse jaar door plaats. 
De “kanonnenballenrapers” maakten 
gouden zaken en ondanks bedreiging met 
correctionele straffen gingen zij verder met 
de uitoefening van hun levensgevaarlijk 
bedrijf. Zelfs gedurende het beschut zetten 
zij dit voort, dekking zoekende in oude 
obusputten of geïmproviseerde schuil-

plaatsen. Steeds maar kwam er verbetering aan de artilleriestukken en steeds verhoogde hun draagwijdte, 
zodat de uitgestrektheid van het kamp weer spoedig te klein werd. Regelmatig vlogen er dan projectielen 
tot buiten de begrenzing. Op 26 april 1962 scheelde het bitter weinig of Guill. Vinck, die op vijfhonderd meter 
buiten de limiet bezig was aan de opbouw van zijn huis, werd door een obus getroffen. Burgemeester Cas 
en veldwachter Adr. Bernaerts kwamen het feit vaststellen en J. Fr. Peeters toonde hun fragmenten van 
projectielen welke in de nabijheid van zijn huis waren ontploft. De omwonende van het kamp bekloegen zich 
zo bitter over de toestand dat het gemeentebestuur een schrijven richtte aan de gouverneur der provincie. 
Op 19 november 1872 werd een zekere Loopmans van Kalmthout, bij het oprapen van een ontploffende 
obus, gedood. Wel werd nogmaals tot voorzichtigheid aangemaand en gedreigd met strenge straffen, maar 
daarbij bleef het. Op 16 augustus 1879, ten einde raad, richtte het gemeentebestuur een verzoekschrift 
rechtstreeks tot de minister van oorlog waarin gewezen werd op de ontoereikendheid der oppervlakte van 
het kamp en betoogd dat deze dringend diende uitgebreid, maar dan naar het zuiden toe, in de richting van 
Brasschaat. Uiteindelijk werd op de algehele verplaatsing van het kamp aangedrongen. Inmiddels bleef het 
hekken aan de oude stijl en duurde de miserie voort in al haar rauwe werkelijkheid. Op 21 november 1883 
sloegen verschillende obussen neer op meer dan vijfhonderd meter buiten de limieten. Eén daarvan 
doorboorde bij dagloner Jan Peeters het dak. Het gemeentebestuur eiste onmiddelli jk schadevergoeding en 
drong aan op het definitief stopzetten der schietingen. Ook in 1889, op 9 januari, ontplofte op de Heikant 
een projectiel in een korenveld nadat het bij Wed. Peeters-Mous de schouw van het dak had geveegd. Een 
ander ontplofte nabij de villa “Nova” op zeshonderd meter buiten de begrenzing. Wederom eiste het 
gemeentebestuur schadeloosstelling met verzoek eindelijk de schietoefeningen te doen ophouden op het 
“oud kamp” want inmiddels, sedert 1893, was immers oostwaarts van de Bredabaan een nieuwe schietbaan 
van 9585 meter lengte, zoals die nu nog in gebruik is, klaargekomen. De storm luwde en het werd uiteindelijk 
rustig op het oud kamp dat stilaan een geliefd actieterrein werd voor allerlei wildstropers. Er kwamen nu 
nachtoefeningen bij te pas maar dan met de lichtbak. Zelfs militairen trachtten al eens in ’t genipt een beestje 
te verschalken totdat in 1905 veldwachter Willems van Kalmthout ze zo twee te pakken kreeg en zich 
verplicht zag de daders in  zijn boekje te zetten. Eén hunner bleek niet erg mak want hij legde onvoorziens 
aan op de boswachter, die onze garde vergezelde, zodat deze zich verplicht achtte een paar revolverschoten 



 
 

in de richting van de moordzuchtige 
artillerist te lossen. Hoe spoedig men 
soms doorstane miseries vergeet, 
bleek tien jaar nadien wanneer het 
gemeentebestuur aan de provincie-
gouverneur bevestigde dat op het oud 
kamp nooit iemand een ongeluk was 
overkomen en dat er evenmin ooit 
klachten waren ingediend in verband 
met de onveiligheid der schietbaan. 
Het dient gezegd dat in de loop der 
jaren vele Kalmthoutse landbouwers 
geprofiteerd hebben van de nabijheid 
van  het kamp door allerlei leveringen 
alsook van regelmatige verkopingen 
van paardenmest in het kamp, want 
toen waren der nog paarden in het 
leger! Dikwijls ook hebben de in Polygoon gelegerde troepen welwillend bijgesprongen bij het blussen van 
veel voorkomende heide- en bosbranden op het grondgebied van Kalmthout. Menigeen zal zich nog de 
heerlijke wandelingen  herinneren naar de zogenaamde “doel van het kamp”, in de nabijheid van het van 
“Hooimade”. Vooral de kinderen hebben deze omgeving lange jaren als een uitgelezen speelterrein bezocht. 
Sinds de jongste wereldoorlog is het terrein, dat inmiddels als bestemming veranderde, niet meer voor 
ongerechtige toegankelijk. Zoals voor elk militair domein, werd het betreden van het kamp verboden.  

Ook deze zomer weer maandelijks een BIO-markt! 
Vanaf zondag 7 april, en dit tot en met de maand 
oktober, is er opnieuw een  BIO-markt op het 
Kerkeneind in de omgeving van de BIB. Dit elke eerste 
zondag van de maand van 9u tot 13u. De BIO-markt 
bestaat al enkele jaren en het zijn vooral 
streekgenoten die er hun producten aan de man 
brengen, het is telkens een zeer gevarieerd aanbod. 
Wie ook interesse heeft om zijn waren daar te 
verkopen neemt contact op met de 
marktleider: marktleider@kalmthout.be. 
Naast deze maandelijkse BIO-markt is er ook de 
wekelijkse markt op het marktplein. In de maand 
april krijgen de markten van de provincie Antwerpen 
speciale aandacht. Er zullen krasloten worden 

uitgedeeld wanneer een aankoop wordt gedaan, meer dan 30 mooie prijzen zijn er te winnen. De trekking 
van de winnaars zal gebeuren 
tijdens de markt op zaterdag 
4 mei. Vragen hieromtrent 
kunnen aan de marktleider 
worden gesteld. De 
wekelijkse markt heeft plaats 
op zaterdag van 8u tot 
12u30. 
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Francis Kiekens overleden. 
Op 13 maart overleed Francis Kiekens. Hij werd geboren op 25 november 1946, was 
pas dit jaar weduwnaar geworden van Lucy Van Loon. Francis had drie zonen die 
zorgden voor vier kleinkinderen. Vele jaren was hij nauw verbonden met de 
Socialistische turnvereniging Wilskracht. Ook na de fusie ging het mee in het verhaal 
van Gymka en zag later ook Gymka en Crescendo omvormen tot één turnkring voor 
de gemeente Kalmthout. Francis was ook actief in de gemeentelijke sportraad waar 
hij van 1996 tot 2008 zijn mandaat vervulde.  Gisteren werd van hem afscheid 
genomen in de aula van het uitvaartcentrum Hofmans. Hij rust in vrede!  

Ook Josée De Loenen verliet ons. 
We moesten op 19 maart ook afscheid nemen van Josée De Loenen, weduwe van Theo 
Stals. Zij was moeder van twee zonen en de oma van twee kleinkinderen. Josée werd 
geboren in Boom op 19 oktober 1942 en woonde jarenlang in Heide. Van Josée werd in 
intieme kring afscheid genomen. Zij rust in vrede. 

Uit de oude doos: herinneringen: 
Onder de titel “Onze Herders” … van toen (1955). 

Vroeger was het de 

gewoonte dat elke eerste 

dinsdag van de maand op 

de dekenij het zoge-

naamde “Kranske” werd 

georganiseerd. Al de 

pastoors, onderpastoors 

van de verschillende 

parochies werden hierop 

uitgenodigd. Vroeger 

werd het dekenaat Essen 

gevormd door de 

parochies van: Wildert- Horendonk – Kalmthout - Kalmthoutsehoek – Achterbroek – Heide – Nieuwmoer – 

Gooreind – Wuustwezel – Heuvel -Sint-Anthonius Essen en Essen. We vonden een foto terug waarop de 

“herders” zijn afgebeeld: 

Zittend van links naar rechts: 

1.Frans Weyts, pastoor O.L.V. Kalmthout – 2.Louis Soons, pastoor Kalmthoutsehoek – 3.Egied De Wit, 

pastoor Gooreind – 4. Jan Verbist, pastoor Deken O.L.V. Essen – 5.Antoon De Preter, pastoor Heide 

Kalmthout – 6.Arseen Paeleman, Pastoor Nieuwmoer. 

Staande van links naar rechts: 

8.Gerard Rieberghe, onderpastoor Wildert – 9.Jozef Cuypers, onderpastoor O.L.V. Essen – 10.Gerard 

Vermeiren, aalmoezenier Godshuis Kalmthout(*) – 11.Gustaaf De Keyser, Pastoor Wildert – 12.Jozef 

Rappoort, onderpastoor Gooreind – 13.Florent Van Thillo, pastoor Wuustwezel – 14.Leonard Henneuse, 

pastoor Achterbroek – 15.Jozef Brughmans, onderpastoor Heide – 16.Emiel Dillen, onderpastoor 

Wuustwezel – 17 Hendrik Jacobs, pastoor Horendonk – 18.Tony Paaps, kapelaan Kalmthout Heuvel – 

19.Karel De Decker, pastoor Sint-Anthonius Essen – 20.Frans Sanders, onderpastoor Kalmthout – 21.Jozef 

De Clerck, onderpastoor Nieuwmoer – 22.Alfons Willems, onderpastoor Wuustwezel. 
(Bij nr. 11 (*) = gebouw van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo, nu WZC Vincentius) 

(bijdrage van Paul Witters) 



 
 

Oude en vergeten beroepen van vroeger 
Vandaag: Oliekoop (nr.12) 
 

Oliekoop was een vroegere benaming van rondzwervende 

geneesmeesters of kwakzalvers, die, veelal in een blauwe, met lint 

omboorde manteljas gehuld, en getooid met een breedgerande hoed, 

vooral door het verkopen van allerlei geneeskrachtige wonderoliën de 

kost probeerde te verdienen. Het waren lui met een aparte benadering 

van de ziekteleer. Zij zagen gelijk aan het gezicht of de ogen wat de 

patiënt mankeerde en altijd hadden zij de vereiste, heilzame 

geneesmiddelen bij de hand. Dit viel te lezen in een hekelend vers 

tegen de kwakzalvers, in de achttiende eeuw: 

Ja ook die oliekoop, die, door den nijd gedreven 

De kwakzalver schuin begluurt, is een van zijn neven, 

Een gauwdief insgelijks naar algemeen gerucht. 

Ook in zijn land ’t schavot ternauwernood ontvlucht, 

Die verkoopt zijn waren ook, om voor alle slechte prullen, tot schae van ’t algemeen, zijn maagre 

beurse vullen! 
(bijdrage van Paul Witters) 

Het “Kapelleke” van Heide en de legende van de “razende hond”.  
Volgens wijlen Ludo Muys, afkomstig van Merksem, zou men er het kapelletje van Heide kennen als het 

“Kapelletje van de razende hond”! Ook in Heide droeg het rond 1900, en nog lang daarna, die volkse 

benaming. Maria Michiels (° april 1923), die in een RVT rusthuis verbleef te Wijnegem, wist ons deze 

benaming te verklaren. Haar moeder Joanna Elisabeth Quirijnen, geboren te Loenhout in 1880, woonde op 

de Oude Withoef. Als zevenjarige, trok die samen met broers en zussen, zij waren met negen kinderen – of 

waren het enkele vriendjes, naar school te Kalmthout. Het groepje van vier a vijf kinderen liep op hun 

klompen langs de Kapellensteenweg, toen zij aan de kruising met de huidige Beauvoislaan en 

Heidestatiestraat, aangevallen werden door een razende hond. Zij konden gelukkig in het kapelletje vluchten 

en bleven er een hele tijd roepen en op de muren en deur bonken. Plots verscheen er een boswachter, of 

veldwachter, die de razende hond doodschoot. Sindsdien kwam de benaming “Kapelletje van de razende 

hond” in gebruik. Toen dochter Maria Michiels de bekende toneelspeler van OLSE (Merksem) Jos Van Tichel 

huwde en naar Merksem verhuisde, kwam ook daar, via hun familie en leefkring, die benaming in gebruik, 

en dat tot op de dag van vandaag.  

De feiten 

Door archiefonderzoek kunnen wij inderdaad bevestigen dat landbouwer Joannes Baptista Quirijnen 

(°Loenhout 25.4.1850) op 6.3.1889 vanuit Loenhout zich op de Wittehoef, huis nr. 211 (na 1891 nr.227), in 

de wijk Kerkeneind A, kwam vestigen. Wij mogen aannemen als pachter. Samen met zijn vrouw Maria 

Theresa Kenis (° Loenhout 19.6.1855), kwamen ook zijn kinderen mee. Zij huwden te Loenhout op 1.10.1879 

en al hun kinderen werden er geboren: Joanna Elisabeth (18.12.1880), Antonius (22.1.1882), Catharina 

(17.6.1884), Joannes Waltherus (27.9.1885) en Maria Antonia (11.11.1887). Zij namen dienstknecht Victor 

Hensen uit Zundert (° 23.9.1872) op 5.6.1889 in dienst. Wat later werd hen op 9.10.1889 nog een dochtertje 

Anna Cornelia geboren. Cornelis Wagemakers (°Zundert 23.7.1862) vervoegde hen op 28.7.1890 vanuit 

Zundert als dienstknecht. Hensen keerde op 31.1.1891 weer naar huis.  Het is duidelijk dat Joanna Elisabeth 

als zevenjarige nog niet op de Withoef woonde en dus de razende hond nog niet kon tegenkomen! Mogelijk 



 
 

gebeurde de ontmoeting kort na hun verhuis in maart 

1889? Zij was dan 9 jaar. Mogelijk vergezelde haar 

jongere broer en zus haar: Antonius die dan 7 jaar was 

en de vijfjarige Catharina. Joannes Waltherus zou dan 

nog geen 4 j. oud zijn, wat toch wat te jong kan zijn. De 

Withoef lag wel erg afgelegen en zonder naaste buren. 

Anders zouden we aan enkele leeftijdgenootjes, allen 

geboortig van Kalmthout, kunnen denken die ook onder 

de Withoef woonden, maar toch wel erg uit elkaar: 

Paulina (° 24.1.1880) en Cornelius (° 5.9.1881) Kerstens 

in huis nr.226; Petrus Franciscus (° 17.5.1879) en Maria 

Adriana (° 24.8.1881) Loos in nr.223; Leopoldus Carolus 

Rosalia (° 24.1.1880) en de tweeling Constantinus 

Guilielmus en Henricus Joannes (° 12.11.1881) 

Hendrickx in nr.221. De reddende engel die de razende 

hond doodschoot is dan vermoedelijk pachtwachter 

Joannes Baptista Loos, geboortig van Essen (9.1.1850), 

die op 7.2.1877 te Kalmthout Maria Elisabeth Hendrickx 

(° Kalmthout 17.1.1851) huwde. Zij woonden duidelijk 

ook in de omgeving in de streek Wittehoef nr.223. Het 

is niet uitgesloten dat er ook van hun kinderen bij waren?   

Joanna Elisabeth Quirijnen 

Vanuit de Oude Withoef huwde Joanna Elisabeth Quirijnen op 12.4.1899 te Kalmthout met metser 

Gommaris Aloysius De Schutter (° Nijlen 23.9.1874) en verhuisde twee dagen later naar Nijlen. Helaas 

overleed hij reeds op 4.12.1900 te Liezele. Als weduwe keerde zij reeds op 10.12.1900 weer naar het 

ouderlijk huis. Vader was ondertussen naast landbouwer ook tapper geworden. Regelmatig logeerden er 

douaniers, zoals op veel plaatsen in Kalmthout. Daarom denkt men verkeerdelijk dat er misschien ook een 

douanepost was. Aan de Oude Withoef was er wel een tolbareel! Zo hertrouwde zij te Kalmthout op 

17.5.1905 met tolbeambte Leonard Michiels (° Jumay Frankrijk 22.9.1876) en verhuisde op 12.5.1906 naar 

de Rue du Choeur te St.-Jans Molenbeek. Haar twee jongste broers Jacobus en Alphonsus, een tweeling 

geboren te Kalmthout op 

30.3.1893, volgden haar op 

7.11.1906 naar de 

Koorstraat 50. Probleem is 

hier duidelijk de verkeerde 

datering van het huwelijk in 

het bevolkingsregister 

(1906 sic), zodat we ons 

moeten afvragen of zij 

inderdaad nog wel een jaar 

thuis woonde, of net voor 

haar huwelijk verhuisde? 

Mogelijk bleef haar man 

nog een jaar in de omgeving 

“op post”, maar dan had zij 

normaal gezien binnen de 

gemeente moeten 



 
 

verhuizen, aangezien hij niet op de Withoef ingeschreven werd – of logeerde hij er maar gewoon!? Plezierig 

is dan weer dat de bekende fotograaf Hoelen uit Kapellen een foto trok van de bruiloftsgasten langs de 

achterzijde van de hoeve en er een postkaart van maakte (Hoelen nr.913). Er is een kaart bekend die op 

30.6.1905 verzonden werd! Later woonde zij op de Vloeiende te Kapellen met haar dochter Maria Michiels, 

die in het onderwijs ging en tenslotte naar Merksem trok. In 1926 kwam de hoeve in handen van de familie 

Vinck, die er de nog bestaande herberg “De Withoef” van maakten, al werd er, zoals wij zagen, al bijna een 

eeuw lang getapt.  
(Bijdrage van Lieven Gorissen, deel 6) 

Heibos vierde al feest! 
Afgelopen vrijdag was het al feest bij voetbalclub Heibos. De reserven 
A van Heibos waren het afgelopen weekend al zeker van de 
kampioenstitel. Na éénentwintig wedstrijden zonder nederlaag staan 
ze met 55 punten ruim op voorsprong, naaste achtervolger Gooreind 
heeft slechts 41 punten. Op deze manier kon de ploeg al gevierd 
worden. Dat gebeurde afgelopen vrijdag  tijdens de thuiswedstrijd die 
opnieuw met 11-1 werd gewonnen. Schepen van sport Maarten De 
Bock had de eer om de ploeg in de “bloempjes” te zetten. 
Gisterenavond was het dan aan de eerste ploeg, onder zeer ruime 
belangstelling speelden zij hun wedstrijd tegen de tweede in de stand 
Alberta Schilde. Het werd een spannend maar ook een pittig duel. 
Heibos won de wedstrijd met  2-1. Door deze overwinning komt ook 
voor de eerste ploeg de kampioenstitel zeer dicht bij! Zij hebben nu 
negen punten voorsprong op nummer twee, Alberta Schilde. Om de 
competitie af te werken moeten er nog vier wedstrijden gespeeld 
worden. Op zondag 7 april speelt Heibos op verplaatsing op het veld 
van Antonia. Zaterdag 13 april om 20u is de volgende thuiswedstrijd 
tegen Noorse. Als alles volgens schema verloopt kan de titel definitief 
worden binnengehaald.  

Gemeenschapswachten in ons straatbeeld. 
Aandachtige burgers zullen het al opgemerkt hebben. Al een poosje zijn er 
ook gemeenschapswachten actief in onze gemeente. Ze zijn aangeworven 
voor de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel en worden 
aangestuurd door de lokale politie Zone Grens. Je herkent hen aan hun 
paarse uniformen. Ze zijn een laagdrempelig aanspreekpunt en vormen een 
brug met allerhande instanties. Ze hebben een informatieve, meldings-, 
preventieve, sensibiliserings- en handhavingsfunctie. Wanneer je een 
afwezigheidstoezicht aanvraagt houden niet enkel onze inspecteurs een 
oogje in het zeil. De gemeenschapswachten helpen hier met plezier een 
handje bij! Ben je er tussenuit tijdens de paasvakantie, vraag dan zeker een 
afwezigheidstoezicht aan. www.pzgrens.be  
 

“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 
2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de 
website www.binkalmthout.be  
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