
 
 

 

 

Kalmthoutenaren naar Parijs! 
Het wordt een bijzonder druk sportjaar. We gaan eerst in juni verwend worden met 

de Europese kampioenschappen voetbal, gevolgd door de Ronde Van Frankrijk en 

onmiddellijk daarna de Olympische spelen. Het zal druk worden in Parijs, vandaar dat 

de “tour de France” voor éénmaal niet eindigt in Parijs maar wel in het zuidelijke Nice. 

Na de Olympische spelen volgen de “Olympic games”. 

Tijdens de Olympische spelen zullen we minstens één 

Kalmthoutenaar aan het werk zien, de nationale Hockeyploeg 

plaatste zich al voor Parijs, vaste waarde Alexander Hendrickx 

is ondertussen één van onze inwoners. Maar er zijn nog andere 

kandidaten. Stef Van Campenhout is momenteel nog druk in 

de weer, tijdens een aantal selectiewedstrijden, om zich te plaatsen en in Parijs te 

kunnen aantreden als schermer.  

Supporteren voor Peter Genyn tijdens de Olympic games! 

Zonder kwetsuren zal Peter Genyn tijdens de Olympic Games aantreden in Parijs. De 

rolstoelatleet zal er meer dan waarschijnlijk deelnemen aan de 100 en de 200 meter sprint. Herinner nog de 

vorige Olympische spelen in Tokyo waar Peter slachtoffer werd van sabotage. Hopelijk zal het er in Parijs 

veiliger aan toegaan en genieten de Olympiërs daar van meer toezicht op het materiaal. Voor Peter worden 

het normaal zijn laatste Olympic Games. 

De vriendin van Peter heeft ondertussen samen 

met de sportdienst van de gemeente Kalmthout 

een plan opgevat om op vrijdag 6 september naar 

Parijs te trekken met één of meerdere bussen om 

Peter daar te gaan aanmoedigen. Die 

vrijdagavond zal Peter rond 19u de finale van de 

100 meter rijden en opnieuw een gooi doen naar 

Olympisch goud. Het aantal plaatsen in de bus (of 

bussen) zal afhangen van het aantal tickets die 

hiervoor kunnen voorzien worden in het stadion. 

Het is allemaal nog niet helemaal zeker maar 

rond 5 à 6 uur ’s morgens zou de bus vertrekken ergens in Kalmthout (of Nieuwmoer) om dan tussen 10 en 

11u toe te komen in Parijs. Vervolgens is er een bezoek gepland aan het “Belgian House”, ook kort kan er in 

Parijs van alles bezocht worden.  Tegen de avond wordt er dan afgezakt naar het Olympisch stadion om daar 

te gaan supporteren voor Peter alvast onder leiding van onze burgemeester en schepen van sport. Na de 

wedstrijden wordt er nog een ontmoetingsmoment met Peter voorzien om vervolgens terug naar Kalmthout 

te vertrekken en er tussen 2 à 3 uur ’s nachts terug toe te komen. 
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Hoe inschrijven? 

Er is een emailadres aangemaakt 

naarparijs2024@gmail.com , hier kan je een 

verzoek doen om mee te kunnen. De nodige 

inschrijvingsformulieren zullen dan worden 

toegezonden. Om, onder andere, de verkoop van 

tickets op de zwarte markt te vermijden moeten 

alle tickets op naam worden afgeleverd. Ook de 

betaling dient bij inschrijving te gebeuren, deze 

komt op 95 euro per persoon (busreis en ticket). 

De gemeentelijke sportraad en de familie van 

Peter hoopt een aantal Kalmthoutenaren te kunnen samenbrengen in Parijs om Peter aan te moedigen ! 

Monique De Valck wint waardebon! 
Twee weken geleden stelden wij, in samenwerking met Tandlabo VDB service, een wedstrijdvraag. Het juiste 

antwoord was “drijboomkeskapel”. Er kwamen verschillende juiste 

antwoorden toe op de redactie. Bij de trekking kwam Monique De Valck als 

winnares uit de bus, 

afgelopen week kreeg 

zij een waardebon van 

25 euro in ontvangst, 

te besteden in één van 

de vele Kalmthoutse 

handelszaken. Op de 

foto hiernaast Moni-

que De Valck die haar 

bon krijgt overhandigd 

door Danny De Leeuw 

van “Tandlabo VDB 

service”. 

 

Wij zijn een volk van missionarissen (deel I) 
Tijdens al mijn opzoekwerk voor andere thema’s kwam ik deze titel tegen en ja vroeger was dat inderdaad 

zo. Vlaanderen heeft zijn zusters en broeders uitgezonden naar zowat alle delen van de wereld: Afrika 

(merendeel in Congo), Azië, Amerika en China (maar daar werden missionarissen later verbannen). En 

inderdaad, na de eerste Wereldoorlog kregen links en rechts kinderen (van de begoede burgerij) uit het dorp 

de kans om te studeren en om hun weg zelf te maken door het leven. We 

zien dat velen er niet meer voor terugschrokken om het geloof te gaan 

verkondigen in het missieland, ver van huis, al gebeurt het afscheid met veel 

weemoed en heimwee in het hart. Maar hoe was het in onze parochies van 

Kalmthout? Zijn er in onze streek ook veel missionarissen naar het 

buitenland vertrokken? Wel om op deze vragen te kunnen antwoorden ben 

ik op zoek gegaan om vanuit de verschillende parochies in Kalmthout de 

antwoorden te zoeken. Hiervoor laat ik alle parochies op het grondgebied 

Kalmthout aan bod komen: Onze Lieve Vrouw Kalmthout, Parochie Onze 

Lieve Vrouw Nieuwmoer, Parochie Sint Pieter Kalmthoutsehoek, Parochie 
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Onze Lieve Vrouw van Bezoeking en Bijstand Achterbroek, Parochie Sint Jozef Heide en Kapelanie Heilig Hart 

Kalmthout-Heuvel. In een paar delen zal ik de resultaten weergeven. 

Onze Lieve Vrouw parochie Kalmthout centrum 

Gesticht omstreeks 1355 met 3.150 inwoners 

Zuster Félicité – Maria Van Aert,  Zuster van Liefde Gent, 
geboren te Kalmthout 1 november 1892. Vertrok naar Kongo 
(Elisabethstad) in 1927. Stichtte het noviciaat voor inlandse 
zusters. In 1955 was zij overste van het hospitaal voor zwarten 
(met excuses maar dit hospitaal in Elisabethstad werd toen zo 
genoemd). 
Pater Louis Van Aert, Scheutist, geboren te Kalmthout op 4 

januari 1904. Vertrok naar China in 1929, was district overste in 

het Vik. Soeiyuen. In 1952 uit China verbannen. Werd onderpastoor, Kapelanie van het 

H. Hart, Kalmthout. 

Pater Louis Van den Bergh, Scheutist, geboren te Achterbroek, 5 

mei 1905. Woonde vanaf zijn zeven jaar te Kalmthout. Vertrok 

naar Congo (Vik. Boma) in 1931. Hij werd overste van de Missie 

Mayombe in Congo. 

Zuster Josepha,  Emilienne Frayman, Zuster van het Heilig Hart 

van Jezus, geboren te Kalmthout op 15 oktober 1909. Vertrok 

naar Congo in 1934, werd schoolbestuurster te Bokoté in Congo. 

Pater Georges Michielsen, missionaris van het H. Hart, geboren te 

Kalmthout op 14 augustus 1911. Vertrok naar Congo in 1936 (Vik. 

Coquillastad). Rond 1955, reizend missionaris in Bokoté (Congo) 

Dame Hiltruda, Helena Govaers, Kanunnikes van Sint-Augustinus. 

Geboren te Wuustwezel op 11 mei 1924, woonde jaren te 

Kalmthout. In 1952 naar Congo vertrokken. Zij was landbouw- en 

huishoudregentes in Nkola - Congo 

Zuster Lucentia – Maria Stevens, H. Hart van Maria, Berlaar, geboren te Kalmthout op 

27 oktober 1927. Vertrok naar Congo in 1955, onderwijzeres te Buta – Congo. 

Zonder foto: Frater Alfred Verbeeck, Jezuïet, geboren te Antwerpen op 10 oktober 

1928. Woonde te Kalmthout. Vertrok naar Congo in 1954, leraar aan het college te 

Bukavu – Congo. 

Deze acht missionarissen heb ik kunnen terugvinden, tijdstip 1955. 

Parochie Sint Jozef Heide 

Gesticht in 1929 met 2.150 inwoners, deze parochie had twee zendelingen. 

Dame Gerulpha, Ida Marien, Kanunnikes van Sint-Augustinus. Geboren te Herenthout op 

30 juni 1923, woonde vanaf 1925 te Heide. Vertrok naar Congo in 1948, werd 

ziekenverpleegster te  Leopoldstad. 

Zonder foto: Frater Emmanuel Misselyn, geboren te Antwerpen op 26 juli 1928. Woonde 

tot zijn vertrek in Heide, vertrok naar Urundi in 1954. Secretaris en helper van pater 

rector bij de opbouw van het interraciaal College te Usumbura - Congo 

(Bijdrage van Paul Witters)  Vervolg volgende week met Kalmthoutsehoek en Heide 



 
 

Ook Kalmthout heeft een “belleman”.  
Herinner nog de Historische stoet die op 19 mei 1996 
plaatsvond naar aanleiding van 850 jaar Kalmthout. Onder 
de titel “Historisch Heerlijk Kalmthout” staken 
gemeentearchivaris Ronny Neys en Harry Van Oers een 
stoet in elkaar die nog lang in het geheugen van vele 
mensen is blijven hangen. Ongetwijfeld zijn er die dag vele 
mooie foto’s genomen (je mag deze altijd inscannen en 
naar de redactie sturen) en ook de herinneringen zijn nog 
lang blijven nazinderen. Eén van de stille getuige van toen 
is nog altijd ons eerste Kalmthouts biertje “den Turf”. Maar 
kan je nog herinneren dat Kalmthout toen ook een 

“belleman” had. Bruno Mens, als belleman, opende de stoet gevolgd door de uitbeelding van de homo 
sapiens met hun hun midden Cesar Cant als Julius Caesar. Bruno Mens is na zijn passage in de stoet lid 
geworden van “de orde van de belleman”, en is dat nog altijd. Er zijn inderdaad wel wat steden en 
gemeenten die de eer hebben een belleman in hun midden te hebben. Ik kan niet herinneren dat Kalmthout 
later nog beroep heeft gedaan op haar “belleman”, maar wielerclub Wieka wil Bruno alvast uitnodigen om 
als belleman de retrokoers in Heide op 2 augustus 2024 mee in te luiden! 
(foto van Bruno Mens als Belleman tijdens de Historische stoet in 1996) 

Oude en vergeten beroepen van vroeger 

Vandaag: Zoethoutmolenaar (nr. 9) 

Een zoethoutmolenaar is de eigenaar van een 

zoethoutmolen waar de wortels van bepaalde 

heestersoorten tot poeder vermalen worden voor het 

maken van medicinale dranken. Zoethout zijn de stukjes 

van de wortelstok van de zoethoutwortel, die de sterke 

zoetstof glycyrrizinezuur bevat. Decennia geleden werden 

zoethoutstokjes verkocht als een populair snoepje. 

Glycyrrizinezuur wordt ook verwerkt in drop. Het meest 

interessant zijn de geneeskrachtige eigenschappen van de 

wortelstok. Zoethout heeft een heilzame werking op de 

luchtwegen. In Europa werd zoethout vanaf de vijftiende eeuw algemeen bekend, hoewel daarvoor reeds 

grote namen zich lovend uitlieten over zijn geneeskracht, vooral voor de maag en de luchtwegen. Monniken 

van de Dominicaner orde maakten hoestkoekjes op basis van het sap. In 1731 slaagde de Italiaan Giorgio 

Amarelli erin om het sap uit de zoethoutwortel tot drop te verwerken. De basis was gelegd voor de alom 

bekende snoepjes. Al meteen werd de nadruk gelegd op de verzachtende werking bij hoest en verkoudheid.  

Van zoethout wordt ook thee gemaakt. De helende kracht van zoethout is al eeuwen bekend. In de 

middeleeuwen was het gebruik van zoethout ook in Europa bekend. Het werd geplant in de tuinen van 

kloosters, waar de monniken er zoethout sap van maakten, een voorloper van de hoestdrank. 
(bijdrage van Paul Witters) 

Het “Kapelleke” van Heide in de Franse tijd. (deel 3) 
Dat het kapelletje ook in de Franse tijd nog een duidelijk herkenningspunt was, blijkt uit zijn keuze als plaats 

delict. Kapitein F. Bigarne van het 17de gendarmerielegioen, bevelhebber van de compagnie der twee Neten, 

schreef op 14 Ventose XIII (5.3.1805) aan de prefect van het departement der Twee Neten, Charles Joseph 

Fortuné d’Herbouville, dat op 8 Ventose (27.2.1805) een brandbrief gelegd werd bij Pieter Jan Janssens, 



 
 

woonachtig te Lillo. Deze moest binnen de drie dagen 50 kronen neerleggen aan de voet van het kapelletje 

dat zich te midden de heide te Kalmthout bevond. Indien hij dat niet deed zou zijn eigendom afgebrand 

worden. Een gendarmeriepatrouille van de standplaats Kapellen (sic – bedoeld werd de brigade van Putte) 

trachtte een valstrik te spannen, maar kon niets ontdekken. Tot op die dag bleef Janssens en zijn 

eigendommen gespaard. De gendarmen verdubbelden hun inspanningen en hoopten op een goede afloop 

van de zaak. De prefect antwoordde hem reeds vier dagen later en bevestigde de ontvangst van de 

mededeling aangaande de brandbrief bij “Sr. Janssens te Calmpthout” (sic). Diezelfde 18 Ventose XIII 

(9.3.1805) schreef de prefect ook aan “Mr. Cm. (commissaire d’état)” dat hij vernomen had dat landbouwer 

Janssens van Kalmthout (sic) een brandbrief ontvangen had. De kapitein van de gendarmerie had de 

brandbrief in zijn geheel kunnen bemachtigen. Rond het eigendom van Janssens werden de nodige 

veiligheidsmaatregelen genomen. Toegevouwen was de brandbrief als volgt geadresseerd: 

 “desen brief te bestellen / aen peter joannes / janssens woenagtieg / in de polder / van de cruysweg // en 

bertieg man dat gy my voolk zoo slegt / comt te behndel  zoo dat ik gedwongen ben / om te laeten weeten 

door groeten moeileykheyd / die ik men unc gehet aeb om tegen te ouden / anders waert gy in de ploen van 

uw gebueren. / Soo versooek uw veyftieg croonen te leggen / hgter chppelken dat op de aey staed tot 

chlmetoud / hgter chppelken led een grooeten chey / daer neffen moet gy tlehen daer op een steek / omt 

sien waer waer dat steekt sooe dat / mankert soo veer seekert weel dat gen drey / daegen voor by zync van 

uw eft streden / in vier en vlaem te staen sooe die tot / Staebroek als die gy op woond sooe dat / iet mankert 

van liesten of laegen te leggen / om my voolk in aet net te creygen sooe 

/ zweyren wy dat on verdraegeleyk er al / of dat niet vooele zal zyn sooe 

steld / uw veer oegen niet nau uw ge bueren oe dat zyn / nyt gemeten 

als zal ver gaen maer my woorden / mooeyd of sooekt gym y met scoon 

woorden / te paey van met een brief byteteken / sam uw niet baeten wij 

gaen ons gangen / met voort te gaen soo dat wy vernemen van / liesten 

of laegen wagt uw man oulanden / den sale het nbiet uw goed en bloed 

coosten / pelerus jansen woon in d polder van lillo / on ge te ken 

gieldten”. 

De briefschrijver liet zijn eis dus doorgaan als een straf voor de slechte 

behandeling door Janssens van zijn (werk)volk (op het 

landbouwbedrijf?). Door de 50 kronen kocht hij in zekere zin een revolte 

af. Indien hij het geld echter niet achter het kapelletje in de heide te 

Kalmthout zou neerleggen, dan zouden zijn hofsteden te Lillo en 

Stabroek binnen de drie dagen afgebrand worden. Deze bedreiging zou 

eveneens uitgevoerd worden indien Janssens een list zou gebruiken of 

een hinderlaag zou laten leggen, om zo de daders te vatten. Hij moest ook niet trachten om tot een vergelijk 

te komen, want de daders zweerden onverbiddelijk te zijn, zoals in het verleden nog gebeurde. Schone 

woorden zouden niet helpen. Listen of hinderlagen zou hij met zijn goederen en bloed betalen, herhaalde 

men nog eens. Tenslotte mocht het geld op geen enkele wijze gemerkt zijn. De maire (burgemeester) van de 

gemeente Lillo verwittigde de prefect op 19 Ventose XIII (10.3.1805), dat twee dagen tevoren, gedurende 

de nacht, bij een landbouwer uit zijn gemeente, een brandbrief gelegd werd. Indien hij op een bepaalde 

plaats geen aanzienlijke som geld zou neerleggen, dan zouden zijn goederen in brand gestoken worden. De 

maire klaagde dat het reeds de tweede brandbrief te Lillo was in veertien dagen tijd. Sinds de eerste 

gevonden werd, liep men zo zorgvuldig mogelijk patrouille. Alhoewel de gendarmen van Putte verwittigd 

werden, bleef de dader nog steeds onvindbaar. P.Cleiren, maire, en J. Hanssen, secretaris, tekenden de brief.  

De prefect stelde de maire reeds op 16 maart gerust dat hij reeds alle mogelijke maatregelen genomen had, 

maar vroeg hem toch de grootste waakzaamheid aan de dag te leggen. Verklikker A. Auwers vernam van 

priester Van Bouwel, beiden van het Witven onder Ekeren, dat in 1905 een brandbrief gelegd werd bij 



 
 

landbouwer Jacobs, aan de “cruysweg près de Lillo”. Deze zou vermoed hebben wie de dader was – ging er 

heen – en regelde het geschil. Hij zou afgezien hebben van iedere vervolging. Deze inlichting bezorgde 

Auwers op 13.3.1806 aan de prefect. Volgens schrijven van 18.3.1806 aan de procureur, zou Jacobs, 

landbouwer aan de “cruysweg près de Lillo”, een vermoeden gehad hebben, van wie de dader was. Hij ging 

er heen en deed hem op de een of andere manier zijn misdaad bekennen. Hij zou dan ook geen vervolging 

hebben laten instellen. De inlichtingen van Auwers werden dus aan de procureur generaal doorgegeven. 

Men herinnerde zich dat inderdaad ongeveer één jaar tevoren een brandbrief bij een inwoner van Lillo 

gelegd werd, maar men wist niet meer precies bij wie. Tot overmaat van ramp vond men op het politiebureel, 

ondanks tevergeefs zoeken, het dossier niet meer. Het besluit was dus dat deze Jacobs uit Lillo in elk geval 

de dader vond en zweeg. Dit bericht moest zo doorgegeven worden aan de procureur, die het vermoedelijk 

ook klasseerde, zodat wij op onze dagen, toch enkele stukken uit dat dossier konden terugvinden!  Noteren 

wij dat Lillo-Kruisweg halverwege Lillo-fort en Lillo-dorp lag en dat daar toen de uit 1735 daterende stenen 

windmolen “De Eenhoorn” stond. Ondertussen is die verplaatst. Er waren daar toen ook enkele hoeven, 

waaronder de nog bestaande Blauwhoeve. Priester Van Bouwel, waarvan sprake, was mogelijk een 

ondergedoken priester, omdat hij onbekend is in de geschiedenis van Ekeren en Hoevenen. Mogelijk was hij 

afkomstig van Lillo. Die A. Auwers was wel bekend bij de toenmalige republikeinen als  : “une tres grande 

utilité, mais comme il n’est revetus d’aucun caractère doit on s’y fier et l’autoriser a corresponder directement 

avec Mr. le Préfet soit à lui promettre s’il fait des découvertes utiles à lui procurer une récompense”.  
(bijdrage van Lieven Gorissen wordt vervolgd) 

Buurtkoffie in Dennendael 
Op dinsdag 5 maart is er opnieuw een spreker te gast die de 
aanwezigen komt informeren over het gebruik en de werking van 
oude landbouwwerktuigen. Onder de titel “Goei Gerief” wordt 
teruggegrepen naar de tijd van toen! Iedereen is vanaf 14u 
welkom in het Ernest Alberthuis, Hortentiadreef 31, de koffie of 
andere dranken zullen klaar staan. Indien iemand problemen 
heeft om er te geraken wordt vervoer voorzien, bel gerust even 
naar 0483 047 517. 

Frans Van Hauwaert overleden! 
In zijn woning in Kalmthout-

centrum overleed op 24 februari 

Frans Van Hauwaert. Frans werd 

geboren in Mortsel op 30 april 1950 en bracht zijn jeugdjaren door in Heide. 

Hij was al enkele jaren weduwnaar van Paula Lathouwers. Hij was ook de 

vader van drie kinderen en vijf kleinkinderen. Hij was destijds ook uitbater van 

een muziekwinkel. Van Frans werd op vrijdag 1 maart afscheid genomen in de 

kerk van  Kalmthout-centrum. Hij rust in vrede! 

Wij nemen ook afscheid van Rita Pyl. 
In WTC Sint Vincentius in Kalmthout overleed op 28 februari ook Rita Pyl. Zij werd geboren 

op 29 juli 1943 en was gehuwd met Ludo Van Deun. Ze was ook moeder van twee kinderen 

en twee kleinkinderen. Rita groeide in de Guido Gezellelaan in Heide. Op vrijdag 8 maart 

om 11u wordt afscheid van haar genomen in de parochiekerk Sint Jozef. Zij rust in vrede! 



 
 

Mei – 1937. 

Paul Witters kwam, via een 

gulle schenker, in het bezit van 

een bidprentje betrekking 

hebbende op de grot van de 

kapel in de Missiehuislei in 

Heide. Het zou uitgegeven zijn 

in mei 1937 bij de plechtige 

inhuldiging van de grot. In die 

periode was de grot een oord 

waar mensen samenkwamen 

om er te bidden, een zegen af te 

smeken, of troost te vinden. Uit 

mijn jeugdjaren herinner ik mij 

ook nog zo een fietstocht naar 

deze grot. Met mijn moeder 

fietste ik dan naar daar om er 

een gebed te gaan doen en een 

kaarsje te branden. Enkele jaren 

geleden werd de omgeving rondom de grot opnieuw opgeknapt. Nu is deze omgeving, samen met het 

belevingspad, een mooie stille ruimte geworden. 

Een nieuw record in Heide…  

Hoe was februari 2024 nat of heel nat? 

In Heide gemeten, de hoeveelheid regen was: 

                       148 liter/m2 

Normaal gemiddelde in Ukkel (KMI) =   65,1 l/m2 
Regenval in februari 2024 Ukkel       = 122,5 l/m2 
(In Heide een groot stuk boven het gemiddelde) 
Grootste hoeveelheid regenval ooit: 
1. 2020 met 144 l/m2 
2. 1946 met 139 l/m2 
(Opgemeten in Dennendael – Paul Witters) 

 

Nu vrijdag allen welkom in het kerktheater! 
De Kalmthoutse BINs nodigen jullie allen uit op vrijdag 8 maart vanaf 18u30 in  het Kerktheater voor een 

avond rond het BIN-gebeuren. De avond is tweeërlei opgevat. Het eerste deel wat om 19u stipt start bestaat 

uit voordrachten rond cybercriminaliteit en gaat jou ongetwijfeld een aantal zaken  bijbrengen om in de 

toekomst geruster je bankzaken, sociale media en mails te behandelen. Tijdens het tweede deel van de 

avond heeft iedereen de gelegenheid bijkomende info te verzamelen aan de standen van de politie, 

brandweer en het BIN-kenniscentrum en kunnen mensen die nog geen lid zijn van een BIN meteen 

aansluiten. De organisatie zal ook trakteren met een drankje en dit wordt dan meteen ook de aanloop om 

er samen nog een gezellige babbel van te maken en de buren beter te leren kennen. Buiten voor de kerk zal 

de politie van 16u tot 19u fietsen markeren 



 
 

 
 
 

“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 
2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de 
website www.binkalmthout.be  
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